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ORTADOĞU'DA Su 


TESEKKUR 


dugum “Ortadoğu'da Su (Çatışma veya Uzlaşmanın Bir Unsuru Olarak)” adlı doktora tezimin gözden geçirilmiş şeklidir. Bu çalışmanın ortaya çıkmasında katkıları olan bazı değerli bilim adamlarının adını anmak istiyorum. Tez hazırlık sürecinde danışmanım olarak katkılarını esirgemeyen sevgili hocam Prof. 
Dr. Toktamış Ateş'e teşekkür ediyorum. Aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan değerli hocam Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu, Dr. Levent Ürer ve Dr. Deniz Ülke Arıboğan'a da, teşvik edici tavırlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bu çalışmanın kitap olarak yayınlanmasında, elbette ki en büyük katkı sevgili meslektaşım ve aynı zamanda yayıncılık işlerini başarıyla sürdüren Çağatay Anadol'dan geldi. Eğer o olmasaydı, bu çalışma üniversite kütüphanesinde yer alan bir doktora tezi olarak duracaktı. Son olarak, bu çalışmamı bir kitap şeklinde yayınlamamı isteyen değerli bilim insanları Prof. Dr. Büşra Ersanlı ve Dr. Hasan Akbayrak'a da teşekkür etmek istiyorum. 


Bie kitap, Mart 2000'de İstanbul Üniversitesine sun-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Giris 


ve istikrarsızlığın en önemli nedeni petrol olmuş, çok 

önemli bir enerji kaynağı olan petrole sahip olmak ve petrol alanlarını denetleyebilmek, dönemin bütün güçlü devletlerini yakından ilgilendirmiştir. Öyle ki, petrol gibi stratejik bir maddenin kaderi ve denetimi, “Ortadoğululara bırakılmayacak kadar ciddi”dir. Dönemin Batılı emperyalist güçleri bu bakışla Ortadoğu'daki sınırların belirlenmesinde, yeni devletlerin oluşmasında bölgedeki su ve petrol kaynaklarını dikkate alarak aktif ve belirleyici bir rol oynamışlar ve petrolün zamanla başlarına bela olabilecek güçlü ve merkezi devletlerin egemenliğine girmesini engellemişlerdir. 

Böylece 20. yüzyılın başlarında kaderi petrol ile belirlenen Ortadoğu dünyanın sıcak gündemine oturmuş ve stratejik bir merkez halini almıştır. 

20. yüzyılı geride bırakıp 21. yüzyıla, dolayısıyla yeni bir bin yıla başladığımız bu dönemde petrol hâlâ stratejik önemini korumakta, adım adım yeni bir istikrarsızlığa doğru kaydinlmak istenen Ortadoğu, eskiden beri boğuşmak zorunda olduğu birçok problemin yanı sıra, yeni sorunlar ve krizlerle dünyanın gündemine oturmaya aday görünmektedir. 

Ortadoğu'nun adeta boğuşmak zorunda bırakılmak istendiği yeni kriz bir petrol krizi değilse de en azından petrol kadar can alıcı ve petrolden daha yaşamsal bir soruna dayalıdır. Bu yeni sorun “su”dur; canlılar ve yaşam için vazgeçilmez bir kaynak durumunda olan su. Ortadoğu, bir boyutuyla yanlış idari ve siyasi politikalara dayanan, diğer boyutuyla kurak ve yarı kurak iklim koşullarından kaynaklanan bir su kıtlığıyla karşı karşıyadır. Bölgenin kıt su kaynakları, hızla artan ve dünya ortalamasının oldukça üzerinde seyreden nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. 

Belki de en önemlisi, bölgenin mevcut başlıca su kaynaklannın sorunlu oluşudur. Ortadoğu'nun en önemli su kaynaklan 


O rtadoğu'da, 20. yüzylın başlarında yaşanan politik çekişme 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olan, can kaynağı durumundaki nehirleri farklı devletlerin sınırlarını aşmaktadır. Bölgedeki hiçbir büyük nehir bir devletin sınırından clap o devletin sınırları içinde denize akmamakta, en önemli nehirler iki, hatta üçten fazla devletin sınırları içinden geçmekte ve böylece nehirler üzerindeki anlaşmazlığın boyutu genişlemektedir. Bölgenin birçok ülkesi kendi sınırları dışında doğan suya bağımlı durumdadır; ancak bağımlılık derecesi ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Örneğin, Lübnan'ın bütün sulan kendi ulusal sınırları içinde çıkmasına karışlık, Mısır, su tüketiminin 96 95'ini kendi sınırlannın ötesinden elde etmektedir.’ Bununla beraber, su ihtiyaa- nın bir kısmını kendi sınırları dahilindeki kaynaklardan sağlayıp, önemli bir bölümü için sınırları dışında akan nehirlere (veya yeraltı sulanna) bağlı olan ülkeler de vardır. Irak su tüketiminin 2/3'ünde dışarıya bağımlıyken, Suriye için bu oran yaklaşık 1/4'tür. 

Ortadoğu'daki en önemli su kaynakları durumunda olan Fırat, Dicle, Asi, Şeria (Ürdün) ve Nil nehirleri birden fazla devletin sınırlarından geçmekte olup, kimilerine göre “sınıraşan”, kimilerine göre de “uluslararası” sular niteliğindedir. 

Ortadoğu'daki su sorununa kaynaklık eden en belirgin bazı etkenler şöyle sıralanabilir: 


1. Suyun bölgede dengesiz dağılımı 

2. Ortalamanın üzerindeki nüfus artışı 

3. Gittikçe yükselen hayat standartlarına bağlı olarak artan su ihtiyacı 

4. Suyu tarımsal alandan endüstriyel alana ve iç kullanıma çevirebilecek politik iradenin zayıflığı 

5. Gıda güvenliğini su güvenliğine bağlayan yanlış anlayış 

6. Suyu konumak ve tasarruf için gerekli teknoloji ve altyapı- nın eksikliği (İsrail ve Ürdün hariç) 

7. Suyun politik kazanımlar için istismar edilmesi” 

8. Sorunlu sular üzerinde işbirliğine dayalı antlaşmaların yapılamaması 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g. İstikrarsız rejimler, zayıf politik irade ve güvensizlik IO. Yaptırım gücünden yoksun uluslararası kurallar ve antlaşmalar 


Tarihin çok eski dönemlerinden bu yana insan yaşamını etkilemekte olan su ile uygarlık arasında bire bir bir ilişlenin varlığı yadsınamaz. Çalışmanın birinci bölümünde en genel anlamıyla su, yaşam ve uygarlık ilişkisi, kutsal kitaplarda su ve Ortadogu'daki nehirler ile özellikleri ele alınarak irdelenmiştir. 

İkinci bölümde Dünya Bankası ve kredi politikalan; GAP Projesi ve yarattığı endişe; Suriye ve Irak'ın Fırat'ın sulannin kasıtlanmasına ilişkin Türkiye'ye karşı başvuracaklar olası misilleme yolları; Türkiye, Suriye ve Irak'ın Fırat sularını kullanımı; bu ülkelerin su potansiyeli ve Barış Suyu Projesi gibi konular ele alınmıştır. 

Ortadoğu'da suya dayalı çatışmanın en belirgin yaşandığı yer Ürdün havzasıdır. Çalışmanın üçüncü bölümünde Arap-İsrail anlaşmazlığında su ve İsrail-Filistin, İsrail-Suriye barış görüşmelerinde su sorunu incelenmiş, Ortadoğu'da yıllardan beri şiddetli su kıtlıkları yaşayan Körfez ülkeleri ve bu ülkelerdeki tuzdan arındırma çalışmaları da ele alınmıştır. 

Dördüncü bölümde su sorununa ilişkin hukuki boyut çerçevesinde, uluslararası sularda başvurulan yasal görüşler, Madrid Kararları, Helsinki Kuralları gibi uluslararası metinler, bazı uluslararası havza ve suların kullanımıyla ilgili anlaşmalar, Türkiye'nin sınıraşan suları ve antlaşmaları gibi hukuki konular incelenmiştir. 

Beşinci bölümde, Ortadoğu su sorunun çözümünde kimi çağrışımlar yapabileceği düşüncesiyle, farklı bir deneyim olması açısından, Kaliforniya'da çiftçilerin kuraklık dönemlerinde sularını belediyelere satma olayı, su ticareti ve bazı ülkeler bazında özel sektör deneyimi üzerinde durulmuştur. 
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Birinci BÖLÜM 
SU, UYGARLIK VE ORTADOGU’YA 
HAYAT VEREN NEHIRLER 


Su, YASAM VE UYGARLIK 


Su 


tines sisteminin dokuz gezegeni içerisinde canlıların bir ( yaşam sürdürdüğü yegâne gezegen olan dünyamızın yaşam kaynağı sudur. 

Toplam yüzeyi 510 milyon km? olan dünyanın yaklaşık 96 
71'i, yani 361,3 milyon km?”si okyanuslarla kaplıdır. Karalar, 149 
milyon km? yüzölçümü ile dünya yüzeyinin 96 29'unu meydana getirir. Yaklaşık dörtte üçü sularla çevrili gezegenimize, “yer” yerine “su”, “yerküre” yerine “suküre” demek belki daha gerçekçi olurdu; ancak, yeryüzündeki suların yüzde birinden azı “tatlı” ve içilebilir niteliktedir ve bu sular eşitsiz bir dağılım gösterir. Nemli ve 1hman bir iklime sahip olan kimi yerler bol, hatta aşırı miktarda suya sahip olup fazla suların elden çıkarılması problemiyle uğraşırken, kurak bölgelerde kronik su kıtlıkları yaşanmaktadır. 

Yeryüzünde yaklaşık olarak 1360 milyon km? su bulunmaktadır. Eğer gezegenimizdeki bütün sular —okyanuslar, göller, nehirler, atmosferdeki, yeraltındaki akiferler, buzullar ve kar— yüzeye düz ve eşit bir şekilde dağıtılmış olsaydı, yeryüzü üç kilometre derinliğinde bir su kütlesiyle kaplanmış olurdu.* Ancak bu suyun yaklaşık 96 97'sini okyanus suları, geri kalanını ise —yaklaşık 37 
milyon km- tatlı sular meydana getirmektedir. Bu miktann önemli bir kısmı da buzul ve buzul dağları şeklindedir. Örneğin, Antarktika'da bulunan buz dağlarının eritilebilmesi halinde, Mississipi Nehri'nin 50.000 yıl boyunca veya Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan tüm akarsuların 17.000 yıl boyunca akmasını sağlayacak su elde edilir? Kimi değerlendirmelere göre, tahminen 8 
milyon km? yüzey suları nispeten erişilmez durumdadır ve yine 0.126 milyon lan? su göl ve akarsularda bulunmaktadır. 

Bazı değerlendirmelere göre ise yeryüzünün her bir santimetrekaresine toplam 273 litre su düşmektedir.» Bu suyun dağılımı, statik olmamakla beraber şöyledir: 


Tablo 1. Suyun Dağılımı 


Deniz suyu 268,45 lt % 98,33 
Tath sular o,1 İt 96 0,0036 
Kıtalardaki buz | 4,5 It % 1,04 
Su buhan 0,003 It 96 0,0011 


Kaynak: George A. Nikolaieff, 1967, s. 20. 


1977 yılında Mar del Plata’da (Arjantin) toplanan Birleşmiş 
Milletler Su Konferansı'na sunulan bir tebliğde dünyadaki toplam su hacmi” Tablo 2'de verilmektedir: 

Nehir ve göller yeryüzündeki bütün suların 96 0,014'ünü oluştururlar. Her yıl yeryüzüne düşen yağış ABD'yi 15 fit (1 fit-30.4 cm), bir diğer deyimle 93 mil derinliğinde örtebilecek kadardır. Ancak temel sorun, bu suyun 96 98'inin tuzlu olup içme suyu ve ev içi ihtiyaçlar ile tarımsal ve endüstriyel kullanım gibi insan ihtiyaçlarını karşılamaya yaramamasıdır. Yeryüzü sularının 
sadece 96 2,7'si tatlıdır ve bu küçük miktarın da hemen hemen 96 
99'u buzul ve sürekli yağış alan kutuplara yığılmış ya da yenilenmeyen geniş yeraltı akiferlerde birikıniştir. Dolayısıyla, birçok insan için bütün ihtiyaçlara pratik yanıt veren ve çoğunlukla ulaşılabilir durumda olan en temel kaynak, yüzey sularıdır.* Dünyadaki bütün göl, nehir ve rezervuarları 50 kez doldurabilecek durumda olan yağışın üçte ikisi buharlaşarak tekrar atmosfere dönerken, ya-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Tablo 2. Dünyadaki Toplam Su Hacmi (96) 


Tatlı suların dağılımı 

Buz tepeleri ve buzullar 77,2 
Yeraltı suları” ve 22,4 topraktaki nem 

Göl ve bataklıklar 0,35 | 
| Atmosfer 0,04 


Akarsular l 0,01 


* Yaklaşık üçte ikisi 750 metrenin aşağısında bulunmaktadir. 

Kaynak: A. Baumgartner ve E. Reichel, The World Water Balance, Münih, 1975. 
rısından fazlası kullanılmaz durumda denizlere akar. Dünyanın bazı bölgelerinde bir yıl kuraklık yaşanırken, ertesi yıl seller ve taşkınlarla karşılaşılır.? 

Ancak global düzeyde bakıldığında —başta Ortadoğu olmak üzere sorunlu bölgeler hariç- bütün dünyada bir su kıtlığı olduğunu söylemek olanaklı değildir; hatta Kanada gibi ülkelerde yüzey sularının çokluğu şikâyet konusudur. Uzun bir gelecekte ise, dünyanın bazı bölgelerinde suların kıtlığı değil, fakat bolluğu insanoğlu için kimi sorunlar yaratabilir. Çünkü, modem teoriye göre sanayideki yükseliş atmosferde ısıya yol açacak ve böylece kutupsal burunlardaki buz ve buzullarda erimeler meydana gelirken, bunun bir sonucu olarak denizlerdeki su seviyesi yükselerek, özellikle de sahil kesiminde yer alan dünyadaki başlıca şehirler için önemli tehlikeler yaratabilecektir.” 


Yaşam Kaynağı Sular 

Hayatın sucul bir ortamda başladığına inanılır." Ve su ha- 
13, bütün yaşayan organizmalar için en temel unsur durumunda olup gerçek anlamıyla yaşamın kaynağıdır. Dünyadaki tatlı suların 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yaklaşık 96 8'i temel sağlıklı yaşam gereksinmeleri göz önünde bulundurularak kullanılır.” Dışarıdan bakıldığında katı bir görünüme sahip olan insan, aslında sıvı bir bedene sahiptir. Büyüme çağındaki bitkilerin büyük çoğunluğunda 96 go oranında su bulunur. Aynı durum doğum zamanında insanlar için de geçerlidir, ancak insan büyüdükçe bedendeki bu su oranı azalır; ama yine büyük çoğunluğu, 96 65 dolayında sulu kalır. 96 75'i sudan oluşan beyin, bedenimizde su oranı en yüksek organlardan biridir.” 

Bir insan yemek yemeden birkaç hafta yaşayabilir, ancak susuz yaşayabileceği süre en fazla on gündür.” Terleme neticesiyle bedende meydana gelen su kaybı yeni su ile telafi edilir. Çöl ikliminde yaşayıp çalışan insanların su kaybı günde ortalama olarak IO litreyi bulur.” 


Su ve Sağlık 


Araştırmalar su ile sağlık arasında çok yakın bir ilişki olduğuna dikkati çeker. Gelişmiş ülkeler dahil olmak üzere, sudan kaynaklanan hastalıklar dünya nüfusunun çok önemli bir kesimini etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, yılda yaklaşık dört milyon çocuk, sudan kaynaklanan enfeksiyonlara bağlı ishal- den ölmektedir. Eğer dünya çapında temiz ve güvenli sulara ulaşabilme olanağı olmuş olsaydı, bu risk önemli oranda azalırdı." 

Kirli sular ishalin dışında daha birçok enfeksiyonel hastalığa yol açmaktadır. 1977 yılında Mar del Plata'da toplanan Birleşmiş Milletler Su Konferansı'nda, dünyada yüz milyonlarca insanın, su ile ilgili 30 çeşit hastalıktan ıstırap çektiğine işaret edilmektedir. Bu hastalıkların çoğu içme suyundan ziyade, sivrisinek ve salyangoz gibi taşıyıcıların yaşayıp ürediği sulama suları ile nehir ve göllerden kaynaklanmaktadır. Bir WHO çalışanının yaptığı değerlendirmeye göre, 1986 yılında kirli sular günde 27.000 kişinin ölümüne sebep olmuştur.” 

Dünyanın birçok yerinde yetersiz kanalizasyon ve kirli suları ıslah etme çalışmalarının eksik ve sınırlı kalması kirliliği 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hayli artırmaktadır. Dünya Bankası değerlendirmelerine göre, dünyadaki kirli suların 96 95'i doğrudan doğruya nehirler ve diger su kaynakları içine boşaltılmaktadır. Örneğin Buenos Aires'te, daha yakın döneme kadar kirli sularının sadece % 2'si arındırılmaktaydı.” 

Bütün dünyada olduğu gibi, atıkların arıtılması Türkiye için de baş edilmesi gereken önemli bir sorundur. Çevre Bakanı Osman Pepe'nin verdiği bilgiler esas alındığında, 2005 yılı başında Türkiye'de toplam 3280 belediyenin sadece 225'inde arıtma sistemi bulunduğu görülür. Türkiye nüfusunun yaklaşık % 45'i (32,4 milyon) arıtma sistemi olan belediyelerde yaşarken, nüfusun 96 55'inin (39,6 milyon) yaşadığı yerleşim birimlerinde kanalizasyon herhangi bir aritmaya tabi tutulmadan doğrudan doğruya doğaya bırakılmaktadır. Evsel atıklar ile sanayi atıklarının kanalizasyon sistemiyle çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden, belli bir arıtma işlemine tabi tutulduktan sonra doğaya, diğer bir deyimle denize, göllere, nehirlere ve derelere bırakılması Avrupa Birliği'nin de özenle üzerinde durduğu bir konudur. AB, çevreyle ilgili müktesebatında atıklar konusunda çok sıkı kurallar getirmektedir. Neredeyse ülkeleri, atıklarını arıtanlar ve arıtmayanlar şeklinde sınıflandıran AB, 6 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı Türkiye'ye ilişkin ilerleme raporunda, ülkenin atık yönetimini eleştirmektedir.? 

Dünya Bankası degerlendirmelerine göre, kirli sular gelişmekte olan ülkelerdeki hastalıkların 96 80'ine sebep olmakta ve her yıl yaklaşık 10 milyon kişinin ölmesine yol açmaktadır. 

1991”de Peru'da baş gösteren kolera salgını birçok kişinin hastalanmasına ve üç bine yakın kişinin ölmesine yol açmış, salgın nedeniyle Peru'da üretilen gıda maddelerinin ithal edilmesi üzerindeki yasak, ülkenin ihracatını geriletip turizm sektöründe de ciddi düşüşlere neden olmuştur. Ülkenin sağlık alanındaki harcamaları ve alınması gereken tedbirler, normal dönemlerde yapılan harcamaların çok üzerine çıkmıştır.” 
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Öte yandan, tarımsal ilaçların aşırı kullanımı ve endiistriyel kirlilik, balıklar ve sudaki diğer canlıların ölmesine yol açmaktadır. Yine çiftçilerin, özellikle su kıtlıklarının yaşandığı kurak bölgelerde ekinlerin yetiştirilmesi için kullandıkları kirli sular çeşitli bulaşıcı hastalıklara yol açmaktadır. Öte taraftan, septik tanklarda meydana gelen sızıntılar da yeraltı suları için tehlike yaratabilmektedir. 

Görüldüğü gibi, sadece suyun niceliği ile değil, niteliği ile ilgili de endişe verici bir durum söz konusudur. İnsanoğlu için su kaynağı durumunda olan dünyadaki birçok nehir, göl ve akifer, kimyasal toksiklerle kirletilmiştir veya insan yaşamı için güvenli olmayan zehirli patojenler içermektedir.” Su kalitesinde meydana gelen düşüş ve suyun niteliğine ilişkin endişeler, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın, su kaynaklarını, çevreyi koruma ve geliştirme kapsamına almasını sağlamıştır.” 

Toplumların yeterli su kaynaklarına sahip olmasında ekonomik gelişmişliğin de belirleyici bir rol oynadığı unutulmamahdır. Boru hatları, kuyular ve diğer altyapı gereksinimlerine yeterince yatırım yapamayan, suyu bir yerden başka bir yere taşıma ve depolama gücüne sahip olmayanlar, nehir ve göl gibi su kaynaklarından uzakta yaşayamazlar. Öte yandan, işlevsel demokratik kurumlara sahip olmayan fakir halkların güvenli ve sağlıklı su kaynaklarına sahip olmaları da güçtür. 


Su ve İklim 


Bir bölgenin su ekonomisini arz-talep ilişkisi belirler. Ilıman iklime sahip yöreler, doğal su kaynaklarının talebi karşıladığı veya aştığı yerlerdir. Buralardaki artık su, nehirler veya yeraltındaki akiferler sayesinde bölge dışına çıkar. Ilıman bölgeler, sulamaya ihtiyaç duymaksızın çiftçilik için elverişli olurlar. Ancak bazı durumlarda ek sulamalar daha verimli bir sonuç için yardımcı olur. Pek nadir de olsa, zaman zaman ılıman bölgelerde de kuraklıklar baş gösterir.” 
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Yarı ılıman veya yarı kurak bölgelerde, yağışlar genellikle mevsimlerin çoğunda yeterli olur, ancak sık sık meydana gelen kuraklıklar ekinler için büyük tehlikeler oluşturur. Kurak bölgelerde ise normalde ekinler için gerekli olan su ile yağışlar arasında bir dengesizlik söz konusudur. Sürekli bir ekim faaliyetinden ziyade, geniş çapta hayvancılık buraların başlıca özelliğini oluşturur. Bu yörelerde genellikle göçebe çobanlar ile yerleşik çiftçiler arasında bir çekişme yaşanır. 

Gerçek anlamda çöl olan bölgelerde ise durum oldukça farklıdır. Buraların temel karakteristiği aşırı kurak olmalarıdır. Bu yörelerdeki yıllık ortalama yağışlar tarımsal faaliyeti sürdürmek için yeterli olmayıp, yağmur sularına dayalı sıradan çiftçiliğe el vermez. Kutsal Kitap, tarıma elverişli olmayan çöller için “ekilemez topraklar” (the land unsown) tanımını kullanır.” 

Kimi yanlış uygulamalar, iklim şartlarının değişmesine yol açtığı gibi doğal olarak çöl olan bölgelere yeni çöl alanları da katmaktadır. Ormansızlaştırma, aşırı otlatma, toprakta meydana gelen sönme, toprağın tuzlanması, uygunsuz sulama ve ekim metotları, ekilebilir alanlarda erozyona yol açarken, her yıl yaklaşık olarak 60.000.000 dönüm verimli arazinin de çölleşmesine sebep olmaktadır.” 

Sulama için gereken suyun sağlandığı durumda kurak bölgeler verimli olabilirler. Özellikle sıcaklık, hemen hemen bütün yıl boyunca bol güneş ve bazı bölgelerdeki toprağın ekinler için elverişli ve bereketli olması, verimi bir kat daha artınr. 

1970 ve 80'lerde Aşağı Afrika sahrasını etkisi altına alan şiddetli kuraklık, gittikçe dünyanın dikkatini su kaynaklarına yöneltmiştir. 1980'lerdeki olaylar ise, dünyadaki insanlara, suyun yeryüzünün lat bir kaynağı olduğu gerçeğini kavratmıştır.“ 1984'ün sonunda, 21 Afrika ülkesi, Birleşmiş Milletler'in ifadesiyle “anormal yiyecek kıtlığı” çekerek yaşamış, açlık korkusu bir kemer şeklinde Afrika'yı çevreleyip batı sahilindeki Cape Verde Adaları'ndan başlayarak, Sahel üzerinde Etiyopya ve Sudan'ı içine alıp aşağıya doğru 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Bostswana, Mozambik ve Lesotho’ya kadar uzanmıştır.” 14 milyon kın?'den daha geniş olan bu alanda —Avrupa'nın toplam yüzölçümünün 1.5 katı büyüklüğünde- Afrika nüfusunun 96 40'ını oluşturan 200 milyon insan, bir sonraki öğün için yemeklerinin nereden geleceğini bilmemektedir. Kıtlık çekenler için oluşturulan acil kamplarda ölenlerin sayısı bazen günde 100 kişiyi geçmiş, krizin bitişini takip eden yıllarda yüz binlerce Afrikalı ya kıtlıktan ya da kıtlığın sebep olduğu yetersiz beslenmeden dolayı ölmüştür. 

Afrika'nın bazı bölgelerinde, özellikle Doğu Afrika'da, yağışlardaki durgunluk, geniş çaplı bir kıtlığa yol açarken, çölleşme aşamasına girmiş toprakları iki katına çıkartmıştır. Yaklaşık on yıl süren ve Etiyopya, Sudan ve Afrika Burnu'nu etkisi altına alan kıtlık, bütün bu zaman zarfında bölgeyi gıda yardımına muhtaç duruma getirmiştir.” 

Yağışlardaki azalma ve su kıtlığı, tarımsal etkinlikten evcil hayvan sektörüne, hidroelektrik üretiminden çevre, istihdam, imalat sektörü, enflasyon, ekonomik kriz ve sağlık gibi çok geniş bir yelpazede olumsuz etkilerde bulunmakta, ülkedeki gayri safi mili hasılada çok önemli düşüşlere yol açmakta, şiddetli kıtlıklar geniş bir sahada beslenme bozuklukları, yaygın hastalıklar ve yüksek oranda ölümlerle sonuçlanmaktadır.” 


Su Kaynakları ile Nüfus Artışı Arasındaki Ters Orantı 


Hızla artan dünya nüfusu 1900'de 1,7 milyarken şu an 6 
milyar civarındadır.” Nüfus Referans Bürosu'na göre her on saniyede bir, dünya nüfusunda 27 kişilik bir artış sağlanmaktadır. 
Coğrafi veya tarihi bir rastlantı mıdır bilinmez; ancak dünya niifusunun yaklaşık olarak dörtte biri, yeryüzünün kurak ve yarı kurak bölgelerinde ve kimi zaman çöl olmanın eşiğindeki yerlerde yaşamını sürdürmektedir.” Yağışların sınırlı olduğu kurak iklirnlerde, ekinler için gerekli olan su, ihtiyac aşırı artırmaktadır. Doğal olarak bu tür yerlerde dengeyi korumanın yolu, su kaynaklarını artırmak ve suyu rezerve etmekten geçer. 
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Şehirleşmedeki artış ve endüstriyel gelişmeye paralel olarak kaynakların tüketimi ve kirletilmesi de artmaktadır. Nüfusunun 350 milyondan fazlası şehirlerde yaşayan Çin, 1950'lerden bu yana ekilebilir topraklarının 96 20'sini yitirmiş durumdadır.” 

Hızla artmakta olan nüfus, hemen hemen her yerde halka yeterli ve güvenli su sağlamayı önemli bir sorun haline getirmektedir. Nüfus artışı bütün dünya için endişe verici bir seviyedeyken, özellikle kurak ve yoksul ülkelerdeki artışın dünya ortalamasının üzerinde olması, tehlikenin boyutlarını daha da genişletmektedir. Kimi tahminlere göre 2050 yılına gelindiğinde, Üçüncü Dünya ülkelerindeki nüfus, tüm dünya nüfusunun 96 85'i seviyelerine çıkacaktır.” 

Nüfusun global düzeyde hızla artışı, su kullanımında dramatik bir yükselişe sebep olarak, 1950'den bu yana üçe katlanmıştır. Suya olan talep nüfus büyümesinin de üzerinde gerçekleşmiş, 1970'ten bu yana, gezegenimizdeki 1.8 milyar oranındaki nüfus artışı, bugün fert başına düşen su oranında 1970'lere göre 1/3 düzeyinde bir düşüş meydana getirmiştir.* Hatta, su sorununun yaşanmakta olduğu Ortadoğu'da, nüfusun büyüme oranı birçok ülkede 96 3'ü aşmakta, yeni nesil sayıca bir öncekini ikiye katlamaktadır. Dolayısıyla nüfus yoğunluğu, su kaynaklarını etkileyen önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya nüfusunun 
96 21’ine sahip olan Çin'de ve yine nüfusu 1 milyar civarında olan 
Hindistan'da da şiddetli su kıtlıkları yaşanmaktadır.” Çin ve Kanada'ya düşen yıllık yağmur hemen hemen aynı miktardayken, nüfusu yaklaşık Kanada'nın 50 katı olan Çin, her Kanada vatandaşı- nın kullanabileceği suyun ancak 96 2,2'sini kendi vatandaşlarına saflayabilmektedir 

Population Action Intemational'a göre 1990 yılında, dünyada 20 ülke kronik su kıtlığıyla karşı karşıyaydı; gelecekte durumun çok daha vahim olacağı düşünülmektedir. Dünya Bankası uzmanlarının tahminlerine göre, 2025 yılında, ciddi anlamda su kıtlığı çeken ülkelerin sayısı 34'e yükselecektir. 
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Su sorununu genel olarak dünyada ve özellikle de Ortadoğu'da etkileyen önemli bir faktör de, su kaynaklarının kötü idare edilmesi ve hızla siyasallaşan tarımsal politikalardır. Siyasallaşan tarımsal politikalar, bir yandan suyun ziyan edilmesine yol açarken diğer yandan yetersiz sulama sistemlerini de teşvik etmektedir.” 

Oysa su, bütün ekonomiler için yaşamsal bir kaynak durumundadır.* Toplumların ekonomik gelişme ve kalkınmışlık düzeyi arttıkça, tüketilen ortalama su miktarı da buna paralel olarak artar. Az gelişmiş ve geri kalmış toplumlarda fert başına tüketilen ortalama su miktarı, gelişmiş toplumlardakiyle karşılaştırılmayacak oranda düşüktür. Bu nedenle, fert başına tüketilen ortalama su miktarı ekonomik gelişme düzeyini gösteren önemli bir ölçüt- tür. Örneğin, ABD'de, kişi başına evsel amaçlı su tüketimi günde 
ortalama 650 litre (150 galon) iken, bazı Ortadoğu ülkelerinde 12 
litre düzeyinde kalmaktadır. Halbuki 18. yüzyılda Paris'te kişi başına tüketilen su miktarı 4 litre civarındadır.” 

6 milyar civarında düşünülen dünya nüfusunun bu yüzyılin ortalarında ikiye katlanarak 11 milyara çıkacağı tahmin edilmektedir.* Dünya nüfusundaki bu büyümenin 96 9o'indan fazlasının Üçüncü Dünya ülkelerinde, Afrika, Asya ve Güney Amerika'nın gelişmekte olan ülkelerinde meydana geleceği söylenmektedir. Dünya nüfusundaki hızlı artış, doğal olarak dünyadaki ekilebilir alanların artışıyla da bir paralellik arz etmemektedir; ancak yeni alanların tarıma açılışı nüfus artışının çok gerisinde seyretmektedir. Tarıma açılan yeni alanlar artan nüfus ihtiyacını karşılayamadığında, kaçınılmaz olarak çiftçiler daha çok kimyasal madde, yapay gübreler ve böcek ilaçları kullanmak durumunda kalmaktadırlar. Daha çok gıda elde etmek ve verimi artırmak amacıyla kullanılan kimyasal maddeler, yapay gübre ve böcek ilaçları, toprağa zarar vererek zamanla ekilebilir alanları ekilemez duruma getirebilmektedir. Sadece ABD'de ekilebilir alanlar her yıl bir milyon acre (1 acre=o,404 hektarlık arazi) civarında azalmaktadır.” 
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Nüfus artışı ve artan oranda su talebi arasında bire bir bir ilişki bulunmasa da, dünya nüfusundaki önemli bir artışın, çeşitli alanlardaki toplam su talebini de ister istemez yükselteceği bir gerçektir. Bunun da ötesinde, geçmiş deneyimlerimizin de gösterdiği gibi, hayat standartlarının yükselmesiyle fert başına düşen su talebi daha da artacaktır.” 


Su Tüketim Alanları 


Günlük yaşamda çok çeşitli amaçlar için kullanmak durumunda olduğumuz suyu belli başlı tüketim alanları göz önünde bulundurarak üç ana grupta toplamak olanaklıdır. Genel olarak su, evsel-kentsel, tarımsal ve endüstriyel amaçlı olarak talep edilir. 
Evsel tüketim yıkanma, mutfak ve tuvalette kullanma, bahçe sulama ve arabaların yıkama şeklinde gerçekleşir. Örneğin standart bir çamaşır makinesinin her bir yıkama için tükettiği su miktarı yaklaşık 80 litre, bulaşık makinesininki 40 litre şeklinde gerçekleşirken, bir klozetin tüketimi ortalama 7 litre civarındadır. 

Şüphesiz ki toplumsal kalkınmanın en önemli unsurlarından biri sanayileşmedir. Ancak sanayileşmenin de ilk şartı yeterli ve gerekli enerjiye sahip olabilmektir. Oysa su, enerji üretiminin en önemli kaynağıdır. Su, sanayide esas olarak enerji üretimi, soğutma, yıkama veya artık maddelerin fabrika ve sanayi tesislerinden uzaklaştırılması gibi çeşitli amaçlar için kullanılır. Sanayide kullanılan su, ortalama olarak global su kullanımının 96 25'ini oluşturur.” Sanayi üretiminde kullanım amacına bağlı olarak su tüketimi farklılıklar gösterir. Bir varil petrolün (42 galon) rafine edilmesi için 770 galon suya ihtiyaç vardır. 
Bir ton suni ipek üretimi için 200.000 galon su kullanılırken, bu miktar bir ton sentetik lastiğin yapımı için 600.000 galondur.“ Örneğin bir otomobilin üretimi için 378.500 litre (378 ton) suya ihtiyaç varken, bir ton çelik üretimi için yaklaşık 246.000 litre (246 ton) suya gereksinim duyulur. Aynı şekilde buhar gücüyle elektrik üreten bir santralde milyonlarca litre suya ihtiyaç varken, hidroelektrik santrallerinde enerji üretmek için milyarlarca litre akarsuya gereksinim vardır. Enerji için kullanılan su, toplam endüstriyel su kullanımının yaklaşık 96 
60'ını meydana getirir.” 

Bütün dünyada suyun en çok tüketildiği alan, tarımsal amaçlı kullanımdır. Dünyanın birçok ülkesinde tiiketilen toplam suyun 96 65 ile 96 80'i sulamada kullanılmaktadır. Bütün dünya genelinde sulama için kullanılan suyun oranı 96 793 tür. 
1989 yılında bütün dünyada sulanan alan üç milyon km? civarındadır, sulu tarıma açılan bu alan, hemen hemen Hindistan”ın yüzölçümüne eşittir. Ayrıca her yıl, sulu tarım alanında ortalama 96 8 civarında bir artış meydana gelmektedir.“” Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yapılan çalışmalarda, bütün dünyadaki tarımsal üretimin % 30-40'ının sulu tarımın yapıldığı alanlardan sağlandığı saptanmıştır.* Kesin bir rakam vermek zorsa da, verimli bir sulamada, 1 hektarlık alan için yıllık ortalama 10.000 m3 civarında suya ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Sulama için kullanılan su da, genellikle gıda maddelerinin üretimine yóneliktir.^ Tarımda gereksinim duyulan 
su miktarına ilişkin birkaç örnek vermek gerekirse, örneğin 36 
litre buğday üretmek için 77 m3 (20.000 galon), bir kilo ekmek üretebilmek için 1.1 m3 (300 galon) su gerekmektedir. Yetişkin bir insanın bir günlük yiyeceğini sağlayabilmek için 6.5 m3 suya ihtiyaç vardır.* Bitkilerin suya olan gereksinimi insanlarınkin- den daha da fazladır. Bitkiler suyu, toprağa saldıkları kökleri aracılığıyla alır. Bir çöl kaktüsünün kökleri suya ulaşabilmek için yerin altında 32 km (20 mil) uzunluğa ulaşır. Çavdar bitkisinin kökleri, kılcal kökleriyle beraber 620 km (380 mil) uzunluğuna 
varabilir 59 

Kuşkusuz, suyun ekonomik amaçlı kullanımının en yoğun olduğu alanlardan biri de gıda maddelerinin üretimidir. Bu alanda, yıllık fert başına ihtiyaç duyulan su miktarı 1000 m3 civarında düşünülmektedir. Aynı şekilde iç kullanımda fert başına düşen 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yıllık su miktarı 100 m?'tür. Sadece içme suyu için fert başına ihtiyaç duyulan yıllık su tüketimi 1 m3 olarak düşünülmektedir.” Bir insanın yeterli beslenmesi için yılda yaklaşık 300 ton, günde ortalama olarak 1 ton suya gereksinim vardır.” 


Yağış miktarı ve buharlaşma 


Toprağa düşen yıllık yağış ortalama 725 mm3 civarındadır. 
Bazı bölgelerde hemen hemen yılın tamamında hafif yağışlar meydana gelirken, diğer bazı bölgelerde ise, yılın bir iki ayında şiddetli yağışlara rastlanır ve geri kalan aylarda genellikle yağmur olmaz. Atacama Çölü gibi bazı yerlerde yıllık yağış miktarı hemen hemen sıfır iken, bazı tropikal ormanlarda 5 m?'ün üzerinde yağış düşer. Goo milyondan fazla insanın yaşadığı dünyanın kurak iklime sahip bölgelerinde yıllık yağış oranı 300 mm? civarında kalır. 
Buralarda ekinler ancak sulamayla yetişebilir. 

Yağış miktarı her yıl dünyadaki yağmurun emilmeyerek toprak üstünde kalan kısmıyla dengelenir. Önemli oranda yağış, nehirler üzerinde denize ulaşmadan buharlaşır. Toprağa düşen yıllık toplam yağış miktarı 110.000 km3 kadardır; ancak bu miktarın hemen hemen 70.000 km3'ü buharlaşır. Böylece yıllık yağış miktarının yaklaşık üçte biri, 40.000 km3 akarsu, çay ve nehirlere ulaşır. Buharlaşma oranının yüksek olduğu bazı yerlerde, yağmurun emilmeyerek toprak üstünde kalan oranı çok daha azdır. Afrika'ya düşen yağış miktarının ancak beşte biri akarsuya dönüşebilmektedir. “Kurutucu” (drier) nehir sistemine sahip olan dünyanın bazı yerlerinde, yağışın ancak küçük bir kısmı nehirlere ulagabilmektedir.* 

Kutup bölgeleri hariç, her yıl yüzey akışını oluşturan yaklaşık 40.000 km3su eğer dünyada eşit bir şekilde dağıtılmış olsaydı, dünya nüfusunun on katı büyüklüğünde bir nüfusa yeterdi. 
Ancak ne yağış ne de yağmurun emilmeyerek toprak üstünde kalan kısmı düzenli dağılabilmiştir. Güney Amerika ve Karayipler'e 
düşen bütün yağışın yaklaşık üçte biri, Avusturya'ya düşenin 96 
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rinden azdır. Dünyanın en kurak bölgelerinden biri olarak düşünülen, Güney Amerika'daki Atacama Çölü'nün sahil şeridi pek nadir olarak yağış almaktadır. Buraya bazen beş yıl hiç yağmur yağmadığı olur.” 

Dünyanın birçok yerinde su kıtlıklarına yol açan bu tür dengesizliklerdir. Örneğin Meksika'da, ülke topraklarının % 1o’undan daha az bir kesimi, tüm ülkeye düşen yağışın yarısını alırken, ülkenin geri kalan 96 90'ı ise hemen hemen kurak sayılmaktadır. Oysa yıllık ortalama yağış bazında ele alındığında, izafi olarak ülkenin yeterli su kaynaklarına sahip olduğu düşünülmektedir. 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bazında ele alındığında, yıllık yağış miktarındaki dengesizliğin bir hayli yüksek olduğu görülmektedir. Örneğin, Büyük Sahra ve Arabistan çöllerinde yıllık yağış 100 mm?'ün altındayken, Karadeniz kıyıları boyunca 2.500 
mm?e kadar yükselir.” 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yıllık yenilenebilir su kaynakları ortalama 350 milyar m3 olarak hesaplanmaktadır. 
Bu suyun 120 milyar m3'ü veya bir diğer deyişle 96 35'i, bölge dışından akan nehirler aracılığıyla sağlanırken, 56 milyar m?'ü Nil, 
28 milyar m?ü Firat, 38 milyar m?'ü ise Dicle ve kollarıyla elde 
edilir.” Yenilenebilir yüzey suları yanında, bölgede önemli oranda yenilenmeyen yeraltı su kaynakları bulunur. 

1990 yılında, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin sadece altısında fert başına düşen yıllık su miktarı 1000 m3'ü aşmaktayken, bir bütün olarak MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) ülkelerinde, 2025 yılında fert başına düşecek yıllık su miktarı 667 m3 olaraktahmin edilmektedir. Bu oran Asya'da yıllık fert başına düşen suyun 96 30'una, Afrika'da 96 25’ine, bütün dünyada 96 15'ine eşittir. 1960 yılında bölgede fert başına düşen yıllık su miktarı 3.430 m3 iken, ortalama bir yaşam süresinde, nüfusun da artışıyla 96 80 oranında azalıp, 2025 yılında 667 m3 civarına düşmesi beklenmektedir.” 
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Tablo 3. Ortadogu ve Kuzey Afrika’da Su 


Toplam Yıllık nehir akışları |Net Fert başına yıllık yıllık yenilenebilen 
Ülkel yenilenebilir | Diğer Diğer |yenilenebilen kaynaklar ə iç sular ülkelerden ülkelere |kaynaklar 1İ 1960 |1990 ə (milyar m?) (milyar m?) . (milyar m?) (Yıllık İfYillik | (Yi kın?) | kmi) bi 
Cezayir | 1890 Cae fe | aie lil anla | 
Bahreyn | e.e. 
Misr | 18o 56.50 0 şe r”. Gay | 


M | 

İran | 117.50 | (*) | ¢ 117.50 5,788 1,032 
Irak 34.00 | 66.00 | e.e. 100.00 O [14,706 

EMME | es ee | nm fe | TN 
Ordin | oz | os | m | 086 [so we» 
s | 48e | ee (ese | sə) | 2 [40789 
|Libya eye İsa pee | om İşimi 55 
Müa | ee | ee İce | ee [100] 75 [75 


fras Lee | ee Tos e fass fats 65 


Umman | 2.00 | | 6) | zoo | 4 [1333 |421 
2.20 T 156 | 49 

— x 

Suriye | 760 | 6o | 2790 | go | 30.00 5-50 |: | 30.00| 550 İLi96 | 439 | 439 | 161 


Tamus EE 
TAE iə E es 
Yemen | a50 | ee | m | aso İli İm | 72 


[MENA | 228.45 | 152.05 | 31.86 | 348.64 İ 3/43 |1436 | 667 | [Afrika | 4184.00 | ee. | ee | 4,184.00  |14,884|6,516 | 2,62 | Asya | 10485.00 | w | (9 | 10,485.00 | 6,29 [3:368 [2.134 | 
|Diinya 40,673.00 ee. e.e. | 40,673.00 [33-471 [7.685 4.783 | 


(*) Sınır ötesi akış bilinmemektedir, ancak önemli olmadığı tahmin edilmektedir. 

e.e.: Elde edilemedi. 

Kaynak: World Resourche Institute 1991-1992 ve 1992-1993 ve Dünya Bankası değerlendirmeleri, Berkoff, 1994. 
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Bölgenin birçok ülkesi —Cezayir, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, Ürdün, İsrail, Yemen— daha şimdiden yeraltı sularını çekip azaltmaktadır. Oysa yenilenmeyen yeraltı sularını çekip almak başlı başına ciddi bir risktir. Bu durum, bir yandan yeraltı sularında tuzlanmaya yol açarken, diğer yandan deniz sularının da karışmasına da neden olabilir.” 

Öte yandan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi, daha şimdiden bütün dünyadaki tuzdan arindirma kapasitesinin % 6o”ına sahiptir. Oysa tuzdan arındırma, m3'ü 1-1,5 dolar arasında değişen yüksek bir maliyete sahiptir. Tuzdan arındırmayla elde edilen su, genellikle sanayide ve iç kullanımda tüketilmektedir." 


Suyun sorunsallaştığı nokta 


Peki, su hangi aşamadan sonra bir problem olmaya başlar? Avrupa bazında yaşanan deneyimler birkaç kurala işaret etmektedir: Toplam yüzey akışının (run-off) 96 5'inden azını kullanan ülkelerde düşük düzeyde su yönetim problemlerine rastlanır. Toplam yüzey akışlarının 96 10-20'sini kullanan ülkeler, başlıca su sorunlarının görüldüğü yerlerdir. Toplam yüzey sularının 96 20'sinden yukarısını kullanan ülkelerde su önemli bir ulusal sorundur ve ekonomik kalkınmada sınırlayıcı sorunlara yol açmaktadır.” 

Su kullanımının doğal yenilenebilir iç su arzını aştığı durumlarda su açıkları meydana gelir. Ancak bu durum, kullanım için ihtiyaç duyulan suyun bulunmaması anlamına gelmez. Su açıkları, yeraltı stoklarındaki suyun çekimi, suyun ithal edilmesi ve tuzdan arındırma yöntemleriyle telafi edilmeye çalışılır.” 

İsveçli hidrolojist Malin Falkenmark, bir ülkede fert başına düşen yıllık su miktarı ile o ülkedeki su durumunu agiklama- ya çalışmıştır. Buna göre yılda kişi başına 10.000 m3 ve daha yukarı rezervi olan ülkeler “en az sorunlu”; 1670 m3 ile 10.000 m3 arasındaki ülkeler “sorunlu”; 10.000 m3 ile 1000 m3 arasındaki ülkeler “şiddetli su sorunu yaşayan”; 500 m3 ile 1000 m3 arasındaki ülkeler “sürekli su kıtlığı yaşayan”; 500 m3’ten daha az rezervi olan ülkeler “yaşamak için gerekli asgari su sınırının altında” olan ülkeler olarak değerlendirmektedir. Bu sınırlamaya göre ABD 10.000 m ile “en az sorunlu”; Cin 2.520 m3 ile “şiddetli su sorunu yaşayan”; Kenya 610 m? ile “sürekli su kıtlığı yaşayan”: İsrail 370 m3 ile “yaşamak için gerekli su sınırının altında olan” ülke durumundadır ^ 

Malin Falkenmark, bir ülkede yıllık fert başına düşen tarımsal, evsel-kentsel ve endüstriyel su ihtiyacının asgari yeterlilik sınırını 1000 m3 olarak vermektedir. Yaşanan deneyimler, fert başına düşen yıllık su miktarının 1000-2000 m3 arasında olduğu ülkelerde, hızla artan su talebini karşılamak için geniş çaplı yatınmlara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Fert başına düşen yıllık su miktarının 1000 m?'ün altına düştüğü durumlarda ise, çok ciddi sosyoekonomik düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.“ 

Eldeki veriler esas alındığında, dünyanın özellikle üç bölgesinde su kıtlıklarının yaşanmakta olduğu görülmektedir: Afrika, Ortadoğu” ve Güney Asya. Buralar, hacim olarak dünyanın en geniş kurak ve yarı kurak bölgelerini meydana getirirler. Diğer kurak bölgeler ise Kuzey Amerika'nın güneyi, Güney Amerika'da sınırlı bir bölge ve Avusturya'nın bazı bölgelerini kapsamaktadır. 
Bu bölgelerde, fert başına düşen su oranı düşük veya çok düşük seviyede seyretmektedir. Örneğin Hindistan, daha şimdiden elde edilebilir toplam yüzey akışının yarısını kullanmakta ve bir bu kadarını da yeraltı sularından çekmektedir. 1951’de Hindistan'da 
3450 m3 olan fert başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı, 
ı99o'ların sonuna geldiğinde 1250 m?e düşmüştür. 

Fert başına düşen su miktarındaki düşüş sadece nüfus artışından kaynaklanmamaktadır; önemli bir diğer neden, su tüketiminde meydana gelen artıştır. 20. yüzyılda dünya genelinde gerçekleşen su tüketimi artış hızı, nüfus artış hızının iki buçuk misli fazlaydı. Sadece 1970'ten bu yana fert başına düşen küresel su arzında 96 33 oranında bir düşüş meydana gelmigtir.5? 
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Su VE UYGARLIK 

Su, temel bir ihtiyaç olarak başlangıçtan beri insanlık tarihinin gidişatını yönlendirmiştir. Tatlı su, temel bir kaynak olarak, bütün sosyal ve ekolojik aktiviteyi; barınma, beslenme, enerji, ulaşım, endüstriyel gelişim ve insan sağlığı gibi çok kapsamlı bir yelpazeyi kapsamaktadır? Öyle ki, varlığı toplumların gelişip serpilmesine, kıtlığı ise solmasına yol açmıştır. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de suyun toplumların kaderi üzerindeki rolü görmezlikten gelinemez. Antropolog Karl Wittfogel, Dicle-Fırat, Nil ve İndus nehirleri civarında boy veren medeniyetleri, “su medeniyetleri” (hydraulic civilization) olarak tanımlamaktadır. Ona göre bu yörelerdeki sulamaya dayanan ekonomik yaşam, tarihteki ilk şehirlerin oluşmasına; sanatçı, tüccar, din adamı, yazar, yönetici ve kralların yetişmesini sağlayarak bilim ve sanatın gelişip serpilmesine yol açmıştır. 

Karl Wittfogel şark despotizmi tezini hidrolik topluluklara dayandırır. Karl Wittfogel ünlü analizinde, kurak ve yarı kurak topraklarda, zirai uygarlıkların yalnızca hidrolik ekonomi temelinde varlıklarını refah içerisinde sürekli kılabileceklerini belirtir ve şöyle yazar: “Hidrolik ekonomilerin üç üstün özelliği bulunmaktadır: Hidrolik tarım spesifik iş ayrımına dayalıdır; ekim üzerine yoğunlaşır ve etraflı bir işbirliğini gerekli kılar.” Bu özelliklerden dolayı, ihtiyaç duyulan devlet biçimi, toplumdan daha güçlü ve despotiktir. 

Hidrolik ekonomi, katı ve despotik bir yönetimin ortaya çıkmasında önemli bir işleve sahip olabilir; ancak yine de bu, bugünkü demokratik kurumların vazgeçilmez unsurları olarak kabul edilen ilk siyasal meclislerin, Dicle ve Fırat nehirleri arasında yer alıp eskiden Sümer ülkesi olarak bilinen, baskı ve acımazlığın yatağı olarak tanınan coğrafyada ortaya çıkması gerçeğiyle çelişmez. 

Arkeolojik çalışmalar neticesinde ortaya çıkarılan yazılı belgeler, bilinen ilk “siyasal kongre”nin, MÖ 3000 yıllarında Sümer ülkesinde toplandığını gösterir. Daha o dönemde, bugünkünden çok farklı olmayan iki meclis ile kararlar alınmaya çalışılmaktadır. Bunlardan biri, senato veya yaşlılar meclisi, ikicisi ise eli silah tutan gençler meclisidir. Toplantının konusu savaştır. Meclisin vereceği karara göre, ya “her ne pahasına olursa olsun barış” veya “savaş ve özgürlüktür. Genelikle tutucu yaşlıların egemen olduğu “senato”, neye mal olursa olsun barış kararından yanadır; ancak kral, yaşlıların verdiği bu karardan memnun değildir. Bu nedenle savaş konusunu gençlerin meclisinde de tartışmaya açar. 
Gençler savaş ve özgürlükten yanadır. Kral da, gençlerin kararını uygun görerek savaş ilan edecektir.” 

Tarihte bilinen bu ilk siyasal meclisler, Yunan ve Roma cumhuriyetlerinde, Sümerlerden çok daha sonraları ortaya çıkacaklardır. Dolayısıyla, siyasal bir meclisin gereğini anlamış bir halk olan Sümerler, demokrasi yolunda ilk adımı da atmışlardır.” 

Hint-Avrupa dil grubunda yer alan Farsça ve Kürtçe'deki ilk sözcüğün ab (su) olması anlamlıdır. Yine bir yerde kalmak, oturmak, durmak, ikamet etmek anlamına gelen abad sözcüğü de ab kökeninden türetilmiştir. Uygarlaşmış, medenileşmiş, şehirleşmiş anlamına gelen abadan sözcüğünün de kökeni ab'a dayanmaktadır. Arapça'da uygarlık (civilization) için kullanılan tamadun, şehir anlamına gelen madina'dan türetilmiştir. Aynı şekilde, Batıda kullanılan civilization kavramı da Latince'deki civitas veya city den türemiştir.” 

Grekçe'de “Mezopotamya”, Süryanice'de "Beytnehrin", Arapça'da “Maveraünnehir” kavramları, Dicle ve Firat nehirleri arasında kalan ülke ve topraklar için kullanılır. Benzer şekilde Hindistan ülkesinin adı da “İndus ötesindeki topraklar” anlamında İndus Nehri'nden türetilmiştir. 

İbranice'de gök anlamına gelen shamayim, sham-mayim şeklinde bölündüğünde, “suyun kaynağı” anlamına gelir.” 

Ortadoğu'daki birçok atasözü, bilmece, dua ve şiirde, su teması ta Sürnerlerden bu yana etkin bir şekilde işlenmiş, yörenin âdetleri ve doğal hukuk sistemine nüfuz etmiştir.” Antik Babil'de 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su, doğru ve adil olanı belirlemede bir araç olarak kullanılmıştır. Suç işlediği iddiasında bulunulan biri için suçsuzluğu kanıtlamanın bir yolu, onu nehir sulanna fırlatmaktır; eğer kişi suçsuz ise nehrin kutsal suları onu koruyacak ve böylece yaşamasını izin verilecektir.” 

Sürekli yerleşim yalnızca bir nehrin ya da yıl boyunca kurumayan bir kaynağın etrafında durmakla mümkün olabileceğinden, tatlı sulara ulaşmak insanın medenileşmesinin ilk basamağını oluşturmuştur.” Bir nehir ya da yıl boyunca kurumayan bir kaynağın yanına yerleşen insanoğlu, avcılık ve toplayıcılıktan tarımsal hayata geçiş yapmış, ekini elverişli kılan tarımsal araçların sağlanmasıyla, nehirler ve göller ilk insan topluluklarının biçimlenip gelişmesini sağlamıştır. Dünyanın en eski ve büyük medeniyetleri yeterli derece su kaynaklarına sahip olan Nil, Dicle ve Fırat, Ganj ve Sarı Nehir havzalarında köklenmiş, ilkel barajların ve su rezervlerinin oluşturulmasıyla, antik dönemlerde çiftçiler ekinlerini sulayarak büyüyen nüfusun gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmiştir.”” 

Büyük nehirlerin etrafında toplanma ve buralara yerleşme çabalarının önemli sebepleri vardır. Bu nehirlerin alüvyon vadileri yerleşim açısından kimi zorluklar taşıyor olmakla birlikte, işlendiğinde büyük maddi ödüller veren bir çevre de sunmaktadırlar. 
Gordon Childe bu durumu şöyle dile getirmektedir: 


Eğer sel suları bir kez dizginlenip kanallara alınabilir, bataklıkların suyu çekilir, çıplak nehir kıyısı şeritleri sulanabilirse, buraları bir cennet bahçesi haline getirilebilirdi. Toprak öylesine verimliydi ki, bire yüz almak olanağı vardı. 
Gerçekten, MÖ 2500'lere ait belgeler, bir arpa tarlasından alınan ortalama ürünün, ekilentohumun seksen altı katı olduğuna işaret eder. O halde, buralarda çiftçiler kolayca kendi aile ihtiyaçları üzerinde bir artı-ürün üretebilirlerdi." 


İlk uygarlıkların Dicle, Fırat, İndus ve Nil gibi nehirlerin kenarında boy vermesi bir rastlantı olarak değerlendirilmeyeceği- 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ne göre, uygarlığın başlangıcından itibaren insanoğlu ve nehirler arasında sıkı bir ilişki söz konusu olmuştur.” Sulama, itici ekonomik bir güç olarak buralarda yaşayan toplulukların örgütlenme ve gelişmesini sağlamıştır. Sulama kanallarının kazılması ve bakımı, en azından savunma surlarının yapımı ve yolların döşenmesi kadar toplumca birlikte, takım halinde hareket etmeyi gerektirir. Ortak bir çaba sonucu inşa edilmiş kanalların sularından yararlanmak belirli kurallara uymayı da zorunlu kılar; çünkü toplum, suyun herkesçe kabul edilmiş olan kullanım kurallarına uymayanları kanaldan yararlanmaktan men edebilir.” 

Nehir kenarlarına yerleşmiş bulunan ilk topluluklar suların yönetimi ve kullanılması açısından önemli başarılar sergilemişler, yapılan hendek, kuyu, kanal, bent, baraj ve kaldıraçlarla “hidrolojik kaosa” sahip büyük nehir vadilerini iyi organize edilmiş sulu tarlalara, çayır ve bahçelere çevirebilmişlerdir. Mısır'daki ilk hanedanlığın kurucusu olarak bilinen Menes'in, MÖ 4000 yılında Nil Nehri üzerinde (Kahire'nin 14 mil güneyinde yer alan Memphis'te) taşlarla bir baraj kurduğu ve bu barajla nehirdeki taşkanları regüle edip civardaki kurak yerleri suladığı tarihi vesikalar- da yer almaktadır." 

Herodot Tarihi'nde (İkinci Kitap, 99 madde) Menes ve yaptığı işler hakkında şöyle yazılmaktadır: 


Rahiplerin bana aktardıklarına göre, Mısır'ın ilk kralı Menes şunları yapmıştır: Önce Memphis'i koruyan bendi yaptırmıştır. Irmak eskiden Libya tarafından kum dağı yönünde akıyormuş, Menes,” Memphis'in aşağı yukarı yüz stad“ kadar yukarısında ve ırmağın güney kolu üzerinde bir bent ördürterek eski yatağı kurutmuş ve ırmağın iki dağ arasında geçmesi için yeni bir kanal kazdırınıştır. Bugün de Persler, eski yatağına dönmesini önlemek için bu dirseğe çok önem verirler ve bendi her yıl onarırlar; ırmak bendi çökertir ve bu yana taşarsa, Memphis olduğu gibi su 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altında kalmak tehlikesiyle karşılaşır. İşte bu Menes, ki Mısır'ın ilk kralıydı, ırmağı başka yana aktarıp bu toprakları kazdıktan sonra burada bir kent kurmuştur; bu kent şimdiki Memphis'tir; Memphis bugün de Mısır'ın dar bölümündedir. Bunun arkasından, kentin dışında, kuzey ve batı yörelerinde (zira, doğuyu Nil kapatmaktadır) ırmaktan beslenen bir göl kazdırtmış, sonra kentin içinde büyük ve anılmaya değer bir Hephaistos tapınağı yaptırmıştır.” 


Norman Smith'e göre Herodotos MÖ 5. yüzyılın ortalarında Mısır'dadır; oysa sözü edilen Menes'in, antik dönemde, MÖ 
3500 veya en azından MÖ 2850'den önce yaşamış olması gerekir. 
Bu dönemde de Mısır'da sivil mühendisliğin Nil gibi bir nehir üzerinde baraj yaparak nehrin yatağını daimi bir şekilde değiştirme seviyesine ulaştığı inandırıcı değildir; dolayısıyla Herodotos'un aktardıklarına biraz da kuşkuyla bakmakta gerekir. Profesör W. Spiegelberg Herodotos için, “O sadık olarak tarihi değil, hikâyeleri kaydetmiştir” der. 

19 . yüzyılın ikinci yarısında Mısır'da çalışmalarını sürdüren Alınan arkeolog G. Schweinfurt, 1885 yılında, Kahire yakının- daki Hulvan'da, dünyanın şimdiye kadar bilinen en eski barajını ortaya çıkardı. Arapça “Putperestler Barajı” (Sadd-el-Kafara) anlamına gelen bu en eski barajın, Mısır'daki üçüncü veya dördüncü hanedan döneminde, MÖ 2950-2750 yılları arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Vadi el-Garavi'de yapılan barajın oldukça büyük ve kapsamlı olduğu anlaşılmaktadır.” Antik döneme ait birçok barajın sulama amaçlı kurulduğu bilinmektedir, ancak Vadi el-Garavi bölgesinde yapılan araştırmalarda, burada tarımsal faaliyetin yapıldığına ilişkin herhangi bir kanıta rastlanmamış olması, barajın insan ve hayvanların içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak inşa edildiği düşüncesini akla getirmektedir.” 

Yine Mısır'da, daha sonraki dönemde (büyük olasılıkla MÖ 2500 yılları civarında) Kahire'den Süveyş'e bir tatlı su kanalı 


32 Su UYGARLIK VE ORTADOĞU'YA HAYAT VEREN NEHİRLER 


açılmış ve daha sonraki düzenlemelerle, Akdeniz ile Kızıldeniz arasında yer alan bugünkü Süveyş Kanalı rotası üzerinde ulaşım amaçlı çalışmalar yapılmıştır. MÖ 14. yüzyılda, II. Ramses zamanında Nil Nehri çevresinde geniş bir alanda kanal ve rezervuarlar geliştirilmiştir.” 

Mezopotamya'daki* “ikiz nehir” Fırat ve Dicle ile karşılaştırıldığında, Nil Nehri oldukça düzenli bir akışa sahiptir ve nehir havzasında oturan ilk toplulukların, sulama amaçlı projeler için biiyük barajlar geliştirmesine de pek ihtiyaç yoktur. Şüphesiz bu, antik dönemde yörede bir hidroteknolojinin olmadığı anlamına gelmez. Ancak Sadd-el-Kafara hariç tutulduğunda, yakın döneme kadar Mısır'da baraj anlamında dikkati çeken bir yapıya rastlanmaz.” 

Mezopotamya'da sulama amaçlı baraj çalışmaları çok erken dönemlerde başlar. Nil'in aksine, Fırat ve Dicle'deki doğal taşkınlar, havzada yapılan sulama dikkate alındığında, yılın en uygunsuz zamanında baş gösterirler. Böylece doğal olarak sürekli bir sulama için çeşitli kanal ağları geliştirmek ve su arzını barajlarla kontrol etmek ihtiyacı ortaya çıkar. Zamanla her iki nehrin yatağında meydana gelen değişiklikler, tarihin hangi dönemlerinde nehirlerin nere- de aktıklarını kestirmeyi zorlaştırır; hatta antik döneme ait bir kanalın nehrin yatağı mı, yoksa bir sulama kanalı mı olduğuna karar vermek bile olanaklı değildir. Buna rağmen bazı bulgular, MÖ ikinci ve birinci bin yılda, her iki nehrin Bağdat civarında birbirlerine bugünkünden daha yakın olduğunu göstermektedir.” 

Nehir yataklarında meydana gelen bu değişiklikler, Mezopotamya'da sulu tarima geçiş tarihini doğru tespit etmemizi zorlastırmaktadır. Buna rağmen sulama, gerek Sümer şehir devletlerin- de, gerekse Akadlarda çok önemli bir uğraştı; su ile ilgili problemler Sümerler ile Akadlar arasında sık sık savaşlara yol açardı. Sümerler ve Akadlardan kalma yazılı belgelerde, özellikle kanunlarda ve dini söylencelerde suyun sık sık referans edildiği görülmektedir. 

Mezopotamya'da, Sargon öncesi döneme ait bazı kanal ve küçük rezervuarlara ilişkin levhalar günümüze kadar ulaşmıştır. 
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Ur'un üçüncü hanedanı (MO 2140-2030) Ur-Nammu dönemine ait bir levhada, birçok kadının kamıştan yapılan bir barajın inşasında çalıştırıldığından söz edilmektedir. Babil tanrısı Marduk'a (MÖ 1750) mal edilen bir barajın kurulmasında da kamışın kullanıldığından söz edilir. 

Babil'deki birinci hanedanlığın en büyük krallarından Hammurabi” (MÖ 1800 yılları civarında) döneminde sulamaya büyük bir önem verilmiştir. Hammurabi Yasaları olarak tarihe geçen belgelerde baraj ve kanaların kullanımına ilişkin kanun ve düzenlemeler yer alır. Örneğin 53. kısımda şöyle yazar: “Sulama kanalınıtedbir almaksızın açıp suyun komşu tarlaları basmasına neden olan kişi, tarla sahiplerine, bölgenin ürün gücü dikkate alınarak hesaplanacak bir tazminat ödemekle yükümlüdür.”9“ 

Buna rağmen Mezopotamya'da, MÖ birinci binyıldan önce yapılan barajlar konusunda detaylı bilgilere sahip değiliz. Büyük bir ihtimalle bu barajlar çok büyük değildi ve inşaatları yeterince kaliteli değildi. MÖ 2000 yılı civarında Dicle üzerinde kurulan ve MS 1200 yılında yıkılan Nemrut Barajı hariç, her iki nehir üzerinde de bir taraftan öbür tarafa geçecek şekilde inşa edilmiş baraj izine rastlanmamaktadır. Kurulan barajların çoğu nehir kenarlarında olup kanallar giden su taşkınlarını düzenlemek amacıyla yapılmıştır. Arkeolojik bulgular, Nemrut Barajının yapılmasıyla Dicle Nehri'nin yatağının da değiştiğine işaret etmektedir.?” 

Yaşamını başarıyla inşa edilmiş baraj ve kanallardan alan Babil için sona giden yol da sudan geçmiştir. MÖ 705 yılında Asur tahtına oturan Sennacerib çok başarılı bir baraj kurucusudur; MÖ 689'da Babil'e saldırmış, denildiğine göre kenti tamamen yağmalamak için Fırat üzerinde büyük bir baraj kurmuş, ardından bu barajı yıktırarak Babil üzerine bırakmıştır. Barajın yıkılmasıyla akan seller Babil'i yerle bir etmiştir. Bu olayla, tarihte ilk kez bir baraj savaş aracı olarak kullanılmıştır.” 

Mezopotamya'da iki nehir arasında “Kral Kanalı” adında bir kanal kazıyarak yöredeki birçok eski su kanalını ıslah eden 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Büyük İskender'in bir amacı da Arabistan yarımadasını ele geçirmektir. Üzerinde çalıştığı Pallacopas Kanalı'nı Arabistan yarımadasına karşı bir saldırı aracı olarak kullanmak düşüncesindeyken, MÖ 323'te Babil'deki ölümü” onu bu planını uygulamak ve Arabistan yarımadasını da kendi sınırlarına katmaktan alıkoyar. 

Tarihi vesikalar MÖ 3500 yıllan civarında Mezopotamya'daki bağımsız devletlerin sınırlannın kazılmış kanallarla belirtildiğini ve kanalların sınır taşı görevini yerine getirdiğini göstermektedir.” 

İnsanoğlu için nehir akışlarını kontrol etmenin temelinde, kendine ve tarlalarına su sağlama mantığının yatmakta oldugu açıktır. Bununla birlikte, farklı bir mühendislik tarzını oluşturan kuyu kazmak ve kuyu sularından yararlanmak, kanal yapmak kadar eski değildir; çünkü kuyu sularından yararlanmanın etkin yolu, suyu yukarı çekebilecek araçlara sahip olmaktan geçmektedir. Mısır'da, MÖ 4000 yılına ait resimlerden suyun kovayla yukarı çekildiği görülmektedir. MÖ 17 yüzyıldan kalma Kahire'deki Yusuf Kuyusu'nun taşlı kayalıktan 300 fit derinlere kadar kazıldığı yazılırken, antik Çin'deki kuyuların 1000 fitten derin olduğundan söz edilir. Kısacası, su gücünden yararlanmanın Mısır, Mezopotamya ve Çin'de milattan binlerce yıl önce başladığı kabul edilmektedir.^* 

Su taşkınlarını kontrol etme anlamındaki ilk başarılı çalışmaların daha önce Mısır'da mı, yoksa Mezopotamya'da mı başladığı yönündeki görüşler tartışmaya açıktır. Ancak Mezopotamya'daki ilk yerleşimin tarihi paleolitik çağa kadar gitmektedir. İnsanların avcılık-toplayıcılık dönemde tarımsal yaşama geçiş yaptıkları neolitik çağda Siirt, Diyarbakır ve Urfa yöresindeki köylüler tarımsal üretime geçiş yapmışlardı (MÖ 7. binyıl). Mezopotamya'daki tarımsal faaliyetin Dicle ve Fırat'ın düzensiz akışlarından dolayı kimi düzenlemeler gerektirdiği gerçeği dikkate alındığında, tarihteki en eski bent ve barajların Mezopotamya'da yapıldığını kabul etmek gerekir. 
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Oldukça kurak bir iklime sahip Mezopotamya'daki alüvyonlu topraklarda meydana gelen tuzlanma ve su birikimi, Sümerler zamanından beri karşılaşılan çok ciddi sorunlardır.” Buna rağmen, bölgede basanl: bir tarımsal faaliyet alanı yaratmanın en önemli sebebi, toprağın su tutup tuzlanmasını engelleyen yeterli bir drenaj sistemine sahip olunmasıdır. Bütün ova boyunca, yapılan drenaj” sistemi sayesinde sulama suyu batıda Fırat'tan, doğuda da Nahravan Kanalı'ndan sağlanır. Bu ikisi arasında yer alan Dicle ise tarım yapılan arazilerden gelen suyu çekme ve toplama işlevini yerine getirmektedir. Böylece bu sistem sayesinde bölgede çok geniş bir alanda tarımsal faaliyet yürütülürken, toprağın kalitesinde de ciddi bir düşüşle karşılaşılmamaktadır.”” 

Özellikle eğimi az topraklarda meydana gelen tuzlanma Mezopotamya tarımını yıldan yıla etkiler. Suni bir drenaj sistemi gerçekleştirilmemiş olsa, bereketli tarlalar kısa zamanda verimsizleşebilecek ve hatta çölleşme baş gösterebilecektir. Kuşkusuz, önemli bir tehlike de ikiz nehirlerin düzensiz ve “kaprisli” akışlarından kaynaklanmaktadır. Nil'i besleyen Doğu Afrika'nın büyük gölleri, nehrin akışında bir regülator görevi görüp yıllık akışı hemen hemen değişmez kılarken, Dicle ve Fırat nehirlerinde meydana gelen taşkınları kestirmek olanaksız gibidir. Burada belirleyici unsur, çeşitli yağışlar ve “bir de Ermenistan ve Kürdistan dağlarına düşen karlar"dir.^ 

Fırat ve Dicle nehirlerindeki su taşkınları nisan ve haziran ayları arasındaki dönemde gerçekleştiğinde, bölgedeki tarımsal faaliyet hemen hemen tamamen insan gücüne dayanmak durumunda kalmıştır; bu dönem, kışın yapılan ekim için çok geç, yaz için ise çok erkendir. Bu nedenle tarlalar ancak insanın büyük bir uğraşı sayesinde yapılan kanallar, suyolları ve rezervuarlar sayesinde suya kavuşabilecektir. Yeterli bir su dağıtım şebekesi oluşturup bunu sürdürmek, akan sellerle taşınan kum ve çamurla dolmalarına karşı durmak, büyük bir işgücünün yanında politik bir birlik de gerektirmektedir.”? 
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Babil'deki yoğun nüfusun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürmesi, bölgede ölümcül hastalık taşıyan bataklıkların kanallarla ıslah edilmesini de gerekli kılmıştır. Tarihi kalıntılar yörenin çok yoğun kanal şebekeleriyle örüldüğünü ve planlı çalışmalarla suyun regüle edilerek dünyanın en verimli topraklarının meydana getirildiğini göstermektedir." 

Kuşkusuz bent, kanal ve barajlarla sulamayı organize etmek karmaşık bir iştir. Bu nedenle bazı tarihçiler bu olayın sosyal evrim üzerinde önemli bir rol oynadığını iddia ederler. Ayrıca eski uygarlıklardaki yöneticilerin sulamayı politik bir güç olarak kullandıklan da bilinmektedir. Öte yandan, genişçe sulamaya dayanan toplulukların katı ve merkezi kontrol özelliklerine sahip oldukları görülmektedir." 

Mezopotamya'daki sulama sisteminin savunma ve hatta saldırı amaçlı kullanımını da unutmamak gerekir. Ksenephon, Anabasis adlı eserinde, Helenlerin Med surundan geri dönerken karşılaştıkları derin kanal ve hendeklerin aşılmasındaki zorluklar- dan söz eder: 


Sonra Kyros, Yunan ve Barbar tüm birlikleriyle savaş düzeninde ilerleyerek bir günde üç fersenk aştı. Gerçekten kralin o gün kendisiyle savaşmasını beklemekteydi. Bu yolun yarısını aştığında beş kulaç eninde ve üç kulaç derinliğinde kazılmış derin bir hendekle karşılaştı. Bu hendek ova- dan, on iki fersenk boyunca Media suruna kadar uzanıyordu. Dicle'den çıkan dört kanal buradaydı; genişlikleri yüz ayaktır; çok derindirler, üstlerinde buğday yüklü tekneler gidip gelir; Fırat'a dökülürler, birbirlerinden bir fersenk uzaklıktadırlar; üstlerinde köprüler vardır.” 


Yazar bu hendeklerin, büyük kral tarafından işgalcilere karşı savunma amaçlı olarak kazıldığını kaydeder.” Alois Musil'e göre bu kanalların her biri 31 metre genişliğinde olup üzerinde ulaşım yapılabilecek kadar derindirler.”* 


ORTADOĞU'DA Su 37 


Ksenophon, Cunax’a yaklaşırken karşılaştıkları ilk Babil 


Kanalı'nın kuzeybatıdan geldiğini söyler ve bu kanalın Kyros'un Babil'e girişini engellemek için büyük kral tarafından yapıldığına inanır, ancak Profesör Alois Musil'e göre bu değerlendirmesinde yanilmaktadir: 


Eğer kanal tamamen savunma amaçlı olsaydı, suyla dolu 
olacaktı. Buna rağmen Xenophon, kanalın uzunluğunu 12 
parasangs (yaklaşık Go km) olarak verirken haklıdır, çünkü bu mesafe Fırat ve Dicle arasındaki uzaklıktır."” 


Herodotos da Kyros'un Babil üzerine yürüyüşü ve yapılan 


kanallardan şöyle söz eder: 
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Kyros, Babil üzerine yürürken Gyndes kıyılarına ulaştı, bu su dağlık bir yer olan Matienler ülkesinden kaynar, Dardanes topraklarından geçer ve başka bir ırmağa, Dicle'ye dökülür, Dicle'de Ofis kenti yanından geçip Eryhreia denizi- ne dökülür. Kyros bu Gyndes suyunu geçmeye hazırlanıyordu, bu iş ancak gemiyle yapılabilirdi. Kutsal Atlar takımındaki beyaz atlardan biri sabırsızlanarak ırmağa daldı ve geçmek istedi; ırmak atı dalgaları arasında yuvarladı, batırdı, akıntı aldı götürdü. Kyros bu saygısızlığından ötürü ırmağa pek öfkelendi; onu kadınların bile, hem de dizlerini ıslatmadan geçebilecekleri kadar güçsüz bir hale getirmekle tehdit etti. Bu tehdide, Babil'e karşı aştığı seferi aksatmayı göze alabilecek kadar bağlanmıştı, ordusunu ikiye böldü; böyle ikiye böldükten sonra Gyndes'in her iki kıyısında, kendi gösterdiği yerlere ölçü ipleriyle, çeşitli doğrultularda olmak üzere yüz seksener çizgi çektirdi ve bu iş için ayırdığı adamlarına, kanal kazmaları emrini verdi. Pek çok insan çalışıyordu, iş sona erdirildi, ama böyle bir iş için yazı da buralarda harcamış oldular." 
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Kyros’un Babil üzerine yürüyüşü yaklaşık MÖ 539'a tekabül eder.” 

Mezopotamya'da, Diyala ovasında tarımsal genişlemenin en üst seviyesine Sasaniler zamanında (MS 226-637) ulaşılmıştır. 
Sasani yönetiminin sona ermesiyle, tarımsal koşullarda büyük düşüşler yaşanmış ve bu düşüş yüzyıllar boyunca sürmüştür. Bunun nedenleri karmaşık olmakla birlikte, en önemlisi merkezi hükümetin etkisini yitirmesi ve tarımsal şebekeyi ayakta tutacak gerekli reformların yapılmamasıdır. Daha önce yapılmış birçok kanalda çökelme sonucu oluşan kum ve çamur suyun geçişini kısıtlarken, tahrip olan sulama sistemi tamir edilmemiştir.” 

MS 750 ve 1200 yılları arasında yörede egemen olan Abbasiler sulama anlamında çok önemli faaliyetler gösterirler. Abbasilerin, Fırat sularından sulama amaçlı yararlanmada doruk noktaya ulaştığı söylenebilir." Evliya Çelebi, Abbasiler zamanında, Şatt kenarında inşa edilen köy, kasaba ve şehirlerin birbirlerine bitişik olduğunu yazar.” 

12 ve 13. yüzyılda Moğolların bölgeyi işgal etmesiyle bölgeye hayat veren sulama sistemi tamamen tahrip edilerek kalıntıya çevrilmiş, Harran gibi önemli kültür merkezleri de yerle bir edilmiştir.” Moğollar ormanlarla çevrili alanları bile çıplaklaştırırlar; oysa MÖ 8. yüzyılda Zagroslar’dan İran platosuna geçen Asurlu Sargon'un da anlattıklarından anlaşıldığı gibi, bölge tamamen ormanlarla kaplıdır. Sargon, ulusal ilah Assur'a yazdığı mektupta şöyle demektedir: 


Nikippa ve Upa dağları arasında, her çeşit ağaçlarla örtülü yüksek tepelerden geçtim... Bir sedir ormanı gibi uzayan gölgeli yol boyunca seyahat edenler güneşin ışınlarını göremezler." 


Aslında Mezopotamya'daki bu düşüş süreci uzun yıllar öncesine dayanır. Eksik drenaj sistemine bağlı olarak yüzey suları seviyesi yüzyıllar boyunca yükselmiş ve beraberinde tuzlanmaya yol açarak Mezopotamya tarımını zehirlemiştir. Tuzluluk, çiftçileri toprağı nadasa bırakma tekniklerine ve tuza dayanıklı ürünlere yöneltmiştir. Mezopotamya tarımında en temel ürünler arasında yer alan buğday ve arpadan, buğdayın Güney Mezopotamya'da yetişme oranı MÖ 3500'de 96 şo”ye, 2500'de 96 15’e ve 2000'de 96 2'ye kadar düşmüş, arpadaki düşüş de buna paralel bir seyir izlemiştir. Bugün yörenin hemen hemen 96 80'i tuzlanmadan etkilenmektedir.” 

Bütün dezavantajlarına rağmen, Dicle ve Fırat'ın suladığı Mezopotamya ovası ekim için zengin bir alandır. Eldeki veriler Mezopotamya topraklarının, henüz geniş anlamda bir tuzlanma- nın meydana gelmediği antik dönemde daha zengin olduğunu göstermektedir. Bu dönemde, topraktan alınan mahsulle antik Irak nüfusunun tamamı rahatlıkla beslenebildiği gibi, elde kalan artık tahılla, değiş tokuş usulüyle ülkenin ihtiyacı olan metal, ağaç ve taş dışarıdan sağlanabilmektedir. Yörede genel olarak buğday, akdarı, susam ve arpa yetişmekle birlikte, tuzlu toprağa biraz daha toleranslı olan arpa, ana tahıl durumundadır. Başvurulan tarımsal metotlar ise genellikle ilkeldir. Ekim için karasaban kullanılış, pulluk etme ve tohum ekme işi aynı zamanda yapılmıştır." 

Herodotos da Mezopotamya'daki toprağın verimliliğinden söz eder: 


Asurya'da yağmur dönemi kısadır, oysa tahıl köklerinin gelişimi için yağmur gereklidir, bununla beraber sulama sayesinde ekin büyür, buğday gelişir; Mısır'dakine benzemez, ırmak kendiliğinden taşıp ekilitoprağı basmaz; sulama insan eliyle ve sulama borularıyla yapılır. Zira bütün Babil, Mısır'da olduğu gibi, kanallarla çizilmiştir; bu kanalların en büyüğüne kayıklar da girebilir; bu kanal, ufukta kış güneşinin doğduğu nokta doğrultusundadır, Fırat'tan çıkıp başka bir ırmağa, yanında Ninive'nin kurulmuş oldugu Dicle'ye doğru akar. Bildiğimiz toprakların en bereketlisi bu topraktır ve en çok Demeter ürününü burası verir; buna karşılık incir, bağ ve zeytin gibi ağaç ürünleri yetişmez. Ama Demeter ürünleri açısından o kadar iyi bir topraktır ki, en az bire iki yüz ve bereket yıllarında bire üç yüz verir. Buğday ve arpa yapraklarının genişliği dört parmağı bulur. Darı ve susam, ağaç gibi boy verir; bu boyun ne kadar olduğunu biliyorum, ama söylemeyeceğim, çünkü şunu iyi bilirim ki, Babil'e gitmemiş olan bir kimse tahıl için söylediklerime bakıp çoktan şüpheye düşmüştür. Burada insanlar zeytinyağı kullanmazlar; yağı susamdan çıkarırlar. Bütün ovada palmiyeler yetiştirilmiştir; çoğu yemiş verir, yiyecek şarap ve bal yapılır; biz incire nasıl iyi bakarsak onlar da bunlara o kadar iyi bakarlar... 


Çiviyazıları esas alındığından, MÖ 2400 yıllarında Güney Irak'ın uç kısımlarından buğday ekiminden elde edilen mahsul, modem dönemdeki Kanada buğday tarlalarının en iyi zamanıyla karşılaştırılabilir. Savaşların ve doğal afetlerin sebep olduğu kıtlık zamanları hariç, komşuları Suriye, İran ve Küçük Asya ile karşılaştırıldığında Mezopotamya her zaman zengin ve gıda açısından kendi kendine yeten bir yer olmuştur. Bununla beraber nehir, göl ve kanallarda bol miktarda balık yetişmekte, verimli bahçelerden çok çeşitli meyve ve sebzeler alınmaktadır.”” 

Dicle-Fırat ovasında tarımsal etkinlik alanında yeniden kendine geliş, bir dizi antik kanalın yeniden rehabilite edilişiyle, 
19. yüzyılın sonunda başlar. Fırat üzerinde modern anlamda ilk baraj sayılan el-Hindiye, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 20. 
yüzyılın başlarında (1909-1913) inşa edilmiştir.” Bu barajın esas fonksiyonu, antikçağ ve ortaçağdan kalma yeniden imar edilmiş su kanallarına, kuruyan el-Hillah Kanalı'na su çevirmektir. 
1920'de yeniden yapılanmasının ardından buradan diğer kanallara da su aktarılır. İki dünya savaşı arasındaki dönemde Fırat üzerindeki kanal sistemine itina gösterilmiş ve birçok yeni kanal yapılmış, ancak Firat ile karşılaştırıldığında Dicle üzerindeki çalışmalar geç başlamıştır. Dicle'nin bir kolu olan Diyala üzerinde 1927-1928 yıllarında geçici bir bent oluşturulur; her yıl taşkınların götürdüğü ve ertesi yıl tekrar yapılan bu geçici bent ile altı kanala su sağlanmaktadır. Yapımına 1934 yılında başlanılan el-Kut baraji 1943 yılına kadar tamamlanmamıştır.”? 

İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra nehirlerdeki taşkınlar sorunu üzerinde durulur. Dicle üzerinde inşa edilen Samarra Barajı ile amaçlanan, taşkın suları Tartar alçak basınç alanına yöneltip 30 milyar m3 kapasiteli rezervuar oluşturmaktır. Aynı amaçla Fırat üzerinde de el-Ramadi Barajı yapılır. Bu iki projeyle rezerve edilen suların sulama amaçlı kullanımı umut edilmektedir, ancak yaz aylarında meydana gelen geniş çaplı buharlaşma ve sudaki tuzlanma, beklenenin tersi bir sonuç doğurur. Dicle Nehri üzerinde yapılan bu barajlarla beraber, yine Dicle'nin kolu olan Küçük Zap üzerinde inşa edilen Dukan Barajı (6.3 milyar m3 kapasiteli) 1959'da, Diyala üzerinde yapılan Derbendikan (3.25 milyar m3 kapasite ile) 1961'de tamamlanmıştır." 

Su, Mezopotamya'da olduğu gibi diğer uygarlıkların gelişmesinde de önemli bir rol oynamıştır. Mısır'da MÖ 3400 yıllarında sulu tarıma geçilir. Yeni Dünya'da, Peru'daki İnkaların sulu tarıma geçişi MÖ 1000 yıllarına rastlar. Uzun mesafeden gelen yüksek basınçlı su borularını ilk döşeyenler ise Grekler olmuştur. Su yönetimini ciddiye alan Romalılar, bu düşünceyi adım adım Ortadoğu'ya da ihraç ederler ve zamanla su yönetimi Roma'da bir sanat halini alır. Toplamı 500 km'den daha uzun bir mesafeye sahip olan 14 su kemeri ile Roma'ya getirilen su, gösterişli ve ayrıntılı bir sistemle kamu hamamlarına dağıtılmakta, şehir içindeki su dağıtımı rehber borularla yapılmaktadır. Romalılar tarafından geliştirilen bu sistem, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da kullanılmaktadır. Ancak Roma'nın gerilemesinde su probleminin de bir payı olmuştur. İmparatorluğun Kuzey Afrika kesiminde uygunsuz tekniklerle yapilan tarumin sebep oldugu erozyon, Roma'nın “ekmek teknesinin” yıkılışına yol açmış, Grek medeniyeti de su sorunu yüzünden diğerleriyle aynı kaderi paylaşmıştır." 

Uygarlığın başlangıç noktaları olarak bilinen Mısır, Mezopotamya ve İndus vadisi gibi yörelerde, erken döneme ait şehirlerdeki yapıların geometrik formları benzerlikler göstermiştir. Buralarda yaygın olan dikdörtgen şeklindeki yapılar, MÖ 6. yüzyılda Perslerin, Greklerin şehirlerini yıkmalarının ardından, Greklerde de kullanılmaya başlanır.” 

Grekler yolların yapımı ve düzenlenmesi konusunda da Perslerden yararlanmışlardır. Perslerin krallık yolları Helenistik yöneticiler tarafından model olarak seçilmiş ve daha sonraları Roma İmparatorluğu'nun yol yapıcıları için de ilham kaynağı olmuştur.” Oysa Atina demokrasisinin ilk yıllarında Grek şehirleri “iç içe labirentler” durumundadır. Yollar asfaltsızdır, drenaj ve sıhhi tesisat yoktur. Su, yöredeki kuyulardan taşınmakta ve atıklar caddelere dağıtılmaktadır. Tapınaklar hariç, şehirde saraylar bulunmaz; kamu binaları az ve basittir. Şehrin merkezi durumunda olan agora veya diğer adıyla pazar yeri, dağınık ve düzensizdir. Evlerin pencerelerinin caddeye bakmasına ve suyun caddeye akıtılmasına izin verilmemektedir.'* 

Geç döneme ait Helen kasabaları öncelikli olarak suyolları, kaynaklar ve kuyular üzerinde kurulmuştur. Buralarda sıhhi tesisat ilerlemiş ve caddeler düzenlenmiştir. Su boşaltma sistemi yerleşim alanlarının altındadır, ancak su dağıtım sistemi yoktur. 
Sonraları drenaj sisteminin gelişmesiyle, artık birçok evde özel banyolar görülmeye başlamıştır.” 

Mezopotamya medeniyetinin yıkılışını, kritik dönemde su kaynaklarının yeterince iyi idare edilmemesine bağlayanlar da mevcuttur. Bunda, topraklarının tuzlanması, su biriktirmesi ve su sağlama sistemlerinin kum ve çamurla dolması önemli rol oynar. 
Özellikle akışın, ürün alımı için erken sayılan nisan-haziran aylarında yoğunlaşması, geniş çapta tortulaşmaya yol açmaktadır. Vadilerdeki eğimin 26.000'de sadece 1 olması su birikimi ve tuzlanmayı meydana getirmiştir.” 

Yalan döneme kadar, bugünkü Hindistan ve Pakistan'ın yer aldığı coğrafi bölgede, antik dönemde geniş bir sulama sisteminin kurulduğuna ilişkin inandırıcı veriler azdır. Ancak bazı çalışmalar dururnun farklı olabileceğine işaret etmektedir. Öyle ki, MÖ 3000 yıllarında İndus vadisinde uygarlığın ulaştığı seviyenin Mısır ve Mezopotamya'dan da ileri düzeyde olabileceğini düşünenler bulunmaktadır.” İndus vadisindeki Harappa ve Mohencodaro'da yapılan kazılar, MÖ 3000 yılları civarında suyu uzaklar- dan getirmek için seramik borular kullanıldığına ve yanık tuğlalar- dan drenaj kanalları oluşturulduklarına işaret etmektedir.? Harappa ve Mohenco-daro'daki kazıların ortaya çıkardığı diğer bir olgu da, buralardaki evlerin birçoğunda banyo olması ve caddelerin altında tuğlalarla örülmüş boşaltma oluklarının yer almasıdır.” 

Nehir taşkınlarını düzenleme ve nehir sularından yararlanma faaliyetleri Çin'de de eskilere dayanır. Çin'in mühendis imparatorlarından Yu'nun MÖ 4000 yıllarında planladığı eksiksiz bent sistemleriyle nehir taşkınları önlenir ve kurduğu sistem binlerce yıl varlığını sürdürür. Dolayısıyla en az üç bin yıl önce Çin'de de sulu tarıma geçildiği kabul edilmektedir. Yaklaşık olarak milattan iki yüz yıl önce mühendis Li'nin, çok geniş kanal sistemleri kurarak, su seviyesini belirlemek için sınır taşları koyduğu ve bugün bile takip edilen bir dizi kurallar belirlediğinden söz edilir.** 

Erken uygarlığın önemli şehirlerinden Kahire, Ur, Memfis, Babil, Atina, Kartaca, İskenderiye ve Roma'nın kuruluşlarında su kaynaklarına yakınlık belirleyici bir faktördür. 

Ani susuzluk ve kuraklıklar toplumları yerlerinden göç etmeye, hatta medeniyetleri yok etmeye zorlamıştır. Tarihi ve arkeolojik araştırmalar, suyun antik toplulukların ölümündeki kritik rolünü açıkça ortaya koyar. Uzun süre tarihçiler için bir sır olarak kalan Meksika ve Orta Amerika'daki Maya medeniyetinin çöküşü, 
1200 yıl önce bölgede baş gösteren kuraklığa bağlanmaktadır.“ 
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Benzer sekilde Indus vadisindeki Harappa ve Mohencodaro'daki antik medeniyetin de sik sik meydana gelen taşkınlarla yıkılmış olabileceği düşünülmektedir." 


TİCARET YOLLARI 


Mezopotamya'da ulaşım önemli oranda suya dayanmaktadır. Dicle ve Fırat nehirlerinin yapıları, kuzeyden güneye doğru bu işe uygundur. Bununla birlikte geniş su kanalları bile köyler ile kasabalar arasındaki ulaşımda suyolu olarak kullanılmıştır. 

Fırat ve Dicle nehirleri gerek ticari yollar olmaları, gerekse Babil ovalarını sulamaları nedeniyle tarihin çok eski dönemlerinden beri büyük bir önem taşımışlardır. Dicle üzerindeki ulaşım Diyarbakır'dan başlamakta, ulaşım aracı olarak adına “kelek” denilen şişirilmiş tulumlar üzerine konulmuş sallar kullanılmaktadir.^* Abbasiler döneminde nehir içinde gemilerin işlediğini dile getiren Evliya Çelebi, “ama şimdi tulumdan kelek gemileri işlemektedir” diye yazar.“ Büyüklüğüne göre 80, 120 veya 160 şişirilmiş tulumdan yapılan keleklerin ulaşım ve yük taşıma aracı olarak kullanılanlarının büyükleri 10 ton civarında yük almaktadır. 
Asur abideleri üzerine nakşedilmiş kelek resimlerini görmek bugün de olanaklıdır.” 

Evliya Çelebi Dicle Nehri'ni anlatırken Sattü'l-Arap üzerinde gerçekleşen ticari etkinliğe dikkat çeker: 


Bağdat'tan aşağıya Riyale, Çerka, Hizb-i Ali ve diğer nehirlerde karışıp, sonra Basra'dan yukanda Korna Kalesi yüzün- de Fırat ile Şatt bir kardeş olup deniz gibi olur. Hindistan, Portukal [Portekiz], Loristan, Multan, İngiliz, Felemenk, Umman, Yemen, Aden, Cidde, Habeş gemileri gelip Basra'ya yanaşarak kıymetli eşya getirip, eşya alırlar. Ama bu Basra'ya çoğunlukla Acem diyarının hürmüz gemileri inci getirirler. Basra incisi gibidir. Her tüccarın mahzeninde ve dükkânında hesapsız inci, beyaz inci hasır gibi yatar.”” 
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Mezopotamya'nın dışında, batıya doğru uzanarak Suriye ve Akdeniz sahillerine çıkan iki büyük yol vardır. İlk yol Sippar'dan (Felluce yakınlarında, Bağdat enleminde) başlayarak Fırat boyunca ilerleyerek Mari'ye çıkmakta, Mari, İç Asya ile Akdeniz arasındaki ticaret yolu üzerinde bir istasyon görevi yapmaktadır." 
Mari üzerinde geçen yol, çöl üzerinde kesilerek Hom'a ulaşıp orada da birkaç kola ayrılarak Fenike limanları, Damaskus ve Filistin'e varmaktadır. Bu yön takip edilirken, özelikle yazın, yaklaşık 
300 mil genişliğinde olan çölü aşmak tehlikelidir, çünkü yol boyunca göçerlerin saldırılarına uğramak her zaman mümkündür. 
Kervanlar ve ordular genellikle, çok daha uzun olmasına rağmen daha güvenlikli, su ve yiyecek bulma açısından da oldukça elverişli olan ikinci yolu tercih etmektedir. Yol, Ninova'da Dicle'yi geride bırakarak, doğudan batıya doğru Musul'a karşı, Cizre, Şubat-Enlil (Tell Şeker Bazar), Guzana (Tell Halef), Harranu (Harran) üzerinde Kargamış'ta (Cerablus) Fırat'ı aşar, Halep içinde veya yakının- dan geçerek Orta Suriye ve Akdeniz sahillerine terminal durumunda olan Orentes'te son bulur. Farklı noktalarda bu yoldan ayrılan diğer bazı kollar, kuzeybatı yönüne doğru takip edip Kilikya ve Anadolu'ya çıkar. Ayrıca Dicle Nehri'ni izleyerek Ninova'dan Ermenistan'a ve Diyarbakır-Tarsus hattını izleyerek Batı Anadolu'ya ulaşmak mümkündür.“ 

Mezopotamya'nın dış dünya ile irtibatını sağlayan bu iki yol, aslında tarihi “İpek Yolu” ve “Baharat Yolu”nun devamı niteliğindedir. İpek Yolu, Çin'den başlayarak Orta Asya'yı aşıp, Hazar Denizi'nin kuzeyinden Azak ve Kırım limanlarıyla Trabzon'da sona ermektedir. Baharat Yolu ise, genellikle Hindistan'dan veya daha doğudan Çin'den başlayıp bir kolu Kızıldeniz'e ve oradan Akdeniz limanlarına, diğer kolu ise Basra Körfezi'nin kuzeyindeki Basra limanına ulaşarak Şattü'l-Arap'tan yukarı doğru çıkarak Bağdat'a varıp, burada ikiye ayrılarak, Dicle Nehri'ni izleyip biri Musul, Anadolu ve İran'a, diğeri Suriye limanları ve Akdeniz'e veya Anadolu üzerinden İstanbul'a ulaşır.“ 
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İpek Yolu ve Baharat Yolu üzerinden Karadeniz ve Akdeniz'e ulaşan Doğu malları İtalyan gemiciler tarafından Avrupa pazarlarına taşınmaktadır. Baharat Yolu güzergâhında yol alan Basra Körfezi ve Basra Limanı ile Dicle ve Fırat nehirleri geçiş ve ulaşım yönünden oldukça önemlidirler." 

Tarihi vesikalar, Bizans İmparatorluğu'nun en parlak dönemi sayılan İmparator L İustinianos (527-565) zamanında, Bizans devletinin Çin ile ticaret yaptığını ve Çin mallarının Basra Körfezi, Dicleve Fırat nehirleri yoluyla İstanbul'a geldiğini kaydetmektedir.” 

Özellikle doğuya gidiş çok zor ve engebelidir. Zagros dağlarında yerleşik aşiretlerin saldırılarına ek olarak, dağların sarp ve adeta aşılmaz oluşu da ulaşımı güçleştirmektedir. Dolayısıyla geçiş ancak üç noktadan sağlanır: Revanduz'a yakın Rayat, Süleymaniye'nin güneydoğusunda yer alan Halepçe ve Diyala'nın yukarısında kalan Kanakin. Rayat ve Halepçe çıkışı Azerbaycan ve Urmiye Gölü sahillerine ulaşmakta, Kanakin çıkışı ise Kermanşah'a ve Hamadan üzerinden İran ovasına varışı sağlamaktadır. Dördüncü yol Zagros'a paralel olarak (Bedrah yakınlarında) Der'den (Dizful yakınlarında) Elem'in başkenti olan Şuşa'ya çıkar. Ancak Elamlılar Mezopotamyallann geleneksel düşmanları olduklarından, bu yol genellikle barışçı kervanlardan ziyade istilacı ordular tarafından kullanılmaktadır.” 

Ulaşım güçlüğü ticari koşullan da olumsuz yönde etkilemektedir. Bataklıklan, çölleri, dağ yamaglanni aşmak zorunda olan kervanlar, bataklıklar arasındaki kanallar ve nehir kolları boyunca yollarına devam ederler. Kimi yerlerden geçiş rüşvetle ya da silah zoruyla mürnkün olabilmektedir. Bundan dolayı tüccarlar, yük taşıyan araçlara ek olarak, rüşvet ve savunma olanaklanna da muhtaçtırlar.** 

İran Körfezi, antik dönemden itibaren Irak ve dünyanın diger yerleriyle ile ticari bağ sağlayan önemli bir kavşak durumundadır. Körfez, bölgede İslarnın egemen olmaya başladığı dönemde de antikçağlardan beri koruyageldiği öneminden hiçbir şey yitirmemiş, erken İslam döneminden günümüze kadar Irak'ın Hindistan ve Uzakdoğu'ya açılan tek nefes borusu olma niteliğini korumuştur. 
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Ancak İran Körfezi'nin antik dönemde Irak ve Mezopotamya ekonomisi üzerindeki etkisini değerlendirmek güçtür. Mezopotamya ile Hindistan arasındaki ilişkiler çok erken dönemlerde başlamasına rağmen, bu ilişkilerin daha çok karadan mı, yoksa denizden mi sağlandığına ilişkin kesin deliller mevcut değildir. 
Elde edilen çiviyazılarından, MÖ 3. binyılın sonunda Ur'dan kalkan gemilerin Dilmun (Bahreyn), Magan ve Meluhha'ya gittikleri anlaşılmaktadır. Aynı şekilde MÖ 2300 yılları civarında Akad kralları ve birinci binyılda Asur kralları İran Körfezi'ne sınırdaş ülkeleri kendi ekonomik ve siyasal etkinlik alanları içinde görerek cezbetmeye çaba harcamiglardir.5 Son dönemlerde elde edilen yazıtlardan, Asur Kralı II. Sargon'un (MÖ 721-705), Mısır ile kendi ülkesi arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için girişimlerde bulunduğunu ve bu girişimler üzerine, Mısır'ın kendi sınırındaki engelleri kaldırdığını öğrenmekteyiz.” 


Fırat Üzerinden Hindistan'a Ulaşım 

Afrika'nın güneyinden, Ümit Bumu'nu dolaşarak Hindistan'a giden yol keşfedilmeden önce, Uzakdoğu mallarını Avrupa'ya ulaştıran üç yol vardır: Hazar Denizi-Kizildeniz; İran-Halep-Suriye sahili, Kızıldeniz-İskenderiye. Bu üç yol Venedik”te birleşmekte, böylece Uzakdoğu'dan getirilen mallar bütün Avrupa'ya yayılmaktadır.”” 

Portekizli denizcilerin Ümit Bumu'nu keşfetmeleri, Hindistan-Uzakdoğu ve Avrupa arasında adeta köprü görevi gören Akdeniz üzerindeki ticarette ciddi sorunlara yol açar. Ancak bu yol çok uzun olduğu için İngiltere, daha Napoleon Savaşları döneminde Hindistan'a daha kısa yollardan ulaşma planları üzerinde çalışmalar yapmaktadır. 1825'ten sonra, buharlı gemilerin kullanılmasıyla Hindistan'a daha kısa yollardan ulaşma düşüncesi daha da önem kazanır ve çeşitli projeler gündeme gelir.”” 

Bu projelerden biri, Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağlayacak olan Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla ilgili teknik çalışmaların başlatılmasıdır. Böylece Hindistan'a ulaşmak için Ümit Burnu'nu dolaşmak 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durumunda olan gemilerin yolu, kanalın açılmasıyla üçte bir oranında kısalacaktır. 

Süveyş Kanalı Projesi, İngiliz tüccarlar arasında oldukça ilgiyle karşılanmasına rağmen, ilk etapta dönemin İngiltere hükümeti tarafından, kimi siyasi nedenlerden dolayı uygun bulunmamış, projenin reddedilmesinde İngiltere Dışişleri Bakanı Palmerson önemli bir rol üstlenmiştir. Palmerson, Akdeniz ile Kızıldeniz arasında açılacak bu kanalın, “bütün sorunlarıyla ikinci bir Boğaz” olmasından endişelenmektedir.”? 

Palmerson, Süveyş üzerinden Hindistan'a gitmektense, Doğu Akdeniz-Fırat üzerinden Hindistan'a ulaşmaktan yanadır; zira bu yol hem Süveyş Kanalı yolundan daha kısadır, hem de Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'ndaki güneybatı muson rüzgârlarının yaratacağı tehlikelerden uzaktır. Daha önceleri Ren ve Tuna nehirleri üzerinde gerçekleştirilen gemi ile ulaşım denemeleri olumlu sonuçlar vermiştir. Kaldı ki, zaten Fırat üzerinden çok eskiden beri nakliyat yapılmaktadır.”” 

Fırat üzerinden Hindistan'a ulaşmak isteyen İngiliz hükümeti, elçisi vasıtasıyla Babiáli nezdinde girişimlere başlar. İngilizler, Osmanlı devletinin izin vermediği bir durumda, Mısır üzerinden geçen Kızıldeniz-Akdeniz yolunu tercih edeceklerdir. Mısır üzerinde geçişin sağlanmasında istekli olan Mehmet Ali Paşa, bu konuda İngiltere'ye yardımcı olmak istediğini daha önce dile getirmiştir. 

İngiltere'nin başvurusu üzerine, Osmanlı devleti yörenin şartlarını iyi bilen Bağdat Valisi Ali Paşa'dan konuya ilişkin düşüncelerini dile getirmesini ister. Ali Paşa, cevap olarak yazdığı raporda, “nehrin temizlenerek gemi işletilmeye başlanması ticareti kolaylaştıracak ve devlet için kârlı olacaktır” der ve nehrin Hille'ye kadar olan kısmının temizlenerek gemi işletmenin mümkün olduğunu belirterek, Hille ile Kurna arasını temizleyip düzenlemenin hemen hemen olanaksız olduğunu dile getirir. Ali Paşa'ya göre burada, Fırat ile Dicle'nin en çok yaklaştıkları noktada bir kanal açılarak birleştirilmeleri soruna çözüm getirecektir.“ 
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Konuyailiskin diisiincelerini dile getiren Londra Sefiri Namık Paşa ise, Osmanlı devletinin gereken izni vermesiyle, ülkesine yüklü miktarda para gireceğini, Hindistan'a giden yol Osmanh topraklarından geçeceğinden gümrük gelirlerinin artacağını, aşiretlerin olası tecavüzlerinin engellendiği durumda ise İngiltere ile ticari ve siyasi ilişkilerin artıp her iki taraf için de yararlı olacağını savunmaktadır." 

30 Ocak 1834'te, İngiltere'de kabine komitesi, Fırat üzerinden Hindistan'a gitme projesini kabul eder. Parlemento, 20.000 
pound'u, Fırat Nehri güzergâhında keşifte bulunma masraflarını karşılamak üzere (daha sonra general olan) Yüzbaşı Francis Rawdon Chesney'in emrine verir. Chesney bu misyonun başında bulunan kişi olarak, 1830-1831'de yöreye ilişkin ilk çalışmalarını yapmıştır. 9 Hindistan yönetiminde müsteşar-sekreter olarak görev yapan William Cabbel, Peacock ve Chesney'le beraber projenin planlamasında ortak çalışmalarda bulunur. Ancak, Doğu Hindistan Şirketi direktörleri, Kızıldeniz rotası üzerinde 60-70 bin pound civarında harcamada bulunduklarını dile getirerek projenin karşısında yer alırlar. Buna rağmen projenin hayata geçirilmesi için Deniz Kuvvetleri'nin onay ve desteği gerekmektedir. Ancak, Nelson döneminden beri Deniz Kuvetleri'nde amiral olan John Barrow, Fırat Projesinin şiddetle karşısındadır ve bu konuya ilişkin olarak bir dergide imzasız bir yazı da yayınlamıştır.”" 

Gerçekleştirilmek istenen planın özü, Asi Nehri ile Fırat Nehri'ni bir kanalla birleştirerek, Akdeniz'i Basra Körfezi'ne bağlamak ve buradan Hindistan'a ulaşmaktır ve bu da dönemin teknik imkânları göz önünde bulundurulduğunda oldukça büyük bir projedir. 

Rusya her açıdan böyle bir planın gerçekleşmesinin karşısındadır. Bunun farkında olan Palmerston, hem Osmanlı sultanı- nın, hem de Mehmet Ali Paşa'nın desteğini sağlamak istemektedir. Çünkü Mehmet Ali Paşa'nın güçleri odenemde Osmanlı devletiyle yaşanan ihtilaf nedeniyle Fırat'ı hem sağ kıyıdan hem de sol 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kıyıdan denetlemekte, Rakka ve Urfa'yı da işgal altında tutmaktadır. Sultan Mahmud da İngilizleri Ruslara karşı kullanmanın avantajlı olacağı düşüncesindedir. Öte yandan, Mehmet Ali Paşa da İngilizleri yanına çekmek için Fırat Projesini destekler. 

Osmanlı devleti, Asi ve Fırat nehirlerini bir kanalile birleştirerek Akdeniz'i Basra Körfezi'ne bağlayacak olan bu projeye sıcak bakmamasına rağmen 29 Aralık 1834'te, Osmanlı yönetimi projenin sürdürülmesine izin veren bir ferman yayınlamıştır.“ 

Gemi inşaatı için gerekli olan malzemeleri İngiltere'den Süveydiye iskelesine getiren İngilizler, büyük bir çaba sarf ederek malzemeleri Asi Nehri ve Zig Zag Dağları üzerinden Birecik'e ulaştırırlar. 1836 yılının haziran ayı ortalarında 20 at ve 100'ün üzerinde insan ile Antakya'dan yola çıkarılan ilk gemi malzemeleri, temmuz ayı ortalarında Birecik'e ulaşır.”” Fırat Nehri'nde buharlı gemilerin işleyebilmesi için temizlik çalışmaları yapılmasıyla ilgili inceleme ve etütler yapan İngilizler, yapımı tamamlanan iki gemi ile, 1836 yılında Fırat üzerinden güneye doğru deneme seferleri düzenlerler. Gemilerden birinin adı “Fırat”, diğerininki “Dicle”dir. Fırat adlı gemi, 1 Ekim 1836'da Basra'ya ulaşarak Dicle Nehri üzerinden Bağdat'a ulaşır.“9 Dicle gemisi ise 1836 yazında Ana ile Hit arasında batar. 

Rusya'nın şiddetle planın karşısında durması,'?* Osmanlılann isteksizliği, Mehmet Ali Paşa'nın pragmatik yaklaşımı ve İngilizlerin iç çelişkileri, üzerinde kimi çalışmalar yapılmasına rağmen planın tam anlamıyla hayata geçirilmesini engellemiştir. 

1850'den sonra Akdeniz'in İran Körfezi'ne kısmen demiryolu, kısmen de nehir yolu bağlanması gündeme gelir. Üzerinde düşünülen demiryolu İskenderun Körfezi'nden başlayıp Fırat üzerindeki Caber Kalesi'nin bulunduğu yerde nehri geçerek, Fırat ve Dicle nehirlerinin birleştikleri Kurna'ya gelecektir.” Zaten her iki nehrin birleştikleri nokta en büyük gemilerin işleyebilmesi için yeterli derinlikte suya sahiptir. Ancak bu proje de uygulamaya konulamaz. 
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KUTSAL KİTAPLARDA SU 


Daha önce de belirtildiği gibi, Antropolog Karl Wittfogel, Dicle-Fırat, Nil ve İndus nehirleri civarında boy veren medeniyetleri, “su medeniyetleri” (hydraulic civilization) olarak tanımlamaktadır. Wittfogel'e göre, bu yörelerdeki sulamaya dayalı ekonomik yaşam, tarihteki ilk şehirlerin oluşmasına; sanatçı, tüccar, din adamı, yazar, yönetici ve kralların yetişmesini sağlayarak bilim ve sanatın gelişip serpilmesine yol açmıştır.” 

Kuşkusuz, tarihteki ilk medeniyetlerin tatlı su kaynakları durumunda olan nehir kenarlarında boy vermesi tesadüfi değildir. 
Bütün canlıların yaşam kaynağını teşkil eden suyun, Ortadoğu kökenli tek Tanrılı üç büyük din olan Musevilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık için de oldukça büyük bir önem taşıdığı görülmektedir. 


KİTAB-I MUKKADDES VE İNCİL'DE 


“Ortadoğu insanlığın kolektif anılarının deposudur”,”” üç büyük dinin beşiği, tektanrıcılığın dünyaya yayıldığı merkez ve Batı uygarlığının temellerinin atıldığı yerdir. Başta Hz. Musa olmak üzere, “İsrail peygamberleri burada vaazlar vermişler, Hz. 
İsa ve Hz. Muhammed barış, adalet ve ahlak öğretilerini burada yaymiglardir."^ Bölgenin coğrafi gerçeğine bağlı olarak kıt bir kaynak durumunda olan su, her üç dinde de çok hassas bir tema olarak işlenmiş, yine her üç dindeki farklı törenlerde (Yahudilerde ellerin yıkanması, Hıristiyanlarda vaftiz ve Müslümanlarda abdest alınması) önemli bir unsur olarak yer almıştır. 

Kitab-ı Mukaddes'te, Eski Ahit'te yaklaşık 580 kez, direkt olarak sudan söz edildiğine ve su (mayım) kavramının kullanıldığına rastlanır. Suyun dolaylı ele alındığına, yağış, pınar, nehirler ve kuyular şeklinde dile getirilmesine de sıkça rastlanir.”* 

Kitab-ı Mukaddes'in ilk kitabı Yaratılış'ta (Genesis), dünyanın yaratılması ele alınırken, daha ikinci ayette “Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu 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suların üzerinde dalgalanıyordu”” denilerek, 6-8. ayetlerde şöyle devam edilmektedir: 


Tanrı, suların ortasında bir boşluk olsun, suları birbirinden ayırsın, dedi. Ve öyle oldu. Tanrı boşluğu yarattı. Boşluğun altındaki suları üstündeki sulardan ayırdı. Tanrı boşluğa “Gök” adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ikinci gün oluştu.” 


Kutsal Kitap'ta, çiftçilik yapan ve hayvancılıkla uğraşanların, kime ait olduğu tartışmalı olup sınırları belli olmayan topraklarda, sular üzerindeki çatışmalarına ilişkin birçok örneğe rastlanır. Su üzerindeki en erken çatışmalardan biri, Yaratılış'ın 21. bölümünde ele alındığı gibi, İbrahim ile Filistin Kralı Avimelek arasında yaşanmaktadır. İbrahim, Avimelek'in adamlarının, zorla bir su kuyusunu kendi adamlarından almalarından yakınmaktadır. 
Sorunu çözmek ve kuyuyu açtığına dair kanıt sağlamak amacıyla, İbrahim Avimelek'e yedi dişi koyun verir. Böylece kuyunun oldugu yere Beer Şeva adı verilir.” 

Bir diğer anlaşmazlık da, Yaratılış'ın 26. bölümünde tarif edildiği gibi, İshak'ın kuyuları üzerine yaşanır: 


Avimelek İshak'a, “Ülkemizden git” dedi. İshak oradan ayrıldı. Gerar Vadisi'nde çadır kurup oraya yerleşti. Babası İbrahim'in yaşadığı kazılmış olan kuyuları yeniden açtırdı. Çünkü Filistinliler İbrahim'in ölümünden sonra o kuyuları kapamışlardı. Kuyulara aynı adları, babasının vermiş olduğu adları verdi. İshak'ın köleleri vadide kuyu kazarken bir kaynak buldular. Gerar'ın çobanları, “Su bizimdir” diyerek İshak'ın çobanlarıyla kavgaya tutuştular. 
İshak kendisiyle çekiştikleri için kuyuya Esek"* adını verdi. İshak'ın köleleri başka bir kuyu kazdılar. Bu kuyu yüzünden de kavga çıktı ve İshak kuyuya Sitnah'” adını verdi. Oradan ayrılıp başka bir yerde kuyu kazdırdı. Bu kuyu yüzünden kavga çıkmadı. Bu nedenle İshak ona Rehoboth"? adını verdi." 


Yaratılış'taki dokunaklı bölümlerden biri de, İbrahim ve Hacer ile Arapların atası"” olarak düşünülen oğlu İsmail'in öyküsüdür: 


İbrahim sabah erkenden kalktı, biraz yiyecek, bir tulum da su hazırlayıp Hacer'in omzuna attı, çocuğunu da verip onu gönderdi. Hacer Beer Şeva Çölü'ne gitti, orada bir süre dolaştı. Yaklaşık bir ok atımı uzaklaşıp, “Oğlumun ölümünü görmeyeyim” diyerek onun karşısında oturup hıçkıra hıçkıra ağladı. Tanrı oğlanın sesini duydu. Tanrı'nın meleği göklerden Hacer'e, “Nen var, Hacer?” diye seslendi, “Korkma! Çünkü Tanrı çocuğun sesini duydu. Kalk, oğlunu kaldır, elini tut. Onu büyük bir ulus yapacağım.” Sonra Tanrı Hacer'in gözlerini açtı ve Hacer bir kuyu gördü. Gidip tulumunu doldurdu, oğluna içirdi. 


Tesniye'de İsrailliler için vaat edilen toprak, “göklerin yağmurundan su içen” yer olarak tanımlanmaktadır. Ancak Tanrı'nın vaat edilmiş topraklar için bir şartı vardır: Vermiş olduğu emirlere uyulması: 


Ve vaki olacak ki, eğer Allah'ınız Rabb'i sevmek ve bütün yüreğinizle ve bütün canınızla ona kulluk etmek için bugün size vermekte olduğum emirleri iyice dinlerseniz; o zaman buğdayını ve yeni şarabını ve zeytinyağını toplayasın diye diyarınızın yağmurunu, ilk yağmuru ve son yağmuru birlikte vaktinde vereceğim... Sakının, yüreğiniz aldanmasın ve sapmayasınız ve başka ilahlara kulluk etmiyeseniz ve onlara secde etmeyesiniz. Ve Rabb'in öfkesi size karşı alevlenmesin ve yağmur olmasın ve toprak mahsulünü vermesin 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diye gökleri kapamasin ve Rabb'in size vermekte olduğu iyi memleket üzerinden çabuk yok olmayasiniz.?* 


Kutsal Kitap'ın Tevrat bölümünde, Adem ile Havva'nın bulunduğu Aden bahçesini sulayan ırmak hakkında şöyle yazar: 


Bahçeyi sulamak için Aden’den™ bir ırmak çıktı, orada bölünerek dört kol oldu. İlkinin adı Pişon'dur ve kendisinde altın bulunan bütün Havila diyarını kuşatır. Bu bölgenin altını iyidir; burada ak günnük ve akik taşı bulunur. İkinci ırmağın adı Gihon'dur, bütün Kuş diyarını kuşatır. Üçüncü ırmağın adı Dicle'dir ve Asur'un önünde akar. Dördüncü ırmak Firat'tir.?6 


Adına Pişon ve Gihon denilen bu ırmak kollarından söz etmek günümüzde mümkün değildir. Pişon'un geçtiği Havila ve Gihon'un geçtiği Kuş diyarını da coğrafi olarak tespit etmek olanaklı görünmemektedir; çünkü Kutsal Kitap'ta Pişon ve Gihon hakkında detaylı bir bilgiye rastlayamayız, sadece onların Dicle ve Fırat ile birlikte Aden bahçesini sulayan bir ırmağın dört kolun- dan ikisi olduklarını biliriz. Aynı şekilde Tevrat'ta, Dicle ve Fırat hakkında da ayrıntılı bir bilgiye rastlayamayız, ancak Dicle ve Fırat'ı, tarihin çok eski dönemlerinden beri insanlığın kaderini etkileyen kutsal ayetlerde yer alıp dini motiflerle süslenen çok 6nemli iki ırmak olarak görmekteyiz. 

İşaya, 41. bölüm, 17-20. ayetlerde şöyle denilmektedir: 


Düşkünlerle yoksullar su arıyorlar, ve su yok ve dilleri susuzluktan kuruyor; ben, RAB, onlara'cevap vereceğim, ben, İsrailin Allah'ı, onları bırakmayacağım. Çıplak tepeler üzerinde ırmaklar ve vadiler içinde kaynaklar açacağım; çölü su havuzu ve kurak diyarı su pınarları edeceğim. Ve çöle erz ağacı, akas- ya ve mersin ağacı ve zeytin ağacı vereyim; bozkırda servi, çınar ve simsiri bir arada dikeyim de, görsünler ve bilsinler ve düşünsünler ve hep birden anlasınlar ki, bunu RABB'in eli yapmıştır ve bunu İsrail'in Kudüs'ü yaratmıştır.” 


KURAN'DA Su 


Su, Kuran'daki ana temalardan birini oluşturmaktadır. Kitab Mukaddes ile karşılaştırıldığında çok daha kısa olan Kuran'da, su (ma) kelimesi 60 kez, nehir kelimesi 50 kez, deniz (bahr) kelimesi qo kez geçmektedir. Buna ek olarak, su konusu birçok kez dolaylı olarak ele alınır. 

Enbiya suresinin 30. ayetinde su ile yaradılış arasındaki ilişki şöyle dile getirilmektedir: 


O inkâr edenler görmüyorlar mı ki, (başlangıçta) göklerle yer, birbiriyle bitişik iken, biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı” 


Rum suresinin 48. ayeti şöyledir: 


Allah O'dur ki, rüzgârları gönderir, bunlar da bulutu kaldınr. Derken, Allah onu gökte dilediği gibi yarar ve parça parça eder; nihayet arasında yağmurun çıktığını görürsün. 
Allah dilediği kullarına yağmuru nasip edince, onlar seviniverirler.”” 


Furkan suresinin 48, 49. ayetlerinde “Rüzgârları rahmeti- nin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Biz, ölü toprağa can vermek, yarattığımız nice hayvanlara ve nice insanlara su vermek için gökten tertemiz su indirdik.”;9' Vakıa suresinin 68-70. ayetlerinde “Ya içtiğiniz suya ne dersiniz? Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu tuzlu yapardık. 
Şükretmeniz gerekmez mi?";?* Hud suresinin 7. ayetinde “O'nun arşı su üzerinde iken amel bakımından hanginizin daha iyi olduğunu denemek için gökleri ve yeri altı günde yaratan O”dur.””” yazılıdır. İslamcı yazarlara göre Allah'ın arşı demek, “O'nun hükümranlığı ve saltanatı, hâkimiyet ve iktidarı demektir.”9* 

Yine Bakara suresinin 22. ayetinde “O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de kubbemsi bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın.”,5” En'am suresinin 6/99. 
ayetinde “O, gökten su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkilerden de kendisine üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşillik; hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar; üzüm bağları; bir kısmı birbirine benzeyen zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın! Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır.”,?” Taha suresinin 53. ayetinde “Ki (Rabbim), yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı, onda sizin için yollar döşedi ve gökten su indirdi; böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkardık.”;97 Nahl suresinin 10/11. ayetlerinde “Gökten suyu indiren O'dur. Onda hem size içecek vardır, hem de hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler. (Allah) su sayesinde sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve diğer meyvelerin hepsinden bitirir. İşte bunlarda düşünen bir toplum için büyük bir ibret vardir.";** Hac suresinin 63. ayetinde “Görmedin mi, Allah, gökten su indirdi, böylece yeryüzü yemyeşil donatıldı. Şüphesiz, Allah lütfedicidir, her şeyden haberdardır.”,?? Zuhruf suresinin 11 ayetinde “Ki O, belli bir miktar ile gökten su indirdi de, onunla ölü bir memleketi dirilttik (ve her yanına yeniden hayat) yaydık; siz de böyle (kabirlerinizden diriltilip) çıkarılacaksınız.””” ifadeleri mevcuttur. 

Kuran farklı kalitedeki suları birbirinden ayırır.”" Furkan suresinin 53. ayetinde “Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, digerininki tuzlu ve acı iki denizi salıveren ve aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koyan O”dur.””” ve yine Fatır suresinin 12. ayetinde “İki deniz bir değildir. Şu, tatlı, susuzluğu keser ve içimi kolay; şu da, tuzlu ve acıdır...” yazılıdır. 
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Yine Kuran-ı Kerim'de, Enfal (8/11), İbrahim (32), Ankebut (63), Rum ( 24), Secde (27), Zümer (21), Fussilet (39), Nebe (14), Kaf (11), Secde (27), Zümer (21), Hicr (22), Hac (5), Abese, 
(25) gibi surelerde su ile ilgili ayetler yer almakta ve suyun gökten indirilmesinden ve toprağa hayat vermesinden söz etmektedir. 

Su Kuran'da sıkça işlenen bir tema olmakla kalınmamış, pek çok Arap şairin de şiirlerini süslemiştir.* Faydalı yağmurlar, Arap-Müslüman geleneğinde Allah'ın rahmeti olarak değerlendirilir. 


İSLAM HUKUKUNDA Su 


En genel anlamıyla Kuran'daki ayetlerden ve Peygamber'in sözlerinden çıkarılan, dini temellere dayalı İslam hukuku anlamına gelen şeriat, 14. yüzyıl Arap sözlükçüsü İbn Manzur'a göre ise “insanın suya indiği kaynak” anlamındadır.” Şeriat sözcüğü İslam öncesi dönemde Araplar arasında “su kuralları” (şuuraat el-maa) anlamında kullanılırdı. İslamla birlikte sözcük daha geniş bir anlam kazanmış ve dinsel hukuk kurallarının bütününü içerir duruma gelmiştir.“ 

Şeriatın suya ilişkin kuralları yüzyıllar boyunca dağınık bir durum arz etmiş, 19. yüzyılın ortasında, 1869 yılında Ahmet Cevdet Paşa'nın Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye'yi yayınlamasından 
sonra bu dağınıklığa son verilmiştir. Mecelle'de yer alan 1851 
maddeden 67'si suya ve su ile ilgili uyuşmazlıkların çözümüne ilişkindir. Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra, yakın döneme kadar Suriye, Lübnan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde kullanılan Mecelle, İslam hukuku açısından suya ilişkin en önemli hükümlerin yer aldığı eser durumundadır.” Mecelle'deki su hukukunun 16 Temmuz 1983 tarihli, 17/83 sayılı yasayla Cezayir'de; 31 Mayıs 1975 tarihli, 16/1975 sayılı yasayla Tunus'ta, 
1926 ve 1930'da düzenlenen yasalarla Lübnan'da, 1921'de diizenlenen yasayla Moritanya'da aynen tekrarlandığını görmekteyiz. Mecelle'nin sömürge yönetimlerine tabi olmamış Türkiye ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle, doğrudan ya da dolaylı olarak İn- 


58 Su UYGARLIK VE ORTADOĞU'YA HAYAT VEREN NEHİRLER 


giliz kolonyalizmi etkisinde kalan Urdiin, Misir, BAE, Bahreyn, Sudan, Katar, Yemen ve Libya'da da kısmen uygulandığına tanık olmaktayız.” 

Kuran'da sıkça işlenen bir tema olarak su, İslam hukukunda çok önemli bir yer tutar. “Su ve ot ve ateş mubahtır. Nas bu üç şeyde şürekadır.”””? İslam hukukçularının çoğu, suyu satılamaz ve özel mülkiyete geçmeyecek bir varlık olarak görür. Su üzerindeki “özel mülkiyet”, istisnai bir durum olarak, “ancak, bir su kaynağının bireysel çalışma ve emekle ortaya çıkarılması ya da geliştirilmesi, çoğaltılması gibi durumlarda” söz konusu edilebilir.” Şeriata göre, suyun satışı mubah değildir ve su ancak testi gibi dolu bir kaba geçtikten sonra sahiplenilebilir: 


Her kim mubah olan şeyi ihraz (elde etme, erişme) eylerse ona müstakilen malik olur. Mesela bir kimsenin testi veya fıçı gibi bir kap ile bir nehirden aldığı su ol kab içinde muhrez (elde edilmiş, kazanılmış) ve mahfuz olmakla ol kimsenin malı olur. Başkasının andan intifa'a (faydalanma) salahiyyeti yoktur. Ve sahibinin izni olmaksızın başkası ahz (alma) ve istihak ederse zamin (tazmin) olur." 


Sudan yararlanma hakkı, hava ve ışıktan yararlanma hakkı gibidir. “Herkes hava ve ziya (ışık) ile intifa eylediği gibi denizler ve büyük göller ile dahi intifa edebilir.” 

Suyun, devlet tarafından sahiplendiği durumlarda bile, toplum ve ulus çıkarları göz önünde bulundurularak hareket edilmelidir. Peygamber'in bir hadisinde açıklandığı gibi, “.. insanlar üç şeyde ortak mülkiyete sahiptir: su, ateş ve otlak (mera).” Hiç kimse ve hiçbir yönetici bir nehrin sularını paylaşmak, satmak, kiralamak ve vergilendirmek haklarına sahip değildir. Sadece su kaynaklarının kullanımı ile elde edilen ürünler devlet tarafından vergilendirme konusu olabilir.” 
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Şeriat, su kaynaklarını üçe ayırır: 
a. Kuyu suları b. Kaynaklar c. Akarsular (nehirler) 

a) Kuyu suları 

Kuyu suları da kuyuyu ilk kazan(lar)in amacına göre üç kısma ayrılır. 

Birinci grupta, yol kenarında bulunup, gelen geçen yolcuların ve hayvanların yararlanması için açılmış olan kuyular yer alır. Bu kuyular üzerinde, kuyuyu kazan dahil olmak üzere hiç kimse bireysel hak sahibi (özel mülkiyet anlamında) değildir. 

İkinci grup kuyular belirli bir amaç ve kullanım süresi için açılmıştır. Bu süre boyunca açanın malı durumunda olan bu gibi kuyular, süre bitiminde kazanın mülkiyetinden çıkıp ortak mal halini alır. Kuyunun kamuya geçmesinden itibaren, kuyu suyundan yararlanma anlamında bile kuyuyu kazanın diğer insanlardan bir önceliği olmaz. 

Özel bir mülk üzerinde açılmış olan üçüncü grup kuyulardan o mülk veya toprağın sulanmasında yararlanılır. Buna rağmen, bu kuyular bile müminlerin su gereksinimlerini gidermez. 

b) Kaynaklar 

Şerita göre kaynak suları da üç kısma ayrılır. 

Birinci gruptakiler, doğada kendiliğinden var olup herkesin kullanımına açıktır. Eğer kaynak suyu sınırlı ise, burada öncelik suyun çevresinde yaşayanlara aittir. 

İkinci gruptakiler insanların kendi çabalarıyla bulup akmasını sağladıkları sulardır. Bu kaynakların sahipleri, onların bulup ortaya çıkaranlardır. Şayet çıkarılan kaynak, başkalarının da yararlanabileceği kadar suya sahipse, onların da kullanmasına izin verilmelidir. 

Üçüncü grup kaynaklar da birinin kendi mülkiyetindeki topraklarda bulduğu sulardır. Bunlar özel mülk olarak kabul edilir, ancak sahiplik mutlak değildir. Şeriata göre kaynağın sahibi, artan suyu isteyene bedeva vermekle yükümlüdür.” 
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c) Akarsular 

Şeriat, akarsuları da çeşitli gruplara ayırmaktadır. 

Birinci grupta yer alanlar ülke sınırlarını aşan nehirlerdir. 
Şeriat, sularının herkese yetecek kadar bol olacağı düşüncesinden hareketle, bunları kamuya açık nehirler olarak görür. 

İkinci gruptakiler bir ülkenin sınırları içinde kalan küçük nehirlerdir. Bu nehirler de ortak kullanıma açıktır. Nehir suyunun kâfi gelmediği durumda, su üzerinde baraj ve bentler yapanlar önceliğe sahiptir. 

Üçüncü grup nehirler sonradan kazılarak meydana getirilmiş kanal, hendek ve su kemerlerini içermektedir. Buradaki su kullanım hakla, baraj, bent veya su kemerinin yapımında emeği geçenlere aittir.” 

Şeriata göre su kaynaklarının kullanımındaki öncelik, kaynağın yukarısında yerleşik olanlarındır. Bu hak, atalardan kalma bir hak olarak tanınır; ilk kullanım esasına dayalı olarak, hakta önceliği doğurur. İkna edici kanıtlar olmadıkça, yukarıda yerleşik olanlar ilk yerleşenler olarak görülür. Suyun aşağısında daha önce yerleşik bulunanlardan sonra, üst kısma yerleşen yeni toplulukların sudan yararlanma hakkı verilecek hükme bağlıdır. Geri çekilmeleri söz konusu olduğunda, yeni durum öncelikli tarihi haklarla çelişmemelidir. Ayrıca bütün toplumun ihtiyaçları karşılanmadıkça suyu istif etmek yasaktır. İslam hukukunda suyun ticari bir ürün olarak görülmesi ahlak ve ádetlerle bağdaşmaz.”” Çünkü su insan emeğinin bir ürünü olmayıp Allah'ın lütfettiği bir üründür. 

Denizler ve büyük gölleri mubah gören İslam hukukuna göre, Nil, Fırat, Tuna ve Tunca gibi nehirler mülk edinilemez. Ancak nehirler iki kısma ayrılır: 


Nev-i evvel: Ol nehirlerdir ki, suyu beyn-el-şüreka (ortaklar arasında) müteferrik (dağınık, ayrı ayrı) ve munkasım (bölünmüş) olur; fakat anların arazisinde tamamen mahvolmayıp bakiyyesi ammeye mubah olan mefazelere yani kırlara ceryan eyler. Bu kabilden olan nehirler min-vech’in amm oldugundan bunlara dahi nehr-i amm denilir, bunlarda dahi şuf'a (bir mülk, kaça satın alınmışsa, o mülke o para ile sahip olma hakkı) cari olamaz. 

Nev'i sani: Nehr-i hassıdır ki suyu eşhas-i ma'dudenin arazisine müteferrik ve münkasım olur. Ve arazilerinin nihayetine varınca mahvolup bir mefazeye menfezi (geçecek yer) olmaz. İşte şufa ancak bu nevide cari olur.” 


İslam hukuku, ortak kullanıma açık bir nehrin sularının kanallarla farklı yerlere yönlendirilmesi ve veya nehrin yatağının değiştirilmesini izne tabi kılar: 


Bir nehri müşterekde hissedar olan kimse diğerlerinin izni olmadıkça andan diğer bir nehir yani cetvel veya hark açamaz. Ve kadim nöbetini tebdil eyleyemez. Ve kendi nöbetini ol nehirden hakk:-i şirbi (sulama hakkı) olmayan diğer arazisine sevk edemez. Ve bu şeylere diğer hissedaran rıza verseler bad'dehu kendileri yahut vârisleri rücu edebilirler.” 


İslam hukukuna göre mülk edinilmeyen nehirlerin temizlenmesi, ayıklanması ve ıslah edilmesi devletin yükümlülüğündedir. Şayet devletin bunu gerçekleştirme gücü yok ise, bu iş kamuya havale edilebilir. 

İslam hukuku denizler, göller, nehirler, yağmur suları, yeraltı suları ve kuyu sularına ilişkin kesin belirlemelerde bulunur. 
İslama göre bir kuyunun avlusu, yani başkalarına kapalı olan kısmı, her taraftan kırk arşındır: “Bir kuyunun harimi haricinde bir kimse ne kuyu kazıp da evvelki kuyunun suyu bu kuyuya gitse bir şey lazım gelmez. Nitekim bir kimsene diğerin dükkânı yanında dükkân açıp da evvelki dükkânın ahz ve i'tasi kasıd olsa ikinci dükkön seddolunamaz.””9 
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Yine Islam hukukuna gore, “Yeraltina cereyan eden sular kimsenin mülkü değildir.” 

Peygamber'in bir hadisinde, “Meranın kullanımı için suya engel olanlar, kıyamet gününde Allah'ın merhametinden yoksun bırakılacaklardır” denmektedir.” 

Ancak İslam hukukunun yorumu ve uygulamasında bölgesel farklılıklarla karşılaşılmaktadır. Kuşkusuz, bu farklılığın en önemli nedeni İslamdaki dört farklı mezheptir. Bazen bu farklılıklar aynı mezhebe sahip çeşitli İslam ulusları arasında bile görülür. 
Buna rağmen şeriat, diğer uluslar arasında kabul gören hukuk konseptleriyle bir uyum içinde çalışmaya kapalı değildir. 19. yüzyıldan beri süregelen, İslam ülkeleri ve Batı devletleri arasındaki diplomatik ilişkiler, şeriata dayalı İslami anlayış ile Avrupa kuralları arasında ciddi bir çelişmeye yol açmamıştır.” 


ORTADOĞU, SORUNLU NEHİRLER VE 
ÖZELLİKLERİ 


ORTADOĞU'NUN COĞRAFİ KONUMU 

“Ortadoğu” terimi, 1902 yılında, Amerikan denizci tarihçilerden A. T. Mahan tarafından icat edilmiştir. Mahan'ın, İngilizlerin deniz stratejisi, Rusya'nın İran'daki etkinlikleri ve Almanya'nın Berlin-Bağdat demiryolu ilişkilerini ele alırken kullanması- nın ardından?” Ortadoğu keilmesi The Times'ın Tahran temsilcisi V. Chirol tarafından çeşitli yazı ve makalelerde de kullanılarak basında yer almıştır.”” 

Ortadoğu olarak adlandınlan bölge, genel olarak Kuzeydoğu Afrika ve Güneybatı Asya'yı kapsamaktadır.”” Fas'tan İran'a kadar uzanan bölge, “Yakındoğu” ve “Akdeniz” olarak da adlandınlmaktadır.” 19. yüzyılda Avrupalılar ve özellikle İngiliz coğrafyacılar “Doğu”yu” üç bölgeye ayırmışlardır. Birinci bölge, Avrupa'ya en yakın yer olup, Akdeniz'in doğu kıyılanna doğru uzanan, yaklaşık olarak 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eski Osmanlı İmparatorluğu'na sınırdaş olan yerdir ve buraya Yakındoğu (Near East) denilmektedir. İran Körfezi'nden Güneydoğu Asya'ya uzanıp İran ve Hindistan'ı da kapsayan ikinci bölge de Ortadoğu olarak adlandınlmaktadır. Üçüncü bölge, Avrupa'dan en uzak yerde olup, Pasifik Okyanusu ile yüz yüze olan Doğu Asya ülkelerini içine almakta ve Uzakdoğu (Far East) adıyla anılmaktadır.”” 

Ortadoğu, Birinci Dünya Savaşı ile birlikle İngilizler için stratejik bir referans halini alır. Bu dönemde bölgede etkin olan İngiliz askeri güçleri, Kuzeydoğu Afrika ve Güneybatı Asya ülkeleriiçin “Ortadoğu” kavramını kullanırlar ve böylece terimin dünya çapında kullanılmasında önemli bir rol oynarlar. 

Ortadoğu'yu Türkiye, Suriye, Lübnan, Irak, Iran, İsrail, Filistin, Ürdün, Mısır, Sudan, Libya ve Arap Yarımadası'nın çeşitli ülkeleri (Suudi Arabistan, Kuveyt, Yemen, Umman, Bahreyn ve Katar) veya sınırları oluşturmaktadır. Zaman zaman bazı yazarlar, Pakistan ve Kuzeybatı Afrika ülkelerinden Tunus, Cezayir ve Fas'ı da, din ve dil ilişkisinden dolayı bölgeye katarak genişletmektedirler; hatta bazen Afganistan bile Ortadoğu coğrafyası içinde gösterilir. Aynı şekilde bazı yazarlar da Misir®° ve Afrika ülkelerini bölgenin dışında tutarak küçültmek yoluna giderler. Libya, Tunus, Cezayir ve Fas'ın bağımsız devletler olarak Arap Ligi'ne katılmalanndan sonra, Ortadoğu kavramının bu ülkeleri de kapsadığı düşünülmektedir.” 

Ortadoğu'ya yönelik spesifik sınırların gösterilmesinde, önemli bir karışıklık da dinsel, kültürel, ulusal, siyasal, tarihsel ve coğrafi ayrılıkların belirlenmesinden kaynaklanmaktadır. Bazıları bölgeyi Arap halkı ve dili ile özdeşleştirirken, Arap olmayan diğer unsurları, Türk, İranlı, Kürt ve İsraillileri dışta tutmaktadır. Aynı şekilde bölgeyi Müslüman kimliğiyle tanımlayanlar, Müslüman olmayan diğer unsurları dışarıda bırakmaktadır.” 

Asya, Afrika ve Avrupa'yı birleştiren Ortadoğu'nun ónemli bir kesimi denizlerle çevrilidir. Bu nedenle deniz ticareti çok uzun zamanlardan beri bölgede gelişmiş ve yörede önemli liman kentlerin oluşmasını sağlamıştır. Britanya'da denize açılan gemiciler Ümit Burnu'nu dolaşıp, beş ve sekiz ay gibi bir zaman zarfinda Hindistan'a ulaştıklarından, tarihi İpek Yolu'nu kullanan tüccarlar çok daha kısa bir yoldan ve daha çabuk, mallarını önemli merkezlere ulagtirabilmekteydiler.*? 


FIRAT NEHRİ 


Batı Asya'nın iki büyük egzotik nehri Fırat ve Dicle, aynı iklim ve topografya özelliklerine sahip bir bölgede başlayıp, oldukça farklı iklirn ve topografik özelliklere sahip bir bölgede son bulurlar.” Birbirlerine yaklaşık 30 kilometre mesafede, soğuk ve nemli sayılan coğrafyadan çıkıp, sert ve engebeli toprakları, yüksek dağları aşarak ilkbahar ve sonbahar yağmurlarını ve kışın karlarını sularına katan iki nehir, birbirlerinden ayrı olarak, geniş, sıcak ve susuz vadileri canlandırarak yollarına devam eder. Uzun yolculuğun ortalarında, birbirlerinden yüzlerce kilometre uzaklaşan iki nehir, yolculuğun sonuna doğru birleşerek İran Körfezi'ne boşalır. 

Fırat Nehri'nin adı, Sümer dilinde Burununu (Buranun-Buran) olup, Akadca'da Purantu (digillik takısı alınca Purattu), Hurice'de Puranti,”? Asurca”da Purratu halini almıştır.” İbranice'ye Süryani dilinden, Perath (Prath) şeklinde geçmiştir. Buranun'daki bur ile “Habur”daki bur aynı eleman olup, büyük bir olasılıkla “güçlü /kuv- vetli/kudretli su kaynağı” anlamına gelmektedir.” Eski Farsça'da Ufratu olarak anılan nehrin adı orta Farsça'da Frat, Arapça'da al-Furat olmuştur. Yunanlılara tarihçi Herodotos tarafından Eufrates şeklinde tanıtılan nehir, Onbinlerin Dönüşü'nde (MO 401) ve daha sonra da Büyük İskender'in fütuhatında (MÖ 331-323) tasvir edilmiştir. Nehrin adı Batı kaynaklanna Euphrates şeklinde yerleşmiştir.” Milattan önce ilk bin yıllık zamandaki Babil ile Sümer şehirlerinden Nippur ve Ur, ya Fırat'ın kenarında ya da üzerinde yer almaktadır.” Antik dönemden günümüze kadar nehir üzerindeki ulaşım, özelikle aşağıya doğru biraz daha yoğunlaşarak devam etmektedir. Basra'dan sonra, artık büyük gemilerle ulaşım yapılabilmektedir.”” Nehirdeki hızlı akış ve sığlık yukanya doğru seyahati güçleştirmektedir. 
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Erzurum yakinlarinda dogan Firat Nehri, Murat ve Karasu kollarının birleşim noktasında, Dicle Nehri'ne ulaşıncaya kadar yaklaşık 2330 km'lik bir yol kat eder. Güneybatı Asya'nın en uzun nehri” olan Fırat'ın toplam uzunluğu yaklaşık 2800 (2780) km'dir.* Nehir Türkiye topraklarında yaklaşık goo km akıp küçük ölçekli suları bünyesine kattıktan sonra Suriye'ye geçer. Suriye'de, Deyrü'z-Zor'da nehrin önemli bir kolunu teşkil edip “bereketin kaynağı” anlamına gelen 320 km uzunluğundaki Habur ile birleşen Firat, bu ülke topraklarında 680% km aktıktan sonra, Abu Kamal köyünden Irak'a girer.”” İran Körfezi'ne varıncaya kadar, yaklaşık 1200 km Irak sınırları dahilinde akar.”” Nasıriye'de nehir birkaç kanala bölünür, bir kısmı Hamar Gölü'ne akar, kalanı Kurna yakınlarında Dicle'ye katılarak Şattü'l-Arap'ı oluşturur. 
Bölgedeki yağmur ve karlarla beslenen Fırat Nehri'ne, Keban Barajının altında iki önemli kol olan Tohma ve Göksu nehirleri de katılmaktadır. Evliya Çelebi, Fırat Nehri'nin Birecik'e varıncaya kadar 70 adet su aldığını yazar.“ 

Fırat'ın Türk sınırını terk ettiği noktada, 1937-1993 yıllarını kapsayan ölçümlere göre, nehrin ortalama yıllık su miktarı 31,6 milyar m?'tür. Suriye sınırları içinde, membalan Türkiye olan Sacır ve Balık kollarıyla birleşen Fırat Nehri'nin, Suriye ve Irak arasındaki sınırda yıllık su potansiyeli 35 milyar m3’e ulaşmaktadır. 

Ancak Fırat'ın su hacmi iklim koşullarına bağlı olarak farklılıklar gösterir. 1920 yılından beri yapılan hesaplamalara göre, en düşük akışın gerçekleştiği 1929-1930'da, Hit'teki akış 10.7 
milyar m?'tür. Kuşkusuz, bu akış miktarı Fırat'ın ortalama yıllık akışının 1/3'ünden bile azdır. En yüksek akışın kaydedildiği 1968- 1969'da, Hit'teki kayıtlar 63,4 milyar m3'ü gösterir. Bu akış oranıyla nehir yıllık ortalama akışının hemen hemen iki katına çıkmış ve verimi 1929-1930'dakinin altı katından daha fazla olmuştur. Nehrin akışındaki düzensizlik bazen birkaç yıl sürer ve bir kuraklık periyodu oluşturur. (Örneğin 1958'den 1962'ye ve yine 1970'ten 1975'e süren kuraklıklar ve nehrin akışında meydana gelen düşüşler.) Son kuraklık, Suriye'nin Esad Gölü'nü doldurma dönemine denk gelmiş ve iki ülkeyi, Suriye ve Irak'ı savaşın eşiğine kadar sürüklemiştir. 

Fırat Nehri'nin toplam 444.000 km? havzasının 96 28'i Türkiye'de, 96 17'si Suriye'de, 96 40'ı Irak'ta ve 96 15i Suudi Arabistan”dadır.”” Nehrin yıllık su hacminin 96 89'u Türkiye'den, 96 
Iri Suriye'den sağlanmaktadır.* Bazı hesaplamalara göre Fırat sularının 96 98'i Türkiye'den, sadece 96 2'si Suriye'den çıkar.”” 


DicLE NEHRİ 


Dicle, Fırat Nehri'nden sonra Güneybatı Asya'nın ikinci uzun nehridir. Adı Sümerce İdigna'dan (Adigima) gelen Dicle'ye, Akadca'da İndiglat (Adiglat),* Eski Farsça'da Tigra denilirken, Herodotos (yak. MÖ 450) ve ondan sonrakiler nehri Tigres olarak adlandırmaktadır.”” İdigna, büyük bir olasılıkla Id/i)gina (akan nehir) kökünden gelmektedir.” 

Toplam 1900 km uzunluğundaki Dicle Nehri, deniz seviyesinin yaklaşık 2000-2500 m üzerinde yer alan Doğu Anadolu'nun Toros-Zagros dağları eteklerinden (Elazığ'daki Maden Dagı'ndan) doğup Türkiye topraklarında 523 km kat ederek Irak Kurna'da Fırat ile birleşir ve Basra Körfezi'ne dökülür. Yüksek yaylalardan güneydoğu yönüne ilerleyerek Türkiye'nin dar ovalarından geçen nehrin ortalama eğimi 1:500'dir. Ancak bu eğim gittikçe düşer; Ergani'de 1000 m olan denize yükseklik, Cizre'de 350 m'ye iner.”” Irak topraklarında Dicle'deki eğim daha da düşer ve Musul'da 210 m'ye iner. Kuzey Irak'taki sarp kayalık ve tepeleri aşan nehir, dar alüvyal bir bölge oluşturur. Samarra'nın güneyine ulaşıp geniş alüvyal Mezopotamya ovasına girince, denize olan yüksekliği 65 m'ye kadar düşer.” 

Kurna'da Fırat ile birleşinceye kadar yaklaşık 1840 km kat eden Dicle Nehri 30 km kadar Türkiye-Suriye sınırını oluşturduktan sonra Irak'a girer. Türkiye sınırları dahilindeki Batman, Ilısu, Botan ve Garzan gibi büyük sularla beslenip yine nehrin bir 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yan kolu durumunda olan ve kısa bir mesafe için Türkiye-Irak sınırını teşkil eden Hezil Çayı ile birleşir. Aynı şekilde Hakkari'den doğan Büyük Zap suları, Irak topraklarında Dicle Nehri ile birleşir. Nehre Irak içinde, doğudaki Zagros dağlarından çok sayıda su katılmaktadır. Bunların en önemlileri Küçük Zap, Adhaym ve Diyala'dır. Nehir Tikrit ve Samarra arasında Mezopotamya ovasına girer.” Evliya Çelebi'ye göre Dicle Nehri Bağdat'a varıncaya kadar küçüklü büyüklü 150 nehir ile birleşmektedir.” Türkiye'nin Dicle'ye katkısı 21,3 milyar m3 iken, Irak'ın katkısı 31,4 milyar m3; Türkiye'nin Dicle Nehri'ne katkısı 96 şı, Irak'ınki 96 39, İran'ınki ise 96 ro civarındadır.” Fırat'tan farklı olarak Dicle Nehri, su potansiyelinin 96 62'sini Irak'ta bünyesine katılan kollardan elde eder. 

Dicle Nehri'nin Suriye ile sınır oluşturan Cizre'deki yıllık ortalama akışı 19,7 milyar m3 civarındadır. Irak sınırları dahilinde nehre katılan kolların toplam katkısı ortalama 29,5 milyar m3 olarak verilmektedir.”? Suriye'nin Dicle'ye herhangi bir katkısı yoktur. Nehrin Fırat'la birleşmeden önceki toplam su potansiyeli 52,7 milyar m3tür. 111.655 km? havzasının 96 12'si Türkiye'de, 96 0,2’si Suriye'de, 96 54'ü Irak'ta ve 96 34'ü İran'da yer almaktadır. 

Dicle ve Fırat nehirleri Basra Körfezi'nin yaklaşık 180 kın kuzeyinde birleşerek, Sattü'l-Arap adını alırlar. Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanmış olan Uluslararası Nehir Havzaları Listesi'nde Fırat ve Dicle'nin su toplama havzası 884.000 km? olarak verilmektedir. 

Dicle Nehri'nin her iki yakasında, Kurna'dan 80 km kuze- ye doğru geniş bataklıklar uzanır. Nehir üzerinde ulaşım, güçlükle de olsa Bağdat'ın kuzeyine kadar sağlanmaktadır. Bağdat'tan Musul'a bazen motorlu botlar kullanılırken, Musul'un yukarısında trafik ancak kelek ile seyredilebilmektedir.””” 

Zagros dağları eteklerine dayanan Dicle, gerek eriyen karlar ve gerekse ilkbaharda düşen yağmurlar sayesinde yüklü miktarda su toplar. Yağmur ile eriyen karların çakıştığı dónemlerde, genellikle mart, nisan ve mayis aylarinda su birikimi doruk noktasına ulaşır. Dicle'nin kollarından Büyük Zap, özellikle nisan ve mayıs aylarında, hemen hemen nehrin su potansiyelinin 96 65'ini meydana getirir. Nehrin su hacmi yerine göre muhtelif zamanlarda farklılıklar gösterir. Ortalama akışın 1.236 
m3/s olduğu Bağdat'ta, en düşük akış 158 m3/s, en yüksek akış da 13.000 m3/s şeklinde gerçekleşmiştir. Fırat ile karşılaştırıldığında Dicle'nin çok daha düzensiz bir akışa sahip olduğu dikkati çeker. 

Nehir, taşkınlarıyla da ünlüdür." 1954 yılı ilkbaharında Irak'ta meydana gelen sel baskınının yarattığı dehşet, tanık olanların hiçbir zaman unutamayacakları bir olaydır.” Bağdat'ı tehdit eden taşkınlar nedeniyle Dicle'deki aşkın sular, iki nehir arasında kalan Tartar Çöküntü Alanı'na akması için ayrılmıştır. Burada biriken sular gerektiği oranda dereye doğru bırakılmaktadır. 

Dicle ve Fırat nehirlerinde meydana gelen taşkınlar, her iki nehrin de zaman zaman yataklarını değiştirmesine sebep olmuştur; çünkü nehirlerin kontrollerinin elden çıktığı durumlarda, nehir yataklarının bu şiddetli taşkınlara bağlı olarak değişme riski her zaman mevcuttur. İki nehirde son birkaç bin yılda çok sayıda taşkın meydana geldiği tahmin edilmektedir. 

Kut'un aşağısında Dicle'nin en azından üç kanalı bulunmaktadır. En yakın döneme ait olduğu sanılan Sattii’l-Garaf ve ortaçağda Vasit kentinin üzerinde yer aldığı Düceyl, Dicle nehrinin eski yatakları arasında yer alırlar. Kut'un yukarısındaysa, büyük bir olasılıkla Dicle önemli oranda yön değiştirmemiştir. Buna rağmen Diyala'nın doğuya doğru en azından bir defa yer değiştirdiği düşünülmektedir.” Dicle gibi Fırat Nehri'nin de, özellikle antik Sipar kentinin yukarılarında en az dört kez yatak değiştirdiği söylenmektedir.” 

Fırat'tan farklı olarak Dicle havzası tarımsal faaliyete yeterince elverişli değildir; çünkü Dicle, Fırat'tan çok daha süratlı olup, suyun düşük olduğu sezonlarda bile oldukça kompleks bir 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rejime sahiptir.”” Gerek nehrin sahip olduğu yüksek eğim ve gerekse nehirde meydana gelen şiddetli ve yıkıcı taşkınlar sonucu nehir yatağının alüvyal ovada yol açtığı derin yarıklar, sulu tarımı zorlaştırmaktadır. Bütün bu nedenlerden dolayı Irak'ın kuzeydoğusundaki sıradağ eteklerinde yerleşik olan topluluklar geleneksel olarak kuru ekim ile uğraşırlarken, Fırat kenarına yerleşik olanlar sulu tarım yapmaktadır.“ Dicle kenarlarının sulu tarıma elverişli olmayışı, tarih boyunca Güney Mezopotamya'da yerleşim açısından da bir dezavantaj yaratmakta olduğundan, Sümer ve Akad şehirleri, genellikle sulu tarıma elverişli olan Fırat kenarlannda konumlanmıştır. 

Ancak MÖ birinci bin yılın sonunda Dicle'nin rolünde önemli bir değişikliğin meydana geldiğine tanık olmaktayız. Mekadonyalı Grekler Dicle'nin sağ kenarında yer alan Seleucia'da bir başkent kurarlar. Daha sonra Persler ve Sasaniler başkenti nehrin karşı tarafı olan Tizpon’a taşırlar. (Burası I. Keyhusrev sarayından kalan büyük kemer ile de ünlüdür.) Abbasi halifelerinden Mansur 
760 yılında Bağdat'ı kurarken, sonraki halifelerden Mutasım ve 
Mütevekkil 9. yüzyılda Samarra'da büyük bir şehir inşa ederler ve bu yerler vasıtasıyla bütün çevre bölgelere geçiş sağlanır. Açılan kanallar sayesinde Fırat üzerinden Suriye'ye, Dicle ile Doğu Anadolu'ya, Diyala üzerinden İran ovası ve Orta Asya'ya, Dicle'nin aşağısında ise İran Körfezi'ne ulaşılmaktadır. Aynı şekilde bu dönemde Dicle'nin sulama amaçlı kullanımı da arttı ve Persler kompleks sulama sistemleri oluştururlar. Dicle'den ayrılıp Adhaym ve Diyala sularıyla da beslenen Nahravan sulama sisteminin oluşturulmasıyla, Samarra'da bu çalışmalar doruk noktasına ulaşır. Böylece Nahravan ile Dicle'nin doğusundaki tarlalar sulu tarıma açılır; ancak sivil savaşlar ve Moğol işgalleri bu çalışmalara büyük darbeler vurarak geriletir.”” 

Fırat'la beraber Dicle Nehri de daha antik zamanlardan beri insan yaşamı üzerinde önemli roller oynamaktadır. Asurluların başkentlerinden Asur, Nimrud ve Ninova; Selecuit şehirlerinden 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Seleucia (Silifke) ve Tizpon Dicle kenarlarinda kurulmuslardir. 
MS 197'den 237’ye kadar Dicle'nin kuzeyindeki Musul, Romalıların Mezopotamya sınırını teşkil etmekteyken, daha sonraları Abbasi şehirlerinden Bağdat, Samarra ve Musul bölgeyi zenginleştirmiştir. Bu şehirler yörede tarım, ticaret ve nehir üzerindeki ulaşımın gelişmesinde de faydalı olmuşlardır. 

Fırat ve Dicle nehirleri Türkiye'nin toplam akarsu potansiyelinin 96 28,5'ini oluşturmakta ve böylece Türkiye'deki su kaynakları içinde önem bakımından ilk sırada yer almaktadır. 


ÜRDÜN NEHRİ 


Ürdün Nehri iki bölümden meydana gelmektedir. Yukarı Ürdün olarak adlandırılan bölüm, Lübnan dağlarında doğan Dan (İbranice Nahal Liddani), Hasbani (Nahal Senir) ve Banyas (Nahal Harmon) kollarından oluşur. Bu kollardan Dan İsrail'den, Hasbani Suriye ve Lübnan'dan, Banyas ise bugün İsrail işgali altında olan Golan tepelerinden gelmektedir.” 

Dan her üç kolun en büyüğü olup tamamen İsrail sınırları dahilindedir. Hızlı bir akışa sahip olan Dan, yıllık yaklaşık 245 
milyon m3 kapasitesiyle, hemen hemen Yukarı Ürdün sularının yarısını oluşturur. Hasbani, İsrail sınırının 50 km ötesinde yer alan Lübnan'daki Hermon Dağı eteklerinden doğar ve İsrail'e girmeden yaklaşık 2 km Suriye sınırının kenarından geçer. Hasbaninin Yukarı Ürdün'e katkısı yıllık yaklaşık 138 milyon m?”tür. 
Banyas Yukarı Ürdün'ü meydana getiren üç kolun en küçüğüdür. 
İsrail'e girmeden önce 2 km'den az Suriye topraklarından geçer. 
Banyas'ın katkısı yıllık ortalama 121 milyon m3'tür. Ancak Banyas diğer iki kola nazaran az tuzlu ve çok daha mükemmel bir suya sahiptir.? Dan, Hasbani ve Banyas suları İsrail tarafından kurutularak tarıma açılmış olan Huleh göl ve bataklık alanından, dar bir kanaldan geçerek, deniz seviyesinin 210 m altında bulunan Galile (Tiberiye) Gölü'ne boşalır. Galile Gölü havzadaki yegâne doğal rezervuardır.”” 
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Tablo 4. Urdiin Nehri’nin Baslica Kollan 


Kol Kaynağı boşaltım 
(milyon m?/y) 

Hasbani Lübnan 138 

İBanyas Suriye I2I 

[Dan İsrail 245 

İYarmuk Suriye 400 


Kaynaklar: Alasdair Drysdale ve Gerald H. Blacke, The Middle East and North Africa: A political geography (New York: Oxford University Press, 1985), s. 99; Nafve Matson, Water in the Middle East; Miriam R. Lowi, Water and Power, s. 28. 


Ürdün Nehri'nin Galile Gölü'nden Ölüdeniz'e (Lut Gölü'ne) kadar uzanan bölümü, Aşağı Ürdün Nehri olarak tanimlanmaktadır. Suriye'den çıkan Yarmuk Nehri, en büyük kol olarak, Galile Gölü çıkışında Ürdün Nehri'ne katılır. Yarmuk Nehri membada Suriye ile Ürdün arasında yaklaşık 40 kilometre sınır teşkil ettikten sonra, daha aşağıda Ürdün ve İsrail arasında sınır oluşturur. 

Ürdün Nehri'nin uzunluğu 320 km olup havzasının genişliği ise 11.500 km2’dir. Bu havzanın 96 54'ü Ürdün'de, 96 29,5'i Suriye'de, 96 10,5'i İsrail'de ve 96 6'sı Lübnan'dadır. 1967 öncesinde sınırları içinde havzanın sadece 96 3'ü bulunan İsrail, diğer 96 
7,5'i Batı Şeria'yı işgal ederek elde etmiştir. 

Ürdün Nehri'nin yıllık su potansiyeli yaklaşık 1,5 milyar m3'tür. Bölgedeki kalkınma planları hayata geçirilmeden önce, Ürdün Nehri'nin Ölüdeniz'e taşıdığı su yıllık ortalama 1.200 milyar m3 dolayındaydı. Nehir, sularının çok büyük bir kesimini kış ve ilkbaharda taşır. Örneğin, şubat ayında bazen yıllık su potansiyelinin 96 40'ına sahipken, suya en çok ihtiyaç duyulan yaz ve sonbaharda, yıllık akışın sadece 96 3-4'ü gerçekleşir.” Ürdün Nehri 


72 Su UYGARLIK VE ORTADOĞU'YA HAYAT VEREN NEHİRLER 


dünyanın en çukur noktası olup deniz seviyesinin 395 m altındaki Ölüdeniz'e boşalır. Ölüdeniz'de tuzluluk oranı (250.000- 300.000 ppm) Akdeniz'in yedi katıdır. Tuzluluk oranının yüksekliği burada canlıların yaşamasını önlemektedir. 

Ürdün Nehri, İsrail, Özerk Filistin ve Ürdün'ün tek yüzeysel su kaynağı durumundadır. 


Asi NEHRİ 


Arapça'da Nehrü'l-Asi olarak bilinen Asi Nehri, Lübnan'ın Bekaa vadisinden doğup, bu ülke sınırları içinde 35 km aktıktan sonra Suriye'ye girer. Suriye sınırları içinde 120 km akan Asi, Türkiye ve Suriye sınırında 22 km sınır teşkil edip, Türkiye topraklarından 88 km aktıktan sonra Akdeniz'e dökülür.”” Nehrin yıllık su kapasitesi 2,5 (kimilerine göre 1,2) milyar m3 civarındadır. Nehir suyunun 96 6'sı Lübnan, 96 92'si Suriye ve 96 2'si Türkiye topraklarından kaynaklanmaktadır. 

Suriye, Asi Nehri'ni kendi nehri olarak kabul edip konuyu uluslararası platformlarda tartışmak istemediğinden hidrolojik verileri gizli tutmaktadır. Bu nedenle, havza ile ilgili verilerde ciddi farklılıklara rastlanır. Suriye kaynaklı verilerde nehrin yıllık su potansiyeli 2 milyar 715 milyon m3 olarak belirtilirken, Türkiye kaynakh verilerde bu rakam 1,2 milyar m?tür.”? 

Asi Nehri'nin yıl içindeki su akışı oldukça değişkendir. Ortalama maksimum akış şubat ve mart aylarında 400 m3/s’nin üzerine çıkarken, yaz mevsimi sonunda 10 m3/s’nin altına kadar düşebilmektedir. 


Nit NEHRİ 


Nil, kaynağı Burundi'den Mısır'daki delta ağzına kadar katettiği 6695 km'lik mesafeyle dünyanın en uzun nehridir. Nil havzası, 2.978 km?'lik alanıyla, hemen hemen Afrika kıtasının onda birini meydana getirir.”” Dünyanın en uzun nehri olmasına rağmen Nil havzası, Amazon, Mississippi ve Kongo’dan sonra, dünyanın dördüncü büyük havzasıdır.” Nil haritasının en iyi tanımını veren Winston Churchill, Nehir Savaşı adlı kitabında nehrin, kökleri merkezi Afrika'da —Victoria, Albert ve Keoga göllerinde— uzun gövdesi Mısır ve Sudan'da ve dalları Kuzey Mısır'daki deltasında olan dev bir palmiye ağacına benzediğini söylemiştir.”“ 

Nil'in en ücra su kaynağı, yukarı havzada yer alan Luvironza Nehri'dir. Luvironza Kagera Nehri'nin bir kolu durumundadır. 
Burindi ve Ruanda, Victoria Gölü'nün en büyük besleyicisi ve Beyaz Nil'in kaynağı durumunda olan Kagera Nehri sayesinde Nil havzası içinde yer alırlar. Superior Gölü'nden sonra dünyanın ikinci büyük tatlı su gölü olan Victoria Gölü üç ana kaynaktan beslenir: Kagera Nehri (göl suyunun üçte birini meydana getirir), gölün üzerine düşen yağışlar ve göl havzasında meydana gelen yüzey akışı.” 

Nil Nehri Burundi, Ruanda, Zaire, Kenya, Tanzanya, Uganda, Etiyopya, Sudan ve Mısır olmak üzere dokuz Afrika ülkesi arasında paylaşılır. Bazıları Orta Afrika Cumhuriyeti'ni de bu büyük nehrin havzasının oluşturan ülkeler listesine katar.”” Nehri oluşturan iki büyük koldan Beyaz Nil ve Mavi Nil, Sudan sınırları içindeki Hortum şehri yakınlarında birleşirler. Nil, son durağı olan Akdeniz'e ulaşmadan önce Güney Sudan'daki astropikal iklim, oradan Sahra Çölü ve ardından yarı kurak Akdeniz iklimi- nin egemen olduğu toprakları aşar. Dünyadaki diğer hiçbir nehir böyle farkı iklimsel özellikleri olan zonalardan geçmez. Nil Nehri'ne Hortum'dan delta ağzına kadar, yaklaşık 2000 km'lik bir mesafede hiçbir daimi kol (su kolu) katılmaz.” 

Tana Gölü'nden çıkan Mavi Nil, Hortum'da Beyaz Nil ile birleşir. Tana Gölü ile beraber havza alanı 324.530 km? olan Mavi Nil, Etiyopya'nın yarısını kaplamaktadır. İki önemli kol olan Dinder ve Rahad, Sennar ve Vad-Medani arasında Mavi Nil'e katılırlar. Ana Nil'e katılan en son kol Atbara'dır. Kuzey Etiyopya'nın dağlık kesiminden doğan Atbara, yaklaşık olarak Hortum'un 320 km aşağısında nehirle birleşir. Mavi Nil, Mısır'a varan suyun 96 80'ini oluşturur. Nil sularının yaklaşık 96 84'ü Etiyopya'dan kaynaklanirken, 96 16'sı Orta Afrika'daki platodan gelir.” Ekvator kollarıyla beslenen Beyaz Nil, tüm yıl boyunca akmasına karşılık, buharlaşma nedeniyle Nil sularının 96 15'ini meydana getirir. Beyaz Nil, 2500 km kuzeydeki Mavi Nil'le birleşmeden önce, Güney Sudan'daki Sudd bataklığı (16.931 ile 30.600 
km2? arası bir alan kapsar) ve Bahrü'l-Cebel'den geçer ve buralardaki buharlaşma ve doğal sızıntı nedeniyle 96 22 ile 61,2 arası su kaybına uğrar.” Sudd bataklığı, iklim koşullarına bağlı olarak değişen alanıyla dünyanın en geniş bataklığı durumundadır. 

Nil Nehri havzasında farklı iklimsel özelliklerin egemen olduğu beş ayrı bölge bulunmaktadır. Kurak ve çöl ikilimi özelliklerin egemen olduğu Mısır ve Sudan'ın bir kesimine düşen yıllık yağış 200 mm?'ün altındadır. Yine Sudan ve Etiyopya'nın küçük bir kesiminde kurak-step iklim egemen olup buralara düşen yağış da yıllık 200 ile 400 mm3 arasında gerçekleşmektedir. Farklı iklim özelliklerine sahip olan bu iki bölgenin de Nil sularına herhangi bir katkısı yoktur. Nil sularının asıl su kaynağı, Etiyopya'nın büyük bir kesimi ve Ekvatoral ülkelerde de egemen olan tropikal yağmur ormanları, tropikal savana ve tropikal dağlık iklimidir. Bu bölgelerdeki yıllık yağış 1.400-1.800 mm? arasındadır.” 

Yağış ve iklim koşullarına bağlı olarak Nil Nehri'nin ortalama yıllık su potansiyelinde de dramatik değişiklikler meydana gelebilmektedir. Örneğin, nehrin ortalama yıllık su potansiyeli 1870-1959 yılları arasında 102 milyar m3; 1899-1971 yılları arasında 88 milyar m3; 1972-1986 yılları arasında 77 milyar m3 olarak gerçekleşirken, 1984-1987 yıllarında 52 milyar m?'ün altına kadar düşmüştür.” 

Nurit Kliot, bütün olası değişikliklere rağmen Nil ve kollarının yıllık akışı için aşağıdaki rakamlar makul kabul etmektedir?** 

Beyaz Nil (Malakal) 29,6 milyar m3 

Mavi Nil (Hortum) 49,7 milyar m3 

Atbara (Atbara) 11,7 milyar m3 

Ana Nil (Assuan) 84 milyar m3 
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Dolayısıyla, Nil Nehri'nin Mısır-Sudan yakınlarındaki kabul edilebilir yıllık ortalama su potansiyeli 84 milyar m3 civarındadır. 84 milyar m3'ün 96 85'i, yani 72 milyar m3 Etiyopya platoların- daki Mavi Nil kolu ile gelmektedir. Geri kalan 6 ülkenin katkısı ise, 12 milyar m?'tür. 


ORTADOĞU'DAKİ NEHİRLERİN ÖZELLİKLERİ 


Ortadoğu'daki nehirlerin özelliği, sahip oldukları tüm suları kendi kaynakları yakınlarından alarak, denize ulaşıncaya kadar yavaş yavaş büyümeleridir. Fırat Nehri, Deyrü'z-Zor'un güneyinde Habur” ile birleştikten sonra daha fazla su almaz. Benzer şekilde Nil Nehri de Atbara Dağı”nın kuzeyinden sonra herhangi bir büyüme göstermez." 

Sulu bir alandan çıkan bu kaynaklar denize ulaşmadan önce, sıcak ve kurak bir bölgeden geçip sızıntı ve buharlaşmayla su kaybına uğrar. Bu kaynakların en belirgin karakteristiği, sezona bağlı olarak su akışının en yüksek ve en düşük seviyeye çıkıp inmesidir. Örneğin Lawrence Nehri'ndeki su akışının en yüksek seviyeye çıktığı ve en düşük seviyeye indiği zaman arasındaki fark iki kattır. Buna rağmen Nil Nehri'nde mayıs ayındaki su akışı eylül ayında gerçekleşen akıştan 8 kat fazladır. Bu fark Firat Nehrinde 28 katken, Dicle Nehri'nde 80 kata kadar çıkabilmektedir." Kuşkusuz bu farklılık, kışın yüksek yerlerde meydana gelen yağışlardan, dağlardaki karların erimesinden veya Nil örneğinde olduğu gibi Etiyopya dağlarından gelen şiddetli musonlardan kaynaklanmaktadır. 

Bu nehirlerden, önem sırasına göre sulama, iç kullanım, hidrogüç, endüstriyel kullanım, ulaşım ve balıkçılıkta faydalanılır. 
Özellikle ilk dördü, kullanım açısından son ikisini gölgede bırakır. 
Hidrogüç üretimi su tüketimine sebep olmamakla beraber balıkların yumurtlaması ve üreyip çoğalmaları üzerinde olumsuz bir rol oynayabilir. Penstock (suyun yolunu değiştirmeye mahsus kapı) ve türbinler vasıtasıyla, parmak büyüklüğündeki balıkların yollarından edilmeleri, nehrin aşağı kısımları için sorun teşkil edebilir; ancak Fırat ve Dicle nehirlerinde balıkların yumurtlamasında şimdiye kadar bir problem görülmemiştir.”” 

Önemli bir sorun da, nehrin kendi yatağında çökelme sonucu oluşan kum ve çamurun, gerek hidrogüç üretimi ve gerekse sulama amaçlı yapılan barajın gerisindeki rezervuarda birikmesidir. Aşırı alüvyon rezervuarları doldurabileceği gibi, barajın ömründe de kisaltmaya yol açar. Bu gibi rezervuarlardan aşağıya doğru akan silt (çökelme sonucu oluşan kum ve çamur) aşındırıcı bir güç olarak su kanallarını değiştirebileceği gibi, insan yapımı altyapıyı da yavaş yavaş zarara uğratır. 

Suyun farklı kullanım amaçları arasında en çok talep edilen ve potansiyel bir yıkıma sahip olan, sulamadır. Örneğin Mısır, Nil'den çıkan suyun 96 92,5'ini sulu tarım için kullanmaktadır. 
Ancak tarımsal faaliyette kullanılan suyun kalitesinde ciddi tahribatlar meydana gelebilmektedir. Üstelik bu kullanılmış su tekrar ana dereye ulaştığında, nehrin tamamı için de tehlike oluşturabilmektedir; çünkü tarımsal faaliyet sırasında kullanılan ağır ölçekli gübreler, böcek ilaçları, yaban otu öldürücüleri ve çözülmemiş dogal tuzlar suyu içilmez ve hatta ileriki sulamalar için kullanılamaz duruma getirebilmektedir.”9 


ORTADOĞU'DA Su 77 


İKİNCİ BÖLÜM 


DÜNYA BANKASI, GAP VE 
BARIŞ SUYU PROJELERİ 


DÜNYA BANKASI VE KREDİ POLİTİKALARI 


olan ülkelerdeki su kaynaklarının yönetilmesi profelerine 

kredi ve finans desteği sağlayarak katkıda bulunmaktadır. 
Dünyanın birçok yerinde barajlar, sulama sistemleri ve diğer mega projeler Dünya Bankası damgasını taşır. 

1991 yılı sonuna gelindiğinde, sulama projeleri için 19 milyar doların üzerinde, su temini ve kanalizasyon için 12 milyar dolar ve hidroelektrik projeler için 3 milyar dolar ödünç para verilmiştir. Su kaynaklarının gelişimi için verilen bu krediler, bankanın toplam kredilerinin 96 r3'üne denk düşmektedir. 

Dünya Bankası 1950'lerde yılda ortalama bir sulama projesine kredi sağlarken, bu sayı 1960'larda 4'e, 1970 ve 1980'lerde 26'ya çıkmış, 1990'larda her yıl ortalama 15 projeye kredi sağlanmıştır. Bankanın ödünç verdiği yıllık ortalama miktar, 1950'lerde 
37 milyon dolar, 1960'larda 343 milyon dolar, 1970'lerde 1.120 
milyar dolar, 1980'lerde 1.273 milyar dolar, 1980'lerde 1.032 milyar dolar civarındadır.” 

Dünya Bankası'nın sulama projeleri için sağladığı fon 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında doruk noktasına ulaşmıştır. 
1960'lardan başlayarak bu konuda yoğun yatırımda bulunulması- nın amacı, gıda krizi, yüksek tarımsal fiyatlar ve yeni-Malthusçu? 
endişelere yanıt vermektir. Nitekim bu politika olumlu sonuçlar vererek fiyatların düşmesine yol açmıştır.* 

Dünya Bankası, uluslararası projelerin finanse edilmesin- de rehber edineceği ilk formüle edilmiş prosedürü Mart 1956'da belirlemiştir. Bundan önce, bankanın bu projelere yaklaşımı ad 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hoc temelindedir; buna rağmen bu yaklaşım, bugün bile göz önüne alınan bazı parametreler doğrultusunda belirlenmektedir. Kredi sağlanmadan önce önerilen projenin değeri üzerinde ciddi bir çalışma yapılmaktadır, her şeyden önce projenin sağlam ve güvenilir bir yatırım olması konusunda emin olunmalıdır. Uluslararası suların kullanımına dayalı projelerde, projenin aşağı kıyıdaş ve yukarı kıyıdaş ülkelerin çıkarlarına zarar vermeme güvencesi sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Banka, özellikle de sorunlu sulara kredi sağlamada büyük çekinceler duymuştur. Daha çok erken dönemde, 1949 yılında Hindistan Bakra Barajı Projesi ve Nangal Projesi için, 1950'de Pakistan Aşağı Sind Barajı Projesi için finansal destek talebinde bulunmuşlardır. Bu projeler, üzerinde anlaşmazlık süren İndus suları sistemi üzerinedir. Ancak Banka, uluslararası sularda kıyıdaş ülkelerin anlaşması şartını dikkate alarak kredi taleplerini reddetmiştir. Dünya Bankası, Assuan Barajının finanse edilmesi için aralarında anlaşmaya varıp başvuruda bulunan Mısır ve Etiyopya'nın istemini, diğer yukarı kıyıdaş ülkelerin çıkarlarını göz önünde bulundurarak reddedince, projeyi Sovyetler Birliği finanse etmiştir." 

Suriye de 195o yılında birkaç projenin desteklenmesi için Dünya Bankası'na başvuruda bulunmuştur. Bu projelerden biri 30-32.000 hektarlık alanı kapsayan Ghap bataklıklarının kurutulmasına ve yağmur sularıyla beslenen 13.000 hektarlık alanın sulamaya açılmasına ilişkindir. Banka, Asi sularının kullanımına dayanacak projeyi ilgi çekici bulmuşsa da, projenin teknik boyutları konusunda tatmin olmak istemiştir; çünkü oturtmaya çalıştığı prensipleri gereği, Lübnan, Suriye ve Türkiye arasında uluslararası bir nehir olan Asi suları üzerinde diğer kıyıdaş ülkelere zarar verebilecek herhangi bir projenin desteklenmesinden yana olamayacaktır. Bununla birlikte Banka çalışanları önerilen projenin teknik boyutları üzerinde çalışınca şu sonuca varmışlardır: 
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a. Projenin yukarı kıyıdaş ülke için bir riski bulunmamaktadır. 

b. Proje, kış taşkınlarını kontrol edeceğinden aşağı kıyıdaş ülkedeki vadi için yararlı olacaktır. 

c. Projenin aşağı kısmında kalan havza için yazları yeterli su akmaya devam edecektir. Böylece teknik heyet, kredinin sağlanması için tavsiyede bulunmuştur; ancak kredinin yönetime sunulmasından önce, aşağı kıyıdaş ülke durumundaki Türkiye, projenin teknik boyutlarına karşı itiraz- da bulunmuş, Suriye, Türkiye'nin itirazları üzerine kredi talebini dondurmuştur.” 


Dünya Bankası'nın Operational Memorandum olarak bilinen Mart 1956 prosedürü, bir anlamda erken uyarı sistemine dayanmaktadır. Prosedür, uluslararası bir suyun kullanımına dayanan herhangi bir projenin, erkenden Dünya Bankası yönetimine bildirilmesini gerekli kılmaktadır. 1956'daki Operational Memorandum 1964'te yeniden gözden geçirilmiş ve bazı ilaveler yapılmıştır. 1965'te onaylanan Operational Memorandum 1985'e kadar uygulanmış, 1985'te, Türkiye'nin Aras Nehri üzerinde bazı çalışmalara girişmesi nedeniyle, İran'ın yaptığı itirazlar üzerine, bir revizyon yapılmıştır. 

Kısacası Dünya Bankası diğer kıyıdaş ülkelerin çıkarlarını zedeleyen, bir suyolu havzasında karşılıklı işbirliğine dayanmayan, yapılacak çalışmalardan diğer kıyıdaşları haberdar etmeyen, uygun zeminde anlaşmalara eğilimli olmayan, diğer kıyıdaş ülkelere verilen zararı inkâr eden ve karşılıklı işbirliği ve dayanışmaya kapalı olan devletlerin finans taleplerini reddetmektedir. Ortadogu'daki kritik su durumuna bağlı olarak, bölge devletlerinin uluslararası sular üzerindeki anlaşmazlıklarından dolayı, Banka'nın birçok projeyi finanse etmesi zorlaşmaktadır.” 

Dünya Bankası, projelerin finansmanında artık daha duyarlı bir şekilde çevre olgusunu da göz önünde bulundurmaktadır; zira yakın döneme kadar su havzalarının kalkınmasına ilişkin projelerin, özellikle de barajların çevre üzerindeki olumsuz etkisi anlaşılmamıştır. Büyük barajlar elektrik enerjisi sağlayıp sulama için büyük miktarda su depolarken, diğer taraftan yerleşim alanlarını yılanakta, tarihi nitelikteki eski yerleşim alanlarını sular altında bırakabilmekte,? su kalitesinde önemli düşüşlere yol açıp kimi balık türleri ve suda yaşayan diğer canlıları eleyebilmektedir. Öyle ki, Çin'de Yangtze Nehri üzerinde, Dünya Bankası'nın katılımı sağlanmadan yapımı sürdürülen geniş Three Gorges Barajı bir milyon insanın göç etmesini gerektirebilecek büyüklüktedir.” Bu nedenle Yeşiller ve birçok çevre grubu, Dünya Bankası'nın barajların yapımı için sağladığı desteğin durdurulmasını talep etmektedir; onlara göre bütün barajlar kötü, büyük barajlar ise felakettir." 

Kamuoyunun çevre konusundaki duyarlılığı arttıkça, Dünya Bankası da, su kalitesinin yükseltilmesi ve kirliliğin azaltılması gibi projeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. 


GAP PROJESİ, Üç AŞAMALI PLAN VE FIRAT'A SU TRANSFERİ 


GAP Projesi 


12. yüzyıl Sri Lanka krallarından Büyük Parakrama Bahu, “yağmurla gelen küçük bir su miktarının dahi, insanlar yararlanmadan denize dökülmesine müsaade etmeyiniz” demektedir.” 
Parakrama'dan sekiz yüz yıl sonra da olsa, bugün dünyanın birçok yerinde, imkânların el verdiği ölçüde “yağmurun her damlasın- dan” yararlanılmaya çalışılmaktadır. İnşa edilmiş binlerce baraj, rezervuar, su kanalları ve bentlerle yağan yağmurlar insanların hizmetine sunulmakta; Assuan Barajı, Kaliforniya Su Kemeri ve Güneydoğu Anadolu Projesi gibi projelerle yeryüzünün kurak ve çöl kesimlerinde ağaçlar yeşerip çiçekler açabilmektedir. 

Ortadoğu'da, Nil Nehri'nden ikinci ve üçüncü büyük nehir durumunda olan Dicle ve Fırat, dünyanın büyük nehir sistemleri arasında yer alır. Türkiye'nin bu iki nehir üzerinde tamamlamaya çalıştığı GAP Projesi ise, uluslararası önemde olup Amerika'daki Tennese Vadisi Yönetimi (Tennessee Valley Authority) ve 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Mekong Vadisi Programı'na (Mekong Valley Scheme) benzetilmektedir.? GAP, bölgede barajlar, hidroelektrik santralleri, sulama projeleri geliştirmenin yanı sıra, yöredeki temel altyapı sorunları, eğitim, ulaşım ve işsizlik problemlerini de kapsayan çokamaçlı bir proje niteliğindedir. 

GAP, 7 tanesi Fırat, 6 tanesi Dicle'ye ilişkin olmak üzere I3 projeden oluşmakta, 22 büyük baraj, 19 hidroelektrik santrali ve düzinelerce sulama kanalı sistemini içermektedir. Ana proje, toplam su depolama kapasitesi 48.7 km3, elektrik üretim kapasitesi 2.400 MW olan ve her yıl 27 milyar kilovat/saat üretimi hedefleyen, yapımına 1983 yılında başlanan ve 1990 yılında tamamlanan Fırat üzerindeki Atatürk Barajıdır. 

Dünyanın dokuzuncu büyük barajı (69 metre yüksekliğin- de kaya dolgu ve iki kilometre uzunluğuyla, kimilerine göre benzerleri arasında dünyanın beşinci büyük barajı)* durumunda olan Atatürk Barajı, 1990 yılında tamamlandı. Rezervuarların hacmi Temmuz 1992'de 29 km?'e ulaştığında ilk türbinler çalıştırılmaya başlandı. Atatürk Barajının arkasında yer alan göl 817 kilometrekare olup, Fırat'ın bir buçuk yıllık su akışını depolayabilecek kapasitededir. Öyle ki, Fırat'ın yıllık ortalama akışı 32 milyar m3 iken, Atatürk Barajı rezervuarı 49 milyon m3 su depolayabilmektedir.” Yine Fırat üzerinde daha aşağıda Birecik Barajı yer alırken, Dicle üzerindeki Ilısu Barajının yapım girişimleri sürmektedir. 

GAP'ın tamamlanmasıyla birlikte, bölgede 1.7 milyon hektar civarında arazi sulu tarıma açılacak, bu arazinin 1.08 milyon hektarı Fırat üzerinde, 600.000 hektarı da Dicle üzerinde olacaktır. GAP kapsamında Urfa ve Harran ovaları üzerinde 256.000 
hektarlık öncelikli sulama alanı ayrılmıştır. 

Dünya Bankası, Türkiye'nin GAP Projesini gerçekleştirmek için istediği krediyi “ABD'nin baskılarına rağmen”" reddetmiştir. Türkiye, çeşitli uluslararası finans kuruluşlarından Atatürk Barajı için 1,5 milyar dolar, tünel projeleri için 150 milyon dolar, donanım ve gereçler için 200 milyon dolar talepte bulunmuştur. 
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Suriye ve Irak'ın itirazları nedeniyle Dünya Bankası kredi sağlamayı reddederken, borç verebilen diğer uluslararası kuruluşlar da durumdan etkilenmislerdir.” Kolars ve Mitchel, her şeye rağmen Türkiye'nin Mart 1985'te New York'taki Export-Import Bank ve Manufacturers Hanover Trust'tan Atatürk Barajının yapımı için nı milyon dolar sağladığını yazarlar. Aynı yazarlar, Avrupa bankalarının da donanım alımı için Türkiye'ye 460 milyon dolar sağlayacağını ifade etmektedirler.* Oysa Türkiye, Fırat Nehri üzerinde inşa ettiği ilk baraj olan Keban'ın finanse edilmesi konusunda fazla güçlükle karşılaşmamıştır. Çalışmaların başladığı 1968 yılında Avrupa Yatırım Bankası, USAID, Fransa, Almanya ve İtalya hükümetleri Türkiye'ye finansal yardımda bulunmuşlardır. Keban Barajının tamamlandığı 1974 yılında toplam maliyeti 85 milyon dolar olarak hesaplanmıştır.” 

Türkiye'nin GAP için gereken krediyi uluslararası finans kuruluşlarından bulamamasına sebep olarak, Ülkede sürmekte olan Kürt sorunu ve aşağı kıyıdaş ülkelerinin bu projeye olan itirazları gösterilmektedir.” 

Dünya Bankası, uluslararası suyollarına kıyıdaş ülkelerin iyi niyet bağlamında işbirliğini geliştirmelerini kalkınmada 6nemli bir esas olarak saymaktadır. Banka, bu esaslar bağlamında bir araya gelerek ortak amaçlar doğrultusunda anlaşmaya varan ülkelere, teknik yardım ve kredi sağlamaya öncelik verir. Uluslararası suyollarına kıyıdaş ülkeler, aralarındaki anlaşmazlıklara çözüm bulmadıkları müddetçe Dünya Bankası'na finansal projeler için başvurduklarında, genellikle geri çevrilirler.” 

Genelde Dünya Bankası, kıyıdaş ülkelerden birinin geliştirdiği herhangi bir projeyi diğer kıyıdaş ülkelere bildirmesini ister. Projeyi geliştiren ülkenin diğer kıyıdaş ülkelere bilgi vermek istememesi durumunda, Dünya Bankası bizzat araya girerek diger kıyıdaş ülkeleri bilgilendirir. Proje sahibi ülkenin bu eylemde rahatsızlık duyduğu noktada, Banka projeye ilişkin ileriki katkılarından vazgeçer.” 
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Diğer kıyıdaş ülkelerin haberdar edildiği bir projeye ilişkin gündeme getirilen makul ve geçerli itirazlar değerlendirmeye alınır ve gerekli görüldüğü noktada bağımsız uzmanların görüşüne başvurulur. Eğer Banka, önerilen projenin, diğer kıyıdaş ülkelere fark edilebilir derecede zarar (appreciable harm) vermeyeceği sonucuna varırsa, onları bu düşünceleri konusunda bilgilendirir ve önerilen proje için destek sağlar.” 

İlgili uluslararası kuruluşlardan destek sağlayamayan Türkiye, GAP Projesinin tamamlanması için gerektiği hesaplanan 32 
milyar doların tamamını kendi imkânlarıyla karşılamak durumunda kalacaktır. 1999 yılı ikinci yarısı itibarıyla proje için harcanan para 12.5 milyar dolar dolayındadır. Çalışma programından taviz verilmediği durumda, her yıl bütçeden yaklaşık 96 6-96 g civarında bir ödeneğin ayrılması ve günde yaklaşık 1,5 milyon dolar harcama yapılması koşuluyla projenin hedeflenen sürede tamamlanması olasıdır. 

1990 yılına kadar GAP için tahsis edilen bütçenin 96 70'i 
projenin tamamlanması için kullanılırken, 1991'den bu yana, yıllık bütçe içinde aynlan fonun sadece 96 15'i kullanılmaktadır.” Projeden sorumlu devlet bakanının beyanlarına göre sulama işleri 10 yıl, enerji projeleri de 15 yıldan önce bitmeyecektir. GAP'ın tam anlamuyla bitiş tarihinin 2040'ı bulacağı yolunda kimi değerlendirmeler de mevcuttur.” GAP için hazırlanmış bulunan orijinal plana göre 
2002 yılında Fırat üzerinde bir milyon hektar, Dicle üzerinde de 
625 hektar alan sulu tanma açılmış olacaktı. 1992 yılı sonu verileri 
dikkate alındığında, hedeflenmiş olan bu amaca ulaşmak için 1993'ten itibaren her yıl Fırat havzasında 100.000 hektar, Dicle havzasında da 60.000 hektar sulu tarıma açılmalıydı. Oysa toprağın yapısından dolayı karşılaşılan kimi zorluklar ve izlenen ulusal politikalar nedeniyle, her yıl ortalama olarak Fırat havzasında 3000, Dicle havzasında ise 1000 hektar alan sulu tarıma açılabilmektedir.” 

Ankara Ticaret Odası'nın 2005 yılında yayınladığı rapora göre GAP Projesindeki nakdi gerçekleşme 96 52 oranına ulaşmış- 


ORTADOĞU'DA Su 85 


tır. Nakdi gerçekleşme sektörel bazda ele alındığında, enerji sektöründe 96 80, ulaştırmada 96 38, diğer kamu hizmetlerinde 96 76 
oranında bir gerçekleşme olmuştur. Aradan geçen 35 yıl içinde sadece 13 baraj, 7 hidroelektrik santrali tamamlanabilmiştir. Proje tamamlandığında 1,7 milyon hektarlık alanın sulamaya açılması planlanıyorken, şimdiye kadar sulama projelerinin sadece % 13'ü gerçekleştirilerek toplam 222 bin hektar alan sulamaya açılmıştır. 
2005 yılının ikinci yarısı itibarıyla sulama projelerinin 96 7'si inşa 
halinde, 96 25'i ihale aşamasında, 96 55'i planlama aşamasındadır. 
GAP'taki gecikme, tarımsal kalkınmanın yanı sıra hayvancılık sektörü, sanayi ve istihdamda da öngörülen hedeflere ulaşmayı engellemektedir.” 

GAP Projesinin hayata geçirilmesinde enerji projelerinin tamamlanmasına öncelik verildiği görülmektedir. Enerji projelerinin 
96 73'ü üretime geçmiş bulunurken, 96 o,6”sı inşa halinde, 96 19'u 
ihaleye hazır durumda, geri kalan % 7'si planlama aşamasındadır. 
GAP kapsamında bulunan Karakaya, Atatürk, Dicle, Kralkızı, Birecik, Karkamış ve Batman hidroelektrik santrallerinden, Türkiye hidroelektrik enerji üretiminin önemli bir bölümü gerçekleşmektedir. Tesislerin faaliyete sokulmasından 2004 yılı sonuna kadar toplam 234 milyar kilovatsaat hidroelektrik üretimi gerçekleşmiştir. Üretilen bu enerjinin parasal değeri 14 milyar dolardır.” GAP, 22.4 milyar kilovatsaatlik hidroelektrik üretimiyle, Türkiye'de 
2004 yılında üretilen 46 milyar kilovatsaatlik hidrolik enerji içinde % 49'luk bir paya sahiptir. Böylece GAP'ta 2004 yılında üretilen enerjinin parasal karşılığı 1,3 milyar dolardır.” 

GAP bölgesindeki bütün sulama projeleri tamamlandığında, Türkiye'deki toplam sulu arazinin 96 19'una denk düşecektir; ancak hidroelektrik üretimi de en azından sulama kadar önemlidir. 
Şu anda, Fırat üzerindeki barajlar Türkiye'deki hidroelektrik üretiminin 96 33'ünü, Dicle üzerindekiler ise 96 14'ünü meydana getirmektedir. Böylece ülkedeki hidroelektrik üretiminin hemen hemen yarısı Dicle ve Fırat üzerindeki barajlardan sağlanmaktadır.” 
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GAP ile amaçlanan, ovanın bir kısmını sulamak değil, Hollanda'nın iki katı kadar büyük ve 6 milyondan fazla nüfusa sahip bir bölgeyi, bir anlamda köklü bir değişime tabi tutmaktır. Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Mardin, Siirt ve Batman illerini kapsayan GAP bölgesinin yüzölçümü 73.863 km?dir. 
73.863 km'lik alan, Türkiye yüzölçümünün 96 9,5'ine tekabül etmektedir. Bazı ülkelerin yüzölçümü ayrı ayrı GAP ile karşılaştırıldığında, Avrupa Birliği üyelerinden Belçika, Danimarka, Hollanda, İrlanda ve Lüksemburg gibi ülkelerin, alan olarak GAP bölgesinden daha küçük oldukları görülecektir; hatta GAP alanı Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'un toplam alanına (73.949 kın?) eşittir. Yine GAP bölgesi yaklaşık olarak Yunanistan'ın yarısına, İngiltere'nin, 1/3'üne, İtalya'nın 1/4'üne, Birleşik Almanya'nın 1/5’ine, İspanya'nın 1/7'sine ve Fransa'nın 1/8'ine eşittir.” 

73.000 km'lik yüzölçümünün 96 42'si ekilen alan (96 36's1 yağmur sularıyla sulanan alan), 96 33,3'ü otlak, 96 20,5'i orman ve çalılıktır. Toplam yüzölçümünün % 94'ündeki eğim, ekilebilirlik için sınır olarak kabul edilen 96 12'den azdır.” Bölgede topraktaki tuzluluk ve alkalilik problemi asgari seviyededir. 

Bittiğinde, bölgeyi adeta “Tarıma Dayalı İhracat Üssü” haline getireceği düşünülen GAP'ın, 3,5 milyondan fazla işsize de istihdam alanı yaratması beklenmektedir.» GAP Projesi ile Türkiye, tarımsal üretimin artması, endüstri merkezlerinin oluşturulması, enerji üretiminin artırılması ve turizmin teşvik edilmesini hedeflemektedir.* GAP Projesinin planlandığı şekilde tamamlanmasıyla Fırat'ın Suriye'ye akışı 11 km3/yıl (bir hektarlık alanın sulanması için yılda 10.000 m3 su kullanıldığı farz edilmektedir), Dicle'ninki ise 6 km3/yil azalacaktır. 

GAP Projesinin ilginç bir sonucu da, İkinci Körfez Savaşı'ndan önce, yıllardır düşman olan Suriye ve Irak'ın, Ankara'yı kınamakta birleşmeleri ve Türk tarafından kaynaklanan baskının artması durumunda neler yapılabileceği konusunda gizli askeri görüşmelere başlamalarıdır. Bağdat ve Şam Türkiyeyi su emperyalizmi yapmakla suçlamaktadırlar.* Ancak, gerçek olan şu ki, GAP Projesini tamamlamış olan bir Türkiye, hem nicelik ve hem de nitelik olarak Fırat'ın sularını tamamen kontrol edebilme gücünü elinde tutacaktır.“ 


Fırat Üzerinde Barajların İnşasıyla Başgösteren İlk Sürtüşmeler 


Yakın dönemde, Fırat Nehri üzerindeki çatışmanın Nil ve Ürdün nehirlerine nazaran daha geç başladığını söyleyebiliriz; hatta bütün analizler 1970 yılına kadar Fırat havzasını paylaşan ülkeler arasında işbirliği trendinin daha baskın olduğunu göstermektedir, çünkü henüz bölgede diğer tarafları kaygılandıracak geniş proje çalışmalarına başlanmamıştır. 1946 yılında Irak ve Türkiye arasında imzalanan Dostluk ve Komşuluk Antlaşması'na göre her iki ülke Fırat sularının regüle edilmesi üzerinde uzlaşırken, taşkınların önlenmesi için en uygun yerin Türkiye'de olduğu tespit edildiğinde, gereken masrafların Irak tarafından karşılanması kararlaştırılmıştır. Varılan anlaşmaya göre Türkiye yapacağı planlardan Irak'ı haberdar etmeyi kabul ederken, hidroelektrik üretimi ve sulama gibi projeler ayrıca ele alınacaktır. 

Türkiye ile Suriye arasındaki ilk çekişme, Fırat'ın suları üzerinde değil, Asi Nehri üzerinedir. Suriye'nin 1956 yılında, bataklıkların kurutulması ve sulama için daha fazla suyun elde edilmesi amacıyla Asi Nehri üzerinde bir baraj kurmaya girişmesiyle, Türkiye kendi tarafındaki çiftçilerin kullandığı suda bir azalma olacağı endişesine kapılmış ve birkaç yıl sonra Asi üzerinde bir baraj kurmuştur. 1939 yılında imzalanmış olup suyun eşit bölüşümünü esas alan bir anlaşma olmasına rağmen, Türkiye, Suriye'nin Asi sularını çok daha fazla tüketip kendi çiftçilerine bırakmadığını iddia etmekte ve Asi sularının da Fırat suları üzerindeki müzakerelerin bir parçası olarak ele alınmasını talep etmektedir.” 

1956 yılındaki Süveyş Kanalı olayından sonra Mısır, Nil 
Nehri üzerinde “Assuan Yüksek Barajı” Projesini kamuoyuna mal etmeye çalışırken, Şam da Kahire'yi örnek almaya çalışacaktır. Fırat üzerine kurduğu Tabka Barajına “Yüksek Baraj” adını veren Suriye'yi bu kez Irak takip edecek ve ondan daha hızlı davranma- ya çalışacaktır. 1960'ta Irak, Fırat üzerinde bir baraj inşası için 
392 milyon Irak dinarı ayırınca, bu çalışmalar karşısında sessiz 
kalması beklenmeyen Türkiye de ivedilikle Fırat üzerinde Keban Barajını oluşturmak için ön çalışmalarına başlamıştır * 

1964 yılında iki uluslararası kuruluş, Uluslararası İmar ve 
Kalkınma Bankası (IRDB) ve Gıda ve Tanm Örgütü (FAO), Firat'ın suları üzerinde ayrı ayrı girişimlerde bulunan her üç ülkeyi işbirliği yapmaya davet etmişler, Fırat havzasını bir bütün olarak ele alıp ortak projeler geliştirme girişimleri, Doğu ve Batı bloku ülkeleri arasında bir çekişme konusuna dönüşerek başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu çekişme sırasında Doğu bloku Suriye'yi desteklerken, Batı, Türkiye'den yana tavır almıştır.? Ortak girişimlerin başarısızlıkla sonuçlanmasıyla her ülke kendi barajlarını kendi inşa etmek ve kendi kalkınma programlarını uygulamak durumunda kalmıştır. 

Türkiye, 1966 yılında hidroelektrik enerji üretmek amacıyla Keban Barajını (1965-1973) kurma çalışmasını başlattığında, Suriye ve Irak bu projenin karşısında yer almışlardır. 

4o milyon dolar kredi alabilmek için 31 Ağustos 1966'da Ankara'da AID (International Finance Agency-Uluslararası Finans Ajansı) ile yaptığı anlaşmada, barajın doldurulması sırasında aşağı kıyıdaş ülkelere yeterli miktarda su bırakacağı garantisi veren Türkiye, aynı antlaşmayı Suriye ve Irak ile de yapmıştır. AID ile yapılan anlaşma ve yazılı protokole göre Türkiye, önce saniyede 350 m3 su bırakmayı kabul ederken, daha sonra bu miktar 400 
m3/sn ve ardından 450 m3 saniyeye çıkarılmıştır. 

1974-1975'te Türkiye Keban Barajını doldurmaya başladığı sırada, sınırında saniyede 350 m? su bırakmayı garantilemistir. 
Aynı yıl Suriye Tabka Barajını doldurmaya başlayınca, Irak da sulama için Habineye Gölü'nü doldurmak istemiş, 1974 yılında Suriye Tabka Barajından Irak'a yıllık 200 milyon m3 su bırakmayı 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kabul etmiştir. Ancak ertesi yıl Irak, normal şartlarda saniyede 
920 m3 olan su akışının 197 m3/sn'ye düştüğünü iddia ederek 
Arap Birliği'nin müdahalesini istemiştir.* Türkiye'nin Keban Barajını, Suriye'nin de Tabka Barajını doldurması ve bunlara ek olarak yağışlardaki düşüş gibi olumsuz faktörlerin bir araya gelmesi, Suriye ve Irak'ı karşı karşıya getirmiştir.” İlişkilerin gerginlegmesi üzerine Suriye hava sahasını Irak'a kapatmış, her iki ülke sınıra asker yığmış, Irak, Suriye'yi Tabka Barajını bombalamakla tehdit edince, iki ülkedeki Baas rejimleri savaşın eşiğine gelmiştir. 
Karşılıklı çekişmeye Arap dünyasındaki hegemonya kavgası da eklenince, işler daha da kötüye gitmiş, olaya Sovyetler Birliği ve Suudi Arabistan'ın aracı olarak müdahale etmesi ve Türkiye'nin de sınırında bıraktığı suyu 350 m3/sn’den 450m3/sn’ye çıkartması, iki ülkeyi savaşın eşiğinden dóndürmügtür.* 

Suriye'nin Esad Gölü'nü doldurulması sırasında da, Irak Fırat'ın doğal akışından geçici olarak yoksun kalmıştır. Ancak aynı döneme ilişkin olarak Suriye ve Irak'ın su akışıyla ilgili verdiği rakamlar çelişmektedir. Irak 1975'te Fırat'ın yıllık ortalama akışının üçte birinden azını (9.4km3) aldığını iddia ederken, Suriye, Irak'a aynı dönemde yıllık tüketimi olan 12,8 km3 suyun bırakıldığını söylemektedir. Irak'ın itirazlarına karşılık Suriye, Irak'ın su açığını Dicle sularını kullanarak giderebileceğini dile getirmiştir. 
Irak ise her fırsatta, Dünya Bankası'nın 1965'teki önerisi doğrultusunda, Fırat sularındaki “adil hakkının” 16,1 km3 olduğunu iddia etmiştir. Irak Suriye'nin Esad Gölü'nde su toplayarak, tahıl üretiminin 96 70'inin yok olmasına neden olduğunu öne sürerek, Suriye'yi sık sık diğer Arap ülkeleri ve Arap Birliği'ne şikâyet etmiş, Suriye de bu dönemde, Irak'a karşı Kürt ulusal muhalefetini desteklediğini açıkça bildirmekten bir sakınca görmemiştir.” Daha sonraki yıllarda Suriye, Kürt sorununu “su oyununda” Türkiye'ye karşı da uzun yıllar başarılı bir şekilde kullanabilmiştir. 

Suriye ile Irak arasında sudan kaynaklanan ikinci önemli anlaşmazlık 1990-19 91'de Körfez krizi sırasında yaşanmış, bu dönemde Irak, Suriye'den kaynaklanacak potansiyel bir sabotajı önlemek için kuzeydeki el-Tavra Barajını sıkı bir koruma altına almıştır.* 

1990 yılında, Türkiye Atatürk Barajında su doldurma islemlerine başlamadan önce, Irak, Türkiye'nin su doldurma süresini 4 haftadan 2 haftaya indirmesini talep etmiştir; eğer Türkiye bunu yapmazsa, Irak da misilleme olarak petrol ihracatını durduracaktır. Irak'ın korkusu, Türkiye'nin Atatürk Barajına su doldurma işlemleri sırasında, Irak elektriğinin 96 4o”ını sağlayan dört hidroelektrik tesisin durmasıdır.” 


GAP'ın Yarattığı Endişe 


Tamamlandığı durumda, GAP Projesinin Suriye'yi 96 40, Irak'ı ise 96 80 oranında Fırat sularından yoksun bırakabilecek bir potansiyele sahip olduğu söylenmektedir.* Bu nedenle Irak ve Suriye, Türkiye'ye komşu iki aşağı çığır ülkesi olarak GAP Projesine başından beri kuşkuyla yaklaşmışlardır. Ancak GAP'ın iki ülkenin ekonomisine çok kritik bir zarar vereceği düşüncesi de abartılmıştır. John Kolars, GAP'ın aşağı çığır ülkeleri üzerinde yaratabileceği üç önemli olumsuz etkiyi şöyle sıralamaktadır: Aşağıya giden akışta azaltma yapmak, aşağıya giden akıştan sapma yaratmak ve aşağıya giden akışı kirletmek.” 

Nurit Kliot'a göre Fırat ve Dicle havzasındaki çatışmayı olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilecek üç önemli faktör bulunmaktadır: Birincisi havzadaki çeşitli tanmsal geliştirme projelerinin ekonomik sebeplerden dolayı hayata geçirilememesidir; eğer durum böyle devam ederse Fırat sularında önemli bir azalma meydana gelmeyecektir. İkincisi, kıyıdaş ülkelerin geliştirdikleri barajlarda su biriktirmeleridir; eğer Türkiye, özellikle kurak yıllarda Atatürk Barajını hızla doldurmaya girişirse, bu durum kaçınılmaz olarak sürtüşmeye yol açabilecektir. Üçüncü faktör, kıyıdaş ülkelerin Fırat ve Dicle suları üzerindeki taleplerinde makul değişimlere gitmeleridir. (Örneğin, Türkiye'nin Dicle'ye ilişkin planlarını hayata geçirmemesi ve Fırat suları kullanımını kısıtlaması.) 
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Böyle bir durumda Türkiye'nin tarımsal ihtiyaçlarını karşılaması ve hidroelektrik üretimi için Fırat sularından ihtiyaç duyacağı su miktarı, 5 milyar m?'ü aşmayacaktır.* 

Öte yandan Türkiye'nin bu iki komşusuna karşı “su silahı”nı kullanacağı fikri, Irak ve Suriye'yi bir hayli kaygılandırmıştır. Oysa Türkiye başından beri, her fırsatta suyu komşularına karşı bir “silah” veya tehdit unsuru olarak kullanmayacağını dile getirmektedir.? Buna en iyi örnek, Körfez Savaşı sırasında, Irak'ın cezalandırılması amacıyla suların kesilmesi için Cumhurbaşkanı Özal'ın teşvik edilmesidir; ancak Özal bu koşullarda bile Türkiye'nin suyu bir silah olarak kullanmayacağını söylemiştir." 

Kuşkusuz, devletler kendilerini ilgilendiren önemli konularda kesin söz sahibi olmak isterler. Sorun su gibi ekonomik, stratejik ve hatta yaşamsal öneme sahip bir konu olunca duyarlılık daha da artar. Üstelik hükümetler hayati önemdeki dış politika konuları karşında, kendi vatandaşlarına karşı bir zaaflı durumda olmak istemezler. Özellikle gücün egemen olduğu dikta rejimlerin- de, dışarıya karşı zayıf ve eksik görülen yönetimler, her an için içerde potansiyel bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilirler. Üstelik böyle bir endişe uzun dönemler dikta yönetimlerinden kurtulamamış Suriye ve Irak için her zaman var olagelmiştir. Hatta 1991 
Körfez Savaşı'ndan sonra da Saddam Hüseyin rejimi, olabildiğince dış baskıya karşı direnmistir.* 

Su konusunda ciddi endişeleri olan Suriye ve Irak, Fırat'ın sularının üç ülke arasında bölüşülmesi için, Türkiye'yle kalıcı bir anlaşmanın yapılması yönündeki çabalarını sürdüregelmişlerdir. 
Böyle bir anlaşma sağlanmadıkça ve Türkiye bu ülkelerin taleplerini dikkate almadıkça, her iki ülkenin de GAP Projesine yönelik itiraz ve “engellemeleri” sürecektir. Daha çok bugün Suriye tarafından dillendiren bu itirazlar, istikrarın sağlanmasıyla, yarın Irak'tan da işitilecektir. 

Türkiye'de sulamaya açılacak her hektar alanın, Irak veya Suriye'de aynı miktarda toprağı susuz bırakacağını düşünen Suriye ve Irak ne yapabilirler?” Aşağı çığır ülkelerinin yukarı çığır ülkelerindeki yapılanmayı engellemek için başvurdukları en geçerli savunma, onları finansal zarara uğratmaktır, çünkü GAP gibi belli başlı su projeleri oldukça pahalı olup, birçok ülkenin imkânlarını aşmaktadır. Genellikle bu türden kompleks projeler, normalde katı kuralları olan ve nakit parada ısrar eden yabancı danışmanlık ve müteahhitlik firmalarıyla gerçekleştirilmeye çalışılır. Öyle ki, projeyi başlatıp gerekli fonu sağlayamayan devletler, birçok kez uluslararası finans kurumlarının ve zengin devletlerin kapılarını çalmak, onlardan sağladıkları destekle işlerine devam etmek durumunda kalırlar. 

Daha önce de söz edildiği gibi, su projeleri için en büyük miktarda borç para sağlayan kurum olan Dünya Bankası'nın, istenen krediyi reddetme koşulları da oldukça nettir. Kıyıdaş bir ülkenin şikâyet etmesi ve itirazın bazı makul sebeplerinin olması durumunda, kredi başvurusu reddedilir. Kredi sağlayan diğer uluslararası kuruluşlar da benzer politikalar gütmektedir. Bireysel olarak hükümetler borç para verip kredi sağlamada özgürdürler, ancak projeden zarar gördüğünü iddia eden devletlerle karşı karşıya gelmek ve ilişkilerini bozmak istemezler. Zaten genellikle hükümetler, başka hükümetlerin itiraz ettiği projeleri desteklemez. 

Bununla beraber Suriye ve Irak, Türkiye üzerindeki finansal baskılarından geri durmayacaklardır. Arap Ligi uzmanlar komitesinin 13 Eylül 1992'deki önerisi, Fırat ve Dicle üzerindeki projelere uluslararası finans çevrelerinin fon sağlamaması yönündedir. Nisan 1996'da Arap Ligi Türkiye'nin Fırat sularını adil bir şekilde dağıtmasını ve adil bir dağıtım sağlanmadıkça uluslararası finans çevrelerinin Türkiye'ye fon sağlamamasını talep etmiştir.” 
Arap Ligi, Firat ve Dicle suları üzerinde üçlü bir anlaşmaya varilmadan önce, herhangi bir uluslararası finans çevresinin Türkiyeye kredi vermemesini talep etmektedir.** 

Ancak bütün bunlar Türkiye'nin GAP Projesine ilişkin çalışmalarını durduramamıştır. Proje adım adım tamamlanmaya 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doğru giderken, Suriye ve Irak, sulama alanlarını genişletmek için elde etmeyi umdukları suyu bulmayabilir ve daha önce geçici anlaşmayla kararlaştırılan saniyede 500 m3 taahhüdü, de facto olarak daimi bir anlaşmaya dönüşebilir. Aynı şekilde Suriye ve Irak, kirlilik ve yüksek oranda tuzluluğun kendi ürünlerini olumsuz yönden etkilediğinden de şikâyet edebilirler. Bu koşullarda iki ülke, Türkiye'nin daha ileri gitmesini engellemek ve kendi vatandaşları nezdinde güvenilirliklerini pekiştirmek için ortak bir tavır alabilir ve zararı sineye çekmemek için misilleme yolarına gidebilirler.” 

Böyle bir durumda bile, Irak ve Suriye'nin başvurabilecekleri seçeneklerin sınırlı olduğu ortadadır. Her şeyden önce GAP'ın verebileceği zarar ekonomiktir. Bu durumda Suriye ve Irak rejimleri için de en uygun misilleme yöntemi, karşı tarafı ekonomik zarara uğratmak olacaktır. Suriye'nin Türkiye ile ticareti yıllardan beri çok sınırlı bir seviyede seyretmektedir, dolayısıyla ticari boykot Türkiye'ye önemli bir zarar vermeyecek, hatta böyle bir durumda, Suriye'nin zararı Türkiye'den az olmayacaktır. Körfez Savaşı öncesinde, Türkiye ile Irak'ın ekonomik ilişkileri, Türkiye ile Suriye'ninkinden çok daha etkin düzeydedir. 

1980 yılının eylül ayında Irak'ın İran'ı işgal etmesiyle başlayan ve yıllarca süren İran-Irak Savaşı boyunca Türkiye tarafsızlığını koruyarak her iki tarafa da eşit mesafede durmayı başarmıştır. Tarafsızlık politikası, Türkiye'yi savaştan uzak tuttuğu gibi, ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlamış, 1982-1987 yılları arasında Türkiye'nin Ortadoğu ülkeleri ile olan ticareti beş kat artmıştır. Bu dönem boyunca, bu ticaretin büyük çoğunluğu İran ve Irak ile yapılmıştır. Her iki ülke açısından da Türkiye Batı'ya ve ihtiyaç duyulan mallara açılan kapı durumundadır. 

1980’lerin ortasında Irak, Türkiye'nin ana ihracat pazarlarından biri durumundadır. Suriye'nin 1982 yılında Irak sınırını kapatarak, Irak-Suriye boru hattıyla gerçekleştirilen petrol ihracatını durdurması, Türkiye'yi Irak petrollerinin dünya pazarına açılan tek kapısı durumuna getinnis, böylece savaş sırasında Irak petrolü, Akdeniz sahiline uzanan iki boru hattından dünya pazarlarına ulaşabilmiştir. 1989 yılına gelindiğinde, Türkiye'nin Irak'la olan ticareti 2 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. 

Türkiye'nin İran-Irak Savaşı sırasında tarafsızlığını ilan ederken Irak'la uyumlu bir işbirliği sergilemesi ve 1984 yılında her iki ülke arasında imzalanan Sıcak Takip Anlaşması Irak'ın Türkiye ile olan su problemini uzun dönem göz ardı etmesine, adeta görmezden gelmesine yol açmıştır.“ 

Ancak her şeye rağmen Türkiye, 1990 Ağustos'unda boru hatlarını kapatıp Irak'a karşı uygulanan uluslararası ambargoda yer alırken, Irak'la ticareti olmadan da yapabileceğini göstermiştir.” 

Suriye, yaklaşık dört yüz yıl Osmanlı egemenliğinde kalmış olmasına rağmen, kurulduğu günden beri Türkiye ile ilişkileri çok sınırlı bir seviyede seyretmiştir; hatta Suriye bugünkü geri kalmışlığının sebeplerini bile dört yüz yıl Osmanlı egemenliğinde kalmasında aramakta ve bu nedenle Türkiye'ye hep kuşkuyla bakıp, elden geldikçe ondan uzak durmaktadır. Henüz su sorunu böylesine yaşamsal bir sorun olarak başgöstermeden önce, Türkiye ile Suriye arasında çekişmeye sebep olan beş önemli faktör vardır: 


1. Arap toprağı olduğu iddia edilen Alexandretta sancağının (şimdiki Hatay) Türkiye'ye geçmesi 

2. Türkiye'nin, Filistin'in bölünmesi konusunda Birleşmiş Milletler'de Araplarla birlikte oy kullanmasına rağmen, kurulduktan kısa bir süre sonra İsrail'i tanıması ve diplomatik ilişkiler geliştirmesi 

3. Türkiye'nin Batı dünyası ve ABD ile ilişkileri ve buralardaki çeşitli kuruluşlarda yer alması 

4. Irak ile Suriye arasındaki hemen hemen bütün anlaşmazlık noktalannda, Türkiye'nin Irak'tan yana tavır belirlemesi’? 

5. Fırat sularının “paylaşılması” sorunu 
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Suriye ile Türkiye arasındaki su meselesi, 1970'lerden sonra, özellikle de 1980'lerde GAP Projesi ile gündeme gelmesinin ardından, diğer bütün anlaşmazlıkların üzerine çıkmıştır. 

Suriye ve Irak'ın, iki aşağı çığır ülkesi olarak Türkiye ile yaşadıkları soruna hukuksal eksende bir çözüm bulmaları da kolay değildir. Her şey bir yana, bugün başvuracakları bir uluslararası mahkeme bile henüz bulunmamaktadır. Bu tür sorunlarda górüşüne başvurulan Uluslararası Adalet Divanı, ancak bütün tarafların onaylaması durumunda davaya bakabilir. Özellikle paylaşılan nehirlere ilişkin evrensel bağlamda kabul gören uluslararası yasalar olmadığından, sonuç belirsiz olacaktır. 1993 yılı başlarında Irak, Birecik Barajının yapımında rol alan ticari firmalara karşı yasal eylem tehdidinde bulunmuş, ancak bir sonuç alamamıştır.* 

Suriye'nin Türkiye'ye yapabileceği ilk misillemelerden biri, Asi sularını kısıtlamaktır; ancak Suriye zaten yıllardan beri bunu yapmaktadır. Oysa 1939 yılında yapılan anlaşmaya göre, Türkiye'nin aşağı çığır ülkesi olduğu Asi ve Afrin sularının eşit şekilde bölüşülmesi kabul edilmiştir. Bu antlaşmayı açıkça ihlal eden Suriye, Asi Nehri'nin Lübnan'dan çıkmasına karşılık, yıllarca Lübnan'ın da bu nehir üzerine barajlar kurmasını engellemiş ve Türkiye'ye hemen hemen hiç su bırakmamıştır.“ Diğer yandan, Dicle ve Fırat ile karşılaştırıldığında Asi Nehri çok küçük kalmaktadır. 
Asi sularını kısmakla Suriye'nin Türkiye'ye verebilecek zararı sınırlı ve lokal düzeyde kalacaktır. 

Türkiye'den ayrılma düşüncesine sahip Kürt nüfusu kullanmaya kalkışması da, yine Suriye'nin Türkiye'ye karşı geliştireceği misilleme yöntemleri arasında gösterilmektedir. Kaldı ki, Suriye ve PKK ilişkilerini tamamen bu eksende ele alan düşünceler de vardır. Kimilerine göre Hafız Esad, 1984 yılında Türkiye'nin Suriye'yi adım adım Fırat sularından yoksun bırakacağı düşüncesine kapıldıktan sonra, Öcalan'ın Suriye'ye yerleşmesine ve buradan Türkiye'ye karşı bir ayaklanma geliştirmesine destek vermiştir. Türkiye'ye karşı PPK'yı bir manivela olarak kullanan Suriye, 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aynı şekilde İsrail'e karşı da Hizbullah kartını kullanmıştır.” Suriye'nin Türkiye'ye karşı PKK'yı desteklemesi, başta su sorunu olmak üzere, Türkiye ile olan diğer sorunlarında pazarlık gücünü artırabilme esasına dayanmaktadır.” 

Ancak Suriye, her koşulda Türkiye'ye karşı PKK'yı desteklemediğini iddia ederken, Türkiye'nin savlarını da temelsiz ve kasıth olarak degerlendirmektedir. Suriye'ye göre Türkiye'nin savları iki amaca hizmet eder niteliktedir: Suriye'nin istediği miktarda suyu reddetmek ve Suriye'yi Hatay'a ilişkin taleplerinden caydırmak.“ 

Suriye'nin Türkiye'ye karşı PKK'yı desteklemekte ısrar etmesi, Türkiye'nin misilleme düşüncesini daha çok kışkırtacak ve böylece Türkiye Fırat'ın sularını daha da kısabilecektir. Öte yandan sınırları dahilinde yaşayan Kürt nüfusun olası siyasal talepleri, Suriye'nin Türkiye'ye karşı Kürt kartını kullanmasını da zorlaştırmaktadır.* Halen Suriye'de yüz binlerce Kürdün vatandaşlık statüsünden bile yoksun olduğu gerçeği göz önüne alındığında, Suriye'nin Kürt hareketine karşı ne kadar “samimi” duygular içinde olduğu anlaşılır. 

Gelinen aşamada, Öcalan'ın Suriye'den ayrılmak durumunda kalıp daha sonra Türkiye'ye teslim edilmesi, Suriye'nin yıllardan beridir Türkiye'ye karşı kullanageldiği çok önemli bir kozu kaybetmesine yol açmıştır. Kimilerine göre bundan böyle Suriye'nin Türkiye'den daha fazla su talep etmesi için kullanabileceği herhangi bir baskı unsuru kalmamıştır. Robert Kaplan'a göre, “Güneydoğuda Atatürk Barajı şebekesini tamamlayan Türkiye, 1970'li yıllarda petrol pazarını ellerinde bulunduran OPEC ülkeleri gibi, Bereketli Hilal’e yaşam veren suların kontrolünü ellerinde tutacaktır.”” 

Öcalan'ın mahkeme sürecinde ileri sürdüğü tezler ve buna paralel olarak örgütün siyasal ve stratejik amaçlarında baş gösteren köklü değişim ve dönüşümler, başta Suriye olmak üzere diger Ortadoğu ülkeleri veya farklı güçlerin PKK'yı Türkiye'ye karşı bir baskı unsuru olarak kullanma olanaklarını hemen hemen ortadan kaldırmıştır. Otonomi, federasyon ve ayrılma seçenekleri- 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nin bir tarafa bırakılarak”” Kürt sorunun demokratik cumhuriyet ekseninde çözülebileceğini ifade eden Ocalan” ve PKK, şimdiye kadar askeri giderler ve savaş için harcanan paranın GAP Projesinin tamamlanması ve bölgedeki ekonomik gelişmenin hizmetinde kullanılmasını istemektedirler. 

Yine gelinen aşamada, aşağı çığır ülkelerinin, PKK'dan yana da rahat ve avantajlı bir konuma erişmiş Türkiye'ye karşı askeri bir misilleme içine girmeleri de oldukça zor görünmektedir. Zaten Suriye'nin askeri gücü de, nicelik ve donanım açısından Türkiye'den geri olup, önemli bir kesimi İsrail cephesine konuşlandırılmıştır. Suriye rejimi, kalıcı bir barış sağlanmadan, İsrail cephesini boşaltmakta tereddüt gösterecektir. Türkiye ise uzun yıllar PKK ile yaşadığı sorunlardan dolayı, Suriye sınırında her zaman hazır bir askeri güç bulundurmaktadır. 

İkinci Körfez Savaşı'nda ordusu tamamen dağılan Irak'ın eski gücünü toparlaması yıllar alacak ve belki de hiç mümkün olmayacaktır. Irak'ın, bu gücü elde etmesi durumunda bile, kendisinden daha güçlü olan Türkiye'ye saldırması oldukça zordur; İran-Irak Savaşı'ndan aldığı ders ve edindiği tecrübe -ki Irak çok kısa sürede zafer elde etmeyi düşünürken, kendisini sekiz yıl gibi uzun bir süre yıllar uğraştıracak bir savaşta bulmuştu— böyle bir maceraya atılmasını engelleyecektir. 

Geriye sadece teorik bir ihtimal kalmaktadır: Suriye ile Irak'ın askeri güçlerini birleştirerek Türkiye'ye saldırmaları. Ancak bu da Irak'ın askeri gücünün yeniden yapılanmasına, Suriye ve İsrail'in kalıa bir barışa ulaşmasıyla Suriye'nin İsrail sınırındaki askeri gücünü geri çekmesine ve bu konuda kendisini güvende hissetmesine bağlıdır.“9 Oysa 1993 Oslo Antlaşması ve 1994 İsrail-Urdiin anlaşmasına başından beri kuşkuyla bakan Suriye'nin, İsrail ile olan anlaşmazlığına kısa bir süre çözüm bulup Türkiyeye karşı Irak ile birleşmesi oldukça zordur.” Kaldı ki, Irak ve Suriye'nin, ortak askeri harekât yapabilecek düzeydeki ilişkileri, yıllardır süren Suriye-İran dostluğuna da zarar verebilir. Öte yandan, Kuzey Irak'taki durum ve Irak'ın şu anda fiilen üçe bölünmüşlük gerçeği dikkate alındığında, Irak'ın yakın bir gelecekte eski gücüne kavuşması, imkânlar dahilinde gözükmemektedir. Suriye'nin kendisini İsrail tarafından güvende hissetmesi, barışın sağlandığı bir ortamda bile zaman alacaktır. Kısacası, Suriye ile Irak'ın ilişkileri Türkiye'ye karşı ortak bir askeri harekete girişmelerini her açıdan zorlaştırmakta, hatta imkânsız kılmaktadır. 

Yeni Irak'taki federal yapılanma, su sorununda Türkiye ve Kürt federe yönetiminin, Irak'taki Arap bölgesi ve Suriye'ye karşı aynı blokta yer almasına yol açmaktadır. Türkiye ve Kürt federe yónetimi, su sorununda Suriye ve Irak Arap bölgesine karşı yukarı kıyıdaş ülke pozisyonundadırlar. Dolayısıyla su sorunu ile ilgili müzakerelerde, Suriye ve Irak Arap yönetimi aşağı kıyıdaş ülkeler olarak yan yana dururken, Türkiye ve Kürt federe yönetimi yukarı kıyıdaş ülkeler olarak birlikte hareket etmek durumunda kalacaklardır.” 

Greg Shepland'e göre Türkiye'nin 1952'den beri bir NATO üyesi olması nedeniyle, kendisine karşı girişilen herhangi bir saldin- da NATO'nun da Türkiye'nin yanında yer alması beklenmelidir.” 
Kuzey Atlatik Antlaşması'nın 5. maddesine göre, taraflar, Avrupa ve Amerika'da üyelerinden herhangi birisine yönelik silahlı saldırıyı bütün üyelere karşı yapılmış kabul ederek, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesiyle tanınan münferit ve müşterek meşru müdafaa haklam kullanarak, silahlı güç kullanımı dahil olmak üzere, uygun gördükleri şekilde saldırıya uğrayan üyeye yardım ederler.” 

Türkiye'nin, suyu Suriye ve Irak'a karşı bir koz veya politik baskı unsuru olarak kullanmaya kalkışmak istemesi durumunda, her iki ülkeden daha fazla avantaja sahip olduğu görülmektedir. 
Türkiye'de, barajdan sorumlu bir yetkilinin şu açıklamaları yeterince uyarıcıdır: “Arapların politik davranışlarını bir düzene koymak istediğimiz an, Suriye ve Irak'a akan suyu hiçbir taşmaya yer vermeksizin sekiz aya kadar tutabiliriz.”* 

Suriye ve Irak'a daha çok su sağlamada akla gelebilecek uçuk senaryolardan biri de Keban, Karakaya ve Atatürk Barajının 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yıkılması olabilir. Ancak Atatürk Barajı daha yapılırken hava saldırılarına karşı çok iyi bir savunma sistemiyle donatılmıştır, hatta baraj Richter ölçeğiyle 8 dereceye kadar çıkabilecek bir depreme” karşı bile dayanıklıdır.”” Buna rağmen, barajları yıkmak bir çözüm olacaksa, konvansiyonel patlayıcıların kullanılması ve ciddi hava saldırılarıyla bu barajları yıkmak mümkündür. Atatürk Barajının yıkılması bile, daha aşağıda yer alan Suriye ve Irak için başlı başına yıkım olacak, nitekim bu işlem sadece toprakları değil, şehirleri bile sular altında bırakacaktır.” 

Saldırlar başarıyla sonuçlanır, barajlar yıkılır, Irak Fırat sularına sahip olursa Türkiye'nin tepkisi ne olacaktır? Böyle bir durumda, Suriye'deki bütün stratejik noktalar, Irak'ın hassas petrol rafineleri, köprüleri, anahtar altyapıları, sulama barajları, enerji istasyonları Türkiye için daha kolay hedef olacaklardır ve böyle bir senaryo- da Suriye ve Irak'ın ekonomik kaybının daha büyük olacağı da kesindir. Dolayısıyla bu tür savaş senaryoları ciddi olmaktan uzaktır.” 

Kısacası her şey Suriye ve Irak'ın GAP Projesine karşı tepkilerinin sözel düzeyde kalacağını göstermektedir. En sağlıklı çözüm, her iki ülkenin GAP gerçeğini kabullenmeleri ve projeden yararlanma yollarını aramalarından geçmektedir. Öte yandan GAP gibi bir projeyi gerçekleştirmekle teknolojik olarak da gelişmişliğini kanıtlayan Türkiye,” işbirliği zeminin yaratıldığı bir ortamda her iki ülke için de oldukça yararlı olabilecektir. Örneğin proje rezervlerinin yönetilmesindeki işbirliği, Suriye ve Irak'ın kendi rezervlerinde yüksek bir seviyede su toplayarak buharlaşmasını önleyecektir.^ Buna en güzel örnek, Colorado Nehri üzerinde bulunan Boulder Barajıdır. Bu barajda biriktirilen sulardan sadece ABD degil, en kurak dönemlerde, Meksika da yararlanmaktadır.” 

Dolayısıyla suların bölüşülmesinden ziyade, uzlaşma ekseninde işbirliğini esas almak bütün tarafların yararına olacaktır. 
Hangi taraftan olursa olsun, Fırat ve Dicle suları üzerinde mutlak bir egemenliğe sahip olma düşüncesi işbirliğini güçleştirecek ve en başta da durumu Suriye ile Irak'ın aleyhine çevirebilecektir. 
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Üç Aşamalı Plan 

Türkiye ile Irak arasında 1980 yılında imzalanan Karına Ekonomik Komisyon Protokolü uyarınca bir ortak teknik komitenin oluşturulması kararlaştırılmış ve bu komiteye “...her ülkenin sınır aşan sulardan ihtiyacı olan makul ve uygun su miktarının tanımlanmasını sağlayacak metodu kararlaştırmak...” görevi verilmiştir.” İlk toplantısını 1982 yılında Türkiye ve Irak'ın katılımıyla gerçekleştiren ortak teknik komite, daha sonra 1983 yılında Suriye'nin de katılımıyla üçlü olarak sürdürülmüştür. Her üç ülke arasındaki görüşmeler, 199o yılında patlak veren Körfez Savaşı'na kadar yedi yıl süreyle devam etmiştir. 

Başlangıçta komite toplantılarının gündemini, Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki tesislerin inşaat durumları ile hidrolojik ve meteorolojik bilgi alışverişi gibi sorunlar oluşturmuştur. 
Türkiye, 1984 yılında, komitenin beşinci toplantısında “Dicle-Fırat Havzası Sınıraşan Sularının Optimum, Akılcı, Hakça Kullanımı” ya da kısacası “Üç Aşamalı Plan” olarak bilinen öneri paketini sunmuştur. 

Sunulan plana göre birinci aşamada, su kaynaklarının bilimsel çalışmalarla tespiti yapılacak; ikinci aşamada, toprak envanteri çıkarılarak toprak sınıflandırması yapılacak ve su ihtiyacı tespit edilecek; üçüncü aşamada ise, toplanan bu bilgiler ışığında sonuçlar değerlendirilecek ve gerçek su ihtiyaçlarının tespiti düşünülecektir.” 

Üç aşamalı plana göre su ve toprak kaynakları birlikte düşünülecek ve hangi tarımsal projelerin nerelerde ve hangi sulama koşullarıyla en rasyonel biçimde uygulanabilirliği tespit edilmeye çalışılacaktır.” Envanter çalışması bütün tarafların bilgi edinmesini sağlamanın yanında, suyun daha etkin kullanılması için gereken planlamayı da kolaylaştıracaktır. “Fırat ve Dicle Havzası Sularının Kullanımına Yönelik Üç Aşamalı Plan” üzerindeki görüşmeler, ortak teknik komitenin çalışmalarını sürdürdüğü 1990 yılına kadar sürmüştür. Fırat ve Dicle nehir havzaları, Türkiye'nin önerdiği plana göre bir bütün olarak ele alınmaktadır. Plana göre suların paylaşılması yerine, bölgesel planlama ve su kullanımı yoluyla su kıtlığı sorununa çözüm bulmak amaçlanmaktadır.” Ayrıca plan, Dicle Nehri'nin fazla sularının Fırat'a aktarılması imkânlarını da içermektedir. 

Türkiye'nin üç aşamalı plan ile sistematize ettiği düşünceler ve kullandığı terminoloji, BM Uluslararası Hukuk Komisyonu'nun yıllardan beri üzerinde çalıştığı “Uluslararası Suyollarının Ulaşım Dışı Kullanımı Yasası”yla da bir paralellik oluşturmaktadır.“ Türkiye, üç aşamalı plan ile, bir yukarı kıyıdaş ülke olarak, mutlak toprak egemenliği prensibinden ziyade, sınırlı toprak egemenliği prensibini ön plana çıkarmıştır.” 

Suriye ve Irak, Türkiye'nin Fırat ve Dicle havzalarını bir bütün olarak ele alma ve Dicle'den Fırat'a su aktarma önerisini reddetmiş ve her iki nehrin ayrı ayrı incelenmesini istemiştir. 
Yapılan görüşmelerde, Suriye ve Irak daha çok matematiksel formüllerle her ülkeye düşecek belirli kotaların tespit edilmesini dile getirmiş ve Türkiye'nin, taraflarca sulanabilir nitelikte olduğu iddia edilen toprakların üç ülkenin uzmanları tarafından incelenmesi önerisini, devletlerin tarım politikaları üzerinde diger devletlerin söz sahibi olmasının egemenlik ilkesiyle bağdaşmayacağı gerekçesiyle reddetmişlerdir. Suriye her ülkenin ayrı ayrı, her iki nehirden ne kadar su istediklerini açıklamalarını önermiştir. Suriye'nin bu önerisine göre eğer talepler nehrin su kapasitesini aşıyorsa, meydana gelen su açığı orantılı olarak her ülkenin kendi hissesinden kesilecektir. Irak'ın sunduğu matematiksel formül ise biraz daha farklıdır. Irak'a göre her ülke önce gerçekleştirdiği, daha sonra yapımı sürdürülen ve son olarak da yapılması planlanan projeler için kendi taleplerini dile getirmelidir. Irak ulusal su kotalarının belirlenmesinde de önceliğin yapımı tamamlanmış ve işler haldeki projelere verilmesini, yapımı süren ve planlanan projelerin ikinci etapta ele alınmasını istemektedir. 
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Önceliğin yapımı tamamlanmış projelere verilmesi durumunda, Irak, Türkiye ve Suriye'den daha avantajlı olacaktır,” çünkü, yakın zamana kadar her üç ülkenin nehirden faydalanmaları farklı şekillerde olmuştur. Ancak Irak, 6000 yıldan beri Fırat'ın sularını sulama amaçlı olarak kullanmaktadır. Oysa Türkiye ve Suriye, 20. yüzyılın ilk yarısına kadar, sınırlı oranda bir sulama için Fırat sularından yararlanmışlardır.9 1950'den sonra, Türkiye ve Suriye daha geniş alanlarda sulama yapmak ve elektrik üretimi sağlamak için çeşitli projeler geliştirirken, Irak da sulama alanlarını genişletmek için planlar yapmıştır. 

Ortak teknik komite toplantılarında dillendirilen öneriler bir bütün olarak ele alındığında, Türkiye'nin havzanın tamamına ilişkin verilerin toplanması, karşılıklı bilgi alışverişi ve yaygın ölçme istasyonlarının kurulması gibi düşünceleri, uluslararası planda makul öneriler olarak görülmektedir. Suriye ve Irak tarafından ileri sürülen öneriler ise, kendi ulusal çıkarlarını ön plana çıkaran, karşılıklı işbirliğine kapalı öneriler şeklinde değerlendirilmektedir.”” 

Komite toplantılarının önemli birtartışma konusu da üç ülkedeki sulanabilir toprak miktandır. Suriye ve Irak”ın komiteye sunduğu veriler ile konuyla ilgili bilim adamları ve çeşitli kuruluşların sunduğu veriler arasında ciddi farklılıklar vardır. Fırat havzasında sulanabilir arazisinin miktannı Suriye 773.ooo hektar olarak verirken, Irak 1.952.000 hektar olarak bildirmektedir. Konuyla ilgili çalışmalarıyla bilinen Kolars, Suriye’nin Fırat havzasinda sulanabilir arazisini 375.000 ve 397.000 hektar olarak verirken, Irak için de 1.294 000 ve 1.550.000 rakamlarını vermektedir. Kolars’a göre Suriye'nin 2015 yılına kadar Fırat havzasında sulamaya açabileceği maksimum alan 400.000 hektar olacakhr?' Anderson ve Beaumont Irak hakkında herhangi bir rakam vermezlerken, bu rakamı Suriye için sırasıyla 200.000'den 500.000'e, 400.000'den 800.000’e kadar vermektedirler. USAID raporunda ise Suriye'deki sulanabilir arazi 320.000 hektar olarak sunulmaktadır.” 
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Öte yandan, toprağın miktarı kadar kalitesi de önemlidir. 
Topraklar genellikle altı kategoride ele alınmaktadır. Buna göre birinci sınıf en iyi, dördüncü sınıf fakir, altıncı sınıf topraklar ise ekilemez niteliktedir. Bu kategoriler arasında, özellikle dördüncü sınıfta yer alanlar verimli bir ekim için elverişli değildir. Aynı şekilde tuzluluk ve alkalilik oranı fazla olan topraklar ekim için ekonomik görülmemektedir.” Diğer toprak çeşitleriyle karşılaştırıldığında, ıslah etme çalışmalarından sonra bile bu topraklardaki verimlilik düşüktür. Her üç ülkedeki toprakların kalitesi ele alındığında, Türkiye'deki toprakların sulamaya daha çok elverişli ve verimli olduğu genel kabul görmektedir. Toprakların kalitesi göz önünde bulundurularak yapılacak bir ayarlama durumunda, Suriye ve Irak'ın, kısmen de olsa kimi kalkınma planlarından vazgeçmesi ve zamanla Türkiye'den gıda ithalatına bağımlı olması söz konusu olabilecektir 9* 


Suriye'nin Fırat Sularını Kullanması 


Suriye'nin Fırat suları ve kollarını kullanması zaman içinde sık sık değişikliklere uğramıştır. Suriye, Türkiye'den çıkan Sajur suları üzerinde bir sulama projesi kurmayı hedeflerken, daha sonraları Türkiye'nin nehir suyunun tamamını kullanmaya başladığı savıyla bu düşüncesinden vazgeçmiştir. Suriye'nin nehir sularını ciddi anlamda ilk kullanımı 1.300 milyar m3 su toplama kapasitesi ile Teşrin Barajının yapımıyla başlar. Esad Gölü'nü oluşturan Tabka Barajı 11.600 milyar m3 su toplama kapasitesine sahip olup, yüzey alanı 625 km'dir. Sovyet mühendisleri tarafından tasarlanıp inşa edilen Tabka Barajının üst kesiminde, suyun yolunu değiştirmeye özgü oluklar oluşturulmuştur. Böylece rezervuar içindeki su seviyesi yüksek tutularak elektrik enerjisi üreten sekiz türbin cahgtinlabilmektedir. 1979 yılında barajın sağladığı 2.5 milyar kwh, Suriye elektriğinin 96 60'ını meydana getirmekteydi. Aynı dönemde bir yeraltı sifon borusuyla Esad Gölü'nden Halep şehrine günde 220.000 
m3 su taşınmaktaydı. Ancak kentsel nüfustaki hızlı artış, Fırat sulanna bağımlı şehirleri ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakmış ve Suriye yetkililerini farklı çözümler araştırmaya yöneltmiştir.” 

Suriye'nin Fırat Nehri ve kollarından sulama amaçlı yararlanması projeleri ise oldukça karmaşık, belirsiz ve birbirleriyle çelişen raporlara dayanmaktadır. Sovyet mühendisleri Esad Gölü sularıyla 850.000 hektar alanın sulanmasını öngörmekteydiler; ancak Almanlar bu rakamı 650.000 hektara indirdiler. Daha sonra Suriyeliler daha gerçekçi, ama yine de realiteden çok uzak bir yaklaşımla sulanabilecek alanı 640.000 hektara çektiler.” 

Sonradan yapılan ayrıntılı analizler, Suriye'nin sulamayı planladığı 640.000 hektarın oldukça yüksek bir rakam olduğunu göstermektedir; çünkü bu 640.000 hektarlık alan içinde gösterilen birçok toprağın alçılı (gypsiferous) olmasından dolayı sulama programından çıkarılması gerekmektedir. 1980 yılına kadar, ana vadide (Fırat üzerinde) kamuya ve özel sektöre ait toplam 240.000 hektarın ya sulanıyor olması veya sulanması planlanmıştı; bu rakamlar Habur için de 138.000 hektardı. Kolars, Suriye'nin Fırat havzasında toplam sulanabilecek alanını 397.000 hektar olarak tahmin etmektedir; bu rakama Esad Gölü'nden alınacak suyla Halep yakınlarında sulanması planlanan 200.000 hektar dahil değildir. 397.000 hektarlık alanın sulanmasıyla Fırat sularında yıllık 47 milyar m?lük bir azalma meydana gelecektir. 200.000 
hektar alanın sulanmasıyla meydana gelecek azalma ise 2.5 milyar m?ten aşağı olmayacaktır.” 

Naff ve Mathson'a göre Suriye'nin Tabka Barajıyla sulamayı düşündüğü 650.000 hektar hedefine ulaşması büyük bir olasılıkla asla gerçekleşmeyecektir; Suriye'nin toprağın ıslah edilmesi için hektar başına 4000-10.000 dolar arası harcama yapması, yetkili makamları bu gerçeği kabul etmeye zorlamıştır. Suriye 1981 
yılına kadar sadece 60.000 hektarlık bir araziyi Tabka Barajı Projesi çerçevesinde sulamaya açmış, yıllık ıslah etme programına aldığı toprağın sadece beşte birini ıslah edebilmiş ve böylece daha ilk yıllarda hedefinden uzaklaşmıştır.” 
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Peter Beaumont da Suriye'nin sulu tarıma açmayı düşündüğü toprak miktarını (350.000- 1000.000 arası) tartışmaya açık bulmakta ve sulanabilir araziyi 400.000-800.000 hektar arası tahmin etmektedir.?? 


Irak'ın Fırat Sularını Kullanması 


Antik dönemde ve modern dönemde Fırat sularının regüle edilmesi, üzerinde bent ve barajların kurulması ve su kaynaklarının yönetimi çalışmalarının ilk yapıldığı bölge Irak'tır. Naff ve Matson'a göre Irak'ta Fırat sularının sulu tarım için kullanılması 
6000 yıl gerilere kadar gidebilmektedir. Irak'ta sulu tarımın doruk noktasına çıktığı dönem, MS 750-1200 yılları arasında Abbasiler zamanına rastlamaktadır.“ 

Modern zamanda nehrin yönetimiyle ilgili ilk çalışmalar, 
1911 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde, İngiliz Hidrolog 
Mühendis William Wilcox raporlarıyla başlar. W. Wilcox'un önerileri Fırat üzerinde el-Hindiye Barajının kurulması (1913 yılında tamamlanır), Dicle üzerinde Kut Barajının yapılması, Habbaniye Projesi, Tartar Projesi, Nahravan Sulama Projesi, Bekme Barajı ve Musul Barajının kurulması şeklindedir." 

Irak'ın İngilizlerin yönetiminde olduğu 1917-1932 yılları arasında, 1918 yılında İngilizler tarafından kurulmuş bulunan sulama departmanı, su ile ilgili projeleri yönlendirip bölgenin yapısı hakkındaki verileri toplamaktadır. 

Irak Krallığı döneminde Kalkınma Kurulu, Kalkınma Bakanlığı ve Zirai Reformlar Bakanlığı gibi kuruluşlar, yabancı firmaların da desteğiyle yoğun planlama programları hazırlamış ve 
geniş alanların sulanması tasarımlarını yapmışlardır; ancak 1958 
devrimi bu çalışmaları sekteye uğratacaktır. Irak'ta tarımsal politikaların ciddi anlamda ele alınması 1972 yılında petrol sanayiinin millileştirilmesinden sonra başlar. 1972 yılında kurulan Yüksek Tarım Konseyi, Toprak Islah Organizasyonu ve Sulama Bakanlığı gibi kuruluşlar, Sovyetler'in de yardımıyla, “Su ve Toprak Kaynaklarının Planlanması İçin Genel Program” adlı bir master plan çalışması yürütürler. Master plan çalışmalarının 2000 yılına kadar devam etmesi düşünülürken, 1979 yılında Saddam Hüseyin, Zirai Reformlar Bakanlığı'nı yıkarak, Tarım Bakanlığı ve Sulama Bakanlığı'nı birleştirir ve çalışanlarını da % 30 oranında azaltır. İran-Irak Savaşı ve Kuveyt'in işgali Irak'ın tarımsal ve hidrolojik kalkınma planlarını önemli oranda sekteye uğratmıştır.“ 

Irak'ta 1913 yılında inşa edilen el-Hindiye Barajından sonra kurulan ilk baraj, 1950'de inşa edilen Ramadi Barajıdır. Bu barajla Fırat'ın taşkın suları Habbaniye Gölü ve Abu Dibis alçak basınç alanına bırakılarak, nehirdeki taşkınlar kontrol altına alınmaya çalışılmıştır.”? Sovyetler'in yardımıyla yapım çalışmalarına başlanan Hadida (Qadisiya) Barajı, planlanandan ancak beş yıl sonra, 1987'de tamamlanmıştır. Fırat üzerinde yer alan bu barajin su toplama kapasitesi 7 milyar m3'tür. Hadida Barajının 40 
km güneyinde yer alan Bağdadi Barajı ise suların regülasyonu amacıyla kurulmuştur.”“ 

Irak'ın Fırat sularıyla tarımsal faaliyet yaptığı topraklar konusunda kesin bilgilere ulaşmak Saddam döneminde kolay değildi. Chalabi ve Majzoub'ye göre Irak'ın 1980 yılına kadar Fırat sularıyla sulama yaptığı alanlar 1.2 milyon hektardır ve bu alan 21. 
yüzyılda 1.8 milyon hektara ulaşacaktır." 


Dicle'den Fırat'a Su Transferi 


Türkiye, Suriye ve Irak'ın Fırat Nehri'nden talep ettikleri su miktarı nehrin yıllık su potansiyelini aşmaktadır. Henüz tamamlanmamış projeler de dikkate alındığında, Fırat'ın önümüz- deki dönemde her üç ülkenin istediği suyu karşılaması olanaksız görünmektedir. Sürekli artış halinde seyreden talebe, zaman zaman havzada meydana gelen kuraklıklar da eklenince, Fırat sularının kullanımından kaynaklanacak tansiyonun yükselmesi her zaman için olasıdır. Oysa Dicle'den Fırat'a su transferi gibi bir yaklaşım, Fırat'ın yükünü birçok bakımdan hafifletebilir. 
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Tablo 5. Kıyıdaş Ülkelerin Firat Sularından Yararlanma Hedefi 
| Türkiye | Suriye | Irak Toplam | 


| % 35 % 22 % 43 % 100 


Kaynak: Turkish Ministry of Foreing Affairs, 1984. 


Deneyimler ve yapılan araştırmalar Dicle'den Fırat'a su transferinin hem ekonomik, hem teknik, hem de hidrolojik açıdan olanaklı olduğunu göstermektedir. Şöyle ki; 


a. Fırat'tan farklı olarak, doğudaki Zagros Dağlarından çıkıp Irak'ta Dicle Nehri ile birleşen çok önemli kollar-vardir. Dicle ile birleşen bu önemli kollar arasında Büyük Zap, Küçük Zap, Adhaym ve Diyala'yı saymak mümkündür. Dicle'nin Musul'da ortalama yıllık akışı 23,2 milyar m3 iken, nehre katılan kolların katkısı 29,5 milyar m3 civarındadır. Yıllık ortalama toplam akışı 52,7 milyar m3 olan Dicle, yıllık ortalama akışı 30,5 milyar m3 olan Fırat'ın 1,73 katıdır. 

b. Dicle'nin yıllık doğal akışını 49,2 milyar m3 olarak kabul eden Kolars'a göre 11,9 milyar m3, Dicle'nin yıllık ortalama akışını 52,7 milyar m3 olarak hesaplayan Beaumont'a göre 15,4 milyar m3 su fazlası Fırat'a transfer edilebilir. Öte yandan 15.4 milyar m3, Fırat'ın yıllık ortalama akışının yarısını oluşturmaktadır.”" 


Tartar Kanalı Projesiyle Dicle Nehri'nden aldığı suları Tartar alçak basınç alanına akıtarak Dicle'deki taşkınları kontrol altına almaya çalışan Irak da, planın ikinci aşaması olarak Tartar'dan Fırat'a bir kanal açmayı yıllar önce dile getirmiştir.”” Tartar alçak 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basing alaninin kuzeyinde kurulacak bir by-pass kanal ile Dicle’deki tatlı suyu direkt olarak Fırat'a aktarmak çok güç bir iş değildir. 
Kaldı ki Dicle Nehri gibi büyük bir su potansiyeline sahip Irak'ın, daha sınırlı bir durumda olan Fırat Nehri suları için bu şekilde 1srara olması anlamlıdır." 

1954 yılında, Hindistan ile Pakistan arasındaki su sorunun 
çözümünde adil dağıtımı esas alan Dünya Bankası, batıdaki nehirleri Pakistan'a, doğudakileri de Hindistan'a bırakmıştır. Önerilen plana göre, doğudaki nehirlerden suyu sağlanan Pakistan'ın bir kesimi, gelecekte yapılacak transfer kanallarıyla batıdan gelecek suya bağlanacaktır. Hindistan transferin maliyetinde Pakistan'a katkıda bulunmayı kabul etmiştir ve kanalın yapımı sırasında doğudaki nehirlerden su çekimini sınırlayacaktır.”? 


TÜRKİYE, SURİYE VE İRAK'IN SU KAYNAKLARI 


Fırat ve Dicle havzasının sorunlu üç ülkesi olan Türkiye, Suriye ve Irak'ın su potansiyeline bakınaksızın meseleyi bir bütün olarak kavramak güç olacaktır. Ülkeler arasındaki su kaynaklan karşılaştırmalarında başvurulan önemli bir birim de kişi başına m3 olarak düşen su miktarıdır. Bir ülkeye yağan yağışlarla beslenen su potansiyeli nüfusa bölündüğünde, kişi başına düşen yıllık ortalama su miktarına ulaşılır. Ancak unutmamak gerekir ki bir ülkedeki su potansiyeli, her zaman faydalanılabilir nitelikte değildir. Nehirleri düzensiz bir su akışına sahip olan ülkelerde toplam su potansiyeli ile faydalanılabilir su potansiyeli arasında önemli bir fark vardır. 


Türkiye'nin Su Potansiyeli 

Türkiye'nin 779.425 kın”lik yüzölçümünün 765.152 kın'lik kısmını kara, 14.300 kmzlik bölümünü ise sulu yüzey oluşturmaktadır. Tüm ülkenin denizlerle çevirili sahil şeridi 8.300 kın iken, 8 ülke ile olan siyasal sınırların uzunluğu yaklaşık 2.900 
km'dir. Bugün 65 milyon civarında olan ülke nüfusunun % 59'u şehirlerde, kalan 96 41'i ise kırsal kesimde yaşamaktadır." 
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Türkiye yarı kurak bir iklime sahip olup kimi bölgeleri arasında aşırı ısı derecesi farkı bulunan bir ülkedir. Benzer şekilde iklim ve yağış figürleri de ülkenin çeşitli yerlerine göre büyük farklılıklar göstermektedir. İç Anadolu platolarında kışlar uzun ve soğuk geçerken, sahil şeritlerinde Akdeniz iklimi egemendir. Türkiye'de yıllık ortalama yağış miktarı 643 (642,6) mm3’tiir,” ancak yağışlar 
bölgeden bölgeye büyük farklar gösterir. Ülkede en düşük yağış 250 
mm? ile Güneydoğu'da, en yüksek yağış ise 3.000 mm? ile Karadeniz sahilinin kuzeydoğu kesiminde meydana gelir. Trakya ve İç Anadolu bölgelerinde sulanabilir toprağa göre su kaynakları kasıtlıyken, Doğu Karadeniz'de ise tersi bir durumla karşılaşılmaktadır. 

Ülke topraklarına düşen ortalama yağış bütün Türkiye için yıllık şor milyar m3 suya tekabül etmektedir." Yağışların yaklaşık 96 70'i ekim ve mart ayları arasında gerçekleşirken, yaz aylarında önemli bir yağış görülmemektedir. 1.000 metrenin üzerindeki yüksek yerlere düşen yağışların büyük bölümü kar şeklindedir. Karadeniz Bölgesi'nde, bölgenin her tarafı hemen hemen aynı düzeyde, 2500 mm? civarında yağış alırken, Akdeniz ve diğer sahil kesimlerine düşen yağış miktarı önemli oranda farklılıklar gösterir. 

Türkiye'ye düşen yıllık 501 milyar m3 yağışın yaklaşık 274 
milyar m3'ünün buharlaştığı tahmin edilmektedir, ancak su potansiyeli komşu ülkelerden akan suyla az da olsa artar. Komşu ülkelerden Türkiye'ye akan su miktarı yıllık 7 milyar m3 civarındadır. Düşen yağışın 69 milyar m3'ü direkt olarak akiferlere giderken, 158 
milyar m3'ü yağmurun emilmeyerek toprak üstünde kalan kısmını oluşturur. Ancak akiferlere giden ve toprak üstünde kalan yağış arasında sürekli bir iç eylem mevcuttur. Bununla birlikte, yeraltı sulanndan 28 milyar m?'ün nehirleri beslediği tahmin edilmektedir. 
Komşu ülkelerden gelen 7 milyar m3 ile beraber ülkedeki toplam yüzey akışı 193 milyar m?'ü bulmaktadır. Ancak ekonomik ve teknik nedenlerden dolayı yenilenebilir su kaynaklarının tamamı kullanılmamaktadır. Komşu ülkelerden gelen suyla beraber kullanılabilir yüzey suları 95,3 milyar m), yeraltı sulan ise 12 milyar m?'tür. 
Böylece Türkiye'nin kullanılabilir su kaynakları 110 milyar m3 civanndadir. rr milyar m? yeraltı suyu ve 64 milyar m? yüzey suyu komşu ülkelere akar. 8 milyar m3 yüzey suyu kapalı havzadan çekilip orada buharlaşır. Geriye kalan kaynaklardan 151 milyar m3 —121 milyar m3'ü yüzey sularından, 30 milyar m3'ü yeraltı sulanndan olmak üzere- Türkiye'nin etrafını çevreleyen denizlere dökülür.” 


Tablo 6. Türkiye'nin Su Kaynakları 


Yerüstü Suları (milyar m? ) | 
Akış 186,05 
Yıllık akış/yağış oranı 0,37 | 
Tüketilebilecek yıllık su miktarı 95,00 
Fiili yıllık tüketim 27,50 
| Yeraltı Suları (milyar m?) 
Çekilebilir yılık su potansiyeli 12,20 
Tahsis edilen miktar 7,80 
Fiili yıllık tüketim 6,00 


Kaynak: 1995 Haritalı İstatistik Bülteni, 5. 7. 


Fırat ve Dicle nehirleri Türkiye'deki toplam yüzey akışın yaklaşık dörtte birini meydana getirmektedir. Natasha Beschornere göre 185 km? olan yüzey suların 95 krn?'ü kullanılabilmektedir.“ Özden Bilen'e göre, yeraltı suları dahil, Türkiye'nin toplam ortalama yıllık su miktarı, Suriye ve Irak'a biralulan 16 milyar m3 düşüldükten sonra 182 milyar m3 iken, faydalanılabilir olarak saptanan miktar gı milyar m?'tür.'5 


ORTADOĞU'DA Su nı 


Türkiye'nin gayri safi su potansiyeli 234 milyar m?”tür (158-69-37). Gayri safi potansiyel baz alındığında 1996 yılında fert başına düşen yıllık su miktarı 3.600 m?tür. Ülkedeki nüfus artışı göz ününe alındığında, 2010 yılında fert başına düşecek su miktarı yıllık 2.750 m3 olarak tahrnin edilmektedir (gayri safi potansiyel olarak). Aynı dönemde fert başına düşecek yıllık kullanılabilir su miktarı 1.300 m3 olacaktır. Bu da ileriki yıllarda, özelikle de kurak geçecek yıllarda, ülkenin bazı kesimlerinde ciddi su açıkları- nın yaşanacağını göstermektedir. 

Türkiye'de yıllık ortalama nüfus artışı 96 2,3 iken, GAP bölgesinde bu oran % 3,6'dır. GAP bölgesindeki nüfus artışı, dünyadaki 96 1,8'lik yıllık artışın tam iki katıdır. 

DSİ tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'deki aktüel su kullanımı 1996 yılında 34,2 milyar m?'ye ulaşmıştır. Bu oran Türkiye'deki gayri safi su potansiyelinin 96 15’ine (34,2/234) tekabül etmektedir. Teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir su kaynakları dikkate alındığında bu oran 96 31'e çıkmaktadır (34.2/110). 


Tablo 7. Türkiye'de Su Tüketimi 


Su çekimi sektörler | 

sulama | iç tüketim | endüstri | 

Yu milyon kullanilabilir | milyon | % | milyon | 96 |milyon | % 
| m? | kay.(%)" | m m m | 
[1990 30 600 28 22016|72|5141 |17 13443 11 | 
|1992 (31600 29 22 919| 7) 5195 16 |3466 Iİ 
İ1994 132 400 29 23 652 | 73 15184 116 |3564 |11| 
|1996 34 200 31 25 308 | 74/5302 |16 |3 590 10| 
[1998" [37 400 34 28050/75|5680 |15 3670 Tol 
2000" |42 000 38 31500 |75|6 400 |15 |4100 10| 


* 110 milyar m? 
** Düşünülen. 
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Tablodan da anlaşılacağı üzere, su tüketiminin çok önemli bir kesimi sulamaya gitmektedir. Endüstriyel alanda ve iç tüketimde kullanılan su miktan sulamaya tahsis edilenin üçte biri oranındadır. 

Türkiye'deki hızlı ekonomik kalkınma ve sanayileşmenin bir sonucu olarak elektrik kullanımında da çok önemli bir artış meydana gelmiştir. 1980 yılında 23.275 GWh olan elektrik enerjisi kullanımı, 1995 yılında 86.247 GWh'ye ulaşarak 15 yıl zarfında 
96 270'e ulaşmıştır. Bu artışa rağmen Türkiye'de fert başına düşen elektrik tüketimi 1100 KWh'dir. Oysa gelişmiş ülkelerde fert başına düşen elektrik tüketimi 5000 kWh civarındadır. Buna rağmen hidroelektrik enerji üretiminin toplam enerji içindeki payı 
1980 yılında % 49 iken, 1995'e gelindiğinde % 42'ye düşmüştür.“ 1975-1982 yılları arasında Türkiye'deki enerji kullanımı 
96 30 oranında artmıştır. Oysa aynı dönem içinde toplam enerji 
üretimi 96 24'te kalmıştır. Yine bu yedi yıllık zaman dilimi içinde Türkiye'deki petrol tüketimi 96 18 artmış ve ithal edilen petrolün parasal değeri dört milyar dolara yaklaşmıştır.” 


Tablo 8. Türkiye'de Elektrik Üretimi 


Termal Hidrolik Toplam 
Yıl 
|1980 11.927 51 11.348 49 23.275 | 
| 1985 22.174 65 12.045 35 34.219 
|1990 34395 | Go | 23148 | 40 | 57543 | 
1995 50.706 | 58 | 35541 | 42 | 86247 


Türkiye hidroelektrik güç potansiyeli açısından da Avrupa ülkeleri arasında zengin bir ülke sayılmaz. 1990'larda yapılan bir çalışmaya göre ülkedeki yıllık yararlanılabilir hidroelektrik enerji 122.420 GWh olarak hesaplanmıştır. DSİ tarafından tasarlanan bir projeye göre 1996'da 42.162 GWh hidroelektrik enerji üretilmiştir. Bu oran, yararlanılabilir hidroelektrik enerjinin 96 34'üne 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denk düşer. Diğer enerji üretim çeşitleriyle karşılaştırıldığında, hidroelektrik enerji üretimi çevreye daha az zarar vermektedir. 

Türkiye'de şu ana dek inşa edilen 175 büyük baraj ve 800'ün üzerideki küçük barajdan 4.5 milyon hektar tarımsal arazi sulanmakta ve yıllık 42.162 GWh elektrik enerjisi üretilmektedir. Su kaynaklarının gelişimi ile ilgili çalışmalara 1930’lardan başlanmasına rağmen, Türkiye su potansiyeli kaynaklarının optimum kullanımında henüz kat etmesi gereken uzun bir yolla karşı karşıyadır. 

Türkiye'deki sulann niceliklerine ilişkin olarak yapılan araştırmalar nispetten gelişmişken, nitelik araştırmaları henüz çok yenidir. Suların niteliğine ilişkin olarak hükürnet tarafından çıkarılan ilk yasa 1983 tarihli Çevre Kanunu'dur. Benzer şekilde 1988 yılında çıkarılan “Su Kirliliği, Kontrol ve Düzenleme” adlı yasayla su kaynaklarının en geniş çerçevede korunması ele alınmaktadır." 

Ortadoğu'daki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye nispeten verimli su kaynaklarına sahip bir ülkedir.“9 Kimilerine göre ise Türkiye bol sularıyla Ortadoğu'da bir balans gücü amaana hizmet edebilecek bir pozisyondadır.”” 

Aslında fert başına düşen yıllık su miktarı dikkate alındığında, Türkiye su kaynakları açısından sanıldığı gibi zengin bir ülke değildir; ülke genelinde fert başına düşen yıllık su miktarı 1400 
m3 civarındadır. Oysa bu miktar Asya'da 3000 m3, Batı Avrupa'da 
5000 m3, Afrika'da 7000 m3, Kuzey Amerika'da 18000 m3, Güney Amerika'da 23 ooo m3, bütün dünyada ise 7600 m?'tür. Türkiye, dünya nüfusunun yaklaşık 96 4'ünün yaşadığı ve dünya su kaynaklarının yaklaşık 96 1'ine sahip olan Ortadoğu'ya nazaran daha avantajlı durumda sayılabilir, ancak su zengini bir ülke kategorisinde değil, “akıllıca yönetilmiş politikalar ve sınırlı bir nüfus artışıyla” kendi gereksinimlerini karşılayabilecek konumdadır.” 
Asit K. Biswas'a göre kaynakların kısıtlılığı göz önünde bulundurulduğunda, 2000 yılında Ortadoğu'daki ülkelerden sadece Türkiye, İran ve Sudan, fert başına düşen su tüketimi ile kabul edilen asgari seviyenin üzerinde olabileceklerdir.”” 
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Sahip oldukları su kaynakları dikkate alındığında ABD, Kanada, Kolombiya, Brezilya, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi su zengini ülkelerden Kanada ve Yeni Zelanda'da fert başına düşen yıllık su miktarı 100 bin m?ün üzerindedir." 


Suriye'nin Su Kaynakları 

Suriye'de yıllık toplam yerüstü su kaynakları, Fırat Nehri hariç, 9.94 km?tür (A.İ. Bağış). 1987 protokolüne göre Suriye Fırat'tan 15.75 km3/yil (saniyede 500 m3) su almaktadır. Irak ile 
1990 yılında yapılan ikili anlaşmaya göre bu suyun % 42'si (6,72 
km3) Suriye'ye, 96 58'i (9,28 km») Irak'a bırakılmaktadır. Ancak Fırat Nehri su bütçesinin 96 8o-go”ını meydana getirdiği Suriye için son derece önemli bir yüzey suyu kaynağı durumundadır." 

Suriye yüzey sularına ek olarak önemli oranda yeraltı suyuna (1,78-2,67 milyar m3) sahiptir. Ancak Suriye 30.000 kuyu ile, 


Tablo 9. Suriye'nin Başlıca Suları: Ortalama Boşalma (milyon m) 


Suriye'deki Suriye'deki uzunlugu(km) | Yıllık boşalma 


28.000-29.000 
1.500-1.780 


|Afrine 129 
|Barada 71 
|Awaj 66 


71 0.400(0.350) 


|Digerleri LIŞI 


Toplam yüzey suları 34.121-35.12I | 


Kaynaklar: Khader 1984; Gischer 1979; Naff veMatson 1984; Kolars 1992; Kliot 1994. 


ORTADOĞU'DA Su IŞ 


basta Damaskus, Asi ve Halep havzalan olmak iizere bu sulan kullanmaktadır. Özellikle Asi havzası ile Halep ve Damaskus civarında aşırı bir yeraltı suları kullanımı mevcuttur. 

Ülkenin yenilenebilen yeraltı su miktarı yılda yaklaşık 5,1 km?”tür. Yılık yağış miktarı çöl steplerinde 100 mm3 iken, kıyıda 1.300 mm?e kadar yükselmektedir. Ancak Suriye topraklarının yarısından fazlası yılda 250 mm?ten daha az yağış almaktadır.” 
1990 yılında 12.116.000 olan ülke nüfusunun 2000 yılında 17 milyon civarına çıkabileceği tahmin edilmektedir. Suriye'de yıllık ortalama nüfus artışı 96 3,8, fert başına düşen su miktarı 1636 m3tür. 


Irak'ın Su Kaynakları 

Irak'ın yıllık yağış miktarı güneybatısında yer alan çölde 150 
mm3 iken, kuzeydoğusundaki dağlarda 1.892 mm'e çıkmaktadır. 
Ülkenin en büyük yüzey suyu kaynağı olan Dicle'nin sağladığı su şo km3 civarındadır. 1987 Türkiye-Suriye, 1990 Irak-Suriye anlaşmalanna göre Fırat'tan Irak'a intikal eden su 9,3 km3 civarındadır. 

1990 yılında 18.880.000 nüfusa sahip Irak'ta fert başına 
düşen yıllık su miktarı 2352'dir. Artışı yıllık 96 3,9 olarak verilen nüfusun 2000 yılında 24 milyonu aşacağı tahmin edilmektedir. 
Irak'taki su potansiyeli hakkında çelişkili rakamlar mevcuttur. 

Irak'ın temel sorunu suyun miktarından çok, su yönetimi ve toprağın tuzluluğudur. Üçte ikisi çöl olan ülkedeki tarımsal faaliyet çok önemli oranda Dide ve Fırat sularına bağlıdır.” 

Yüksel İnan'a göre ne Suriye ne de Irak'ta suyu tutup rezerve etmek için yeterince uygun yerler vardır. Suriye Fırat'ta yılda üç milyar m3 su kullanırken Irak'ta g milyar m3 kullanmaktadır. Geriye kalan zo milyar m? direkt olarak körfeze akmaktadır.” 


Baris Suyu PRojESİ vE Su NAKLİ 


Barış Suyu Projesi 


Ortadoğu'daki sınırlı su sorununa kısmen de olsa çözüm bulma anlamında Türkiye tarafından ortaya atılan “Ortadoğu Barig Suyu Projesi”, bölgede yıllardır süregelen çatışma ve giivensizlik yüzünden gerçekleştirilememiştir. 

1986 yılında, zamanın Başbakanı Turgut Özal tarafından 
ortaya atılan proje” ile ilgili fizibilite çalışmalarına 1988 yılında başlanmıştır. Barış Suyu Projesi ile Körfez ve Yakındoğu ülkelerinin (8 Ortadoğu ülkesi ve 23 önemli bölge) su gereksinimlerini karşılamak amaçlanmıştır.” Proje, günde ortalama 39 milyon m3 su kapasitesi olan Seyhan ve Ceyhan gibi Türkiye'nin iç sularından, Türkiye'nin ihtiyacı düşüldükten sonra, günde 6 milyon m3 suyun Arap ülkelerine aktarılmasını öngörmektedir. 

Ürdün, Filistin, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin su kaynaklanna katkıda bulunacağı düşünülen proje, birbirine paralel 3-4 metre çapında iki boru hattından meydana gelmektedir.” Suriye'de güneye doğru döşenecek olan boru hatlarıyla günde ortalama 
15 milyon kişinin su ihtiyacının karşılanması hedeflenmiştir. Gerçekleştiği dunumda, hat güzergâhında bulunan kişi başına günde ortalama 400 litre su düşecektir. Bu miktar, fert başına düşen su oranı açısından, İsveç'in kentsel alanlara sağladığı suyla aynıdır.” Proje batı ve doğu hattı olarak adlandınlan iki ana koldan oluşmaktadır. 

a) Batı Hattı 

Batı hattının günlük kapasitesi 3,5 milyon m3 olup uzunlugu 2700 km'dir. Türkiye topraklarından (Seyhan, İslahiye, Kilis) çıktıktan sonra Hama, Humus, Halep, Şam (Suriye), Amman (Ürdün), Yanbu ve Cidde'den geçerek Medine'ye (Suudi Arabistan) ulaştırılacak olan hattın 8,5 milyar dolara mal olacağı tahmin edilmiştir. Ön hesaplara göre suyun 1 m”ünün maliyeti 0,84 dolar civarında olacaktır. 

Bu boru hattı, 900 m yüksekliğindeki Ürdün Platosu'nu geçecek ve Medine-Cidde arasındaki dağ silsilesinde pompalarla desteklenecekti.™ 

b) Doğu Hattı 

Adına Körfez Hattı denilen bu hat, Suriye ve Ürdün üzerinden körfez ülkeleri Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap 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Emirlikleri'ne su taşıyacaktır. Batı hattına göre daha uzun (3900 km) olan hattın günlük taşıyacağı su miktarı 2,5 milyon m3 olarak hesaplanmıştır ve 12,5 milyar dolara mal olacağı düşünülmektedir. Her iki hat için ihtiyaç duyulan para 20 milyar dolar civanndadır. İnşaat aşamasında, boru hattının geçtiği her ülkedeki yerel malzeme ve işçiliğin kullanılması öngörülmüştür.” Siyasal ve finansal sorunlar çözürnlendiğinde, projenin imarı en az sekil-on yıl sürecek, bölge sanayisini güçlendirip canlandıracak ve beraberinde birçok iş imkânı da doğuracaktır.” 

Gerçekleştiği durumda, 6.550 km uzunluğu ile dünyanın en uzun uluslararası su boru hattı olacak olan Barış Suyu Projesi, yaklaşık 21 milyar dolar maliyetiyle, yine dünyanın en pahalı sınırasan projesi unvanını alacaktır.” (Euro tünel 15 milyar dolar, Itaipu Barajı 9 milyar dolar, Akdeniz-Ölüdeniz Solar-Hidro Projesi 2 
milyar dolara mal olmuştur.) 

Proje ile aktarılması öngörülen yıllık su miktan 2,19 milyar m? ile Ürdün Nehri'nin yıllık ortalama su kapasitesinin 1,6 katıdır. 

Proje ile ilgili fizibilite çalışmasını yapan ABD'nin ünlü mühendislik-müteahhitlik firması Brown and Root Engineering and Construction International, ikinci fizibilite çalışmasında, Türkiye'nin 2000 yılında bölgenin su imparatoru olacağını ve yılda 15 
milyar dolar gelir elde edeceğini iddia etmiştir.” Hazırlanan rapora göre suyun maliyeti de oldukça düşecektir. Söz konusu ülkelerde, enerji giderleri hariç, arıtılan deniz suyunun 1 m?'ü 4,5 dolara mal olurken, boru hattıyla pompalanacak tatlı suyun maliyeti 1.5 
dolar olacaktır.** Konuya ilişkin akademik araştırmalar yapan Osako, Toronto ve Pensilvanya üniversiteleri projenin Ortadoğu ülkelerinde olumlu etkiler yapacağını dile getirmişlerdir. 

Daha ortaya atılmasıyla çeşitli tartışmalara yol açmış olan Barış Suyu Projesi, tuzdan arındırmayla karşılaştınıldığında ekonomik olarak daha hesaplı değerlendirilmesine rağmen” hayata geçirilememiştir. Olumlu ve olumsuz birçok politik tepkiyle karşılaşan projeye Ürdün ve Filistin sıcak bakarken, Suudi Arabistan 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ve Suriye tavır almışlardır. Boru hatlarına ilk “hayır” yanıtını, deniz suyunu arıtma tesisleriyle bilinen Suudi Arabistan ve Kuveyt vermişlerdir. Suudi Arabistan ve Kuveyt, Barış Suyu Projesiyle sağlanacak suyun maliyetinin, tuzdan arındırma ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek olacağını dile getirmişlerdir. BAE elektrik ve su bakanı, Temmuz 1991'de yaptığı bir açıklamayla, su arıtma tesislerinin daha ucuza mal olduğunu, projenin 24 milyar dolara mal olacağını, böylece bir galon suyun 1,3 dolara çıkacağını, oysa arıtılmış suyun bir galonunun o,8 sent olduğunu belirterek, projeyi dondurma kararı aldıklarını beyan etmiştir. 

Berk Özcel, projenin üç önemli red nedenini şöyle sıralamaktadır: 


I. Arap ülkelerinin su kaynakları açısından Türkiye'ye bağımh olmaktan çekinmeleri ve Türkiye'nin bölgede etkili bir güç odağı olması 

2. Bölgedeki hemen her ülkeden geçen hattın Ortadoğu'nun bilinmeyen sorunlan nedeniyle her türlü sabotaja-şantaja açık olması 

3. Proje'nin Batı hattından İsrail'in de yararlanacağı kugkusu'^ 


Arap ülkeleri tarafından yükseltilen itirazlarda İsrail'in su alması ön plana çıkarılmaya çalışılsa da, söz konusu devletleri asıl kaygılandıran öğe, su gibi yaşamsal bir gereksinimde Türkiye'ye bağlanmalarıdır; nitekim bu bağlanmanın bir bağımlılık doğuracağını ve olası bir krizde Türkiye'nin muslukları kapatabileceğini düşünmektedirler. Türkiye'nin, Körfez Savaşı sırasında Irak'tan gelen petrol boru hattını kapatması, Arapların bu yöndeki endişelerini artırmaktadır. 

John Kolars, Arapların Barış Suyu Projesine karşı çıkarken kendilerine dayanak yaptıkları çok önemli bir maruzatı temelsiz bırakabilecek bir öneri getirmiştir. Kolars'ın önerisine göre boru hatlarıyla gelen suyun iç sistemde hemen kullanılacağına, tükenme noktasına yaklaşan akiferlere boşaltılması daha yararlıdır. Böylece akiferlere boşaltılmış olan su, adeta “bankaya yatırılınış para gibi” şiddetli kuraklık dönemlerinde kullanılacak ve herhangi bir kesilme durumunda, su alıcılarını fazla bir zorlukla karşı karşıya bırakmayacaktır.“ 

Şimon Peres'e göre, “projenin Türkiye için getireceği jeopolitik avantajların yanı sıra boru hattı bölgesel sistemi dengeleyerek petrol üreten ülkeler ve müşterileri için yararlı olabilir... Su, petrol ve doğalgaz boru hatları eski stratejik kaygılar temeline dayanarak değil, ekonomik mantığa uygun olarak döşenmelidir.” 

1993 yılında İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanması yönünde ciddi adımların atılmasıyla yeniden canlılık kazanan Barış Suyu Projesinin hayata geçirilmesi yönünde herhangi bir girişimde bulunulmamistir.“* Oysa Arapların plana karşı çıkışlarının önemli bir nedeni de Filistin-İsrail çatışmasının çözülmemiş olmasıdır. Projenin gerçekleştirilememesinin diğer önemli bir nedeni olarak Suriye ile Türkiye arasında PKK sorunundan dolayı sık sık yükselen tansiyon gösterilmekteyken,*? gelinen aşamada bu sorun ortadan kalkmıştır. 

Başarılabildiği anda Ortadoğu'daki işbirliğini geliştirmede önemli bir rol oynayabilecek olan proje, ülkelerin karşılıklı güvensizlikleri nedeniyle şu anda rafa kaldınlrnış durumdadır, bu durumda sabotaja açık olma endişesinin de rol oynadığını belirtenler vardır." 

Ortadoğu'daki ülkeler arasında, su kaynakları açısından kendi kendine yeterli olan Türkiye, Barış Suyu Projesi ile dışarıya su ihraç etme iradesini göstermiştir.” Aynı şekilde Turgut Özal, bu önerisiyle Ortadoğu su sorununu kamu diplomasisi alanında yeni bir aşamaya ulaştırmıştır.” 

Kısacası Arap ülkeleri, Barış Suyu Projesini uzlaşma ve işbirliği unsuru olarak göreceklerine, bir çatışma unsuru olarak algılamışlardır."* 

John Kolars Barış Suyu Projesinden esinlenerek 1991 yılında Mini Barış Suyu Projesini (Mini Peace Pipeline) ortaya atmıştır. Mini Barış Suyu Projesi Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin batısında yer alan Göksu veya Manavgat sularının Ürdün'e taşınınasını kapsamaktadır. Kolars'a göre bu alternatif birincisine nazaran daha orijinal, temiz ve gerçekçidir. Bu düşünce İsrail, Ürdün ve Filistinli hidrolojistler arasında da tartışma konusu olmuştur.” 

Aslında Ürdün de 1980'lerin başlarında Irak'tan Fırat sularını ülkenin kuzeyine taşıyacak 160 milyon m3 kapasiteli bir boru hattının fizibilite çalışmalarını yapmıştır.“ 

Hillel Shuval'ın üzerinde durduğu bir alternatif ise her iki boru hattından çok daha kısadır. Önerilen plana göre Türkiye'den alınacak su, Suriye'nin güney ve güneybatı kesimine taşınacaktır. 
Diğerlerine göre daha avantajlı olan ve ucuza mal olacak bu boru hattı, doğrudan doğruya sadece Türkiye ve Suriye'yi ilgilendirecektir. Bu projenin gerçekleşmesiyle, Suriye'nin Yarmuk'a olan ihtiyacı azalacak, Ürdün ve Batı Şeria için Yarmuk Nehri sularından yararlanma imkânı artacaktır.”7 

Kısacası teknolojik olarak gerçekleşmesi olanaklı olan Bang Suyu Projesi ve diğer projeler şimdiki konjonktürde politik engellere takılmış görünmektedir. 


Denizyoluyla su nakli 


Su ihtiyacını karşılamada üzerinde durulan ilginç bir öneri de suyun denizyoluyla taşınmasıdır. Su sıkıntısı çeken bazı bölgeler ihtiyaçlarını ithal ettikleri su ile karşılamaktadırlar. Örneğin, İspanya'nın Balear Adalarına tatlı su gemilerle İskoçya'dan getirtilmektedir. Malta ise, suyunun hemen hemen tamamını ithal yoluyla sağlamaktadır. Ancak gemilerle suyu nakletmek, ekonomik olarak yeterince güçlü olmayan ülkelerin başvuracağı bir yol değildir. Küçük bir nüfusa ve önemli bir turizm gelirine sahip olan Malta, gıda ve suyunu dışardan ithal edebilme şansına sahiptir, ancak su sıkıntısı çeken birçok ülke bu olanaktan yoksundur.” 

Su transferinde üzerinde tartışılan bir öneri de suyun çok büyük plastik torbalarda denizyolu ile taşınmasıdır. Şimdiye kadar 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denizyoluyla yapilan su nakliyat nispeten kiiciik hacimli olup acil durumlar için başvurulmuş bir yöntemdir. (Kuraklık döneminde, Ron Nehri'nin denize döküldüğü noktada, İspanya'nın doğusuna m?ü 4 dolardan suyun nakil edilmesi gibi.)"9 

Henüz düşünce aşamasında olmasına rağmen, denizyoluyla su nakli yapılmasının diğer bir yolu da Medusa torbalarıdır. 
Kanada'da faaliyet gösteren Medusa Cooperation'ın üzerinde çalıştığı Medusa torbalarının 1.000.000 m3 su taşıyabilme hacminde olacağı söylenmektedir. Medusa Projesi ile ilgili teknik gelişmenin başarılı olduğu bildirilmektedir.* 

© 1989 yılında, İsrail Devlet Su Mühendislik Firması TA-HAL, Manavgat Irmağı'nın ağzından 600 km uzaklıkta olan Güney İsrail'deki Aşkalan'a yılda 250 m3 suyun taşınması için fizibilite çalışmalarını yapmıştır. Bu çalışmaya göre 500 milyon m3 su için 500 milyon dolar gerekecektir. Suyun Türkiye'den toprak üstü boru hattıyla alma maliyeti 40-60 sent/m3, tankerle taşıma maliyeti 60 sent-ı dolar, deniz suyunu arıtma maliyeti 75 sent-1,25 dolar olarak hesaplanırken, Medusa torbalarıyla taşınma işlemi yapıldığında maliyet 15 sent olacaktır." 

İsrail su komisyonu tarafından üzerinde çalışılan bu proje, dönemin Başbakanı Turgut Özal'a sunulmuş ve kendisinden güven mektubu istenmiştir. Fakat Turgut Özal, “bölge barışı sağlanıncaya kadar” böyle bir anlaşmanın yapılmayacağını bildirmiştir.“ 

Denizyoluyla su transferinde önemli bir sorun da suyun maliyetidir. Türkiye'den İsrail'e denizyoluyla su taşımak cazip olabilir, ama uzak bir ülke söz konusu olduğunda aynı şey geçerli değildir. Örneğin, Suudi Arabistan'daki dünyanın en büyük deniz suyu arıtma tesisi Jubai'nin 910.000 m3 kapasitesine eşdeğer suyun, Pakistan'daki İndus Nehri'ne denizyoluyla getirilmesinin daha ekonomik olacağı saptanmıştır. Bu hacimde bir suyun taşınabilmesi için 300.000 ton kapasiteli 17 tankerlik bir filo gerekmektedir. İndus Nehri'nin Karaçi'de denize döküldügü noktadan Basra Körfezi kıyısındaki Dammam'a getirilecek 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bu suyun maliyetinin, Jubai aritma tesisinde iiretilen suyun birim maliyeti olarak verilen 1,67 dolardan (m3 için) daha düşük olacağı hesaplanmıştır." 

Suyun plastik torbalarla nakledilmesinin yanı sıra, kutup bölgelerden buz dağlarının da denizyoluyla Ortadoğu'ya taşınması gibi düşünceler de vardır. Ancak buz dağlarının denizyoluyla taşınmasında, sıcak suyla gerçekleşecek temastan dolayı, buzun önemli bir kesiminin eriyebileceği kaygısı söz konusudur."* 

Türkiye'den İsrail'e su taşınmasıyla ilgili olarak Eski İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres, 8 Kasım 1993'te Milliyet gazetesinde yayınlanan demecinde şöyle demektedir: 


Türkiye büyük bir devlet, büyük bir güç ve bölgedeki en büyük su kaynağı, siyasal denge unsuru olarak barışa yardıma olabileceği gibi, bölgedeki su sorunun çözümünde de anahtar ülke. Türkiye ile kısa zamanda görüşmelere başlayıp su kaynaklarını, depolarını en akıllı bir biçimde nasıl kullanabileceğimizi bir anlaşmaya bağlayabiliriz. Parayla doğalgaz alıyoruz, suyu niye satın almayalım... Türkiye'den Suudi Arabistan'a bir boru hattı planlanıyordu. Denizyoluyla da su taşınabilir. Her türlü plan ve projeye açığız. 


Yine Şimon Peres'in, 13 Nisan 1994'te Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan demeci ise şöyledir: 


„Biz İsrail'de suyu iki kez kullanıyoruz. Ortadoğu'nun bereketi Türkiye'ye bağlıdır. Çünkü su Türkiye'de var. Türkiye suyunu denize akıtıyor... Su da petrol gibi tankerlerle ve boru hattıyla olmak üzere iki yöntemle Türkiye'den taşınabilir. 


İsrail'in Türkiye'den su ithal etme düşüncesi çeşitli sebeplerden dolayı uzun yıllar hayata geçirilememiştir. 4 Mart 2004'te Haaretz gazetesinde yer alan bir haber de, Türkiye ve İsrail'in, Manavgat'tan İsrail'e su ithal edilmesi konusunda bir anlaşmaya vardıklarını belirtir“ İsrail adına dışişleri bakanlığı görevlilerinden Yoav Biran'ın imzaladığı anlaşmaya göre, İsrail yirmi yıl boyunca, Manavgat'tan yılda 5o milyon m3 su ithal edecektir. Anlaşma uyarınca, suyun fiyatı ve transfer edilme metodu, her iki tarafça müzakereler sürecinde belirlenecektir. Türkiye'den ithal edilecek su, tüm ülkede tüketilen içme suyunun 96 3'üne denk düşmektedir.“ 
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Üçüncü BÖLÜM 
ARAP-İSRAİL ANLAŞMAZLIĞINDA 
VE KÖRFEZ ÜLKELERİNDE 


SU SORUNU 


ARAP-İSRAİL ANLAŞMAZLIĞI VE 
İSRAİL-FİLİSTİN BARIŞ SÜRECİNDE SU 


ARAP-İSRAİL ANLAŞMAZLIĞINDA SU 


yen bir kavram olarak mevcut değildir; bölge üç vilayet 

arasında bölüşülmüş durumda olup Osmanlı resmi görevlileri ve yörenin ileri gelenleri niteliğindeki temsilci konsey tarafından idare edilmektedir.” Bu üç vilayetten, Güney Filistin'i kapsayan Orşelim sancağı özel bir statüye sahip olup doğrudan doğruya İstanbul yönetimine bağlıdır. Ancak Filistin, Müslüman topluluk için coğrafi bir deyim, Hıristiyanlar için dini değeri oldukça yüksek tarihi bir anı, Yahudiler için ise aşağı yukarı İsrail yurdunun sınırları demektir. 

Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Orşelim (Kudüs) Akre ve Balga (Nablus)* sancaklarındaki Yahudi varlığını canlandırma projesini üstlenen siyonist hareketin amacı Yahudi nüfusu artırmakla sınırlı değildir; proje güçlü ve kapsamlı bir sosyal mühendisliği içermektedir. Sağlıklı sosyal yapıların örgütlenmesiyle Yahudi topluluk bir halk olarak canlandırılmalı, Avrupa ve Ortadoğu'da olduğu gibi, Kutsal Topraklarda da çiftçilikle uğraşmalı, şehirlere yerleşmelidir. Tarımsal faaliyet, “yeni Yahudilerin” toprağa bağlanması için adeta yapıştırıcı rolü oynayacak, yeni yerleşimcilere güven verirken, siyonist ideanin güvenirliğini de pekiştirecektir.” 

Yahudilerin Filistin'de devlet kurma düşüncesi, 1897'de Basel'de yapılan Birinci Dünya Siyonist Kongresi'nden sonra da- 


O smanh yönetimi döneminde Filistin, siyasi sınırları imleha da netleşmiştir. Modern siyonizmin babası sayılan Theodore Herz, 1896 yılında bölgeye yaptığı ziyarette Orşelim'de Alman Kayzeri II. Wilhelm'le tanışmış ve Osmanlı sultanı” nezdinde ağırlığı olan kayzerin yardımını sağlamaya çalışmıştır. Theodore Herzl'in elini sıkan, ancak yardımını esirgeyen kayzer, “Filistin'in geleceği var, fakat suya, çok suya ihtiyaç var” demiştir. 

Yahudilerin, Filistin'in Osmanlı egemenliğindeki kısmında yerleşimi için Türklerden destek bulamayan Herzl, Mısır ile beraber Sina yarımadasının kuzey kesimini kontrol eden İngilizlere yönelir. 1902 yılında Herzl, İngiliz Koloni Sekreteri Joseph Chamberlain'e getirdiği öneride, “Sina yarımadasının kuzeyi ve el-Ariş civarında Yahudi kolonisinin oluşturulması ve geniş bir alandaki sulama, Mısır ve Türkiye arasında ‘tampon bir bólge' oluşturacak ve İngilizlerin Süveyş Kanalı'ndaki çıkarlarını korumasına yardımcı olacak” der. Chamberlain'in öneriyi desteklemesine rağmen, Kahire'de Anglo-Mısır yönetiminin başında bulunan Lord Cromer, Yahudi kolonileşmesi planına kuşkuyla bakmakta ve aynı zamanda Türklerin de gözünü korkutmak istememektedir. Sonunda Cromer, 1903 yılında planı veto ederek sulama için ihtiyaç duyulacak Nil sularının verilmeyeceğini söyler.’ 

Siyonistler, ulusal vatanları olarak formüle ettikleri sınırların belirlenmesinde tarihi, stratejik ve ekonomik etmenleri esas almışlardır. Tarihi kriter Kutsal Kitap'a dayandırılırken, stratejik kriterde askeri güvenlik ön plandadır. Askeri güvenlik çöl alanlarını, güney ve doğuda Bekaa Vadisi'ni de içine alacak, kuzeyde Lübnan Dağları ve Hermon Dağı arasında bir giriş bırakacak şekilde çizilmiş sınırların ülkeye dahil edilmesini istemektedir. Ekonomik kriterde su kaynaklarının güvenliği esas alınmıştır. Ürdün'ü besleyen sular, Litani Nehri, Hermon Dağları'ndaki karlar, Yarmuk Nehri ve kolları İsrail yurdunun sınırları içinde kalmalıdır.? 

1919 yılı başlarında, Yahudilerin ulusal bir vatana sahip olmaları için mücadele eden Chain VVeizman, Britanya Başbakanı 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Lloyd George'a yazdığı mektupta, Yahudilerin Filistin'de ulusal bir vatana sahip olmaları için “zorunlu asgari talepleri” dile getirirken şöyle demektedir: 


Sınırlar, tarihi hatları kapsamayacak şekilde çizilemez... Kuzeye yönelik iddialarımız, modern ve ekonomik bir yaşamı sürdürebilmek için zorunlu bir talep olarak ortaya çıkmaktadır... Filistin'in ekonomik geleceği, tamamen sulama ve elektrik enerjisi için gerekli olan su kaynaklarına bağlıdır. 
Su ihtiyacı, Hermon Dağı eteklerinden, Ürdün'ün baş sularından ve Litani Nehri'nden sağlanmalıdır... Biz, Filistin'in ulusal sınırlarının, yaklaşık 25 mil uzaklıktaki kıvnmı içine alan Litani Ovası ve Hermon Dağı'nın batı ve güney yamaçları kapsayacak şekilde olmasını zorunlu görüyoruz.” 


I9. yüzyılın ikinci yarısında, Yahudi mültecilerin Kutsal Topraklara göçü başladığında, bölgede yaklaşık 600.000 civarında yerleşik bir Arap topluluğu bulunmaktadır. Arapların tarımsal faaliyetleri çok dar bir çerçevede sürmekte ve kıt kanaat geçinmektedirler; hayat standartları oldukça düşüktür. Üstelik, Arapların önemli bir kesimi kırsal alanda yaşamaktadır." 

Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Filistin'deki yerleşik nüfus 700.000 civarındadır. Aynı dönemde, bölgede 50.000'in üzerinde göçmen de vardır. Dinsel kökenlere göre bir dağılım yapıldığında, yaklaşık olarak nüfusun beşte dördü Müslüman, 
96 10'dan fazlası Hıristiyan, 96 10'dan az bir kesimi de Yahudidir. 
Müslümanların önemli bir kesimi Sünni, bir kısmı da Şii ve Dürzidir. Müslüman kesimin hemen hemen tamamı Arapça konuşmaktadır. Hıristiyanların büyük bir kesimi Grek-Ortodoks ve Katoliktir. Çoğunluğu şehirlerde, özellikle Orşelim ve Hıristiyanlar için kutsal olan diğer yerlerde yaşamakta, Arapça konuşmaktadır. 

Yaklaşık 65.000 civarında kişiyi barındıran Yahudi topluluk çeşitli gruplardan oluşmaktadır. Bunlardan bir kısmı hiçbir 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dönem Filistin'i terk etmemiş Yahudiler, bir kısmı (özellikle Celile'nin batısındaki Şafad'da oturanlar) 16. yüzyılda İspanya'dan kaçanların soyundan gelenler, yaklaşık yarısı da 19. yüzyılın sonu ve 
20. yüzyılın başında bölgeye gelen siyonist yerleşimcilerdir. Yahudiler genellikle Tel Aviv ve Orşelim gibi şehirlerde yaşamakta, tanm ve ticaretle uğraşmaktadır. Bölgedeki Yahudiler farklı diller kullanmakla birlikte, siyonist politika modern İbranice'nin kullanılması yönündedir.” 

Avrupa'dan göç eden büyük Yahudi topluluklarının topraga yerleşmesi için çok daha yüksek bir üretim ve kabul edilebilir hayat standartlarının yaratılması zorunludur. Şüphesiz, yarı kurak şartlara sahip Kutsal Topraklardaki üretimi artırmanın yolu geniş çaplı sulama olanaklarından geçmektedir. Özellikle hidroelektrik, Yahudi yerleşimi ve endüstrisi için birinci derecede ihtiyaç duyulan bir güç kaynağı olarak görülmektedir. Dolayısıyla su, daha başlangıçtan beri siyonist planın çok önemli bir bileşeni ve Arap-İsrail çatışmasının da çok önemli bir sebebidir.” 

1917 yılında, General Allenby komutasındaki İngiliz askerleri Osmanlı ordusunu Kutsal Topraklardan çıkarmıştır. Britanya, Milletler Ligi tarafından yayınlanan bir manda anlaşması çerçevesinde giriştiği işgal eylemini “yasallaştırarak” bölgeyi, Ürdün Nehri'nin doğusu ve aşağı Mezopotamya'yı kontrolü altına alır. 
Aynı şekilde Fransa da, Kuzey Akdeniz'de Suriye ve Lübnan olarak adlandırılan bölgeyi kendi egemenlik sahasına katmıştır.* 

Mandatörlük anlaşmasının dördüncü maddesi gereği Britanya, Kutsal Topraklar olarak adlandırılan bölgede “Yahudiler için bir ulusal yurt yapma” yükümlülüğünü kabul etmiştir.” Siyonistler, yöredeki en temel ve önemli kaynakların önerilmiş bulunan bu ulusal yurda katılması için, İngilizlerin Fransızlar nezdinde girişimlerde bulunmasını istemişlerdir. Fransızlarla yapılacak anlaşma gereği, Filistin sınırları, Ürdün ve Yarmuk nehirlerini besleyen kaynakları ve Litani Nehri'nin aşağı kısmını kapsamalıdır. 1919 yılında yapılan Paris Barış Konferansı'nda, Dünya Siyonist Organizasyonu bir memorandum deklare ederek, “iilkeyi besleyen bütün su kaynaklarının güvenliğini sağlamanın yanında, bu kaynakların membasını da kontrol ve muhafaza altına alma zorunluluğunu” dile getirmiştir." 

Ancak siyonistler bu çabalarında tam bir başarı sağlayamazlar. Birinci Dünya Savaşı sırasında, Osmanlılara karşı savaşta Arapların ve Yahudilerin desteğini alarak onlara sözler veren İngiltere,” çeşitli siyasi manevralarla siyonistlerin taleplerini Fransızlarınkiyle dengelemek durumundadır. Çeşitli girişimler sonucu, İngilizler ile Fransızlar şu hususlarda anlaşmaya varırlar: 


- Litani Nehri'nin tamamen Lübnan'a bırakılması 

- Hasbani ve Banyas nehirlerinin üst çıkışlarının Fransa'nın kontrolündeki Lübnan ve Suriye'ye bırakılması 

- Son ro km hariç Yarmuk Nehri'nin Filistin dışında birakilması ve ana kaynağının Suriye ile Trans-Ürdün arasında bölüşülmesi 

- Yukarı Ürdün Nehri'nin en geniş ve düzenli temel suyu olan Dan kaynağı ve Tiberiye Gölü'nün tamamının Filistin'e bırakılması 

- Ölüdeniz'e kadar uzanan Aşağı Ürdün Nehri'nin (nehrin Taberiye Gölü aşağısındaki kısmı) Filistin ile Trans-Ürdün arasında bölüşülmesi 


1917-1948 yıllarını kapsayan İngiliz yönetimi döneminde, hem yerli Arap ve Yahudiler hem de göçmenler genellikle kuyulardan sağlanan suyu kullanırlar. Arapların kullanımı geleneksel seviyede kalırken, tarımsal alanda hızla gelişme kaydeden Yahudiler yeraltı sularına yönelirler. Yahudi yerleşimciler 1930 yılından başlayarak, yeraltı suları ile Tel Aviv civarındaki portakal bahçelerini sularlar. 1948 yılına gelindiğinde, Yahudi yerleşimciler güvenli akifer, kaynak, nehir ve derin kuyuların önemli bir bólümünü kullanmaktadirlar.* 
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Siyonistler henüz devletin kuruluşundan önce çok önemli hidrolojik projeler geliştirmişlerdir. Bu geçiş dönemi boyunca en geniş çalışmalar Filistin Elektrik Anonim Şirketi tarafından gerceklestirilir. Şirketin asıl amacı elektrik üretmek ve bunun yanin- da tarımsal faaliyet için su sağlamaktır. 

İngiliz hükümeti, manda yönetimi döneminde Yahudilere, bölgedeki doğal kaynakların kontrolü dahil olmak üzere birçok ayrıcalık, ayrıcalıktan da öte imtiyaz tanımıştır. İngiliz Yüksek Komiserliği 1926 yılında, Pinhas Rutenberg tarafından kurulmuş olan Yahudi sermayeli Filistin Elektrik Şirketi'ne, Ürdün ve Yarmuk nehirleri sularında elektrik üretimini gerçekleştirmek için 70 yıllık bir imtiyaz hakkı tanımıştır. İmtiyaz anlaşması bölgedeki Arap çiftçilerin Ürdün ve Yarmuk sularından yaralanmalarını, hangi amaçla olursa olsun, Filistin Elektrik Şirketi'nden alacakları izne bağlı kılmaktadır.'? 

1926'da, bölgedeki toplam 898.902'lik yerleşik nüfusun 749.402'sini Arap çoğunluk oluşturmasına rağmen, manda yönetimi tarafından Yahudilere şu imtiyazlar tanınır: 


1. Ürdün ve Yarmuk nehirleri sularının 70 yıllık kullanım imtiyazı (Rutenberg İmtiyazı) 

2. Huleh Gölü ve bataklıkları ıslah etme imtiyazı. Bu imtiyaz da 7o yıllığına sağlanmıştı. 

3. Yafa'da Yarkon (El Oca) Nehri'nden yararlanma hakkı 

4. Tuz ve minerallerin üretilmesi için 70 yıl Ölüdeniz sularından yararlanma imtiyazı 

5. Filistin'de petrol arama imtiyazı 


Yarmuk Nehri'nin tamamı ve Ürdün Nehri'nin büyük bir bölümünün Arap toprakları içinde kalmasına karşılık, Rutenberg İmtiyaz Antlaşması bu nehirlerin sularının kullanım hakkını sadece Filistin Elektrik Şirketi'ne vermiştir. Şirketin sağladığı kâr, İngiliz hükümeti ile bölüştürülmekte, Araplara, kârdan hakları olan pay verilmemektedir.” 
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Manda yönetimi döneminde, resmi kısıtlamalara rağmen, Yahudi nüfusu özellikle göçmenlerin akın etmesiyle hızla yükselir. 
Göçmen akınları 1920 yılından beri hemen hemen kesintisiz şekilde sürmektedir.” Aynı dönemde Arap nüfusunda da artış olmuştur, ancak bu artış, göçlerden ziyade doğal nüfus artışına bağlıdır. 
1936 yılında, toplam 404.000 olan Yahudi nüfusun 280.000'ini 
göçmenler oluşturmaktadır. Zaman zaman kimi kısıtlamalara gidilmesine rağmen, Yahudi göçü manda yönetiminin temel politikaları niteliğindedir.” 1944 yılında Filistin'de 554.000 Yahudi ve 1.179.000 Arap bulunmaktadır. 

1948-1949 yıllarındaki savaş Arap nüfusun dağılımını depistirir, ancak yine de çoğunluk aynı su kaynaklarına, Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Trans-Ürdün sularına bağımlı durumdadır. 

1948'de İsrail devletinin kuruluşundan sonra ülkeye büyük bir göçmen akını başlar. Göç hareketi Diyaspora veya Filistin /İsra- il'deki Yahudi liderler tarafından da teşvik edilir. Bağımsızlığın ilanından hemen sonra, devletin sürgündeki Yahudilere açık olacağı ilan edilir ve 1950 Temmuz'unda hazırlanan Dönüş Kanunu, bütün Yahudilere Erezt Yisrael'e (İsrail ülkesine) dönme hakkını tanır. 1951 yılının sonuna geldiğinde, bağımsızlığın ilan edilmesin- 


Tablo 10. Yahudilerin İsrail'e Göçü 


1948-1986 Yılları Arasında Yahudilerin İsrail'e göçü (binler ile) 


Yıl Göçmenler | ToplamNü. | Toplam Yahudi Nü. 
1948 101.8 914.7 758.7 | 
1949 239-4 1,173.9 1,013.9 | 
1950 169.7 1,370.1 1,203.0 | 
1951 174.0 1,577.8 1,404.4 | 
1952 23.4 1,629.5 1,450.2 | 
1953 10.4 1,669.4 1,483.6 
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| 1954 17.5 1,717.8 1,526.0 | 
|1955 36.3 1,789.1 1,590.5 
hoss | sə | un | userə 
1957 7627 


[1958 2,03317 | 1,810.1 
[1959 2,088.7 | 1,858.8 
|1960 2,150.4 | 1,911.2 
[1961 2233.6 | 1,985.5 
[1962 2,331.8 | 2,068. 

|1963 2,430.1 | 2,155.5 
|1964 2,525.6 | 2,239.2 
1965 25984 | 2,299.1 
1966 2,6574 | 2344-9 
[1967 2,776.3 2,383.6 
|1968 


İS | 378 | agao | 25000 pere | 367 | Xem: | aze sm | 543 | 358a | atgo pom | xs | sas | 29969 


[1979 37.2 3,836.2 3,218.4 
|1980 20.4 3,921.7 3,282.7 
|1981 12.6 3,977.9 3,320.3 


|1984 | 199 | 41997 34717 
[1985 4,276.2 3,517.2 
1986 9-5 43313 3,561.4 


Kaynak: Blacke, “İsrael” s. 185; Orni ve Efrat, Geography of Israel, s. 260; State of Israel, Statistical Abstratc, 1987. Aktaran, Lowi, R. Miriam, Water and Power, s. 34. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
2,841.1 2,434.8 | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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den üç buçuk yıl sonra, dünyanın farklı yörelerinden gelip ülkeye giriş yapanların sayısı 687.000'dir. Böylece Yahudi nüfus çok kısa bir zaman zarfında iki kattan daha fazla bir artış göstermiştir.” 
Yahudilerin İsrail'e dönüşü sonraki yıllarda da sürmüş, en büyük göç dalgası Sovyetler Birliği'nin yıkılışının ardından meydana gelmiştir. 1989-98 yılları arasında, Sovyetler Birliği'nin 15 cumhuriyetinden 700.000'in üzerinde insan İsrail'e yerleşmiştir.” İsrail'e yerleşen bu nüfus, ülke nüfusunun 96 15'inden fazladır.” 1970'li yıllarda da Sovyetler Birliği'nden İsrail'e 150.000 civarında göçmen gelmiştir. Sovyetler Birliği'nin yıkılışından sonra İsrail'e gelen bu büyük nüfus, ülkenin geleceği üzerinde de önemli roller oynamıştır.“ İyi eğitimli ve seküler bir bakış açısına sahip olan bu yeni seçmenler 
1992 seçimlerinde İzak Rabin'in seçilmesi ve Oslo Anlaşması'na giden yolun açılmasına büyük katkı sağladılar. Soruna biraz da ekonomik açıdan yaklaşan yeni Rusya göçmenleri, Likud'un geleneksel “şahinler” politikasının, ABD ile ilişkilerde karşıtlıklara yol açabileceği ve İsrail icin ekonomik kayıplara sebep olabileceğini düşünüyorlardı.” 


Johnston Planı 


Hiç kuşkusuz, Ortadoğu'da en sorunlu su havzalarından biri Ürdün'dür. Fırat ve Dicle suları üzerindeki anlaşmazlık hiçbir zaman Ürdün Nehri üzerindeki çatışmanın boyutlarına ulaşmamıştır. Ürdün havzası denince akla gelen sorunlu devletler İsrail, Ürdün, Lübnan, Suriye ve Özerk Filistin devletidir. 1955 Johnston planına varılana kadar, 1913-1955 yılları arasında, muhtelif zamanlarda, çeşitli ülkeler tarafından 13 plan önerilmiştir. 

Ürdün Nehri sistemine ilişkin olarak geliştirilen ilk plan, henüz Suriye-Filistin, Osmanlı İmparatorluğu egemenliğindeyken hazırlanmıştır. Planı hazırlayan Georges Franghia, o dönemde Filistin'de kamu işleri müdürüdür. Ürdün Nehri'nin sulama ve elektrik amaçlı olarak kullanılmasını savunan planda, Taberiye Gölü'ne dökülen Yarmuk Nehri sularının yıllık 100 milyon m? kapasiteli bir kanalla ayrıştırılmasıyla Ürdün Ovası'nın sulanması ve 


ORTADOĞU'DA Su 133 


Tablo 11. Urdiin Nehri Sistemini Gelistirme Planlan 


| Yıl (| Plan 


Sponsor 


| 1913  Franghis Planı Osmanlı İmparatorluğu 
| 1922 | Mavromatis Planı Büyük Britanya 
| 1928 | Henriques Raporu Büyük Britanya 


1935 | FilistinToprak 
3 Geliştirme Şirketi 


Dünya Siyonist Örgütü 


| 1939 | Ionides Anketi Transjordan 

[1944 | Lowdermilk Planı 

1946 | Filistin Anketi Anglo Amerikan 
Araştırma Komitesi 


[1948 | Hays-Savage Planı 


Dünya Siyonist Örgütü 


| 1950 | MacDonald Raporu 


Ürdün 


| 

[7939 |lonides Anketi | Transjordan | 
ABD | 

| 

| 

| 

| 

| 


|1951 | Bütün İsrail Planı İsrail 

[1952 | Bunger Planı Urdiin/ABD 

[1953 | Ana Plan UNRWA 

|1953 | İsrail Yedi Yıl Planı İsrail | 
|1954 | Cotton Planı İsrail | 
| 1954 | Arap Plani Arap Ligi Teknik Komitesi | 
|1955 | Baker-Hazra Planı Ürdün | 
|195 $ | Birleşik (Johnston) Plan | ABD | 
[1956 | İsrail On Yıllık Planı İsrail | 
[1956 | İsrail Ulusal Su Planı İsrail | 
|1957 | Büyük Yarmuk Projesi Ürdün | 


1964 | Ürdün Baş Sularını 
Ayırma 


Arap Ligi 


Kaynak: The Jordan Water Problem, s. 4-11, Ruth ve Matson, s. 31. 


elektrik enerjisi üretecek iki tesisin kurulması öngörülmüştür. 
Ancak Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı bu planı ortadan kaldıracaktır. 
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Johnston planını ele almadan önce, Filistin'in İngiltere mandasında olduğu 1922-1948 yılları arasında hazırlanan, su sorununda yaşanan krizlere etkileri yadsınamayacak bazı önemli planlardan da kısaca söz etmek gerekir. Bu planlardan biri, daha önce söz ettiğimiz 1926 Rutenberg İmtiyazları, diğeri 1939 yılında yayınlanan lonides planıdır. M. lonides, İngiltere'nin 1937 yılında Doğu Ürdün'deki kalkınma projesine müdür olarak atadığı, Ürdün havzasındaki su kaynakları ve sulama potansiyeline ilişkin çalışmalar yapmakla görevli bir hidrolojisttir. 

1939 yılında yayınlanan lonides planı ile üç temel öneride 
bulunulmaktadır. İlkin, Yarmuk'un taşkın suları Taberiye Gölü'nde toplanmalıdır. İkinci olarak, Taberiye Gölü'nden toplanan suya ek olarak Doğu Gor Kanalı'yla Yarmuk Nehri'nden ayrıştınlacak su ile 
(176 cm/sn) Ürdün Nehri'nin doğusunda yer alan 300.000 dönüm arazi sulanacaktır. Son olarak da Ürdün Nehri sistemiyle elde edilecek yaklaşık 742 mm? su, Ürdün ovası havzasında kullanılacaktır > 

O dönemde Yarmuk ve Ürdün nehirleri Filistin Elektrik Şirketi denetiminde olduğu için bu planı uygulamak zordur; kaldı ki lonides planı ve sunduğu öneriler siyonistleri tatmin etmekten uzaktır. Onların istediği, Ürdün Nehri havzası sularıyla Negev ve Filistin'in güneyindeki toprakları sulamaktır. 

lonides planından sonra hazırlanan Lowdermilk planı siyonistlerin taleplerine uygundur. W.C. Lowdermilk, Ürdün havzasında aynı çalışmaları yapmak üzere ABD ziraat departmanı tarafından bölgede görevlendirilmiş, Ürdün havzasında sulama amaçlı kullanılabilecek suyu 1800 mm3 olarak hesaplamıştır. Lawdermilk'in Ürdün Ovası sulama tasarısı olarak adlandırdığı plana göre, hidroelektrik güç üretimi için Ürdün ve Yarmuk suları saptırılacak, güneydeki Negev çölünün sulanması için Kuzey Filistin'den su ayrıştırılacak ve Lübnan'daki Litani Nehri'nden yararlanılacaktır. Lowdermilk, Ölüdeniz'i Akdeniz'e bağlayacak bir kanal da önermektedir. Tennesse Valley'de olduğu gibi bir su idaresi kurulacak ve bütün su kaynakları bir merkezden yönetilecektir. Önerilen projenin denetimi Yahudilere birakilirken, plani reddeden Araplar Dicle ve Firat havzasına transfer edilecektir.” 

1948 yılında hazırlanan Hays planı, Yarmuk sularının yansinin Tiberiye Gölü'ne saptırılmasını öngörmektedir. 1948 savaşının ardından, İsrail'in yeni hükümeti Lowdermilk ve Hays planlarının devamı olarak, su kaynaklarının kullanımı ve kontrolü için pratik planlar hazırlanmaya başlanır. Eylül 1953'te, ulusal su taşıyıcısının yapımına başlanır ve Ürdün Nehri sularını Negev'in güneyine saptıran plan hayata geçirilir. 

Arapların ulusal su taşıyıcısına tepkisi, Ürdün ve Yarmuk kolları üzerinde barajlar kurarak İsrail'e giden suda kesinti yapmak şeklinde gelişir. Suriye, 1965 yılında Golan tepelerinde, Banyas ve Dan nehirlerine giden suyu kesmek amacıyla barajlar kurmaya başlanır. Bu barajlar gerçekleştiği an, İsrail Yukarı Ürdün'den sağladığı su potansiyelinin 96 35'inden olacaktır. Bu eylemi kendi su kaynaklarına yönelik ciddi bir tehdit olarak algılayan İsrail, savaş uçaklarını göndererek çalışma alanlarını yıkar. İsrailin 1967'de Golan tepeleri ve ardından Ürdün Nehri başsularını denetimi altına alması, Arapların Ürdün Nehri sularından yararlanma hayallerini sona erdirmiştir.” 

Eric Johnston, ABD Başkanı Eisenhower'ın özel temsilcisi olarak bölgeye ilk ziyaretini Ekim 1953'te gerçekleştirmiş ve yaptığı girişimler neticesinde, konuyla ilgili tüm taraf ülkeleri —İsrail, Ürdün, Suriye ve Lübnan- kendi planı ve eğer olanaklı ise önerilecek daha iyi planlar üzerinde ortak çalışmaya ikna etmiştir. Büyükelçi Jonhston'ın, suyun alınması, kayıtların tutulması ve inşaat projelerinin denetlenmesi için üç üyeli tarafsız bir heyetin oluşturulmasını önermesi üzerine 1954 yılında Arap Ligi'ni teşkil eden ülkeler, Johnston planı üzerinde kimi değişiklikler yaparak farklı bir plan sunmuşlardır. Değişikliğin temelinde Araplara daha çok, İsrail'e daha az su verilmesi yatmaktadır. Aynı yıl İsrail de Cotton planı adlı bir çalışma hazırlar. Bu planın da temeli Lübnan'daki Litani Nehri'nin birleşik plana dahil edilmesine dayalıdır.” 
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Eric Johnston, taraflar arasındaki görüşmelerini sürdürürken, herkesin ABD tarafından önerilen ana çerçeveye olabildiğince bağlı kalması durumunda ABD'nin üzerine düşen misyonu eksiksiz yerine getirebileceği güvencesi vermiştir. 

Eric Johnston bölgeye ikinci gezisini 1954 yılında yapmıştır. Genel eğilim, İsrail ve Arap Ligi'nin uluslararası kalkınma planı üzerinde prensipte anlaşmaları yönündedir. Ancak üzerinde uzlaşılması gereken şu önemli hususlar vardır: 


1. Suyun tahsisi 

2. Ürdün sularının Negev ve sahil kesiminde kullanımı 

3. Tiberiye'nin Ürdün ve Yarmuk suları için rezervuar olarak kullanımı. 

4. İsrail'in Litani Nehri sularını birleşik plana dahil etme isteği” 

5. Uluslararası kuruluşların gözetim ve denetim metodu* 


Ana planda Ürdün'ün hoşlanmadığı önemli bir husus da, İsrail'in kontrolü altındaki Galile Gölü'nde, Ürdün ve İsrail'in birlikte su depolama durumudur. Buna rağmen Eric Johnston'ın ikinci seyahatindeki en önemli başarılarından biri de, İsrail'i Litani Nehri üzerindeki iddialarından vazgeçmesi yönünde ikna edebilmesidir. Ancak İsrail temsilcisi, su kaynaklarının gözetim ve denetimi için herhangi bir uluslararası denetimden yana değildir. 

Johnston'ın bölgeye üçüncü gezisi Şubat 1955'te gerçekleşir. Bu dönemde Araplar ve İsrail arasındaki farklı yaklaşımlar hayli azalmıştır. Artık İsrail de Litani'nin ana plan dışında tutulmasını kabul etmekte, Ürdün'ün Gor'da kullanması için Yarmuk sularının Tiberiye'de biriktirilmesini de benimsemektedir. Araplar da, Yarmuk'tan daha tuzlu olmasına rağmen, Tiberiye'nin depolama amaçlı kullanımını kabul etmektedir. Aynı şekilde her iki taraf da Hasbani Barajı ve kanal programını reddetmektedir.” 

Johnston'ın Eylül 1955teki dördüncü gezisi Gazze'de İsrail ile Mısır arasındaki kavgaya denk düşer. Batılı güçlerin Bağdat Paktı'nı desteklemelerinden dolayı, Araplar arasında, özellikle de Mısır ve Irak arasında bir bölünmüşlük başgöstermiştir. Aynı dönemde İsrail de kendisini yalnız hissetmesine rağmen halen uluslararası denetimden yana değildir. Diğer bir konu ve belki de asıl anlaşmazlık 
noktası da suyun tahsisidir. İsrail temsilcisi Ürdün suyundan 550 
milyon m3 talep etmektedir; bu suyun 400 milyon m3'ü de Negeb’e gitmelidir. Oysa ana planda İsrail için ön görülen su miktan 400 milyon m?'tür. Bu miktar bütün suyun 96 40'ına eşittir ve İsrail, bu suyu Negeb veya başka yerlerde kullanmakta özgürdür. Yeniden revize edilmiş planda Araplar için öngörülen su miktarı şöyledir: Lübnan'a 8.700 acre alanı sulamak için Hasbani Nehri'nden 35 milyon m3; Suriye'ye Yarmuk ve Ürdün nehirlerinin üç farklı noktasından 132 milyon m3; Ürdün'e 125.000 acre alanı sulamak için 480 milyon m3. 
Böylece Araplar için tahsis edilen su, toplam suyun 96 6o"na eşittir.“ 

Johnston planının yürürlüğe girmesine siyasi anlamda ilk tepki Suriye'den gelmiştir. Suriye, planı kabul etmenin İsrail devletini kabul anlamına geleceğini ileri sürerek red tavrı göstermiştir. Ülkede yeni kurulmuş olan hükümet, su planını kabul etmesi durumunda muhalefet tarafından iktidardan düşürülme kaygısını da taşımaktadır. Aslında tek tek ele alındığında Arap ülkeleri planı reddetmemektedir, ancak Ekim 1955'te Kahire'de toplanan Arap Ligi, planın İsrail'e ekonomik çıkar sağlayacağı ve aynı zamanda İsrail'le işbirliği anlamına geleceği düşüncesiyle, politik endişeler temelinde planı veto eder. Teknik anlamdaki ilerleme ve uzlaşmaya rağmen Johnston planı politik engellere takılır. Ekim 1955'te Suriye ve Lübnan, Amerika hükümetine görüşmelere katılmayacakları yönünde bilgi verirler.” 

Ancak başta Johnston olmak üzere birçok gözlemciye göre Arapların planı benimsememesi tamamen red anlamına gelmemektedir. Araplar politik olarak planı reddederken, teknik olarak planın ayrıntılarına sadık kalırlar. 

1969 yılında İsrail, Ürdün'deki Doğu Gor Kanalı'nı bombalar ve dört yıllık bir süre için hizmet vermesini aksatır. 1969- 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1970'te İsrail ile Ürdün arasında devam eden gizli görüşmelerde, İsrail Ürdün'ün kanalı tekrar tamir edip hizmete sunmasına müsaade eder. Buna karşılık Ürdün, Johnston planıyla kendisine tahsis edilen kotaya bağlı kalacağına söz vermektedir.” 


İSRAİL-FİLİSTİN BARIŞ SÜRECİNDE SU SORUNU 


Bütün dünyanın Irak'ın Kuveyt'ten çekilmesi için baskı yaptığı bir ortamda, Irak lideri Saddam Hüseyin'in 12 Ağustos 1990'da yaptığıtuhaf ve paradoksal öneri, Madrid Barış Konferansı'na gidecek yolun temel taşı olacaktır. Saddam Hüseyin, Irak'ın Kuveyt'ten çekilmesinin bedeli olarak İsrail'in işgal ettiği tüm Arap topraklarından çekilmesini şart koşmaktadır. Ancak Başkan Bush, Irak saldırganlığını ödüllendirecek ve Saddam'ı “Filistin şampiyonu” yapacak bu öneriyi şiddetle reddetmiştir. Buna rağmen Bush, Irak'ın Kuveyt'ten çekilmesinden sonra Arap-İsrail anlaşmazlığına barışçıl bir çözüm bulabilmek için çaba harcayacağını ima etmekten geri durmamıştır.” 

Irak'ın Kuveyt'ten çıkarılmasının ardından, ABD Dışişleri Bakanı James Baker'ın Ortadoğu'ya yapacağı sekiz seyahat neticesinde Araplar ve İsrailliler konferans masasına oturmayı kabul edeceklerdir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, İngiltere'nin bir dünya gücü olarak bölgedeki etkinliğinin yavaş yavaş azalmasıyla,” İngiliz ve Fransızların boşluğunu adım adım doldurarak” Ortadoğu'da daha aktif bir rol üstlenen ABD'nin, soğuk savaş döneminin sona ermesi ve Birinci Körfez Savaşı'nın bitimiyle, Arap-İsrail anlaşmazlığını sona erdirmek için kararlı bir tutum sergilemesi yeterlidir; çünkü ABD adeta İsrail'i ekonomik yardımlarıyla ayakta tutmaktadır.” 
İsrail'e gelen yardımlar iki şekilde sağlanmaktadır: hükümetten gelen askeri yardım ve özel kaynaklardan sağlanan yardımlar.* 

1948-1992 yılları arasında İsrail'e toplam 77 milyar dolar para yardımında bulunan ABD, sağcı Başbakan İzak Şamir'i ikna edebilmek için istediği 10 milyar doları da garanti etmiştir. Filistinlileri de ABD'nin İsrail karşısındaki tutumunun değiştiğine ikna eden Baker, adeta havuç-sopa politikası izleyerek tüm tarafları Madrid barış görüşmeleri için bir araya getirmeyi başarır.” 
İsrail-Filistin barış sürecindeki en önemli anlaşmazlık noktalarından biri de iki halk tarafından paylaşılan su kaynaklarıdır. İsrail'in 1967'de Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni işgal ettiği Altı Gün Savaşı'ndan bu yana, İsrail askeri rejimi Filistinlilerin su kaynaklannı yönetme ve geliştirme haklarını inkâr etmiş ve Arapların hem tarımsal alanda hem de iç kullanımdaki su kullanımını kısıtlamıştır. 
Ocak 1992'de Moskova'da ele alınan Ortadoğu barış görüşmelerinin ikinci raundunda, taraflar beş önemli konu üzerinde çalışmalar yapacak grupların oluşturulmasına karar verirler. Bu konular mülteciler, çevre, ekonomik kalkınma, silahların kontrolü ve su kaynaklarıdır. Su kaynakları çalışma grubu 1992 yılında mayıs ayında Viyana'da ve eylül ayında Washington'da olmak üzere iki kez toplanır. Görüşmelerde anlaşma sağlanan konular, bölgede yeterli suyun bulunmadığı, tüketim talebinin arttığı ve su kalitesinin hızla kötüleştiği şeklindeki durum tespitinin ötesine geçmemiştir. 
Birçok gözlemci, Ortadoğu'da İsrail ile Filistin arasında sürmekte olan barış görüşmelerinde su haklarının belirleyici olacağına inanmaktadır. İsrail resmi olarak Filistinlilerin Batı Şeria'daki su haklarını tanırken, bu hakların genişletilmesine şiddetle karşı çıkmaktadır. Dolayısıyla su hakları ile ilgili konu, Kudüs'ün son statüsünün belirlenmesi gibi, en son aşamada çözülebilecek sorunlar arasında görülmektedir. İsrail-Filistin barış sürecini destekleyen Amerika'daki Nonviolence International'in direktörü Mübarek Avad, “Su Kudüs'ten daha kritik bir sorundur. Halk Kudüs olmaksızın da yaşayabilir, ama biz susuz yaşayamayız” demektedir.” 
İsrailliler ile Filistinlilerin su konusundaki anlaşmazlıklarının temelinde, su kıtlığı yatmaktadır. Bölgedeki bütün su kaynakları aşırı kullanım ve kuraklıktan dolayı tehlike sınırına ulaşmış durumdadır. 1980 ve 1996 yıllarında yaşanan kuraklık, tehlikenin varabileceği boyutları daha net göstermiştir. Bölgede hızla artan nüfus -Yahudilerin İsrail'e göç etmesi ve Filistinlilerdeki 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Tablo 12. İsrail ve Filistin Topraklanndaki Su Kaynakları 


[Ürdün Havzası Milyon m?/yıl 


| KESE 280 
| 60 


|Hasbani (Lübnan) 125 | 
| Banyas (Suriye) 125 | 
|Dan ( israil) 250 | 
|Galile Gölü Civarı | 
|Galile Gölü yukansındaki lokal yüzey akışı 140 | 
|Galile civarı (yağış/kaynaklar/yüzey akışı 200 | 
| Yarmuk Nehri 7o | 
|Galile Gölündeki buharlaşma -270 | 
| Aşağı Ürdün Nehri'ne tuzlu boşalma -40 | 
| Ara toplam 100 | 
| Akiferler | 
|Dağlık : | 
| Batı havzası (Yarkon- Tanninim) 340 | 
| Kuzey havzası 140 | 
| "NN 
İAra toplam 6oo | 
İSahil: | 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


[Ara toplam 340 
| Diger 
| Küçük akiferler, seller, yüzey akışı 

Yenilenen atık sular | 220 
|Ara toplam ; | 420 
Toplam 1,96 


Kaynaklar: Thomas Naf and Ruth Matson, Water in the Middele East: Conflict or Cooperation (Westview Press: Boulder, Co, 1984), s. 29; Thal Consulting Engineers, İsrail Water Sector Study (Tel Avivi and Washington DC: the World Bank, 1990), s. 4-12; John Kolars, “Water Resources of the Middle East”, Canadian Journal of Development Studies, özel sayı, Nisan 1992, S. 110; Alwayn R. Rouyer, “The Water Issue in the Palestinian-Israeli Peace Process”, Survival, c. 39, no.2, Yaz 1997, S. 59. 
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yüksek doğum oranı- yeni su kaynaklarıyla desteklenmedikçe ve suyun tarımsal alandan endüstriyel alana aktarılması sağlanmadıkça durum daha da kötüleşecektir. 

İsrail, bölgedeki su kaynakları konusunda yıllardan beri detaylı bilgilere sahip olmasına rağmen, ulusal güvenlik endişesiyle bu bilgileri kamuoyuna açıklamamaktadır.” İsrail ve Batı Şeria'daki su kaynakları konusunda, hükümet ve diğer resmi kurumlar tarafından yayınlanmış bilgilere rastlamak olanaksız gibidir. Filistinlilere göre İsrailliler bu bilgileri kendi çıkarları gereği gizlemekte ve durumu kendi lehlerine çevirmek için yanıltıcı yollara başvurmaktadır. Ayrıca Filistinliler gerçek verilerin tespiti için bağımsız kaynaklarca yapılacak araştırmaları talep etmektedirler. 
İsrailli resmi görevliler ise bu iddiaları yalanlamakta ve yapılan istatistiklerin kesin ve açık olduğunu dile getirmektedir. Onlara göre hükümet aldatıcı bilgi yayınlamak durumunda değildir.* 

Tabloda da görüldüğü gibi, İsrail ile Filistin sınırlarındaki yıllık yenilenebilir su miktarı 1.900 ve 2.000 mm?'tür. Bu suyun yaklaşık 96 30'u Ürdün havzasındaki yüzey sulardan, 96 60'ı yeraltı suları akiferlerindan ve 96 10'u da artık sular ile diğer sulardan sağlanmaktadır. 

İsrail ve Filistin arasında paylaşılan bölge, üç temel su kaynağı üzerinde bulunmaktadır: Galile Gölü'nü de kapsayan Ürdün Nehri havzası; dağlardan uzanarak Batı Şeria'yı örüp İsrail ve Ürdün Ovası'na kadar gelen akiferler; İsrail ve Gazze Şeridi'ni kapsayan sahil akiferleri. İsrail'in önemli oranda bağlı olduğu üç ana akiferden sadece bir tanesi, sahil akiferi İsrail sınırları dahilinde bulunmakta, diğer ikisi ise işgal edilmiş topraklarda yer almaktadır.” 
Yağışlardaki düzensizlikler nedeniyle, bölgede yıllık yenilenebilir su miktarı iklirn koşullarına bağlı olarak farklılıklar gösterir. 

18.300 km'lik havza alanıyla Ürdün Nehri, Hermon Dağı'ndan uzanıp, güneyde, dünyanın en alçak noktasını teşkil eden Ölüdeniz'e dökülür. Havzanın ana su sağlayıcısı Yukarı Ürdün'ü oluşturan üç kaynak nehirdir. Bunlardan Hasbani Lübnan’dan, Banyas İsrail'in yıllarca işgal altında tutuğu Golan tepelerinden ve Dan İsrail'den çıkar. Havzada yağışlar kuzeyde yıllık 
1000 mm? civarındayken, güneyde şo mm? dolayındadır. Nehrin 
her iki yakasında meydana gelen yağışların yıllık ortalaması 200 
mm?ün altındadır. Havzanın büyük çoğunluğu kurak ve yarı kurak bir iklime sahip olduğundan tarımsal gelişim için sulamaya ihtiyaç vardır.” 

Galile Gölü'ne dökülen toplam su, yağmur sularıyla beraber yıllık yaklaşık 650 milyon m?tür.” 70 milyon m? su hacmine sahip Yarmuk Nehri, gölün 10 kın güneyinde aşağı Ürdün Nehri'ne katıhr. İsrail bu suyun yaklaşık 500 milyon m3'ünü ulusal su taşıyıcısı ile güney sahilinden Tel Aviv, diğer merkezler ve Negev Çölü'ne taşır. 

Aslında İsrail, stratejik nedenlerden dolayı ulusal su taşıyıcısının kapasitesini hiçbir zaman açıklanmamıştır;” ancak kapasitenin en fazla yıllık 500 milyon m3 -Kinneret Gölü'ne akan suyun yıllık ortalaması kadar- olabileceği tahminedilmektedir.* 1964 yılında yapımı tamamlanan ulusal su taşıyıcısı, tamamıyla İsrail'in 
1967 yılı öncesindeki sınırları içinde kalır.” İki ana akifer İsrail ile 
işgal altındaki Filistin'e yeraltı suyu sağlar. Bunlardan zengin olan dağ akiferi yıllık yaklaşık Goo milyon m3 su getirir. Akiferin boşalim alanının ise hemen hemen tamamı Batı Şeria'da olup 96 5'lik bir kesimi İsrail tarafındaki Yeşil Hatta kalır." 

Gerek İsrail gerekse Filistin sınırları içinde suyun harcandığı öncelikli alan tarımsal amaçlı sulamalardır. 1960 ve 1970'lerde İsrail, su bütçesinin 96 75-80'inini sulamaya ayırmış, ancak son 
15 yılda hem nüfustaki artış, hem de sulama teknolojisindeki gelişmeler nedeniyle bu figürde önemli bir düşüş görülmüştür. 
1992'den sonra tarımsal alana giden içilebilir su oranı 96 Go'lara kadar düşmüş, 1960 ve 1970'te 96 15-20 olan iç su tüketimi tırmanarak 1993'te 96 32'ye yükselmiştir. Aynı şekilde Filistin sınırları dahilinde de su bütçesinin önemli bir kesimi tarım sektörüne ayrılmaktadır. 1990 yılında Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde harcanan 
217 milyon m? suyun 96 70'i sulamada kullanılmıştır.” 


ORTADOĞU'DA Su 143 


Tablo 13. İsrail ve Batı Şeria'daki Başlıca Akiferler 


Drenaj alanı | Alas Yönü Su Potan. 
(km?) (milyon m?/y) 


İlsrail 

İKıyı Akiferi | (1.800 Batı 240.300 
İB. Şeria 

[Ban Akiferi İr.6oo Batı 335 
İKuzey Akiferi |590 Kuzey/ Kuzeydoğu | 130-140 


Doğu Akiferi |2.021 Doğu/Güneydooğul 85-125 


Kaynaklar: Schwarz, “Water Resources”; “Israeli Water Sector”: Mirian Lowi (1993), Water and Power, s. 186. 


Özellikle Gazze'de, su kıtlığından ziyade su kaynaklarının kullanımındaki eşitsizlik kritik bir sorundur. 1967'deki işgalden sonra İsrail askeri rejimi Filistinlilerin Batı Şeria ve Gazze'de kuyu kazmalarını, su tesisleri kurmalarını ve suyu bir yerden diğer bir yere transfer etmelerini kısıtlamıştır. 

Ürdün Nehri'ne olan yakınlığı nedeniyle Batı Şeria olarak adlandırılan bölge, 5584 kilometrekarelik bir alanı kapsamaktadır. 
Batı Orşelim'in de dahil edilmesi durumunda bu alan 5946 kilometrekareye çıkar. Batı Şeria, güneyde Negev Çölü, batıda sahil şeridi, kuzeyde Galile, doğuda Ürdün Nehri ve Ürdün Krallığı'yla sınır oluşturmaktadır." 

1967'den bu yana Batı Şeria'daki suların kontrol ve yönetimi İsrailli yetkililerin ellerindedir. İsrail, ülkeyi ayakta tutan yeraltı sularının 96 40^ ve yenilenebilen tatlı suların 96 25'ini Batı Şeria'dan sağlamaktadır;* bununla birlikte, Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin geniş anlamda bir tarımsal faaliyet içine girmelerini yasaklamıştır. Bu kısıtlama İsrail'in tüm ülke genelinde çiftçilere verilen suyun azaltılması politikasının bir parçasıdır; çünkü ülkede bazı tarım kollarında, 80'li yılların sonlarından itibaren çiftçilere verilen suda 96 37 oranında bir kısıtlama yapılmıştır.”” 
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Batı Şeria'daki Arapların ve İsraillilerin su kullanımı, kimi örneklerden daha çarpıcı bir şekilde görülebilmektedir. Örneğin, 1989'da İsrailli yerleşimcilerin ektikleri alan, Batı Şeria'daki toplam ekili alanın 96 yine denktir; İsraillilerin ektikleri alanlann 96 go” sulanırken, Arapların ektikleri alanın sadece 96 2,5'i sulanmaktadır. 
Benzer bir eşitsizlik de Ürdün ovasındaki su kullanımında görülür. 
Burada, ekili alanların dörtte birini eken Yahudiler, ovadaki suyun 
96 45'ini kullanırken, Yahudilerden üç kat fazla eken Arap çiftçiler 
suların 96 55'ini kullanmaktadır. Zaten 1967 Temmuz'undan bu yana Batı Şeria'daki hiçbir Arap veya Arap köyü tarımsal amaçlı kuyu kazma veya var olan kuyusunun çekilen sulanni telafi etme iznini elde edememiştir. Arap kuyularının derinliği nadir olarak 100 metreyi aşarken, Yahudiler için MEKOROT tarafından kazılan kuyuların derinliği 200-750 metre arasındadır.“ Kuyu kazmaları yasaklanmış olan Araplar, yaşanan su kıtlığından dolayı, dam saçaklarından inen suları toplamaya mecbur kalmışlardır.5 Batı Şeria'daki bir Yahudi yerleşimci, bir Araptan dört kat fazla su kullanmaktadır. Bir Yahudi için fert başına düşen günlük su 368 litreyken, bir Arap için bu miktar kabaca 88 litredir.9 

Batı Şeria'daki bütün İsrailli yerleşimciler ve İsraillilerin bütün ileri karakolları su şebekesi ile döşenmişken, Arap köyleri- nin 96 70-80'ine tankerlerle su sağlanmaktadır. Batı Şeria'daki yaklaşık bir milyon civarında olan Arap nüfusun yıllık su tüketimi 125 


Tablo 14. 1988-1989'da Batı Şeria'daki Suların Kullanımı 


Tüketilen 
Tüketici Nüfus (mm?/y) 


| İsrailliler (“Yeşil Hat” içinde) 4.200.000 560 
| Yerleşimciler ( Doğu Kudüs hariç) |70 40-50 


| Batı Şeria'daki Araplar 1.000.000 125 


Kaynaklar: Kolars, “Course of Water”; USG/DS; AMER; Miriam Lowi (1993) Water and Power, s. 189. 
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milyon m?'ü agmamaktadir** Yeni Filistin özerk yönetiminde bile İsrail, Batı Şeria ve Gazze'deki birçok su kaynağını tamamen kontrolü altında tutmaktadır. Özellikle yeni kuyuların kazılması çok sıkı bir kontrole tabi tutulmuş, daha önce varlıkları tanınmış olan eski kuyuların geliştirilmesi ise özel izne bağlanmıştır. İsrail, Filistinlilerin Batı Şeria'da su tüketimlerini yıllık 110-125 milyon m3 olarak sınırlamıştır. Tarımsal alandaki kullanım için 1967 
seviyesinden 96 20 artışla dondurulmuş. Böylece Filistinliler yıllık 90-100 milyon m3 suyu tarımda kullanabilmişlerdir. İç tüketimde kullanılan su miktarının artırılmasına izin verilmiş, ancak Batı Şeria'da nüfus 1967'de 583.000 kişiden, 1994'te 1.400.000 kişiye çıkmıştır. Başvurulan kısıtlamalar nedeniyle su tüketimi doğal artışa denk olmamıştır. 

Filistinliler ile Araplar arasındaki diğer bir eşitsizlik de su için ödenen birim fiyatıdır. Yahudi yerleşimcilerle karşılaştırıldığında, Batı Şeria'daki Arapların 6 kat daha fazla su ücreti ödedikleri ortaya çıkmaktadır." 1995 yılında, Taba Antlaşması'nın yapıldığı sırada Filistinliler, İsrail ve Filistin sınırları dahilinde toplam nüfusun 96 31'ini oluştururken, suyun 96 10'unu tüketmektedirler.“ 

İsrail, Batı Şeria'daki su kaynaklarının Filistin'in eline geçmesinden, su ve çevre güvenliği açısından kaygılanmakta, değil su kaynaklarının Filistin özerk yönetimine teslim edilmesi, su kaynaklarına ilişkin bilgi ve verilerin bile Filistinlilerin eline geçmesinden rahatsızlık duymaktadır; zaten Gazze şeridinden çekilirken arkasında çok az bilgi bırakmıştır. Batı Şeria'da halen su kaynakları ile ilgili bilgi ve verilerin büyük çoğunluğu İsraillilerin elinde bulunmakta ve güvenlik gerekçesiyle Filistinlilerin bunlara ulaşması engellenmektedir.9 

İsrail'in barış sürecinde ağır ve çekinceli davranmasının en önemli sebeplerinden biri de Batı Şeria ve Golan tepelerindeki su kaynaklarından yoksun kalma endişesidir.* Batı Şeria'da Filistin devletinin oluşması ve Filistinlilerin derin akiferlerdeki suları çekmeleri, İsrail'i su kaynaklarından yoksun bırakabilir. İsrail ile 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Filistin arasında süren su hakları müzakereleri, Orşelim (Kudüs) ve Yahudi yerleşimciler sorunuyla beraber 1995'te ertelenmiştir.”? 
Winnefeld ve Morris bu durumu şu şekilde özetlemektedirler: “İsrail'in başlıca su kaynakları 1967'deki sınırların dışında kalırken, İsrail politik güvenliğini garanti altına almadan, basit olarak barışa karşılık toprak şiarıyla bu kaynakları elinden çıkaramaz. Bunu yapmak, sadece Batı Şeria özelinde, şimdiki 96 30-40 civarında su 
kaynaklarından vazgeçmesi anlamına gelir. Gelecekte bu oran 96 
50’yi de aşacaktır. Şüphesiz bu ürkütücü bir tablodur. Oysa 2000 
yılında, İsrail'in su ve toprak transferini yapmadığı koşullarda bile, ülkenin su ihtiyacı var olan kaynakların 96 30'unu aşacaktır.””” 

İsrail ile Filistin'in su kullanımındaki eşitsizlikleri birçok kaynak tarafından teyit edilmekte, birçok kaynak bir İsraillinin bir Filistinliden 3-4 kat fazla su tükettiğini doğrulamaktadır. İsraillilerin fert başına günlük su tüketimleri 280 litreyken, Filistinlilerin- ki 70-90 litre civarındadır. Filistinlilerin su tüketiminin düşüklügü, altyapı ve su sistemlerindeki eksiklik ve sızıntılara bağlıdır. Batı Şeria için sızıntı oranı 96 50 olarak değerlendirilmektedir. Yazın 


Tablo ış. 1990 Dolayında İsrail ve Filistin Topraklannda Su Tüketimi 


İç İç Fert başına (Toplam tüketim” |tüketim 1 tüketim" )Brüt. tüketim (litre/giin) (m?/ yıl) (m//yıl) (milyon m/yil) İİsrail 280 100 400 1,9 | 
|Batı Şeria |76 3I 125 120 | 
|Gazze 100 35 130 97 | 
Batı Seria 
Oturanlan | 300 IIO 35-1,600 45-160 


Kaynak: Statistical Abstrack of Israel (jerusalem: Central Brureau of Statistics), s. 8, 42. 


*  Evsel kullanım için fert başına tüketim. 
** Evsel, tarımsal, endüstriyel. 
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kurak dönemlerde, Bat Şeria'daki birçok kasabaya ancak düzensiz olarak su verilir. Köylerde ve mülteci kamplarında içme suyu bulmak ise oldukça zordur. Batı Şeria'da nüfusun 96 37'sini oluşturan köylerin yarıdan fazlasında içme suyu ya sarnıçlardan ya da sağlıksız koşullara sahip kuyulardan sağlanmaktadır. Birleşmiş Milletler'in 1992'de yayınladığı bir rapora göre, Gazze şeridindeki mülteci kampı sakinlerinin 96 40'ının evinde su yoktur.” 

İşgal edilmiş topraklar, özellikle de Batı Şeria ve ve Golan tepeleri, İsrail'in su ekonomisinde çok önemli bir yer tutar. İsrail su tüketiminin önemli bir bölümü Filistinlilerle paylaşılan kaynaklardan sağlanmakta, İsrail su kaynaklarının yaklaşık üçte biri (96 25-30), içme suyunun 96 50'si Batı Şeria'dan gelmektedir.” Batı Şeria'daki 130.000 İsrailli 60-100 milyon m3 su tüketirken, 1.2 
milyon Filistinli 100-140 milyon m3 su harcamaktadır.” İsrail 1980'li yıllar boyunca Batı Şeria'daki Arapların su tüketiminin var olan suların 96 18'ini aşmasına müsaade etmemiştir.”* 

İsrail'in özellikle Batı Şeria'daki su kaynaklarının kontrolü konusuna büyük bir önem vermesinin nedeni, Batı Şeria'daki su kaynaklarının kontrolünü elinde bulunduranların, rahatlıkla İsrailin sahil kesimindeki sularını kurutabilecek olmalarıdır. İki önemli akiferin kontrolü -Batı Sameriye, Cenin ve Tubas'taki kuyulardan aşırı cekim- Şaron'daki Yahudi çiftçileri susuz bırakacağı gibi, Cezire Vadisi'nde yıkıma yol açar.” 


Filistinlilerin Talepleri 


İsrail ve Filistin arasındaki Madrid barış sürecinden bu yana, su çok önemli bir konu olarak taraflar arasında müzakere edilmektedir. 1990’larin başında düzenlenen Washington, Oslo ve Kahire toplantılarında bu sorun tartışılmıştır ve 1992 yılından bu yana çoktaraflı bir grup yılda iki kez su meselesini müzakere etmek üzere görüşmektedir. Filistinliler adına toplantılara katılan bir górügmeci, ilk toplantıları “sağırlar diyaloğu” olarak yorumlamaktadır.”” 
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Barış görüşmelerinde pragmatik bir tavır takinan İsrail, bölgedeki su kıtlığına teknik çözümler bulma konusunda işbirliği önermekte ve tasarrufu artırma metotları üzerinde durmaktadır. 
Filistin ise topraklarındaki su kaynakları üzerinde söz ve hak sahibi olmayı amaçlamaktadır. 

Filistin dağ akiferleri sularından küçük bir pay, Gazze şeridindeki bütün yeraltı suları ve Ürdün Nehri sularından bir hisse talep etmektedir. 195o yılında ABD inisiyatifinde başlayan müzakerelerde Ürdün Nehri'nden Batı Şeria'ya bir miktar su tahsis edilmesi öngörülmüştü. Filistin yeni su kaynaklarının paylaştırılması ve geliştirilmesinden önce bu hakkının İsrail tarafından kabul edilmesini istemektedir. Filistin Kurtuluş Örgütü temsilcileri, Filistinlilerin her zaman kendi topraklarındaki sulardan yararlandıklarını ve bu hakkın Osmanlı, İngiliz ve Ürdünlü yönetimler tarafından da yadsınmadığını, bu hakların sadece İsrail işgali altında inkâr edildiğini dile getirmektedirler. Filistin, Batı Şeria'daki yeraltı sularını kontrol etme hakkının da İsraillilerde değil de kendilerinde olması gerektiğini iddia etmektedir.” 

Batı Şeria'nın Ürdün yönetiminde olduğu 1948-1967 yılları arasında, yeraltı suları devlet mülkiyeti olarak kabul edilirken, özel mülkiyet içinde bulunan su kaynakları (kuyu ve pınarlar) şahıslara ait özel mülkler olarak düşünülmektedir. Ancak 1967 yılındaki işgal hareketinin başlangıcında İsrail, askeri bir açıklamayla, kuyu ve pınarlar dahil olmak üzere bütün suların devlet mülkiyetinde olduğunu açıklamıştır.”” 

Filistin su hakları konusundaki iddiasını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 242 sayılı kararına” ve uluslararası hukukun savaş halindeki işgal yasasına dayandırmaktadır. UNSCR'nin savaş sırasında elde edilmiş topraklardan vazgeçme ilkesini benimseyen 
242 no'lu kararı 1993 yılında prensipler deklarasyonuyla her iki tarafça da kabul edilmiştir. Bu karara dayanarak, Filistin suyun topraktan ayrılmaz bir mülk olduğunu savunmaktadır. Kararın yerine getirilmesi, işgal edilmiş bütün toprakların Filistin'e iade edilmesini gerektirmektedir. Filistin'e göre toprağa egemen olmak, toprağın altındakilere egemen olmayı da beraberinde getirmektedir.” 

Filistin'in dayanak olarak sunduğu diğer bir nokta da İsrail'in savaş sırasındaki işgalde yasal uluslararası prensipleri çiğnediğidir; buna göre İsrail, 1907 Lahey (Hauge) düzenlemeleri ve 
1949 Cenevre Sözleşmesi'yle, savaş ve işgal sırasında bireysel hakların korunmasını sağlayan hükümleri ihlal etmiştir. Bu sözleşmelere göre, işgalci gücün işgal ettiği ülkede intifa (yararlanma) hakkı çerçevesi, barış anlaşmasının imzalandığı zamana kadardır. Lahey düzenlemelerinin 55. maddesi, işgalci ülkeye, işgal ettiği ülkedeki doğal kaynaklar ile diğer kaynakları koruma ve yararlanma hakkını tanırken, bu kaynaklan sahiplenme, imha etme veya kendi ülkesine transfer etme hakkını tanımaz. Üstelik Lahey düzenlemelerinin 52. maddesi, işgalci gücün kaynaklardan yararlanmasını işgalden önceki kullanım oranıyla sınırlar. Dolayısıyla işgalci güç, doğal kaynakların kullanımında sınırları aşmamalıdır.” 

Lahey düzenlemeleri “taşınabilir” ve “taşınmaz” mallar arasında bir ayrım yapmaktadır. Bu ayrımın özünde, işgalci güç için “taşınabilir” mallardan yararlanma ve kullanma imkanı mevcutken, aynı yetki “taşınmaz mallar” için tanınmamaktadır. Su, 53. maddede tanımlanan taşınabilir mallar kategorisinde yer almamaktadır. İsrailin Lahey düzenlemelerini imzalamamasına karşılık, İsrail Yüksek Mahkemesi, Lahey düzenlemelerinin Batı Şeria ve Gazze şeridindeki işgal konusunda bağlayıcı olduğunu iki kez kabul etmiştir.” 

Su görüşmelerini sürdüren Filistin fürisi de doğal olarak yeraltı sularını taşınmaz mal olarak degerlendirmektedir. Jiiri bu konudaki düşüncesini, yeraltı petrol rezervlerini taşınmaz mülk olarak kabul eden uluslararası görüşe dayandirmakta ve İsrail'in 1967-1979 yılları arasında işgal altına aldığı Sina Yanmadası'ndaki Süveyş Körfezi'nin kullanılmamış petrol alanlarından yararlanmasına dikkat çekmektedir. İsrail, işgal sırasında Lahey düzenlemelerini ihlal ettiğini inkâr ederken, ABD petrolün taşınmaz mal olduğunu beyan etmiş ve İsrail'in eyleminin uluslararası prensiplere ve intifa hakkına aykırı olduğunu ileri sürmüştür. Filistin yeraltı sularının da petrole ilişkin yasal prensipler çerçevesinde ele alınmasından yanadır.” 

Ancak unutmamak gerekir ki, genellikle yeraltı suları uluslararası sınırlar arasında bulunabilmektedir. Yine petrol kaynakları yenilenmezken, yenilenebilir yeraltı suları geçici bir zarar ve yıkıma uğrayabilmektedir. 

Barış görüşmelerinde Filistinlileri sıkıntıya sokan çok önemli iki ek faktör vardır: Bunlardan birincisi, sorunun çözümünde referans alınacak uluslararası hukuk, kurallar ve anlaşmaların bağlayıcı ve zorlayıcı yaptırım gücünden yoksun olmaları, ikincisi ise taraflar arasındaki güç dengesizliğidir. Askeri ve ekonomik güç açısından İsrail baskın durumdadır ve uluslararası baskıya direnme gücüne sahiptir. Su “sahipliğini” Filistin'e devretmekteki isteksizliği, öncelikli olarak barıştan sağlayacağı çıkara dayanan İsrail'in bir diğer endişesi de, Filistin'in su kaynaklarını iyi idare edecek bir kapasiteye sahip olmaması, güvenilir bir su politikası izlemeyerek İsrail'e zarar verebilecek olmasıdır.”" 

TAHAL (İsrail Su Planlama Yönetimi), Batı Şeria'ya ilişkin olarak da ileri sürdüğü önerisinde, sorunu hidrolojik bir perspektifle ele alıp, İsrail'in buradaki toprakların büyük bir bölümünden geri çekilmesini uygun görürken, sadece Judeha civarı ve 100-200 metre yükseltiye sahip Samariye tepelerinin batısı ile Kudüs'ün çevresini elinde tutmasını istemektedir. İsrail'in söz konusu yerlerde kuyular kazması ve yeraltı sularını çekmesi ekonomik açıdan olanaklıdır. Böyle bir durumda Sameriye'nin kuzey ve güney kesimi, Judeha'nın iç batı kesimi ve Kudüs'ün çevresi İsrail'in kontrolü altında kalacaktır.” 

30 Nisan 2003 tarihinde, ABD, AB, Rusya ve BM öncülügünde, İsrail ve Filistinli temsilcilerin de onayıyla, bölgede barışı ve güvenliği tesis etmek amacıyla bir yol haritası planı BM tarafından onaylanmıştır (BM Güvenlik Konseyi, 1515 no'lu karar, 19 Kasım 2003). Yol haritası, çatışmayı tamamen ortadan kaldırmak amacıyla, 1397 sayılı Güvenlik Konseyi kararıyla (2002), daimi iki devletin oluşturulmasını onaylamaktadır. İsrailli ve Filistinli liderler, r Aralık 2003'te imzaladıkları Cenevre Mutabakatı ile sorunun çözümüne ilişkin birçok prensip üzerine anlaşmışlardır. 1 Şubat 2004'te, Başbakan Ariel Şaron, İsrail güçleri ve yerleşimcilerinin Gazze şeridinden ve az miktarda yerleşimcinin de Batı Şeria'dan çekileceğini duyurmuş, Haziran 2004 yılında İsrail Kabinesi Şaron'un planını onaylamıştır. Böylece İsrail-Filistin barışı yeni bir sürece girmiştir." 


İsrail-Suriye Barış Görüşmeleri 


Aslında İsrail, gerek Batı Şeria ve gerekse Golan tepelerinden kendi su güvenliğini tehlikeye sokmadan ve su kaynaklarına zarar vermeden çekilme taraftarıdır. TAHAL tarafından yapılan bir araştırma, İsrailin Golan tepelerinden çekilmesi durumunda, ülkenin kuzey kesimindeki su kaynakları ve özellikle de Kinneret Gölü havzasının çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalabileceğini göstermektedir. Bu tehlike, İsrail'in Golan tepelerini transfer etmesiyle kaybetmek durumunda kalacağı 40 milyon m3 sudan ziyade, Suriye'nin söz konusu bölge üzerinde sanayi tesisleri kurarak su kirliliğine yol açıp İsrail'in aşağıda kalan kaynaklarını tamamen tehlikeye sokabilmesidir. Bunun da ötesinde Suriye'nin Yukan Ürdün su kaynağını İsrail üzerinden kesmeye kallaşarak Kinneret Gölü ve bir bütün olarak İsrail su sistemini yıkıma uğratabilmesi söz konusudur.” 

TAHAL tarafından yapılan araştırmada, İsrail'in Golan tepelerinden çekilmesi konusunda, biri asgari, öteki azami çekilme olmak üzere iki öneri sunulmaktadır. Asgari çekilmede, İsrail'in su kaynakları ve su güvenliğini tehlikeye atmayacak bir şekilde, çok cüzi, sembolik bir çekilme üzerinde durulmaktadır. Azami çekilmede ise İsrail'in 1967'de egemenliği altına aldığı sınırlardan 10-15 km (İsrail'in kontrolündeki alan 20-25 km'ye kadar uzayabilmektedir) geri çekilme önerisi sunulmaktadır. Bununla birlikte Suriye ise, sürekli olarak İsrail'in 1967 öncesi sınırlara çekilmesini barış görüşmelerinin vazgeçilmez ilk şartı olarak görmektedir." 
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Dolayısıyla İsrail kendi açısından tam bir dilemma ile karışı karşıyadır: Ya Golan tepelerinin kontrolünden vazgeçip, başta Kinneret Gölü olmak üzere bölgedeki suların kaderini Suriye'nin eline bırakacak ve böylece Suriye'nin barış görüşmeleri için ilk ön şartını yerine getirecek ya da barış sürecinden kaçıp su kaynaklarının güvenliği ve kontrolünü kendi ellerinde bulundurmayı sürdürecektir. İsrail için durumun ne kadar kritik olduğu, Rabin ve Peres döneminde tarım bakanı olarak çalışıp, Oslo Anlaşması'nın imzalandığı ve İsrail'in Golan” tepelerinden çekilmesinin ciddi olarak tartışıldığı dönemde de görevde olan Ya'acov Tsur'un beyanından daha net anlaşılmaktadır: “Golan'daki su kaynakları İsrail için kritik derecede hayati olup İsrail'in geleceğini ilgilendirmektedir. Şunu söylemeliyim ki bizim açımızdan bu suların yeri doldurulamaz niteliktedir.””” 

İsrail ile Suriye arasında başlatılan barış görüşmeleri, 
1996 yılında İşçi Partisi”nin seçimleri kaybetmesi ve milliyetçi Likud Partisi'nin iktidara gelmesiyle yaklaşık dört yıllık bir süre için kesilmek durumunda kalmıştır. Ancak 1999 yılı temmuz ayından aralık ayına kadar ABD Başkanı Bill Clinton”un İsrail Başbakanı Ehud Barak ve Suriye Cumhurbaşkanı Hafız Esad ile yaptığı otuzun üzerindeki telefon görüşmesi ile Dışişleri Bakanı Madeline Albright'ın Hafiz Esad'ı Şam'da” ve Ehud Barak'i** Kudüs'te ziyaret etmesinin ardından, taraflar Batı Virginia’nin Shepherdston kentinde bir araya gelerek tekrar barış görüşmelerine başlamışlardır.” 

İsrail ile Suriye arasında barış görüşmelerinin tekrar başlaması için çaba sarf eden bir diğer ülke de, 1994'te İsrail ile barış antlaşması imzalayan Ürdün'dür. Ürdün Kralı II. Abdullah, anahtar roldeki bir arabulucu olarak 1999 yılı boyunca iki ülke arasında mesajları götürüp getirmigtir.?* 

ABD”nin arabuluculuğuyla Aralık 1999 ve Ocak 2000’de yapılan barış görüşmelerinde İsrail'i Ehud Barak başkanlığında- ki komisyon, Suriyeyi de Disisleri Bakanı Faruk el-Şara başkanlığındaki heyet temsil etmiştir. Barış görüşmelerinde eskiden olduğu gibi Suriye, İsrail'in Golan tepelerinden tamamen çekilmesi şartını ileri sürerken, İsrail kendi güvenliğinin sağlanması durumunda sınırların tartışılabileceği düşüncesini dile getirmektedir. Yine İsrail herhangi bir geri çekilme durumunda bile, Golan'da şu anda var olan erken uyarı sisteminin sürdürülmesi ve Suriye askerlerinin uydu veya diğer araçlarla izlenmesini istemektedir.” 2000 yılı ocak ayında yapılan toplantıda, Clinton'un Shepherdstown'u beş kez ziyaret etmesine rağmen, herhangi bir ilerleme kaydedilememiştir.?" 

Bill Clinton, her şeye rağmen tarafların anlaşmaya varmaları konusunda iyimser düşünmektedir; ancak bu barışın ABD'ye getireceği ekonomik bir yük de söz konusudur. 1979 yılında İsrail ile Mısır arasında imzalanan barış antlaşması, halen ABD'ye yıllık $ milyar dolar dış yardıma mal olmaktadır.” Oysa 
1999 yılı noelinden önce Pentagon'u ziyaret eden İsrail Savunma Bakanlığı Genel Direktörü Amos Yaron, Golan'dan çekilmeleri durumunda, kendilerini güvende hissetmeleri için ABD'den 
17 milyar dolar değerinde curies füzesi, saldırı helikopteri, gözetleme uçağı ve savunma füzesi talebinde bulunmuştur. Aynı şekilde Suriye'nin de, İsrail'le barışa yanaşması durumunda, “hasta” olan ekonomisi için ABD'den kimi taleplerde bulunması beklenmektedir.” 

ABD açısından Suriye halen teröre sponsorluk eden ülkeler listesinde yer almaktadır, fakat barış görüşmelerinin başarıya ulaşmasıyla durum değişebilir. İsrail-Suriye barışının, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini daha da hızlandırması mümkündür,” ancak zaten İsrail Başbakanı Ehud Barak, seçim çalışmaları sürecinde, iktidara geldiği an bir yıl içinde İsrail askerlerinin Lübnan'dan çekileceği sözünü vermiştir.”” 

İsrail-Suriye barış görüşmelerinin başarıyla sonuçlanması durumunda, bölgede İran hariç, Ortadoğu'da ABD'nin yörüngesi- ne girmemiş ülke kalmayacaktır." 
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Nil'den Gazze'ye Su Transferi 

Nil Nehri'nden el-Ariş üzerinden Gazze'ye su ulaştıracak bir boru hattının döşenmesi düşüncesi ilk olarak Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat tarafından, 1979 yılında İsrail ile yapılan barış anlaşmasından sonra dile getirilmiştir. Enver Sedat Sina'nın kuzeyinden Gazze'ye uzanacak kanala el-Selam Kanalı (Barış Kanalı) adını vermektedir. O zamanlar Gazze şeridi şiddetli bir su kıtlığı yaşamaktadır. Ancak, Enver Sedat'ın düşüncesi hiçbir zaman gerçekleşemediği gibi, Gazze şeridindeki su kıtlığı gittikçe arttı ve durum daha da kötüleşmiştir.”” 

O zamandan bu yana Mısır'ın kendi koşullarında da önemli değişiklikler olmuş ve ülke Enver Sedat zamanında sahip olduğu su bolluğunu adım adım yitirmiştir. Mısır bu yüksek nüfus artışıyla karşı karşıya olduğu müddetçe su bütçesinde daha büyük açıklar meydana gelebilecektir. Öte yandan, diğer yukarı layıdaş ülkelerin Nil sularını kullanmaya başlamaları, Mısır'ı çok ciddi su kıtlıklarıyla da yüz süze bırakacaktır. 

Bütün bunlara rağmen Nil'den Gazze'ye su transferi halen önemli bir alternatif olarak varlığını sürdürmektedir; çünkü Mısır halen hidrolojik dengeyi korumak ve topraktaki tuz birikimini önlemek için önemli miktarda suyu denize bırakmaktadır; bu suyun kalitesi, Gazze'den çıkarılması olanaklı olan yeraltı sularınınkin- den daha üstündür. Öte yandan Gazze'ye aktarılması düşünülen su (yıllık 150 milyon m3 olarak düşünülmekte), Mısır su bütçesinin 96 0,25'i kadardır." ` 

Tel Aviv Üniversitesinden Armand Hammer Fund, Nil sularının İsrail, Ürdün, Batı Şeria ve Gazze şeridine aktarılması üzerine detaylı bir proje hazırlamıştır.“* Ancak son dönemlerde, bazı İsrailli akademisyenlerin Nil'den Gazze'ye su transferi önerileri Mısır hükümeti tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Bu akademisyenlere göre eğer Mısır su depolama ve dağıtım şebekelerindeki sızıntıları önler, sulama sistemini geliştirir ve Assuan Barajı ile diğer yerlerdeki tesislerinde gerekli tamiratları yaparsa, bir miktar 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su artacaktır. Böyle bir durumda Mısır, Gazze, İsrail ve hatta Bat Şeria'ya da bir miktar su satabilecektir. Ancak Enver Sedat'ın 1981'deki trajik ölümünden bu yana Mısırlı yetkililer Nil'den İsrail ve işgal altındaki topraklara su verilmesi düşüncesine soğuk bakmışlar, hatta bir kısmı bu öneriye şiddetle karşı çıkmıştır." 
Aslında Enver Sedat daha hayattayken, muhalifleri “Ekonomik bedelin tamamen karşılanması durumunda bile Nil'in kutsal suları yabancılara verilmemelidir” demektedirler.”" 

Öte yandan Mısır, bir süreden beri Nil sularını Sina'ya ulaştıracak bir doğu kanalı üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Kahire yakınlarından başlayıp Süveyş Kanalı'na ulaşan bu kanal 87 km uzunluğundadır. Mısır, kanalın kuzey Sina'daki kısmını tamamlamak için Kuveyt ve Suudi Arabistan'dan finansal yardım sağlamayı ummaktadir. Sina'daki toprakları sulaması amaçlanan bu kanal, çok daha kolay bir şekilde Gazze şeridine de ulaştırılabilir. Yıllık kapasitesi 3 milyar m3 olarak düşünülen bu kanalın sularının 96 5'ini Gazze'ye satmak, hem Gazze'deki su sorununa önemli bir çözüm olacak, hem de ana projeye zarar vermeyecektir.” 

Mısır'dan alınacak su, başta Gazze şeridi olmak üzere, İsrail’in Negev Çölü ve belirli koşullar altında Batı Şeria ve hatta Ürdün'e verilebilir. Nil sularının 96 Tini bile bulmayacak olan bu su, aslında bugün Mısır tarafından kullanılmamaktadır. Öte yandan, Nil Nehri'nden Negev Çölü'ne su sağlamak, İsrail'in Galile Denizi'nden su almasından çok daha ucuza mal olacaktır. Galile Denizi'nden Negev Çölü'ne su ulaştırmak için m3 başına 2-3 kilovat saat enerji harcanırken, bu suyun Nil'den alındığı durumda bir m3 su için ihtiyaç duyulacak enerji miktarı o,5 kilovat saat civarında olacaktır." 

Negev Çölü Nil'den gelecek sularla sulanırken, basit bir değişimle Galile Denizi'ndeki sular da Batı Şeria'ya yönlendirilebilir. Daha önemlisi, Negev'in Nil sularıyla sulandığı durumda, Galile Denizi'ndeki su Gor Kanalı ile Ürdün'e ulaştırılabilir. Böyle bir değişim ekonomik olarak büyük bir kazanç sağlayacaktır. 
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Kaldı ki Mısır'dan İsrail ve Gazze şeridine su aktarmak teknik olarak da basittir. Gazze şeridinin 1949-1967 yılları arasında Mısır yönetimi altında bulunmasından dolayı, Mısır, Gazze şeridine su verilmesi konusunda İsrail'den daha toleranslı davranabilir.”? 

Aslında Mısır açısından en önemli sorun, uygulanan tarım politikasıdır. 19 yüzyıla kadar Nil havzasında yapılan sulama geleneksel tarım sistemine göredir ve uygulanan bu metotla yılda bir kez ürün alınmaktadır. 19 yüzyılın ikinci yarısından itibaren, nehir kontrollerinin sağlanmasıyla tarım gelişmiş, 20 yüzyılda, 1902'de kurulan Assuan Barajı ve daha sonra 1960'ta yapılan Yüksek Assuan Barajı ile tarımsal faaliyetin alanı daha da artmıştır. 

Ancak, ne yazık ki tarımsal alandaki artış modern uygulamalarla desteklenmemiştir. Bugün Mısır'da harcanan suyun 
26 go”ı tarımsal amaçlı projelerde kullanılmaktadır. En düşük degerlendirmeler bile, 1980-1986 yılları arasında tarım sektöründeki su tüketiminin ortalama 33 milyar m3 olduğunu göstermektedir."9 Tarımsal faaliyet için son derece elverişli bir ortam sunan Mısır vadisinde tarım için harcanan su oranının yüksek olmasının nedeni, dünyanın en sıcak yörelerinden biri olan bu bölgede buharlaşmanın suyu önemli oranda azaltmasıdır. 

Öte yandan, Mısır'da uygulanmakta olan sulama metotları da önemli miktarda suyun boşa harcanmasına yol açmaktadır. Sulama şebekesine bırakılan suyun 96 20-96 5o arası bir kısmının kayba uğradığı değerlendirilmektedir. Bu kayıp en iyimser tahminle 8 milyar m3'e tekabül eder. Ülkede 30.000 km üzerinde kanal şebekesi sağlıklı bir kontrol mekanizmasından yoksundur. Sularna sadece gün ışığında yapılmakta, çifiçilerin gece çalışmalan kısıtlanmaktadır. Oysa gündüz yerine gece veya sabahleyin erkenden yapılan sulama, birçok sulama tekniğinde buharlaşmayı önemli.miktarda azaltır." Kaldı ki zaten gereksiz su kaybına yol açan aşırı sulama, tekrar tekrar sulama gibi uygulamalar ülkenin genelinde yaygındır.” 

Diğer birçok Ortadoğu ülkesinde olduğu gibi, Mısır'da da su, özellikle ekinde randımanlı kullanılmamakta, pirinç ve şekerkamışı gibi ürünlerin yetiştirilmesi aşırı su tüketimine yol açmaktadır. Oysa, sadece bu iki ürünün yetiştirilmesinden vazgeçmek, yıllık 1.5 milyar m3 su tasarrufu sağlayabilecektir. Endüstriyel alandaki atık suların ıslah edilmesi durumunda, tarımsal faaliyet için fazladan 4.5 milyar m3 su elde etmek olanaklıdır. Zaten daha 
1990 yılında Mısırlı yetkililer atık suların ıslah edilmesi, yeraltı 
sularının tekrar kullanımı, Jonglei Projesinin tamamlanması ve Akdeniz'e akan taşkın suların değerlendirilmesi durumunda su bütçelerini 12.7 milyar m? artırabileceklerini tahmin ediyorlardı.” 

Kurak iklim, Mısır'da sulama yapılmaksızın gıda maddesi yetiştirmeyi adeta olanaksız kılmaktadır. Mısır topraklarının % 97'si çöl olup, ülke hemen hemen yağmur almamaktadir.™ Mısir'a akan suda bir azalma olması durumunda ülke ciddi sorunlarla karşılaşacaktır. 1991 verilerine göre yılda 6,6 milyon ton buğday ithal eden Mısır'da buğday üretimi 4,3 milyon tondur.” Üstelik ülke nüfusu her yıl bir milyon civarında bir artış göstermektedir. 
Bu durumda yapılabilecek en makul şey, tarımsal üretimi azaltıp suyu daha verimli alanlara transfer etmektir; çünkü Mısır, artan nüfus gerçeği dikkate alındığında, kaçınılmaz olarak gıda maddeleri açısından dünya pazarlarına bağımlı kalacaktır. 

Aslında Mısır ve diğer havza ülkelerini rahatlatabilecek çok önemli bir proje de Sudd bataklıklarının kurutulması ve daha önce yapım çalışmaları başlatılan, ancak daha sonra yarıda bırakılmak durumunda kalan Jonglei Projesinin tamamlanmasıdır. Bahrü'l-Cebel'de, Mongalla ile Malakal arasında, Beyaz Nil sistemi üzerinde yer alan Sudd bataklıkları büyük bir su kaybına yol açmaktadır; kimi değerlendirmeler, Sudd bataklıklarına boşalan suyun 96 50 ile % 80 arası bir oranda kayba uğradığı yönündedir. 

Aslında Mısır daha 1920'de, Jonglei'den Bahrü'l-Zeraf'a bir kanal yapılması planını kabul etmiştir; ancak Sudan planın karşısında yer alacaktır. Mısır ve Sudan, 1959'da yaptıkları anlaşmada, Jonglei Projesinin gerçekleştirilmesiyle elde edilecek artı suların eşit bir şekilde bölüşülmesi konusunda da uzlaşmaya var-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Tablo 16. Sudd’daki Su Kaybi 


Dönem |Mongalla'da | Bataklıkların | Kayıp Kayıp ortalama boş.| sonunda boş.| (milyar m3 ) | (96) 1905-60 26.8 ps 
[1905-80 (33.0 


1961-80 |50.3 : : 


Kaynak: Kliot, 1994, s. 52. 


muglardir. Toplam uzunluğu 360 km olan Jonglei Kanalı'nın yapımına 1978 yılında baslanmis, 1984'te Güney Sudan'daki ayaklanmacılar (SPLA) projenin yapımına karşı saldırıya geçtiklerinde, kanalın 240 km'si kazilmigtir."5 Yaklaşık 125 milyon dolara (1980 fiyatlarıyla 124.855.967 dolar) mal olacak proje, Mısır için son derece önemlidir. Ancak, 1959 anlaşmasıyla kendisine tahsis edilen suyun tamamını bile kullanamayan" ve ekonomik sıkıntılar yagayan Sudan, projenin yeniden inşası için gönüllü değildir." 


KÖRFEZ ÜLKELERİNDE Su 


Körfez Ülkelerinde Su ve Su Kaynakları 


Suudi Arabistan dahil olmak üzere, Arap Yarımadası'nda yer alan körfez ülkeleri (Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman), kurak bir iklime sahip olmalarının yanı sıra, su kaynaklarının sınırlı olması, hızla artan nüfus, giderek yoğunlaşan ekonomik etkinlik ve hayat şartlarındaki yükselişe bağlı olarak son yıllarda daha çok hissedilen bir su sorunuyla karşılaşmışlardır. Toplam 3.11 milyon kin?lik alana sahip körfez ülkelerinin nüfusu 1990 yılında 31 milyon civarındadır. 

Bölgede yenilenebilir sulann büyük bir kısmı tamamen kullanılmaktadır. Hızla artan su ihtiyacını karşılamak için yenilenme-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Tablo 17. Körfez Ülkelerinin Nüfus Dağılımı 


| Nüfus (milyon olarak) | 
| 1970 1990 | 
İÜlkeler Alan (km) Kentsel Kırsal | Toplam |Kentsel | Kırsal Toplam| İS.Arabist. 2,149,690 3.767 3.973 | 7.74 1 9.188 |2.592 | 11.78 | 
|Kuveyt | 17,818 0.581 |0.179 | 0.76 | 1.942 |0.169| 2.11 | 
İBahreyn 652 0.213 |0.069) 0.282 | 0.408 |o.102| 0.51 | [Katar 11,61 0.137 |0.034 | 0.171 | 0.378 |0.042| 0.42 | 
|BAE 77.7 0.29 |0.215 | 0.505 |1.409 |0.331 | 1.74 | 
İUmman | 300 0.112 |0.638| 0.75 | 0.153 [1.237 (139 | 
|Yemen | 550 0.98 16.5 | 7.48 | 2.592 (10.367 12.96 | 
[Toplam |3,107,40 | 6.8 |11.608l 17.688 | 16.07 |14.84 | 30.91 | 


Kaynak: Al Alawi ve Abdullrazzak. 


yen kaynaklardaki kullanım oranı da artmakta ve tanm sektörüne aktanlmaktadır. Tanım sektörüne aktanlan su için herhangi bir fiyat uygulanmamaktadır. Çoğunluğu tuzdan arındırma tesislerinden gelen ve ev içinde kullanılan su için ağır bir sübvansiyon uygulanmakta ve tüketicilerden, suyun maliyetinin yirmide birine denk düşen bir para tahsil edilmektedir."? Kuşkusuz, bu durum suyun aşırı tüketimine ve boş yere harcanmasına da neden olmaktadır. Artan nüfus ve yükselen hayat standartlarına bağlı olarak artan su talebi, 1980-1990 yılları arasında yıllık 6 milyar m3ten 22,5 milyar m3’e çıkmmıştır. Eğer, bugünkü su tüketim hacmi aynı şekilde devam ederse, 2010 yılına gelindiğinde yıllık su talebi 35 milyar m3'e varacak ve bu durum daha çok tuzdan arındırma tesisi gerektirdiği gibi, yenilenrneyen yeraltı sularında daha derinlere inmeye yol açacaktır.”* 
Benzer sorunlara sahip körfez ülkeleri arasında ciddi bir koordinasyon ve işbirliği yoktur. Birçok ülkede bazı bakanlıklar suyla ve tarımsal konularla ilgilenirken, atık sular ve enerji farklı temsilciliklerin sorumluluğundadır.”" Farklı temsilcilikler arasındaki koordinasyon eksikliği, kaynakların yönetimi konusunda da sorunlar yaratmaktadır. Birçok ülke, gerekli kapasiteye sahip personel eksikliği ve yönetim sorunlar çekmektedir. Yöresel personelin iş konusundaki yetersizliğine rağmen, yeni personelin yetiştirilmesine öncelik verilmemekte ve iş genellikle yabanc danışmanlar tarafından idare edilmektedir. Körfez ülkelerinde ilgili bakanlıklar ve kurumlar su kaynaklarına ilişkin çalışmalara gereken önemi vermemektedirler. 

En önemli sorunlardan biri de körfez ülkelerinin etraflı bir su politikasına sahip olmamalarıdır. Tarımsal faaliyet için sağlanan sudan herhangi bir ücret alınmamaktadır. Genellikle deniz sularının tuzdan arındırmasıyla elde edilip kentlere verilen su, yüklü bir sübvansiyonla desteklenirken, tüketicilerden sadece ürünün onda biri maliyetine tekabül eden bir ücret tahsil edilmektedir. Tabii para almama ve düşük ücretlendirme, aşırı tüketime de yol açmaktadır.” 

Körfez ülkelerindeki su kaynakları, yüzey suları, yenilenebilir yeraltı suları, yenilenmeyen yeraltı suları ve tuzdan arındırılan deniz sularından oluşmaktadır. Bölgede atık suların kullanımı ise çok sınırlıdır. 


Tablo 18. Körfez Ülkelerinin Su Kaynakları 


| Kuveyt | 70 |1900-3500| oro | 182 400 | 80 240 83 
| Bahreyn 70 |1650-2050| 0.20 go 100 | 455 | 160 56 32 
İKatar 1 67 20002700 35 25 | 45 | 407 | 144 | 83 23 
İBAE 89 62 
|Umman| 71 10 
Yemen | 122 |1900-3500] 3500 | 135 | 1550 | 27 | 1200 9 6 


Kaynak: BAAC 1980, De jong 1989, Shahin 1989, Kohoury vd. 1986, Danish 1990, Mohamed 1986, Al Alawi ve Abdulrezzak 1994. 
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Yiizey sulari ve iklim 

Aşırı kurak bir iklime sahip körfez ülkelerinin benzer sosyal, ekonomik ve fizyografik özellikler taşıdığı görülmektedir. Bölgede doğal bitki örtüsü seyrek olup, toprak kırılgan koşullara sahiptir. Sahil şeridi ve belirli dağ etekleri hariç, bölge önemli oranda çöldür. İç kesimlerde uzun süren yazlar sıcak ve kurak geçerken, kışlar kısa ve soğuktur. Sahil şeridinde ise yazlar nemli olup, kışlar ılıman geçer. Bölge genelinde hidrometeorolojik parametreler büyük farklılıklar gösterir. Körfezin kuzey, merkez ve doğu kesimlerinde mevsimsel ısı -5 °C ile +46 °C kadar yükselmekte, bu oran sahil şeridi ve dağlık alanda 5 ile 35 °C arasında değişmektedir. İç kesimlerde 96 10 ile 96 30 arasında değişen nemlilik oranı, sahil şeridinde 96 Go ve 96 95 seviyelerine kadar yükselmektedir. 
Bölgede bulutlu geçen günler çok az olup keskin güneş ışınları yüksek oranda buharlaşmaya yol açmaktadır. Yıllık buharlaşma oranı sahil şeridinde 2500 mm? iken, iç kesimlerde 4500 mm'e kadar yükselmektedir." 

Genellikle düşük miktarda ve oldukça düzensiz yağmur alan körfez ülkeleri nehir ve göllerden yoksundur. Ortalama yağış oranı yıllık 70-130 mm3 civarındadır. Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan dağlık bölgede, Yemen ve Umman'ın güneyinde ise durum farklıdır; buralarda yağış oranı yıllık 500 mm'e ulaşmaktadır. Ancak ortalama yağış fazla anlam ifade etmemektedir; çünkü bölgedeki bazı yöreler, özellikle çöller bazen aylarca, hatta yıllarca hiç yağış almamaktadır. Bölgeye düşen yağış çoğunlukla Akdeniz ve Hindistan Yarımadası hava sirkülasyonu tarafından yönlendirilmektedir. Akdeniz'den gelen alçak hava basıncı körfezin kuzey ve doğu kesimlerinde, kasım ve nisan ayları arasında yağışlara yol açar. Suudi Arabistan'ın merkez ve güney kesimlerinde, Yemen ve Umman'da bazen ilkbahar yağışları olur. Hindistan Yarımadası musonları körfez bölgesini etkileyerek, Suudi Arabistan'ın güneyi, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve daha çok da Yemen'de yaz yağışlarının oluşmasına yol açar. Denize uzak bölgelerden ve kuzey kesimlerinde yağış oranı hızla düşer. Yağışlar genellikle sağanak ve kısa sürelidir.” 

Yağışların aralıklı ve yetersiz olmasından dolayı, yagmurun emilmeyerek toprak üstünde kalan kısmı, bütün körfez ülkelerinde az bir miktarda gerçekleşmektedir. Sadece Suudi Arabistan'ın güneybatısının bir bölümü, Birleşik Arap Emirlikleri'nin güneyi ve Umman'ın güney ve kuzey kesimleri yeterli yağış alabilmektedir. Suudi Arabistan'ın kuzey ve merkez kısmında, Kuveyt'in büyük bir kısmında, Bahreyn ve Katar'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kuzey kesiminde, yağmurun emilmeyerek toprak üstünde kalan kısmı hemen hemen yoktur. Körfez ülkelerinde ise yağışın bu kısmı, yıllık 6.8 milyar m3 olarak değerlendirilmektedir; ancak bu durum da yıllara göre değişiklikler gösterir. Bu yağışın da hemen hemen yarısı Suudi Arabistan'ın güneyine ve Yemen'e düşmektedir. (Suudi Arabistan'a 1,45 milyar m3, Yemen'e 2,1 milyar m3) Umman'a 918 milyon m3 yüzey suyu kalırken, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 150 milyon m3 düşer. Diğer ülkelere düşen yüzey akışı, dikkate alınmayacak kadar azdır.” Yüzey suları genellikle taşkın sulamada ve alüvyal akiferlerin doldurulmasında kullanılmaktadır. Taşkınları önlemek ve yeraltı sularını şarj etmek 
için, farklı büyüklüklerde, yaklaşık olarak Suudi Arabistan'da 193 
(toplam 475 milyon m? kapasiteli), Umman'da 1o ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde 5 baraj oluşturulmuştur.” 


Derin Akiferlerdeki Yeraltı Suları 


Körfez ülkelerindeki ana su kaynağı, derin tortul akiferlerde birikmiş, Arabian Shelf olarak bilinen, fosil halindeki, yenilenmeyen yeraltı sularıdır. Arabian Shelf oluşumları, Arap Yarımadası'nın üçte ikisini kaplar ve önemli miktarda su muhafaza ederler. 
Derin tortul akiferlerdeki bu yeraltı sularının binlerce yıldan kalma olduğu söylenir.” 

Su çalışmaları, Körfez bölgesinde birincil ve ikincil olarak sınıflandırılabilecek 20'den fazla yeraltı su akiferinin olduğunu 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göstermektedir. Akiferlerin sınıflandırılması, alan genişliği, yeraltı suyun hacim ve kalitesi ve gelişme potansiyeli temelinde yapılmaktadır. Kumtaşlı akiferler yanmadanın merkez ve kuzey parçasında yoğunluktayken, karbonatlı akiferler doğu bölümünde çoğunluktadırlar. Birincil akiferler Sak, Tabuk, Vacid, Minjur-Druma, Wasia-Biyad, Dammam, Umm-er-Raduma ve Neogene'dir. 
Bu akiferlerden sondan ikisi karbonatlıyken, diğerleri kumtaşlıdır. İkincil akiferler ise Aruma, Cauf, Khuff, Jilh, Sakaka, Yukarı Jurassic, Aşağı Cretaceous ve Buwaib'dir. Bu akiferler Suudi Arabistan'ın üçte ikisini kapsayıp bir kısmı Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Yemen, hatta Ürdün, Suriye ve Irak'a uzanır. Birincil akiferlerdeki geniş su birikintileri Suudi Arabistan ve onun kadar olmasa da diğer körfez ülkelerinin büyük bir güven bağladıkları kaynak durumundadır. Derin akiferlerdeki rezervler, çoğunluğu Suudi Arabistan'da olmak üzere (1919 milyar km3), 2175 milyar m? olarak değerlendirilmektedir. 
Bütün derin akiferlerdeki yıllık yeniden şarj ise çok sınırlı bir limit olan 2.7 milyar m?tür.”? 

Derin akiferlerdeki sular nicelik olarak çok ise de, nitelik olarak farklılıklar göstermekte ve iç kullanımda, bu sulardan ancak birkaç alanda faydalanılabilmektedir. Kumtaşlı akiferlerdeki yeraltı sularının genellikle daha tatlı ve az tuzlu olduğu gözlenmektedir. Bu akiferlerdeki tuzluluk oranı litre başına (toplam çözülmemiş tuzluluk-total dissolved solid) 300 ile 1.000 arasında değişmektedir.”” Bir bütün olarak ele alındığında yeraltı sularındaki çözülmemiş tuzluluk oranı 200'den 20.000 ppm'e kadar çıkmaktadır. Kaliteli kabul edilen su, Suudi Arabistan'daki Sak, Tabuk ve Vacid akiferleriyle Bahreyn ve Kuveyt'te yer alan Neogene akiferinde bulunmaktadır. Minjur, Wasia-Biyad, Dammam ve Ummer-Raduma akiferlerinden çıkarılan acı su (hafif tuzlu) zor ve yüksek derecede bir müdahale gerektirmektedir. Akifer derinliğine bağlı olarak suyun sıcaklığı 40 sntd ile 65 sntd arasında değişiklik göstermektedir. Öte yandan, bu derin akiferlerdeki sular kalsiyum 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ve magnezyum tuzlan, yiiksek diizeyde siilfat ve demir klorid, geniş oranda hidrojen sülfat ve karbondioksit gazları taşır. Bu akiferlerden alınan acılı sulardan Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bazı kesimlerinde, herhangi bir arıtmaya tabi tutulmaksızın tarımsal amaçlı olarak ve iç kullanımın bazı alanlarında faydalanılmaktadır. Körfez ülkelerinin diğerlerin- de acılı sular kullanılmadan önce soğutma ve kireç soda (lime soda), hidrojen sülfat ve karbondioksit gazlarından arındırma süreçlerinden geçirilir.” 

Su, doğudan körfeze doğru hareket ederken tuzluluk oranı artar, 3000 ppm'den 15.000 ppm'e kadar çıkar. Körfez ülkelerindeki başlıca akiferlerden Sak, Disi, Tabuk ve Vacid'in paleozoik çağ, Minjur, Druma, Biyad ve Wasia'nin mesozoik çağ, Ummer-Raduma ve Dammam'ın üçüncü zamana ait olduğu ileri sürülmektedir.” İzotop veriler Arabian Shelf'te yer alan tortul akiferlerdeki suların 15-35 bin yaşlarında olduğunu göstermektedir.” 

Körfez ülkelerindeki yeraltı suların önemli bir kesimi çekilebilir, ancak buralardaki suyun büyük bir kısmı yenilenmez, petrol gibi tükenen kaynaklardandır. Yeryüzüne pompalandiktan sonra yok olur gider. 


Ortak su kaynakları 


Körfez ülkelerinde bölgesel su kaynaklarının yönetimi önemli ve hassas bir konuyu oluşturmaktadır. Bölgede, çoğunlukla Suudi Arabistan ve diğer komşular tarafından paylaşılan drenaj havzalarından Hamadah ve Sirhan, Suudi Arabistan, Ürdün ve Irak; el-Batın, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Irak; Najran, Liyah ve Kulab, Suudi Arabistan ve Yemen; Burami, el-Ayn Suudi Arabistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında yer almaktadır. 
Bölgede kentsel kullanım ve tarımsal faaliyet için güvenilir kaynak durumunda olan bazı derin fosil akiferler ulusal sınırları aşmakta, bu durum ortak kaynaklarda işbirliği yapma sorununu da beraberinde getirmektedir. Ortak derin akiferler, Suudi Arabistan'ın 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önemli bir kesimini kaplayıp buradan diğer ülkelere uzanır. Dammam, Aruma ve Neogene Suudi Arabistan ve Kuveyt arasında; yine Dammam, Aruma, Umm-er-Raduma ve Wasia-Biyad, Suudi Arabistan, Irak, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman arasında; Vacid, Umm-er-Raduma ve Wasia-Biyad, Suudi Arabistan ve Yemen arasında; Sak ve Tabuk Suudi Arabistan, Suriye ve Ürdün arasında yer almaktadır. 

Suudi Arabistan'ın merkez ve kuzey kesimiyle Ürdün ve Suriye'nin altında kalan, derin Sak ve Tabuk akiferleri, bölgede geniş bir alanda sürdürülen tarımsal faaliyete ek olarak, birçok şehir ve köyün de suyunu karşılar. Suudi Arabistan'ın güneyi ve Yemen'in kuzey kesimi altında kalan Vacid akiferi suları Suudi Arabistan'da sulu tanm için kullanılırken, Yemen'de Sana bölgesindeki kentsel su temini için ana kaynak durumundadır. Wasia-Biyad akiferi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile ülkenin orta bölgesindeki tarımsal faaliyet ve birçok şehir ve köy için temel su sağlayıcısı durumundadır. Yine Orta Yemen'deki Sana bölgesi ve Umman'daki birçok köy Wasia akiferi sularından yararlanır. Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri sulama amaçlı projeler için Umm-er-Raduma akiferinden yararlanmaktadır. Suudi Arabistan'ın doğu kısmının önemli bir alanı kapsayıp Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Batı Umman'a uzanan Dammam akiferi sularından hem iç kullanımda, hem de tarımda yararlanılmaktadır. Neogene akiferi Suudi Arabistan'ın doğu kesimi, Kuveyt ve Bahreyn'de hem iç kullanımda, hem de tarımda kullanılmaktadır.” 

İster yeraltında, ister yerüstünde olsun, su hiçbir şekilde sınır tanımaz; mecrasında akar ve geçer. Petrol için de aynı şey geçerlidir. Ancak, farklı ülkeler arasındaki ortak sular, karşılıklı sorumluluk ve işbirliğini gerektirir. Irak, 1990'da Kuveyt'i işgal etmesinin önemli gerekçelerinden biri olarak Kuveyt'in ortak petrol rezervlerini aşırı pompalamasını gösteriyordu.” Daha fazla kaynak elde edebilmek için derinleştirilen her kuyu, “komşuya ait” 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olanın ihlali riskini artırır; dolayısıyla bir akiferin doğal yenilenme sınırının aşıldığı her pompalama eyleminde, pompalayicilar birbirlerinden “çalmaktadır.” 


Tablo 19. Üç Yüz Metre Üzerindeki Derin Yeraltı Suları Akiferleri 


Akifer Adı Rezerve Recharge | Su kalitesi 
(milyar m3) | (milyon m?) | (ppm) 

| Sak 280 310 | 300-1,500 | 
| Tabuk 205 455 200-3,500 | 
| Vacid 225 104 500-1,200 | 
| Minjur-Dhruma 180 80 1,100-20,000 | 
| Wasia-Biyad 590 480 | 900-10,000 | 
| Umm-er-Raduma | 190 406 | 2,500-15,000 | 

Dammam 45 200 2,600-6000 | 
| Khulf&Tuwail 30 132 3,800-6000 | 
| Aruma 85 80 1,600-2,000 


2,175 


400-5,000 
3,800-5,000 
3,700-4,000 


Kaynak: MA W 1984, Khoury vd. 1986; Edgell 1987; BAAC 1980; Lyod 1990; Abdulrazzak 1992; Al Alawi ve Abdulrazzak 1994. 
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TUZDAN ARINDIRMA VE 
ATIK SULARIN YENILENMESI 


TUZDAN ARINDIRMA 


Dünyadaki sınırsız nitelikteki tuzlu sulara bakıldığında, tuzdan arındırmanın su kıtlığına önemli bir teknolojik çözüm olabileceği düşünülebilir; ancak deniz ve okyanusların tuzlu sularını arındırmanın da çeşitli zorlukları vardır. Bunlardan en önemlisi, şiddetli su kıtlığı çeken, gelişmekte olan birçok ülkenin maddi zorluklar nedeniyle tuzdan arındırma olanaklarından yararlanamamasıdır. Bundan dolayı dünyadaki 7500 sudan arındırma tesisinin çoğu, ucuz petrol kaynaklarına sahip Körfez ülkelerinde bulunmaktadır.”” 

Tuzdan arındırma sistemiyle su ihtiyaçlarını karşılayabilenler, ucuz ve zengin petrol kaynaklarına sahip bu ülkelerdir. Suyu tuzdan arındırmanın petrolden daha ucuz olduğu bazı Ortadoğu ülkelerinde tuzdan arındırma ekonomik olarak geçerli bir yöntemdir. Genellikle Körfez ülkeleri için geçerli olan bu durum, İsrail, Ürdün, Suriye ve Mısır için ekonomik değildir.” 

Farklı amaçlar için kullanılan suyu temin etme konusunda, Körfez ülkelerinin çoğu deniz sularının arındırılmasına ve derinde- ki yeraltı sulannın çıkarılmasına güvenir. Deniz sularını tuzdan arındırarak kentsel ve endüstriyel su ihtiyacını karşılamak, kaliteli suyun olmadığı veya çok sınırlı olduğu hemen hemen bütün Körfez ülkelerinde başvurulan bir yoldur. Gelinen aşamada, tuzdan arındırma Körfez ülkeleri için en gerçekçi yöntem durumundadır.”? 

Elektrik üretimiyle bağlantılı tuzdan arındırma tesisini kuran ilk Körfez ülkesi Kuveyt'tir. Tuzdan arındırma işlemlerine başlanarak üretime geçilen 1957 yılından itibaren yılda 3.1 milyon m3 deniz suyu arıtılırken, 1987 yılında bu kapasite 184 milyon me ulaşmıştır. Suudi Arabistan'da ise ilk tuzdan arındırma tesisi Kuveyt'ten çok daha sonra, 1970'te kurulmuştur.“ 
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Tuzlu suyu tatlı suya çevirmede karşılaşılan en temel sorun, bu işe uygun, bol ve ucuz enerji sağlayabilmektir. Arıtma işleminde üç ayrı grup enerjiye başvurulur. İlk grupta yer alan enerji, suyun bir biçimde ısıtılmasına dayanan (termal enerjili) yöntemlerden oluşmakta, ikinci gruptakiler elektrik enerjisine dayanmaktadır; son grupta kalan enerji türleri ise, bu iki alışılmış enerji kaynağı dışında başvurulan yöntemlerdir. Arıtma süreci iki önemli aşamadan oluşur: Tuzlu suyun ısıtılarak buharlaştınlması ve yoğunlaştırılması ile zar gibi ince süzgeçlerden geçirilmesi (reverse osmosis). Bu iki aşamada da arıtma faaliyeti için büyük miktarda enerjiye ihtiyaç vardır. 


Termal Enerjili Yöntemler a) Düşük Basınçla Buharlaştırma (Multistage Flash Distillation-MSF) 1950'lerde geliştirilen bu yöntem, 1970'li yıllardan bu yana Körfez bölgesinde yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Sistem işletilirken, önce tuzlu su özel depolarda ısıtılır. Isıtılan suya uygulanan basınç azaltılır ve bu arada düşük basınç altındaki tuzlu su hızla kaynamaya başlayıp bir kesimi buharlaşır. Buharlaşan kısım ayrılırken sıcak tuzlu su farklı odalardan geçirilir, ancak her odada bir öncekine oranla daha düşük basınç uygulanır. Tuzlu suya düşük basınç uygulanan oda sayısı 5-6'dan 50’ye kadar çıkabilmektedir.“ 
Oda sayısını artırmak pahalı bir yatırım olmakla birlikte, fazla oda üretimin maliyetini düşürmektedir. RO (Reverse-osmois) ile karşılaştırıldığında MSF daha avantajlı olup, daha az teknik uzmanlık gerektirmekte ve daha iyi sonuç vermektedir. Üstelik bu yöntemle elde edilen ürün genellikle tuzluluk oranı açısından temiz olup TDS (total dissolved solids) 30 ppm'den düşüktür.“ 1991 yılında, bütün dünyada günde 15.582.000 m3 tuzlu su arındınlırken, bunun 7.774-522.000 m?ü sadece altı Körfez ülkesinde arındırılmaktadır. 
15.582.000 m?'ün 7.994.500 m?'ü (96 51,3) MSF ile, 5.080.200 
m?'ü de (96 32,6) RO ile arındınlmaktadır. Arındırılan suyun geri kalan 96 16,1'i diğer metotlarla elde edilmektedir.” 
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b) Damıtma Yöntemi (Multi-Effect Distillation-MED) 


MSF kadar yaygın olmayan bu damıtma yöntemi, düşük basınçla buharlaştırma yöntemine nazaran daha eskidir. Bu işlemde tuzlu su düşük basınç altında yatay buharlaşma borularına püskürtülür. Püskürtülen suyun buharlaşmasıyla meydana gelen tatlı su, borular aracılığıyla alınır. Bu yöntemle tuzdan arındırma daha az aşamada gerçekleştiğinden, daha az tesise ihtiyaç duyulmaktadır; ancak bugün bu yöntemle çalışan tesisler inşa edilmemektedir, dolayısıyla var olanlar eski yıllardan kalmadır. 


Elektrik Enerjili Yöntemler a) Buhar Sıkıştırma Yöntemi (Vapour Compression) 


Bu yöntemle, özel odalarda sıkıştırılan buharın çıkardığı ısı, tuzlu suyu ısıtıp buharlaşmasına yol açmaktadır. Burada sıkıştırma işlemi çoğunlukla mekanik sıkıştırıcılarla yapılmaktadır. 


b) Ters Geçişme Yöntemi (Reverse-Osmosis) 


Bu yöntemde, tuzlu su yüksek basınç altında özel olarak hazırlanmış plastik levhalardan geçirilir; bu levhalar tatlı suyu geçirip tuzlu suyu geçirmemektedirler. Bu işleme başlamadan önce genellikle tuzlu su bir ilk işlemden geçirilir. Bu yöntem Ortadoğu”da son yıllarda yaygınlaşmaktadır. 1970'lerden sonra uygulamaya konulan bu yöntem MSF'den sonra en yaygın olan yöntemlerden biridir. Daha çok acı suların —hatta atık suların bile— arındırılmasına elverişlidir; ancak 1980'den sonra deniz sularının arındırılması için de geliştirilmiştir. RO bağımsız olarak elektrik üretiminde de kullanılabilir. MSF ile karşılaştırıldığında daha küçük hacimli bir tesis gerektirir. En büyük dezavantajı kirlenmeye çok duyarlı olan pahalı zarlarıdır."* 

c) Dondurma Yöntemi (Freezing) 

Elektrik enerjisiyle çalışan bu yöntemle tuzlu su çeşitli aşamalarda dondurulur. Bu arada sudan elde edilen buz kristalleri tatlı suyla temizlenir ve daha sonra eritilip tatlı su elde edilir. 
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d) Elektrodiyaliz Yöntemi (Electrodialysis-lon Exchange) 

Bu yöntemle de tuzlu su içindeki iyonlar özel olarak hazırlanmış levhalar aracılığıyla ayrıştırılır. Tuzlu suya uygulanan elektrik enerjisi sayesinde, elektrik yüklü katyon ve anyonlar levhaların ayrı tarafına yönelir ve böylece tuzlu suyun ayrılmasına yol açar.“ 
Oteller gibi çok sınırlı ünitelerde kullanılan bu yönteme, daha çok tuzluluk derecesi az olan acı suların anndinlmasinda başvurulur.* 

Ucuz enerji üretimi için alternatif olarak görülen güneş enerjisi ve atom enerjisi üzerindeki çalışmalar istenen sonucu vermediğinden, tuzdan arındırma, şu anda tatlı su elde etmenin en pahalı yolu olarak görülmektedir. Bazı bilim adamları güneş enerjisini fosil yakıtlara alternatif olarak göstermektedirler. Kızıldeniz yakınında, Etiyopya'nın liman kenti Massawa'da, 500 kişiye tatlı su sağlayan güneş enerjisi ile işleyen bir tuzdan arındırma tesisi bulunur. Ancak su kıtlığı çeken birçok ülkede güneş enerjisinden faydalanmak olanaklı değildir.“ Arabistan Yarımadası, güneş enerjisi açısından son derece elverişli bir bölgedir, ancak uygulamadaki düşük verimlilik nedeniyle, günümüz koşullarında istenen sonuca ulaşmak mümkün olmamaktadir. Üstü cam örtülü özel depolarla tuzlu suyu güneş enerjisiyle buharlaştıran tesisler, uygulamada çok düşük bir verimle çalışmaktadır. Üstelik sonuç elde edebilmek için büyük harcamaların yapılmasını gerektiren bu yöntem, yeterince pratik ve ekonomik görünmemektedir. Bu nedenle, şu anda kısmen rastlanılan bu tesisler, ticari olmaktan ziyade bilimsel amaçlı kalmaktadır.* 

Kuşkusuz, deniz suyundaki tuzluluk oranı artıkkça arıtma maliyeti de fazlalaşmaktadır. Deniz suyunun tuzluluğu 5.000 ppm ile 35.000 ppm arasında değişir. Az tuzlu ve acı su olarak adlandırıhp tuzluluk oranları 1.500 ppm ile 5.000 ppm arasında bulunan suların tatlı suya çevrilme maliyeti düşüktür; bunun nedeni, acı sular için kurulan tuzdan arındırma tesislerinin genellikle daha küçük ve daha düşük maliyetli olmasıdır. Bu tesislerde günlük kapasite 20.000 m3’e kadar yükselebilmekteyken, deniz suyunu tuzdan arındıran tesislerin günlük kapasitesi 100.000 mü bulabilmektedir.5? 
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Geride bıraktığımız son yirmi yılda Körfez ülkelerinin tamamında tuzdan arındırma faaliyeti gittikçe artmış ve Körfez ülkeleri deniz suları ile acı yeraltı sularını anndirmada ve iç kullanımda dünya şampiyonluğuna yükselmiştir. Dünya çapında yılda 5.68 
milyar m3 deniz suyu arıtılırken, sadece Körfez ülkelerinin yedisin- de yılda 2.02 milyar m? deniz suyu arıtılmaktadır.” Özellikle sahil bölgelerinde yer alan şehirlerin kentsel ve endüstriyel su ihtiyacını karşılamak için tuzdan arındırılmış su ve buna ilave edilen az miktarda yeraltı suları kullanılmaktadır. Yeraltı suları genellikle tarımsal amaçlı projelerde değerlendirilir. 1990'da, Körfez bölgesindeki kentsel ve endüstriyel su ihtiyacının 96 60'ı tuzdan arındırılmış sudan sağlanmaktaydı."” Körfez ülkelerinde tuzdan arındırma üretim kapasitesi açısından, Suudi Arabistan % 51 ile ilk sırada yer alırken, onu Birleşik Arap Emirlikleri 96 22, Kuveyt 96 15, Katar 96 5, Bahreyn 96 4, Umman % 2 ve Yemen % 1 ile izler.” 

1992'de Körfez ülkelerinde faaliyette olan 45 adet tuzdan arındırma tesisinin 23'ü Suudi Arabistan'da, 8'i Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 6'sı Kuveyt'te, şü Bahreyn'de, 2'si Umman'da, 2'si Katarda ve Ti Yemen'de kuruluydu. Suudi Arabistan'daki 23 tesisin 17'si Kızıldeniz sahilinde, 6'sı da Körfez'de yerleştirilmiştir.* Bölgede tuzdan arındırılarak üretilen su miktarı, günlük 2.16 milyon m3'tür. Sadece Suudi Arabistan'daki el-Cubeyl tesisinin günlük su üretim kapasitesi 1 milyon m3'tür. El-Cubeyl-Riyad boru hattı 1,5 m çapı (60 inç), 446 km uzunluğu ve 690 m'lik difrensiyel başlığıyla dünyanın en geniş tuzdan arındırma boru hattı sistemidir.” 

Tuzdan arındırma tesisleri Karayip denizinde bulunan kurak adalarla, Avusturya ve İspanya gibi ülkelerde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde de, özellikle Kaliforniya civarında ve Florida eyaletinde tuzlu suyu arıtma tesisleri bulunmaktadır. Son dönemde Kaliforniya'da yaşanan kuraklık ve su kıtlığı, deniz sularını tatlı suya dönüştürme çabalarını hızlandırmıştır. 1992'de Santa Barbara'da ülkenin en büyük tuzdan arındırma tesisi hizmete sokulmugtur.5 
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Körfez ülkelerindeki tuzdan arındırma tesislerinin çok önemli bir bölümü 1975-1985 yılları arasında inşa edilmiştir; dolayısıyla 2000'li yılların başlarında itibaren bu tesislerin çoğu eskimiş sayılır. Bu eskimiş tesislerin yenilenmesi için yapılması gereken yatırım 20 milyar dolar olarak değerlendirilmektedir. 


Tablo 20. K. Ülkelerinde Tuzdan Arındırma Tesisleri ve Farklı Yöntemlere Göre Dağılım 


Ülkeler Ünite | Kapasite | Farkh yóntemlere göre dağılım 


sayısı |(1,ooo m?)| MSF | RO | ED | VC MEDİ 
Suudi 874 2,98 80.7 |16.2| 2.6 | 05) - | 
Arabistan 
İKuveyt 279 109 95.5 | 1.8 | 0.55] 1.6 | 0.25 | 
İBAE 99 1.02 983 İl o. | 05] - - | 
|Katar 47 310 97.9 | - - | 0.7 | 09 | 
İBahreyn 143 260 56.7 |37.2 | 49 | 0.8 | 0.4 | İUmman 41 100 911 | 1.9 | o9 | 17] - | 
Toplam 1.483 5.76 86.7 | 10.7 | 1.8 | 0.65 | 0.15 


Kaynak: Akkad 1990, Murakami 1995. MSF=multi-stage flash. RO=reverse osmois. ED= electrodialysis. VC=Vapour compression. MED=multi effect distillation. 


Su Kalitesi 


Başta sahil şeridindekiler olmak üzere, Körfez ülkelerinin çoğunda yeraltı sularının kalitesi gittikçe kötüleşmektedir. Yeraltı suları akiferlerinden pompalanan suyun doğal bir tarzda yeniden şarjlanmayı aşması, genellikle sahil şeridine yakın yerlerde, ileri derecede tuzlu suyun akiferlere sızmasına yol açmaktadır. Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'da, birçok su kuyusu, deniz suyunun sızmasından dolayı terk edilmiştir. Suudi Arabistan'ın doğu kesimi ve Bahreyn'de, yüksek derecede pompalama, akiferler arasındaki dinamik dengenin bozulmasına ve düşük kalitedeki suyun bir akiferden diğerine sızmasına yol açmıştır. Düşük kaliteli suyla aşırı sulama, kontrolsüz kullanılan gübreler ve böcek ilaçları, büyük hacimli tuzlu drenaj suyu üreterek derin olmayan akiferlerdeki kirliliği yükseltmiştir. Sahil şeritlerinde yer alan kentlerin atık suları denize, iç kesimlerinki ise alüvyal kanallara boşalmaktadır. Kanalizasyonun olmadığı yerlerdeki yüksek su tüketimi ve lağım şebekelerindeki su sızıntıları Riyad, Cidde, Mekke, Katif, Kuveyt, Doha ve Dubai gibi merkezlerde binalann temeline zarar vererek insan sağlığını tehlikeye sokmaktadır.” 

Şu anda Körfez ülkelerinde yürürlükte olan yeraltı suları kanunu, kuyu kazımasını bir düzene bağlamakta, ancak kuyu bir kez delindikten sonra, toprak sahibine sınırsız kazıma hakla tanımakta; komşulara, akifere veya çevreye verilecek zarar herhangi bir yaptırıma tabi tutulmamaktadır. 


Atık Suların Yenilenmesi 


Körfez ülkelerinde tesisler, hızlı kentleşme ve aşırı su tüketimiyle meydana gelen atık suları temizleme kapasitesinden yoksundur. Büyük kentlerden boşalan atık sular, derin olmayan alüvyal akiferleri ve sahil şeridini kirleterek, kentsel su seviyesinin yükselmesine yol açar. Bölgedeki atık su tesisleri, sadece iç kullammda tüketilen suyun 96 40’1n1 arıtabilecek kapasiteyle sahiptir. 
Bütün bölgede yenilenen atık sular toplam su ihtiyacının 96 2'si veya kentsel ve endüstriyel talebin 96 14'ünü karşılamaktadır. Islah edilmiş atık sular Suudi Arabistan'da yenilmeyen ürünlerin yetiştirilmesinde, peyzaj sulaması ve endüstriyel soğutmada kullanılır. Islah edilmiş atık sular Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'da belediyelere ait peyzaj alanlarının, Katar'da hayvansal besinlerin sulanmasında kullanılır.” 


Su Talebi 


Son yıllarda Körfez ülkelerinde meydana gelen kalkınma, nüfustaki hızlı artış ve hayat standartlarının önemli oranda yükselişi, artan su talebi ile var olan sınırlı kaynaklar arasında bir dengesizliğe yol açmıştır. Özellikle son on yılda, birçok Körfez ülkesinde kentsel ve endüstriyel su talebi yıllık 96 20 ile % 30 arasında artış göstermiştir. Buna paralel olarak, tanmsal alanda kullanılan suda da büyük bir artış meydana gelmiş, kentsel ve endüstriyel kullanım için ihtiyaç duyulan su, genellikle deniz suyunun arıtılması ve buna ek olarak sınırlı oranda yeraltı suları ile sağlanırken, tanmsal alandaki ihtiyaç da derin akiferlerden çekilen sularla giderilmiştir. Suudi Arabistan'da son 15 yılda hükümet tarafından teşvik edilen tanm politikalan, suya olan talebi önemli oranda yükseltmiş, derin akiferlerdeki su seviyesinin düşüşüne yol açmıştır. Gıda üretiminde kendine yeterliliği esas alan hükümet politikalan, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde tarımsal kullanıma tahsis edilen su miktarını hızla yükseltmiştir. Hükümetlerin özendirmesi ve sübvansiyonla destek, tarım alanlarının genişletilmesine yol açmıştır.”? 


Tablo 21. 2000 ve zoro Yillan İçin Talep Edilen Su (milyon m? olarak) 


Nüfus üstri Tarım Toplam talep 
Ülkeler (Milyon) 
2000 | 2010 2010 | 2000 2010 | 
s. 15.553 |19.315 217 | 23411] 253 | 
Arabistan .. 
Kuveyt | 1.511 | 1.710 ızı | 640 | 771 | 
| Bahreyn 0.645 | 0.981 135 | 285 | 315 | 
[Katar — | 0.425 | 0.525 204 | 334 | 388 | 
İBAE 1.922 | 2.104 1.545 | 2,232 2.456 | 
| Umman 1.826 | 2.262 1.403 | 1.417 | 1.585 | 


4 | 3,61 | 4572 | 


Toplam |39.641/50.347 5.064 (6.435 |26.556|29.108 |31.629 | 35.395 


Kaynak: Al Alawi and Abdulrazzak, 1994. 
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KÖRFEZ ÜLKELERİNDE SUYUN KULLANIMI 


SUUDİ ARABİSTAN 


Su ihtiyacını çeşitli sektörlerden sağlayan Suudi Arabistan'da 1990 yılında farklı sektörlerdeki dağılım şöyledir: Deniz sularının arıtılmasından 795 milyon m3, yüzey sulardan 900 milyon m3, yüzey alüvyal akiferlerden 950 milyon m3, yenilenmeyen derin akiferlerden 430 milyar m3 ve ıslah edilen atık sulardan 110 
milyon m3. Yine 1990 yılında, iç su tüketiminin yaklaşık % 50'si, sahil bölgelerindeki su arıtma tesislerinden sağlanmaktadır. Sahil bölgelerinden arıtılan deniz suları borularla Riyad, Mekke, Medine, Yanbo, Dammam, Kobar, Tayf ve Ahba şehirlerine aktarılmak- ta ve böylece bu şehirlerdeki artan su ihtiyacı karşılanmaktadır."* 

Özellikle yüzey ve derin akiferlerdeki yeraltı suları tarımsal amaçlı projelerde kullanılmaktadır. Sulamadaki bir diğer önemli kaynak da derin tortul oluşumlardaki yenilenmeyen yeraltı sularıdır. Sak ve Tabuk akiferleri, Suudi Arabistan'ın kuzeyinde ve merkezinde, geniş bir çevrede iç su tüketimi ve tarımsal su ihtiyacını karşılamaktadır. Kasım ve Tabuk bölgesinde 16.500'den fazla kuyu bulunmaktadır. Sak ve Tabuk akiferlerinden pompalanan su ile yaklaşık 40.400 hektarlık bir alan sulanmaktadir. Buradan çekilen yeraltı suyu yıllık 3.200 milyon m3 dolayındadır. Dammam, Umm-er-Raduma ve Neogene akiferleri, ülkenin doğu kısmında- ki el-Hassa ve Katif yörelerindeki tanmsal faaliyetler için ana su kaynaklarıdır. Buralarda sulanan alan 14.000 hektar civarındadır. 
Ayrıca Neogene akiferi Suudi Arabistan'ın doğu illerine bağlı birçok köy için birincil su kaynağını oluşturur.”" 

Suudi Arabistan'da, 1980 yılında 500 milyon m3 olan iç su talebi, kentsel genişleme, yaşam standartlarının yükselişi ve aşırı tüketim yüzünden, 1990 yılına gelindiğinde 1,7 milyar m?'e yükselmiştir. Bu talebin 2000 yılında 2,9 milyar m3’e, 2010 yılında da 3.6 milyar m3'e çıkacağı tahmin edilmektedir. Suudi Arabistan'da 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suyun en çok tüketildiği alan tarım sektördür. 1980-1990 yılları sürecinde bu alandaki su tüketimi 1,86 milyar m3'ten 14,6 milyar m?e yükselmiştir. Bu talebin 2010 yılında 21,7 milyar m3’e çıkması beklenmektedir. Tarımsal amaçlı kullanım için yeraltından çekilen suyun 2000 yılında 20,31 milyar m3, 2010 yılında ise 22,2 milyar m'e çıkacağı tahmin edilmektedir. ® 


Kuveyt 


Kurak bir iklime sahip Kuveyt'te yazlar hazirandan eylüle kadar çok sıcak geçer. Yazın belirli dönemlerinde aşırı nemlenme- nin de meydana geldiği ülkede, günlük sıcaklık 45 °C’ye kadar yükselir. Yıllık ortalama yağış 115 mm3 civarındadır. Şimdiye kadar kaydedilen en düşük yağış 1960'ta 30 mm3, 1954'te 360 mm» olarak kaydedilmiştir. Yağışın yaklaşık 96 75'i kasım ve şubat ayları arasında gerçekleşir. Ülkede nehirler ve tatlı su akiferleri bulunmamaktadır. 1925-1950 yılları arasında Kuveyt, tatlı suyu Irak'tan, ülkenin 100 kın kuzeybatısında yer alan Sattü'l-Arap'tan mavnayla ithal etmekteydi. Irak'tan ithal edilen suya ek olarak kuyulardan çıkanlan suyla ihtiyaç karşılanmaktaydı, ancak 1950'lerde, petrol sanayiinde meydana gelen hızlı gelişmeler, Kuveyt'i daha yoğun oranda kuyular kazmaya ve deniz suyunu antmaya yöneltti.“ 

Kuveyt'te su ihtiyacı büyük oranda deniz sularının antılmasıyla karşılanır. Yüzey suları yok denecek kadar az olan Kuveyt, ileri bir kentsel seviyeye ulaşmasına rağmen, belirli zorluklarla da olsa deniz suyunu antarak bu ihtiyacını karşılayabilmektedir. 
Farklı amaçlar için çift kalitede su arıtma sistemine sahip ülkede yüksek kaliteli su içme amaçlı olarak kullanılırken, ikinci kalitedeki tuzlu sular tuvalet rezervlerinde kullanılmaktadır.“ 

Kuveyt'te, arıtılan deniz sularına ek olarak yeraltı suları ve atık suya başvurulur. Yıllık su ihtiyacının 240 milyon m?ü deniz 
sularının arıtılmasından, 80 milyon m?'ü yeraltı sularından ve 83 
milyon m3'ü atık sulardan elde edilir. Arıtılmış deniz suları, Kuveyt ve Dammam akiferlerinden sağlanan bir miktar yeraltı suyuy- 


ORTADOĞU'DA Su 177 


la karıştırılarak endüstrideki ve iç tüketimdeki ihtiyaç karşılanır. 
VVasia-Biyad, Aruma ve Umm-er-Raduma oluşumları (yeraltı akiferleri) Kuveyt'in altında da yer almalarına rağmen, yüksek derecede tuz içerirler. Ülkedeki yeraltı suları, kuzey bölgesindeki birkaç bölge hariç, genellikle düşük kalitededir. Daha kaliteli olan Neogene akiferinden sağlanan su, iç tüketim amacıyla kullanilmaktadır. Kuzeyden doğuya doğru gidildikçe tuzluluk oranı artar.“ Nitelik açısından tuzlu sayılan ülkedeki suların, litre başına çözülmemiş tuzluluk oranı şöyledir: 


- Yeraltı sular (derin olmayan): 1.000-2.000 mg/l 

- Acı yeraltı suları: 2.000-8.000 mg/l 

- Deniz suları: 45.000 mg/l 

- MSF tuzdan arındırma tesislerinden üretilen sular: 25-50 mg/l 

- Islah edilmiş atık sular: 2.500 mg/l 

- Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarına göre içilebilir sular için maksimum düzeydeki tuzluluk oranı, litre başına 1.000 mg TDS'dir (total dissolved solid) “7 


Kuveyt'teki toplam su talebi, sulama suyu da dahil olmak üzere son on yılda 186 milyon m?ten 383 milyon m?e yükselmiştir. Bu talebin 2000 yılında 640 milyon m?'e, 210 yılında da 771 
milyon m?'e varacağı hesaplanmaktadir.'^? 


Bahreyn 


Bahreyn adası için ihtiyaç duyulan su genellikle yeraltı kaynaklarına ek olarak arıtılmış deniz suyu ve sınırlı oranda artık sulardan sağlanır. Dammam, Rus ve Umm-er-Raduma akiferlerinden elde edilen suyla, büyük ölçüde endüstri, tarım ve iç tüketim için gerekli olan su ihtiyacı karşılanır. 1990 yılında 228 milyon m?e yükselen su ihtiyacının 56 milyon m?'ü deniz sularının arıtılmasindan, 82 milyon m?'ü ıslah edilen atık sulardan ve geri kalanı da yeraltı su rezervlerinden elde edilmekteydi. Tarımsal amaçlı 


178 ARAP-İSRAİL ANLAŞMAZLIĞINDA VE KÖRFEZ ÜLKELERİNDE SU SORUNU 


su tüketimi 1984 yılında 92 milyon m3 iken, 1990 yılında 160 
milyon m?'e yükselmiştir. 1980 yılında 138 milyon m3 olan yıllık toplam su talebi, 1990'da 216 milyon m?'e çıkmıştır. Bu talebin 
2000 yılında 250 milyon m3, 2010 yılında 315 milyon m3'e varacağı hesaplanmaktadır. Ülkedeki su talebinin önemli bir kesiminin sağlandığı Dammam oluşumu, tuzluluk bakımından diğer akiferlere nazaran üstün kaliteye sahiptir.”? 


Katar 


Katar su ihtiyacını alüvyal akiferlerdeki yüzey sularından, Dammam ve Umm-er-Raduma (144 milyon m?) akiferinden ve arıtulan deniz sularından (83 milyon m3) karşılar. 1980-1990 yıllan arasında Katar'ın su ihtiyacı 128 milyon m?'den 194 milyon m?e, endüstriyel ve iç su tüketimi şo milyon m3'den 85 milyon m?e yükselmiştir. Katar 1983 yılından bu yana atık suları degerlendirmektedir.”” Ülkede 1990 yılında 109 milyon m3 olan tarımsal su ihtiyacının 2000 yılında 185 milyon m3'e ulaşması, toplam su ihtiyacının ise 2010 yılında 388 milyon m3'yi bulması beklenmektedir.” 


Birleşik Arap Emirlikleri 


BAE'deki su ihtiyacı yüzey sularından (75 milyon m3), arıtılan deniz sularından (342 milyon m3), ıslah edilen artık sulardan 
(62 milyon m3) ve ağırlıklı olarak derin olmayan yeraltı akiferlerinden sağlanmaktadır. İç tüketimde kullanılan su, deniz suyunun arıtılmasıyla ve derin olmayan akiferlerden pompalanan suyla karşılanır. Ülkede endüstriyel ve iç tüketim için harcanan su 
1980 yılında 229 milyon m3 iken, 1990 yılında 540 milyon m?'e 
yükselmiştir. 1990 yılında 30 500 hektarın sulanması ve peyzaj için kullanılan derin olmayan akifer suları 900 milyon m?'tür. 
Son on yıldaki su talebi, 789 milyon m?ten 1.49 milyar m?'e çıkmıştır. Bu yükselişte hükümetin tarımsal aktiviteyi teşvik edip finans desteği vermesi ve kentlerdeki peyzaj alanlarının genişletilmesinin önemli bir etkisi vardır. 1990'da 950 milyon m3 olan tarımsal su ihtiyaanin 2000 yılında 1.4 milyar m?'e, 2010 yılında 1.55 milyar m'e; toplam su ihtiyaanin ise 2000 yılında 2.23 milyar m3’e, 2010 yılında 2.45 milyar m3’e çıkacağı hesaplanmaktadir Ülkede 29,3 milyon m?e sahip 150 kaynak bulunmakta ve bunların 47 tanesi sulama amaçlı projeler için kullanılmaktadır.” 


Umman 


Umman'daki su ihtiyacı taşkın suların yönlendirilmesi 
(275 milyon m3), ilkbahar akıntıları (375 milyon m3), deniz sularının arıtılması (32 milyon m3), Neogene, Dammam ve Umm-er-Raduma gibi derin olmayan alüvyal akiferler (645 milyon m3) ve ıslah edilen artık sulardan (10,5 milyon m3) sağlanır. 199o yılında ülkedeki ekili alan 55.000 hektar civarındaydı ve tarımdaki sulama geleneksel yöntemlerle yapılmaktaydı. Çeşitli amaçlı su kullanımı 1980'de 665 milyon m3 iken, 1990'da 1,24 milyar m3'e yükselmiştir.7* 1980'de 650 milyon m3 olan tarımsal amaçlı su tüketimi, 1990'da 1,15 milyar m3'e ulaşmıştır. Tarımsal amaçlı su talebinin 
2000 yılında 1,27 milyar m?'e, 2010 yılında da 1.40 milyar m?'e 
çıkması beklenmektedir. Aynı şekilde toplam su ihtiyacının 2000 
yılında 1,42 milyar m3’e, 2010 yılında da 1,59 milyar m3'e ulaşacağı tahmin edilmektedir.” 


Yemen 

Yemen Cumhuriyeti'nin su ihtiyacı yüzey suları (1,45 milyar m3), yeraltı suları (1,7 milyar m3) ve sınırlı oranda arındırılan deniz suyuyla (9 milyon m3) karşılanır. Ülkenin iç ve endüstriyel su ihtiyacı büyük oranda Vacid, Wasia, Umm-er-Raduma, Arınan ve Kulan gibi derin akiferlerle ve derin olmayan yeraltı alüvyal sularla karşılanır. Diğer Körfez ülkelerine nazaran iç kullanım ve endüstriyel kullanım nispetten azdır. Yemen'de, 1980'de 98 milyon m? olan tüketim, 1990'da 216 milyon m?'e yükselmiştir. Bu talebin 
2000 yılında 360 milyon m3, 2010 yılında da 640 milyon m?'e çıkması beklenmektedir. Buna rağmen, modem pompalama teknolojisinden de yararlanmayla, tarımsal su kullanımı 10 yıllık zaman zarfında (1980-1990) 1,6 milyar m?ten, 2,5 milyar m?e ulaşmıştır. 
Bugünkü artışla Yemen'in tarımsal su talebinin 2000 yılında 3,2 milyar mə, 2010 yılında 4 milyar m3’e varması beklenmektedir.” 


ARZ VE TALEP DENGESİZLİĞİ 


1990 yılında bütün Körfez ülkeleri için talep edilen su 22,5 
milyar m?'tür. Suyun farklı sektörlere göre tüketimi şöyledir: 96 
86 tarım, 96 12 beldeler, 96 2 endüstri. Yine 1990 yılında zirai 
sulama için tüketilen su 19,5 milyar m?'tür. Bu oran içinde, tüketim payı en yüksek olan ülke Suudi Arabistan'dır. Tarımsal su ihtiyacının 2000 yılında 26,57 milyar m3’e, 2010 yılında 29,11 milyar m?'e yükselmesi tahmin edilmektedir. Aynı şekilde Körfez ülkelerinin toplam su ihtiyacının 2000 yılında 31,6 milyar m3, 2010 
yılında 35,4 milyar m3; yenilenebilir su kaynaklarının ise 2000 
yılında 6,71 milyar m?” 2010 yılında 7,16 milyar m? olması düşünülmektedir. Bu veriler 31,63 milyar m3 ve 35,6 milyar m3 rakamlarıyla karşılaştırıldığında, ortada çok büyük bir su açığının 
olacağı göze çarpmaktadır. 2000 yılı için 24,91 milyar m3 ve 2010 
yılı için de 28,23 milyar m3 olacak olan su açığının, önemli oranda yeraltındaki derin akiferlerden sağlanması gerekecektir. 2010 
yılına gelindiğinde, toplam rezervuarları 2175 milyar m3 olarak değerlendirilen yeraltındaki derin akiferlerden 550 milyar m3 
çekilmiş olacak ve böylece bu akiferlerdeki sularda da % 25 
oranında bir düşüş meydana gelecektir.” 

Körfez ülkelerindeki büyük şehirlerde, fert başına günlük su tüketimi 400-600 litre arasındadır. Gelecekte ihtiyacın 96 10-15 artacağı tahmin edilmektedir.” 1990 yılında Körfez ülkelerinde 
2,82 milyar m3 olan endüstriyel ve iç su tüketiminin ise 2000 
yılında 4,7 milyar m3'ü bulması beklenmektedir. 

Gelinen aşamada, Körfez'in doğusunda yer alan Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın bazı kesimlerinde önemli su kıtlıklarının meydana gelmesi beklenmektedir. Bu bölgelerde yer alan derin akiferlerdeki yeraltı suları da, genellikle yüksek derecede tuzlu olmalarından dolayı iç kullanım için elverişli değildir. Su tüketiminin aynı hızla sürmesi durumunda bölgedeki ülkelerin en azından 30 milyar dolar harcayarak yeni su arıtması tesisleri inşa etmeleri gerekecektir. Yeni tesislerin inşası için yapılması gereken yatırımlar, özellikle petrol gelirinden yoksun ülkeler için ağır bir yük olacaktır.”? Kurulması önerilen birçok arındırma tesisi, bütçe açıkları nedeniyle ertelenmek durumunda kalınmıştır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


ULUSLARARASI NEHİRLERİN 
KULLANIMINDA BAŞVURULAN 
YASAL GÖRÜŞLER, TEORİLER VE 
ANTLAŞMA ÖRNEKLERİ 


YASAL GÖRÜŞLER 


lararası hukukun ana öğesi, zorlayıcı bir güç ve çatışmaya 

başvurmadan, yasal yollarla su kaynaklarının adil tahsisine dayanmaktadır. Ancak uluslararası hukuk, kıyıdaş ülkelerin su haklarına ilişkin farklı talep ve şikâyetlerinde, suların regüle edilmesi ve üzerlerine düşen sorumluluklar konusunda uluslararası hukuk normlarını esas almalarıyla işlerlik kazanabilir. 

Uluslararası nehirler, drenaj havzalarının iki veya daha fazla devlet tarafından paylaşıldığı veya aralarında sınır oluşturduğu nehirlerdir^ Uluslararası suyollarının taşımacılık dışı kullanımı üzerinde çalışmalar yapan uluslararası hukuk komisyonu, uluslararası nehirlere farklı tanımlamalar getirmektedir. ILC tarafından kabul edilen konsept, “international water course”tur (uluslararası suyolu). Suyolu sistemi, hidrografik bileşenleri açısından nehirler, göller, kanallar, buzul gölleri, yeraltı sularında, fiziksel ilişkiler açısından bir bütün oluşturan ve bir parçadaki su kullanımının diğer parçadaki su kullanımını etkilediği sistemdir. 

Birleşmiş Milletler Doğal Kaynaklar Komisyonu ve Uluslararası Nehirler Kütüğü kayıtlarına göre, 200'den fazla uluslararası nehir bulunmaktadır.» Doğu Avrupa'daki değişiklikler ve eski SSCB'nin dağılmasından önce, iki veya daha fazla ülke arasındaki ortak nehir ve göl havzaları sayısı 214'tü.* Ancak bunlardan sadece 110 tanesinin havzası yeterince geniş ve kalkınma-geliştirme 


U luslararası nehirlerin kullanımı veya paylaşımında, ulus- 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için elverişlidir. Kuzey ve Güney Amerika'da 43, Avrupa'da 20, Afrika'da 27 ve Asya'da 50 uluslararası nehir bulunmaktadır. En önemli nehir ve yeraltı su havzaları, genellikle farklı amaçlar gözetilerek çizilmiş olan politik sınırlar dışında kalır. 

1958 yılında Centre for Natural Resources, Energy and Transport (CNRET-Doğal Kaynaklar Enerji ve Ulaşım Merkezi) tarafından yayınlanan raporda -ki uluslararası nehir ve göl havzaları üzerinde yapılan ilk çalışmadır— bütün dünyada 166 uluslararası nehir olduğu belirtilmekteydi; 1978 yılında yayınlanan raporda ise, uluslararası nehirlere göl havzaları da eklenmişti. Bu yayında uluslararası nehir ve göl havzası 214 olarak belirtilip, bir önceki değerlendirmenin % 29 üzerinde bir sayı verilmişti. Yapılan çalışmada yağmur, kar, yeraltı akışı ve buzulların erimesiyle beslenip okyanus, kapalı içdeniz ve göllere ulaşan nehirler (kollarından ayrı olarak) esas alınmaktaydı.” CNRET”in 1978 raporuna göre nehir ve göllerin bölgelere göre dağılımı şöyleydi: 


Tablo 22. Göl ve Nehirlerin Dağılımı 


Bölge Sayı 
Afrika 3 | 
Asya 40 | 
Avrupa 48 | 
| 


Kuzey ve Orta Amerika 33 


Giiney Amerika 36 


Kaynak: BISWAS, Asit K., “ Manegment of international Water Resources: Some Recent Developments” in International Waters ofthe Middle East, Edited by: Asit K. Biswas, s.189 


Ancak, CNRET'in yapmış olduğu çalışmanın masaüstü bir çalışma olup haritalara dayandığını belirtmek gerekir. Bire bir havza ve nehirler üzerinde çalışma yapılmamış, genellikle 1:15.000.000 ya da daha küçük haritalar esas alınmıştır. 1978'den bu yana birçok yeni ülkenin kurulup Sovyetler Birliği'nin de dağılması göz önünde 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bulunduruldugunda, uluslararası nehir ve göl havzaları sayısının 214'ün çok üzerinde olduğu ortaya çıkmaktadır.” Bu sayının çok düşük olduğuna ilişkin en iyi örnek Hindistan ile Bangladeş arasındaki uluslararası nehirlerdir. Birleşmiş Milletler raporunda, sadece bu iki ülke arasındaki bir mega havzadan, Ganj-Brahmaptura’dan (kaldı ki sadece Hindistan ile Bangladeş arasında değil, aynı zamanda Çin, Nepal ve Butan arasında da paylaşılmaktadır) söz edilmektedir. 
Oysa Hindistan ile Bangladeş arasında süregelen ortak nehirler komisyonu toplantılannın birinde, Bangladeş iki ülke arasında ortak olan 140'ın üzerinde su sistemine adını vermiştir.” 

1977 yılında, Mar del Plata’da (Arjantin), Birleşmiş Milletler tarafından gerçekleştirilen konferansta “ortak kullanılan su kaynaklarının idaresi ve geliştirilmesinde ulusal politikalar, su kaynaklarını paylaşan diğer devletlerin de haklarını dikkate alrnalı, bu kaynaklardan adilce yararlanma ekseninde işbirliği ve dayanışma geliştirilmelidir”? denilmektedir. 

Uluslararası nehirlerin yönetiminde karşılaşılan başlıca problem, nehre kıyıdaş ülkelerin egemenlik anlayışlarından kaynaklanmaktadır. Nehir havzasındaki işbirliği, bir anlamda devletin kaynaklarına yönelik olarak ilan ettiği egemenliğine “meydan okumayı” beraberinde getirir. Oysa işbirliğini seçen ve su kaynaklarını paylaşan devletler, diğer kıyıdaş ülkelerin kendi ekonomik ve politik zararını tanzim etmede gönüllü olduklarını hissetmelidirler. 

Devletlerin su kaynaklarına ilişkin egemenlik ilkelerini belirleyen yasalar, uzun bir sürece bağlı olarak, yavaş yavaş oluşagelmişlerdir. 


Mutlak Toprak Egemenliği Teorisi 
(Harmon Doctrine-Absolute Territorial Sovereignty View): 

Bu teoriye göre, bir devlet kendi toprakları üzerinde akan suları, diğer ülkelere vereceği zarar ve etkileri dikkate almaksızın, istediği şekilde kullanabilir. Karasal egemenlik teorisi olarak da adlandinlan" mutlak toprak egemenliği teorisi, yukarı kıyıdaş ülke veya ülkelerin kendi sınırları dahilinde, aşağı kıyıdaş ülke veya ülkelerin gerçekliğini göz ardı ederek, özgürce sudan yararlanma yetkisi tanır.” Bu teori ilk defa 1895'te ABD Başsavcısı Harmon tarafından, ABD ile Meksika arasında sınır nehri olup önemli kollan ABD üzerinden akan Rio Grande'nin sularından yararlanma söz konusu olduğunda dile getirilmiştir.” ABD'nin 1894-1895 yılları arasında Yukarı Rio Grande suları üzerinde sulama kanalları oluşturup nehrin yatağında bazı saptırmalara gitmesi ABD ile Meksika'yı karşı karşıya getirmiş, Meksika Büyükelçisi Romero, 
21 Ekim 1895'te ABD Dışişleri Bakanı Richard Olmey'e ilettiği bir 
nota ile durumu protesto etmiştir. Verilen nota üzerine, ABD dışişleri bakanı, meseleyi Başsavcı Judson Harmon'a havale ederek, hukuki açıdan düşüncesini sormuştur. Dışişleri bakanı, Harmon'dan şu soruya cevap vermesini istemiştir: “Rio Grande Nehrinin ABD ülkesinde kalan kesiminde girişilen faydalanma eylemleri, milletlerarası hukuka aykırı mıdır? Meksika'nın bu eylemden dolayı tazminat isteğinde bulunma hakkı var mıdır?” 

ABD Başsavcısı Harmon, 12 Aralık 1895'te verdiği beyanda şöyle demektedir: 


Milletlerarası hukuk kuralları, ABD'ye Rio Grande Nehri'nin kendi ülkesi içinde kalan kesimindeki sulardan faydalanma olanağını -söz konusu faydalanma neticesinde, nehrin ABD ülkesinde kaldığı noktadan aşağıdaki kesiminde suların miktarı azalmış olsa bile- kendi vatandaşlarından esirgemek yolunda hiçbir vecibe yüklememektedir. 
Bu çeşit bir vecibenin bulunabileceği faraziyesi, ABD'nin ulusal ülkesi üzerinde var olan egemenliğine aykırı düşer. 

... Karşılaştığımız mesele yeni bir meseledir. Şartların milletlerarası nezaket kuralları açısından bir tedbir alınmasını mümkün kılıp kılmadığı ya da bu tedbirlerin uygun olup olmayacağı, bu bakanlığın yetkisi dışında kalmaktadır; ancak, bu konuda verilecek kararın yalnız siyasi nedenlere bağlı kalması gerekir; çünkü, milletlerarası hukuk kurallannın, ilkelerinin ve örnek olaylannın ABD'ye herhangi bir sorumluluk veya vecibe yüklemediği kanısındayım... Meksika tarafından ileri sürülmekte olan husus, aslında aşağı ülkeyi ‘hakim” kılan ve yukarı ülkeye ekonomik gelişmesini durdurma ve tabiatın kendi ülkesine verdiği kaynaklan vatandaşların- dan esirgeme külfetini yükleyen bir irtifak iddiasıdır... Milletlerarası hukukun temel ilkesi, her devletin, kendi ülkesinde herkese karşı (öne sürebileceği) mutlak egemenligidir." 


Kısacası Harmon, ABD'nin Meksika'ya su bırakmak zorunda olmadığını belirterek, devletin toprak üzerindeki mutlak egemenliğini savunmaktadır. 

İki ülke arasında uyuşmazlığa yol açan diğer önemli bir nehir de Colorado'dur.^ ABD 1898'de Colorado Nehri'nin kendi ülkesinde kalan kesiminde sulama kanalları açıp suları saptırmaya başlayınca, iki ülke arasındaki Rio Grande anlaşmazlığına Colorado anlaşmazlığı da eklenmiştir. 

ABD, Kanada ile ilişkilerinde, St Mary ve Milk” nehirleri ve Birch Gölü havzasına ilişkin sorunlarda da Harmon doktrinini esas almıştır. ABD ile Kanada arasındaki uyuşmazlık, ABD'nin sulama amacıyla St Mary'nin sulannı, Kanada'nın da Milk Nehri'nin kendi ülkesinde akan kesimindeki suları saptırmaya başlamalarıyla ortaya çılamıştır. ABD hem St Mary Nehri hem de Michigan Gölü gibi uyuşmazlık konusu olan sularda yukarı kıyıdaş devlet durumunda olduğu için, Kanada'ya karşı da Harmon doktrinini savunmuştur. 

Aynı şekilde Hindistan da İndus Nehri'ne ilişkin sorunun çözümünde, yukarı kıyıdaş ülke olarak Pakistan'a karşı Harmon doktrinini benimsemiştir.” 

Harmon doktrini, özünde yukarı kıyıdaş ülkelerinin su üzerindeki mutlak egemenliğine dayanır ve suyun kullanılması konusundaki yegâne yetkiyi yukarı kıyıdaş ülkesine bırakır. Yukarı kıyıdaş ülkesi suyu veya sınırları dahilindeki herhangi bir kaynağı, hiçbir kısıtlamaya ihtiyaç duymaksızın istediği şekilde kullanma, tutma (baraj yapma), kirletme ve istediği şartlar ve kalitede aşağı kıyıdaş ülkelerine bırakma hakkına sahiptir. Mutlak toprak egemenliği ilkesine göre hiçbir güç bir ülkenin sınırları dahilinde akan sulara müdahale etme yetkisine sahip değildir.” 

Ancak, artık günümüzde genel kabul gören görüş, Harmon doktrininin uluslararası nehirler hukukuyla bağdaşmadığı yönündedir. Bir devletin kendi toprakları üzerinde bir başka devletin topraklarına zarar verici sonuçlara yol açacak eylemlerde bulunmama sorumluluğuna aykırı olması açısından, bu teori genellikle artık terk edilmiştir. Daha çok, suların kullanımına ilişkin uluslararası kuralların belli olmadığı bir dönemde, devletler istedikleri şekilde hareket eder ve bu düşünceyi temel alırlardı. 

Uzun yıllar Harmon doktrininde ısrar eden ABD, daha sonraki yıllarda yumuşama belirtileri gösterecek ve adım adim Harmon doktrininden vazgeçecektir. ABD hükümet yetkililerinin, Harmon doktrininin milletlerarası hukuk kuralı olmadığı yönündeki ilk beyanlan, 3 Şubat 1944'te Washington'da Meksika ile imzalanan, “Colorado ve Tijuanna Nehirleriyle Rio Grande'nin Fort Quitman’dan (Teksas) Meksika Körfezi'ne Kadar Olan Kesiminin Sularının Kullanılmasına İlişkin Antlaşma”nın senatoda onaylanması dönemine rastlar. 1955 yılında Kanada hükümeti, Kolombiya Nehri'nin, kendi ülkesinde kalan sularını saptırarak, bütünüyle kendi topraklarındaki Frazer Nehri'ne akıtmayı öngören projesini açıklamasıyla, ABD Harmon doktrinini kesin olarak terk etmek zorunda kalır. Kanada'nın böyle bir eyleme kalkışması durumunda ABD'nin hidroelektrik enerji üretim tesisleri ile ileride gerçekleştirmeyi planladığı çokyönlü yararlanma planlarını tamamen tehlikeye sokacaktır.” 

Amerikalılar Arası Barolar Birliği de, 14-24 Kasım 1957'de Buenos-Aires'te düzenlediği 10. konferansta aldığı bir kararla, kıyıdaş devletlerin eşdeğerdeki faydalanma hakkına dayanarak, mutlak ülke egemenliği görüşünü reddetmiştir. Buenos-Aires Konferans kararlarının 1. maddesinde şöyle yazar: “Uluslararası 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nehirler sisteminin bir kısmını egemenliği altında bulunduran her devletin, bu sistemin sularını kullanma hakkı vardır; şu şartla ki, söz konusu kullanım, aynı sistemin başka kısımlarını egemenlikleri altında bulunduran devletlerin eş değerdeki hakkını olumsuz biçimde etkilememelidir.”” 

Yine Eylül 1961'de Birleşmiş Milletler Örgütü himayesinde toplanan, “Uluslararası Nehir Havzası Geliştirme ve Yönetimi” konusunda, çeşitli ülkelerden gelip Vancouver'da toplanan seminere katılan uzmanlar, Harmon doktrinini, uluslararası nehirlerin ekonomik yönden geliştirilmesini önlemesi ve devletler arasında tehlikeli gerginlikler yaratan tek yanlı bir iddia olması nedeniyle reddetmişlerdir.” 

Fransa ile İspanya arasındaki Lanoux Gölü” davasında, mahkeme 16 Kasım 1957 tarihinde Harmon doktrinini reddeden bir karar alarak şöyle demiştir: 

Yukarı havza devletinin iyi niyet kurallarına göre, çeşitli yararlarını göz önüne almak ve kendi yararlarını da sürdürerek, bunlarla bağdaşan tüm tatminleri sağlamak ve bu konuda diğer kıyı ülke çıkarları için de kendi çıkarları gibi kaygı duyduğunu belirtmek zorundadır.” 


Mutlak Toprak Bütünlüğü Teorisi (Absolute Territorial Integrity) 


Bu teori aşağı kıyıdaş ülke çıkarlarına olup, mutlak toprak egemenliği görüşüne bir reaksiyon niteliğindedir. Teori, yukarı kıyıdaş ülke durumundaki devletin, uluslararası bir nehri, nehre kıyıdaş durumundaki ülkelere zarar verebilecek girişimlerini reddeder. Bu düşünceye göre, yukarı kıyıdaş ülke doğal kaynağın birligini ihlal etmeme göreviyle karşı karşıyadır. Mutlak toprak bütünlüğü teorisine göre, bir devletin başka ülkelerden geçen suların kendi topraklarına ulaşmasını istemeye hakkı vardır ve kimsenin, kendi topraklarından geçen bir nehrin doğal akışını değiştirmeye hakkı yoktur. Bu nedenle, yukarı kıyıdaş ülkesinin suyu kullanması, aşağı kıyıdaş ülkesinin onayıyla mümkün olabilmektedir. Mutlak toprak bütünlüğü teorisi, yukarı kıyıdaş ülkelerinin suyun akışına zarar verebilecek kısıtlamalarını yasaklar.” 

Karasal bütünlük teorisi olarak da tanınan mutlak toprak bütünlüğü teorisi, nehri devletin topraklarının bir parçası olarak saydığında, aşağı kıyıdaş her devletin söz konusu nehrin memba devletleri tarafından bozulmamış doğal akışı üzerinde hak sahibi olduğunu iddia eder. Membada yer alan devleti, suyun aşağı kıyısında yer alan kullania ülkelere doğal akışı içinde ulaşmasını sağlamakla yükümlü kılan bu teori, üniter bir devlet içindeki sulara uygulanan İngiliz özel mülkiyet kanunundan türetilmiştir.” 

Mutlak toprak bütünlüğü savunuculanndan İngiliz hukukçu Oppenheim, konuya ilişkin düşüncelerini şu şekilde belirtmektedir: 


Ülke egemenliği sınırsız hareket sağlamaz... Ülke egemenliğine rağmen, devlet kendi ülkesindeki doğal şartları komşu devletin ülkesinin doğal sartlannin aleyhine değiştirmeye, örneğin, kendi ülkesinden komşu ülkeye akrnakta olan nehrin akımını durdurmaya ya da saptırmaya yetkili değildir... Ulusal olmayan nehirler, sınır teşkil eden nehirler ve uluslararası nehirler kıyıdaş devletlerden herhangi birinin keyfi denetimi altında değildir; çünkü, bir milletlerarası hukuk kuralı uyarınca, hiçbir devlet kendi ülkesindeki doğal şartlan komşu devlet ülkesinin doğal şartları aleyhine değiştiremez. Bu yüzden, devletin yalnız kendi ülkesinden komşu devlete akan bir nehrin sulannı durdurması ya da saptırması değil, aynı zamanda nehir sulannı, komşu devlete zarar verecek veya bu devletin nehrin akımından kendi kesirninde faydalanmasını önleyecek şekilde kullanması da yasaklamıştır. 


Doğal durumun bütünlüğü doktrininin ilk savunucularından İsviçreli hukukçu Max Huber de aynı fikirdedir.”” 

Bu prensipler Bavaria Krallığı tarafından Avusturya'ya karşı ve 1925 yılında Nil Komisyonu'nda Mısır tarafından savunulmuş, ancak Mısır daha sonraları bu pozisyondan geri adım atmıştır.” Saddam rejimi döneminde Irak tarafından desteklenen bu doktrine göre, suya ilişkin bir bölüşümün söz konusu olduğu ortamda, öncelikle aşağı kıyıdaş ülkesinin mevcut haklan garanti altına alınmalıdır. 

Harmon doktrini ve mutlak toprak bütünlüğü terosi, iki aşırı ucu oluşturmaktadır. İkisinin arasında, daha pragmatik olan ve uluslararası bir nehrin kullanılması sorununda mutlak hak iddiasından daha esnek ve yapıa olan teoriler bulunmaktadır. Ara teorilerde esas olan, bir devletin diğer devletlere zarar vermeme prensibidir. Açık ki, Harmon doktrinini uluslararası hukuk prensibi olarak kabul eden bir yaklaşımla, mutlak toprak bütünlüğü ilkesini savunan bir düşünce- nin ortak çıkarlar üzerinde uzlaşmaya varması oldukça zor, belki de imkânsızdır. Böyle bir durumda, güçlü olan haklılığını dayatacaktır. 

Aslında bu dilemma, bir anlamıyla Dicle ve Fırat havzasında sınırdaş olan ülkeler arasında yaşanmaktadır. Zaman zaman Türk devleti resmi görevlileri, kendi dağlarından çıkan suları istedikleri gibi kullanma yetkisine sahip olduklarını ve kendi paylarına Arapların petrolü üzerinde bir iddiada bulunmadıklarını dile getirirken, Irak da 5.000 yıldan beri kullana geldiği ve üzerinde tarihi hakları olduğunu iddia ettiği Fırat sularının 96 6o”ını talep etmektedir. Benzer bir durum, Mısır ve Nil Nehri'ne kıyıdaş diğer ülkeler arasında da yaşanmaktadır.” 


Sınırlı Toprak Egemenliği Teorisi (Limited Territorial Sovereignty) 


Sınırlı toprak egemenliği teorisi, nehre kıyıdaş bütün ülkelerin kendi sınırları dahilinde, makul ölçüler esasında nehir sulanndan yararlanma hakkı tanır. Bu teori, bütün uluslararası nehirlerde veya nehir sistemlerinde, devletlerin “özgür ve keyfince” hareket etmelerini sınırlama esasına dayanmıştır. Böylece nehre kıyıdaş herhangi bir devlet, suyun kullanımına ilişkin herhangi bir projede, diger ülkelerin onayını almak ve onları memnun etmek durumundadır. Bu görüş, yukarı kıyıdaş ülkelere öncelik tanıyan absolute sovereignty düşüncesinin esnekleştirilmesidir. Daha önceki iki teorinin 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uygulamasında karşılaşılan zorluklar, devletleri, sınırlı da olsa egemenliklerinin kısıtlanması gerektiği düşüncesine yöneltmiştir. 

Kaldı ki, uluslararası hukuk, bir nehri bütün kıyıdaş ülkelerin mülkü olarak tanımaktadır. Özellikle sınır oluşturan suların kullanımına ilişkin birçok anlaşmada bu prensip esas alınmıştır. 
(Örneğin, 1909'da ABD ile Kanada arasındaki sınır sularını [Kolombiya Nehri] düzenleyen ABD-Kanada Antlaşması, Meuse Nehri'ne ilişkin olarak Belçika ile Hollanda arasında yapılan anlaşma ve 1944 yılında ABD-Meksika arasında imzalanan Rio Grande Antlaşması)" Benzer şekilde Brezilya ile Uruguay ve İsveç ile Norveç arasındaki sorunların çözümünde de sınırlı toprak egemenliği teorisi esas alınmıştır. Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi kendi eyaletleri arasındaki su sorunlarının çözümünde sınırlı toprak egemenliği teorisini kabul etmiştir.” Bu prensipler, resmi bir anlaşma olmaksızın Şili ile Bolivya arasında, Lauca Nehri üzerindeki anlaşmazlıkta temel olarak kabul edilmiştir. Kuşkusuz, yine Arap devletleri ile İsrail arasında, Ürdün Nehri'nin sularının kullanımına ilişkin hazırlanan Johnston planında bu prensipler dikkate alınmıştır. 

Daimi Uluslararası Adalet Divanı, İspanya ile Fransa arasında yaşanan Lanoux Gölü ve Order Nehri'ne ilişkin kararında, sınırlı egemenlik ilkesini teyit etmiştir.” 

Bu teoride esas olan, bir devletin, kendi topraklarından geçen suyu, bir başka kıyı devletinin topraklarına veya çıkarlarına zarar vermediği sürece serbestçe kullanabilmesidir; çünkü nehre layıdaş devletlerin uluslararası suları kullanmada karşılıklı hakları ve dikkate alması gereken zorunluluklar vardır. 


Ön Kullanım Üstünlüğü (Prior Appropriation) 

Bu doktrine göre, sulan ilk kullanmaya başlayan kıyıdaş, mevcut kullanımı üzerinde, diğer kıyıdaşların hiçbir durumda etkileyip değiştiremeyecekleri mutlak bir hakka sahiptir. Kendi arazisindeki suları diğer kıyıdaş mal sahiplerinden önce kullanmaya başlayan sahibin, kaynak üzerindeki kullanımı devam ettiği sürece, yararlandığı 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sular üzerinde kazanılmış haklan mevcuttur. Zamanlamada ilk olan, hakta da ilktir (first in time, firs in right) prensibine dayalı bu doktrin, 
19. yüzyılın ikinci yansinda, ABD'nin batı eyaletlerinde kural olarak benimsenmiş,* birçok açıdan da haklı eleştirilere maruz kalmıştır.” 

Bu doktrin, bir anlamda da Türk mahkemelerinin genel su davalarıyla ilgili olarak uyguladıkları “kadim intifa hakkı” sistemini andırmaktadır.“ 

Ön kullanımın üstünlüğü doktrinini uluslararası nehir sularının kullanılmasına uygulayan ve bu alanda yazan ilk isim olan Emmerich de Vatel düşüncelerini góyle formüle etmektedir: 


“Hakların eskiliği ve menşei (uluslararası nehirlerden faydalanma) sorununun çözümüne, en az bu hakların niteliği kadar katkıda bulunur. En eski hak, mutlak nitelikte ise, bütün kapsamıyla geçerlidir; bundan sonra gelen hak ise, sahibine, ancak birinci hakka zarar vermediği ölçüde yarar sağlayabilir. Çünkü, eski hak -sahibince kısıtlanmasına açıkça rıza gösterilmedikçe- bu şartla teessüs etmiştir.” 


Ön kullanımın üstünlüğü doktrininin genellikle aşağı kıyıdaş ülkeler arasında popüler olduğu görülmektedir; çünkü aşağı kıyıdaş ülkelerin, çoğunlukla yukarı kıyıdaş ülkelerden ekonomik açıdan ve su kaynaklarından yararlanma anlamında daha ileri olduğu gözlenmektedir. 


Kullanımda Eşitlik-Adil Kullanım (Equity in Utilization-Community): 


Devletler arasında popüler olan bu görüş, Uluslararası Hukuk Komisyonu tarafından da benimsenmiştir. Bu görüşe göre, her kıyıdaş ülke kendi sınırları içindeki uluslararası sulardan yararlanma hakkına sahiptir; fakat bu kullanım adil olmalı, eşitlik ilkesi ile celigmemeli ve aşağı kıyıdaş ülkelere zarar vermemelidir. 
Adil kullanımın temeli, 1966 yılında kabul edilen Helsinki Kurallarına dayanmaktadır.” 
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Diğer bir deyimle bu teori, uluslararası nehir suları üzerinde bütün kıyıdaş ülkelere eşit haklar tanımakta fakat bu, suların eşit şekilde bölünmesi anlamına da gelmemektedir.*? 

Adil kullanım doktrinini uluslararası alanda ilk kez ileri süren ve savunuculuğunu yapan ülke ABD'dir. Doktrinin kaynağı, ABD'de kıyıdaş eyaletler arasındaki su haklarını düzenleyen ulusal hukuka dayanmaktadır. Kansas ve Colorado eyaletleri arasında, Arkansas Nehri'nin kullanımıyla ilgili olarak çıkan uyuşmazlıkta ABD Yüksek Mahkemesi'nin 1907'de verdiği karar, adil kullanım ilkesine ışık tutmaktadır. Yüksek mahkemenin karan, uluslararası nehirlerle ilgili sorunların çözümünde uluslararası hukuk açısından da önemli bir argüman olacaktır. Kararda şöyle denmektedir: 


“Kansas ve Colorado'nun iç işlerinde egemen ve bağımsız olmaları bile bu mahkemenin yetkisini bertaraf edemez; aralarındaki ilişkiler her bakımdan milletlerarası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. Milletlerarası hukuk bu mahkemenin yabancısı sayılamaz. Mesele, sadece Colorado'nun Arkansas Nehri sularının belirli bir miktarını tüketip tüketmediği değildir. Yapılan faydalanma eyleminin iki eyaletin durumu üzerinde yarattığı etkiyi göz önünde tutmamız ve buna göre, uyuşmazlığı, hakların eşitliği uyarınca ve sulamanın Colorado'ya verdiği yararları —Kansas'ı da, suların ayrı nimetlerinden yoksun bırakmayacak şekilde- elden geldiği ölçüde sağlamak suretiyle çözmemiz gerekiyor."^ 


Benzer şekilde, Alman Yüksek Mahkemesi'nin de Wurttemberg v. Baden sorununda 1927'de verdiği karar, uluslararası nehirlerden adil yararlanma doktrinine olumlu bir etki yapmaktadır. 
Mahkeme, 18 Haziran 1927 tarihli kararında şöyle demektedir: 


“Uyuşmazlık, eyaletler arasında çıkan bir kamu hukuku meselesi olduğu için, tek bir eyaletin iç hukukunu uygula- 


194 ULUSLARARASI NEHİRLERİN KULLANIMINDA BAŞVURULAN YASAL GÖRÜŞLER 


maya imkân yoktur. Anayasada ise uyuşmazlığa ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Bu durum karşısında, mahkeme, Alman Federasyonu üyeleri arasında, belirli bir ölçüde dahi olsa, uygulanabileceğinin kabul edilmesi gereken milletlerarası hukuk kurallarını uygulamak zorundadir."* 


Kısacası adil kullanım doktrini, kıyıdaş devletlerin uluslararası nehir sularından yararlanırken, “aşağı kıyıdaş”, “yukarı kıyıdaş” farklılıklarını göz önünde tutmadan, nehir sularından “adil ve makul” olmak şartıyla, eşdeğerde faydalanma hakkı ilkesine dayanır. 

Adil kullanım doktrinini uluslararası hukuka aktaran ilk hukukçu Amerikalı Eagleton’dir. Eagleton, ABD Yüksek Mahkemesi'nin eyaletler arasındaki uyuşmazlıklarda başvurduğu bu doktrinin uluslararası hukukta da uygulanabileceğini dile getirmektedir: 


“Uluslararası nehir sularının kullanılmasına ilişkin uyuşmazlıkların hukuk yoluyla çözümlenebileceği kabul edilirse —nitekim, ilgili tarafların bu çeşit uyuşmazlıklarda ileri sürdükleri tezler her zaman hukuki görüşleri de kapsamaktadır— meseleye bakacak bir mahkeme hangi kurala dayanacaktır? Geçmişte bu konuda birçok teori ortaya çıkmıştır. Ancak, bugün artık bunların hepsi ‘adil kullanim’ doktrininde birleşmektedir.” 


ABD'den sonra, adil kullanım doktrinine yakın bir düşünceyi savunan ilk ülke İsrail'dir. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ürdün Nehri uyuşmazlığına ilişkin olarak şu düşünceyi dile getirmiştir: 


“İsrail, şüphesiz bir nehrin birden çok devlet ülkesini kestiği durumlarda, bu devletlerden her birinin prensip itibarıyla, bu nehrin sularından adil bir pay almaya hakkı olduğunu kabul etmektedir."^ 
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ULUSLARARASI METINLER 


MADRİD KARARLARI VE SONRAKİ GELİŞMELER 


Uluslararası nehirlerden ulaşım dışı yararlanmaya ilişkin olarak hukuk kurallarının tespit edilmesi konusunda ilk bilimsel çalışmaları başlatan özel kurum, Uluslararası Hukuk Enstitüsü'dür. Enstitü, konuya ilişkin ilk kararını 1911'de akdettiği Madrid oturumunda almıştır. 

ıgıı Madrid kararları, uluslararası nehirleri “sınır teşkil edenler” ve “ülkeleri kesenler” olmak üzere iki kategoriye ayırmakta, ancak her iki kategoride yer alan kıyıdaşlar için de “karşılıklı bağımlılık”, kimi sınırlamalar, kısıtlamalar ve yasaklamalar getirmektedir.” 1911 Madrid kararlarında, sınır teşkil eden nehirlere ilişkin olarak 1. maddede şöyle denmektedir: 


Bir nehir iki devletin sınınnı teşkil ettiği zaman, bu devletlerden hiçbiri, diğerinin rızası olmadan ve geçerli bir özel hukuki dayanak bulunmaması halinde, diğer devletin kıyısına zarar verici değişiklikler yapamaz ya da kişiler, şirketler vs tarafından bu gibi değişikliklerin yapılmasına izin veremez. Öte yandan, bu ikidevletten hiçbiri, sulardan öteki devlet ya da bu devletin kişileri, şirketleri vs tarafından faydalanmasına ciddi bir zarar verecek şekilde, ülkesinde bu sulardan faydalanmaz ya da faydalanılmasına izin vermez." 


Madrid kararlarının ikinci maddesi “ülkeleri kesen” nehirlerden faydalanma hakkı üzerinde durur ve yukarı kıyıdaş devletlerin suyun aşağı devlete giriş noktasını değiştirme, suları kirletme ve taşkınlara yol açacak eylemlerini yasaklar. 2. maddenin üçüncü fırkasında şöyle yazar: 


“Hiçbir tesis, (özellikle hidrolik enerjiden yararlanan fabrikalar) nehrin terkibinin (başka deyimle, kullanılabilme veya özniteliğinin), nehir aşağı ülkeye ulaştığında ciddi bir şekilde değişimine yol açacak miktarda su cekemez."^ 


Madrid Deklarasyonu'nun ikinci maddesinin 7. paragrafında, bir nehrin havzasında ortak olan ülkelere, nehir sularının kullanımı ve nehir havzasında yapılacak çalışmalar konusunda gözlemler yapacak daimi ortak bir komisyonun kurulması önerilmektedir. Kurulacak olan ortak komisyon bir grup uzmandan oluşacak ve tarafları nehir havzasındaki çalışmalar konusunda bilgilendireceği gibi, nehir havzasında ortak olan ülkelerin anlaşma ve işbirliğini geliştirmelerini de sağlayacaktır.* 

Uluslararası Hukuk Enstitüsü tarafından dile getirilen bu önerinin özü, daha sonraki ilkelerin beyan edilmesi esnasında da tekrarlanmış, 1923 Cenevre Sözleşmesi, 1961 Salzburg Kararları ve 1966 Helsinki Kuralları'nda bu tavsiye yer almıştır. Bu öneri 
1933 Montevideo Deklarasyonu ve 1965'te Amerikan Devletleri 
Organizasyonu'nun Amerikalılararası Adli Komite'nin, Uluslararası Nehir ve Göllerin Endüstriyel ve Tarımsal Amaçlarla Kullanılmasına İlişkin Taslak Sözleşmesi'nde bir yükümlülük olarak yer almaktadir.*9 

Aslında devletler, uluslararası sulardan yararlanma bağlamında, ortak uluslararası komisyonların kurulması konusunda genel olarak zengin bir deneyime sahiptirler. Bu komisyonlardan ilki, 1804 yılında Ren sularını ulaşım için kullanımını düzenlemek amacıyla kurulmuştur. Birleşmiş Milletler Sekreteryası tarafından yayınlanan antlaşmalar uluslararası nehirlerin ulaşım dışı kullanımını, planlamasını ve idari konumlarını içerir ve daha önce kurulmuş olan devletlerarası komisyonların sayısı 89”dur. 
Uluslararası nehirlerin ulaşım dışı kullanımıyla ilgili bu komisyonlardan şi Afrika'da, 20'si Amerika'da, g'u Asya'da, 55'i Avrupa'da oluşturulmuştur. 7 Ekim 1816'da Almanya ile Hollanda arasında Cleves'te imzalanan anlaşma ve Ren'deki çalışmaları araştıran komisyon, bu alandaki ilk etkinlikler arasında yer alır.” 
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Uluslararası Hukuk Enstitüsü, rı Eylül 1961 Salzbourg kararlarında da, kıyıdaş devletlerin uluslararası nehirlerden sınırsız ve mutlak yararlanma haklana sahip olmadıklarını tekrarlarnakta, ancak eleştiriler karşısında, “sınır kesen” ve “sınır teşkil eden” nehir aynmlann- dan vazgeçmektedir. Kararların 2. maddesinde şöyle denmektedir: 


Her devletin, ülkesini kesen veya ülkesine sınır teşkil eden sulardan, milletlararası hukukun öngördüğü ve özellikle aşağıdaki hükümlerden çıkan sınırlamalar saklı olmak üzere, faydalanma hakkı vardır. Bu hak, aynı nehir veya hidrografik havzada ilgisi bulunan diğer devletlerin faydalanma hakkı ile sınırlanmıştır.” 


9 Aralık 1923'te Cenevre'de imzalanan “Birden Fazla Devleti İlgilendiren Hidrolik Gücün Geliştirilmesine İlişkin Sözleşme”nin 1. maddesi şöyledir: 


Bu sözleşme her devletin ülkesinde dilediği her türlü hidrolik enerjinin işletilmesine ilişkin bütün çalışmaları, milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütmek serbestliğini hiçbir şekilde değiştirmez.” 


Sözleşmede savunulan sınırlı egemenlik kavramı, üçüncü maddede daha de netleştirilir: 


Taraf devletlerden biri, diğer herhangi bir taraf devlete önemli bir zarar verebilecek hidrolik enerjinin düzenlenmesine ilişkin çalışmalar yürütmek isterse, ilgili devletler, bu çalışmaların yürütülmesini sağlayacak antlaşmaların akdi amacıyla görüşmelere girigeceklerdir.? 


ABD'de, 1933 Montevideo Konferansı'nda benimsenen “Uluslararası Nehirlerin Endüstriyel ve Tarımsal Amaçlarla Kullanılmasına İlişkin Bildiri”nin ikinci maddesinde, devletlerin uluslararası nehir sularının egemenlikleri altındaki kesimden faydalanma hakkı dile getirilirken, bu hakkın kullanımının sınırsız olmadığı ifade edilmektedir: 


..Bununla birlikte, işbu hakkın kullanılması, komşu devletin egemenliği altındaki kesim üzerinde tanınması gereken eşdeğerdeki hakkına zarar vermeme zorunluluğu ile kisitlanmistir.* 


ı Eylül 1965'te ABD'de hazırlanan ve uluslararası bir konferansa sunulmak istenen “Uluslararası Nehir ve Göllerin Endüstriyel ve Tanmsal Amaçlarla Kullanılmasına İlişkin Sözleşme” metni tasarısının 4. maddesi şöyle der: 


Devletin, uluslararası bir nehir veya gölün egemenliği altındaki suları endüstriyel ve tarımsal amaçlarla kullanma hakkı, diğer kıyıdaş devletlerin söz konusu olabilecek haklarını tanımaması anlamına gelmez.” 


HELSİNKİ KURALLARI 


Helsinki kuralları uluslararası su hukukunun olusumunda en temel dokümanları içermektedir. Uluslararası Hukuk Derneği'nin 1966 Helsinki Konferansı'nda aldığı kararlar “havza bütünlüğü”, “sınırlı egemenlik” ve “adil paylaşım ve yararlanma” temalarını ön plana çıkartmaktadır. Helsinki Kuralları, uluslararası suyolları hukukunun bir bütün olarak sisteme bağlanması anlamında uluslararası girişimlerin ilki niteliğindedir.“ Konferansta belirlenen en önemli standartlar şöyle sıralanabilir: 


ı. Diğer devletlerin çıkarlarına zarar verildiği durumda makul bir tazminat ödeme zorunluluğu 
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2. Projelerin planlamasında ilgili tüm teknik, ekonomik ve finansal faktörlerin göz önünde bulundurulması 

3. Diğer tüm kıyıdaş devletlerin henüz karara bağlanmamış projeler hakkında bilgilendirilmesi 

4. Bir projenin inşa çalışmalarına başlamadan önce, belirli bir zaman periyodu için bekleme ve gözetleme 

5. Bilgilerin toplanıp değiştirilmesi 

6. İtirazların yapıcı komiteler ve aracı hakemlikler vasıtasıyla çözümlenmesi 

7. Mutlak faydalanma ve kısıtlama istemlerinin reddedilmesi"? 


1873 yılında kurulan Uluslararası Hukuk Demeği, 1954 
Edinburgh Konferansı'ndan bu yana, uluslararası nehirlerden yararlanma konusu üzerinde çalışmalar yapmıştır.* New York Üniversitesi'nden Profesör Clyde Eagleton, 1954 Edinburgh Konferansı'ndan önce Uluslararası Hukuk Derneği Yönetim Konseyi'ne bir öneride bulunarak, derneğin nehirlerden yararlanmanın hukuki boyutları üzerinde çalışmalar yapacak bir komitenin oluşturulması için girişimlerde bulunmasını istemiştir. ILA 1954 Edinburgh Konferansı'nda öneriyi yerinde bularak, Profesör Eagleton sekreterliğinde bir komite oluşturma kararı almıştır. Önceleri, “Uluslararası Nehir Sularının Kullanımı ile İlgili Komite” olarak adlandıran heyet, daha sonraları “Nehirler Komitesi” şeklinde tanınmıştır. 

Komite 1954 yılında bir sekreter ile beraber 8 kişiden oluşmaktadır; 1956 ILA Konferansı'nda 25 üye, 1958'de 32 üye, 1962'de 37 üye ile beraber sırayla değişen 2 üye, 1966'da, komite varlığına son verdiğinde 36 üye ile beraber nöbetle değişen 5 üye bulunmaktadır. Komite üyelerinin arasında avukatlarla birlikte, hükümet üyeleri ve devletlerin çeşitli düzeylerdeki savunucuları da vardır. Bazı üyeleri de sorunlu uluslararası sulara sahip ülkelerden gelmektedir. Komitede Sudan'dan 2, Mısır'dan 1, İsrail'den biri değişken olmak üzere 2, Kanada'dan 3, Amerika'dan 7, Hindistan ve Pakistan'dan birer üye bulunmaktadir.© 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Komite üyeleri farklı düşüncelere sahiptir; daha 1958 yılında, komite üyelerinden Mr. Sikri, Harmon doktrininin keskin savunucularından biri olduğunu açıklamaktan geri durmamıştır. 
Ancak çalışmalar son aşamasına geldiğinde komite üyeleri artık ortak bir paydada buluşabilmektedir. Komitenin Kanadalı üyelerinden Mr. Bloomfield 1966'da şunları söylemektedir: 


Komite ilk organize edildiğinde, aşağı kıyıdaş ve yukarı kıyıdaş ülkeler arasında bir balans oluşmuştu ve ben de dahil olmak üzere, sıkı ulusal görüşlere sahiptik. Ancak komitenin diğer üyeleri gibi ben de yıllar içinde sıkı ulusal görüşlerimden uzaklaşarak geniş uluslararası perspektife kavuştum.“ 


Uluslararası Hukuk Derneği'nin, 1956 Dubrovnik Konferansı'nda, uluslararası nehirlerin kullanılmasına ilişkin olarak kabul ettiği ve kısaca “Dubrovnik ilkeleri” olarak bilinen kararın üçüncü maddesi şöyledir: “Sınırları içinde kalan uluslararası nehirler üzerinde, her egemen devletin bir düzenleme yetkisi vardır.”” Dubrovnik ilkelerinin yayınlanışından üç yıl sonra, 1959'da Bolivya, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bir önerge sunarak, genel sekreterlikten uluslararası nehirler hukukuna ilişkin olarak bir rapor hazırlanmasını istemiştir. 

Helsinki Kuralları uluslararası sular konsepti için “drenaj havzası” kavramını geliştirecektir.“ 1958'de düzenlenen New York Konferansı'nda, su alanı birimi olarak “uluslararası drenaj havzası” ele alınmış ve kıyıdaş devletlerin bu çeşit havzalardan yararlanma hakkı şöyle sınırlanmıştır: 


Tarafları bağlayan antlaşma ya da başka belgeler veya teamüllerin aksini öngördükleri durumların dışında, her kıyıdaş devletin, drenaj havzası sularının yararlı kullanımlarından, makul ve adil bir paya hakkı vardır... Kıyıdaş devletler, her kıyıdaş devletin drenaj havzasındaki haklarına saygı göstermek ödevi ile yükümlüdürler.” 


1958 New York Konferansı'nda geçici kararlar alan dernek, 
52. oturumu olan 1966 Helsinki Konferansı'nda kesin kararlara varmış ve alınan kararlar doğrultusunda kıyıdaş devletlerin faydalanma hakları belirlenmiştir. 1970 yılında Finlandiya, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bir önergeyle başvurarak, Helsinki kurallarının, uluslararası sularla ilgili sorunların çözümünde bir model olarak düşünülmesini istemiştir.“ 

Birleşmiş Milletler Altıncı Komitesi Finlandiya'nın bu önerisini müzakereye açmış, uluslararası suyolları hukukunun çok önemli bir konu olduğu düşüncesini dile getirirken, Helsinki Kurallarına ilişkin üç çekinceye dikkat çekmiştir. Bunlardan birincisi, kuralların ulusal devletlerin temsil etmediği profesyonel bir organizasyon tarafından formüle edilmesidir. İkincisi, Etiyopya gibi bazı ülkelerin, devletlerin Helsinki Kurallarının hazırlanmasına katılmadıklarından dolayı, bu kuralların bir model olarak benimsenmesinin bu karmaşık konuya ilişkin yeni düşüncelerin dışarıda bırakılmasına yol açabileceğini dile getirmesidir. Üçüncü ve belki de en önemli çekince Helsinki Kurallarının drenaj havzası yaklaşımı temeline dayanmasıdır. Özellikle Brezilya, Belçika, Çin ve Fransa gibi ülkeler, bu yaklaşımın ulusal egemenliğe potansiyel bir tehlike olabileceğinden endişe etmiş, buna karşılık Finlandiya ve Hollanda, drenaj havzası çerçevesinin en mantıklı ve bilimsel yaklaşım olduğunu savunmuslardir.” 

Helsinki Kurallarının bir model olarak benimsenmesi yönündeki başvuru önergesi oylamada kaybedilmiştir (41 ülke aleyhte, 25 ülke lehte oy kullanmış, 32 ülke çekimser kalmıştır); ancak oylamada geleneksel politik eğilimler önemli rol oynamıştır. Helsinki Kurallarının referans alınması ibaresi silindikten sonra, önerge sadece bir karşı oyla (Brezilya) kabul edilmiş, 8 Aralık 1970'te, 2669 no'lu bu kararla BM Genel Kurulu, Uluslararası 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Hukuk Komisyonu'nu, uluslararası suyollarının ulaşım dışı kullanimi hukuku üzerinde çalışmalar yapmakla górevlendirmigtir." 
1966 Helsinki kararlarının 4. maddesi şöyledir: 


“Her havza devletinin, uluslararası bir drenaj havzası sularının yararlı kullanımında, ülkesi dahilinde makul ve adil bir paya hakkı vardır.” 


Kararın onaylanarak kabul edilmesinin ardından, derneğin Harmon doktrini karşısındaki görüşü şöyle belirtilmiştir: 


Konuya ilişkin temel milletlerarası hukuk ilkesini yansıtan bu madde, Harmon doktrininin temsil ettiği mutlak egemenlik tezini reddetmektedir. Harmon doktrini hiçbir zaman devletler tarafından yaygın bir şekilde benimsenmemiş, bu konuda görüşünü açıklamak durumunda kalmış olan bütün devletlerce reddedilmiştir. 


ABD'de, devletlerarası sorunlann çözümünde Helsinki Kurallan esas alınmış, Ürdün havzasındaki su anlaşmazlığında en önemli taraf niteliğinde olan İsrail, Helsinki Kurallarını imzalamıştır. Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan İndus Nehri sorununda, Hindistan başlarda mutlak egemenlik doktrinini savunmuştur; ancak daha sonraları, 1966'da, Hindistan ile Pakistan, anlagmalann- da Helsinki Kurallannın esas alınması konusunda uzlaşmaya varmışlardır. Çad ve Zimbasi nehirleri havzalanna ilişkin olarak yaşanan sorunun çözümünde kıyıdaş devletler Helsinki Kurallanni dikkate alarak ortak bir master plan üzerinde anlaşmışlardır. 1995'te İsrailile Haşimi Krallığı arasında yapılan barış anlaşmasında Helsinki Kurallar esas alınmıştır. İki ülke arasında vanlan bu anlaşmada, su sorunu gelecekteki işbirliği için anahtar rolü oynamaktadır.” 

Uluslararası Hukuk Komisyonu, Helsinki kurallarında direkt olarak ele alınmamış su-merkezli aktivitelere ilişkin olarak 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taslak-kural çalışmalarını daha sonraki yıllarda da sürdürmüştür. 
(Örneğin, 1972'de taşkınların kontrolü, 1972 ve 1982'de kirlilik, 1974'te ulaşım, yine 1974'te silahlı çatışmalarda su tesislerinin korunması, 1976 ve 1986'da ortak yönetim, 1980'de akış düzenlenmesi, yine 1980'de çevre yönetimi ve 1986'da yeraltı sulan.)’’ 

Helsinki Kuralları'nda, uluslararası bir su havzasında ortak olan devletlerin birbirlerine ve çevreye “önemli zarar” (substatial damage) vermeme prensibi ön plana çıkarılırken, Uluslararası Hukuk Komisyonu, aynı durum için “fark edilebilir zarar” (appreciable harm) kavramını geliştirecektir. 

Helsinki kurallan, (biri hariç) prosedürün uygulanmasını yükümlü kılmamakta, aksine tarafların uzlaşmasını tavsiye etmektedir.” 


ULUSLARARASI SUYOLLARININ DENİZCİLİK Dışı KULLANIMI 


Birleşmiş Milletler'in, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Uluslararası Hukuk Komisyonu'nu (ILC), uluslararası alanda, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa dahil olmak üzere bagvurulacak makul bir su hukukunu hazırlamakla görevlendirmesi üzerine, genel kurulun 8 Aralık 1970'te aldığı 2669 sayılı karar uyarınca, komisyon, sınırlı egemenlik ilkesini esas alarak, aralarında anlaşmazlık olan tarafları anlaşma ve işbirliğine yöneltecek taslak bir anlaşma hazırlamıştır.” 

ILC”ye tavsiyelerde bulunmak amacıyla 1974 yılında kurulan alt komite, aynı yıl bütün üye hükümetlere sorulmak üzere, anahtar kavramları içeren bir sorgu formu hazırlamıştır. Bütün üye hükümetlere gönderilen sorgu formunda 9 soru bulunmaktadır. Bu sorulardan biri “uluslararası suyolu” terimi, ikisi drenaj havzasının tahsisi konsepti, beşi su kullanımı ve problemlerin nasıl ele alınması gerektiği ve sonuncusu da, teknik, bilimsel ve ekonomik uzmanların potansiyel rolü üzerinedir; ancak yanıtlar cesaret verici olmamıştır. 1976 yılına kadar, Birleşmiş Milletler'e üye 
147 üyeden sadece 21'i sorulara yanıt vermiştir; 1977'de dört ülke, 
1979'da bir ülke, 1980'de dört ülke ve 1982'de iki ülke soruları yanıtlamıştır. Sonuç olarak üye ülkelerin sadece beşte biri, 8 yıllık bir zaman zarfında sorgu forınlarına yanıt vermiştir.”* 

Ülkelerin, “drenaj havzasının tahsisi” (appropriation of the drainage basin) konsepti konusundaki düşünceleri -Helsinki Kurallan’nin müzakeresinde olduğu gibi— ikiye ayrılmıştır. Ülkelerin yarısı konsepti savunurken, diğer yarısı ya şiddetle karşısındadır ya da sıcak bakmamaktadır. Arjantin, Finlandiya ve Hollanda konsepti savunmakta, Avusturya, Brezilya ve İspanya şiddetle karşısında yer almaktadır.” 

Uluslararası Hukuk Komisyonu'nun, “uluslararası suları”, “ortak doğal kaynaklar” olarak belirleme çabaları 1980'de genel kabul görmemiştir. Aynı şekilde, taslakta yer alan “adil kullanım” ve “dikkate değer boyutlarda zarara yol açmama” kavramları da çeşitli tartışmalara konu olmuştur. Öyle ki, zararın “dikkate değer boyutundan söz etmek”, söz konusu zarar olgusunu göreceli bir boyuta indirgemesini de beraberinde getirmiştir. Böyle bir durumda, A ülkesi, B ülkesinin kendisine verdiği zarardan şikâyet ederken, B ülkesi böyle bir zararın söz konusu olmayacağını iddia edebilmektedir. Öte yandan makul ve adil kullanım sınırlarını belirlemek de oldukça zordur. Yine bir ülkenin kendisine düşen adil payı kesin olarak aştığını ileri sürmek, söz konusu ülkelerdeki tüm ilgili faktör ve şartları göz önünde bulundurmayı gerekli kılar.” 

Adil kullanım veya paylaşım ilkesinin temel dayanağı, kaynakların kullanımında adil olmaktır; ancak adil davranmak eşitlik değildir. Genel olarak adil kullanım, her ülkenin farklı ekonomik ve toplumsal ihtiyaçları doğrultusunda, tüm kıyıdaş ülkelere sağlanan faydayı içerir. Ancak su kullanım ihtiyacı, her ulusun farklı ekonomik gelişim aşamalarıyla da ilgili olduğundan, adil kullanım ilkesini hayata geçirmek kolay değildir.” 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Uluslararası Hukuk Komisyonu'nun 29 Nisan-ıg Temmuz tarihleri arasında yapılan 43. 
oturumunda da, uluslararası suların kullanımıyla ilgili çalışmanın rapor taslağı, önemli tartışmalara yol açmıştır. 
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Taslağın 5, 7 ve 8. maddelerinde yer alan bazı bölümler şöyledir: 


Madde 5- Hakça ve akılcı yararlanma ve katılım. 

i) Suyolu devletleri, kendi toprakları içerisinde bir uluslararası suyolundan hakça ve akılcı bir şekilde yararlanacaklardır. Özellikle, uluslararası bir suyolu, suyolu devletlerince, söz konusu suyolunun optimum kullanımını ve yararlılığını sağlamak için ve bu suyolunun gereken şekilde korunması ile tutarlı olacak şekilde kullanılacak ve geliştirilecektir. 

ii) Suyolu devletleri, bir uluslararası suyolunun kullanımı, geliştirilmesi ve korunmasına hakça ve akılcı bir şekilde katılacaklardır. Bu tür bir katılım, işbu maddelerde belirlendiği üzere, hem suyolundan yararlanma hakkını, hem de bunun korunması ve geliştirilmesinde işbirliği yapma görevini içerir. 

Madde 7- Dikkate değer boyutlarda zarara yol açmama zorunluluğu. 

Suyolu devletleri, uluslararası bir suyolundan diğer suyolu devletlerine dikkate değer zarar vermeksizin yararlanacaklardır. 

Madde 8- İşbirliği yapmak için genel zorunluluk suyolu devletleri, uluslararası bir suyolundan optimum şekilde yararlanılması ve yeterli şekilde korunmasını sağlamak amacıyla, egemen eşitliği, toprak bütünlüğü ve karşılıklı menfaat temeli üzerinde işbirliği yapacaklardır.” 


Genel olarak ele alındığında, taslak metinde yer alan “egemen eşitlik” ve “toprak bütünlüğü” gibi kavramların, “mutlak toprak egemenliği teorisi” ve “mutlak toprak bütünlüğü teorisi” gibi tartışmalı uluslararası teorileri canlandırma endişesi de vardır. 
“Dikkate değer zarar vermeme”, birinci derecede yukarı kıyıdaş ülkelerin su kullanımını akla getirdiği gibi, aşağı kıyıdaşların da 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bu prensibi bir çeşit “mutlak toprak bütünlüğü” biçiminde yorumlamalarına yol açabilir. Sürdürülen müzakerelerde aşağı kıyıdaş ülkelerin bu pozisyonda ısrar etmeleri dikkat çekicidir.” 

Hazırlanan taslak, Uluslararası Hukuk Komisyonu'nun 3 
Mayıs-23 Haziran 1993'teki oturumunda da çekişmeli bir şekilde tartışılmış, Haziran 1994'te taslağın ikinci okunması tamamlanmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ILC'nin taslağa ilişkin son önerilerini aldıktan sonra, g Ekim 1995'te aldığı karar uyarınca, 7-25 Ekim 1996'da, kendi himayesinde uluslararası bir konferans düzenleme çalışmaları başlatmıştır. 

Genel kurulun legal komitesinde görüşmelere katılan birçok ülke, taslağa ilişkin tatminsizliklerini dile getirdiklerinden, konferansta başarılı bir sonuca ulaşmak mümkün olmamıştır. Taslağa şiddetle karşı çıkan yukarı kıyıdaş ülkelerin başında Türkiye ve Etiyopya gelmiş, Hindistan, Çin, İsviçre, Slovakya ve Fransa da onları desteklemiştir. Bu ülkeler taslağın daha az bağlayıcı olmasını istemektedirler. Fransa'nın Türkiye ve Etiyopya'yı desteklemesini, GAP”taki yatırımlara ve Etiyopya tarafından Nil üzerinde yapılacak projelerde ihale alma düşüncesine bağlayanlar da bulunmaktadır.” 

Aşağı kıyıdaş ülkelerden taslağa karşı çıkan ülkeler Suriye, Portekiz, Mısır, Hollanda, Irak, Brezilya ve Macaristan olmuştur. 
Bu ülkelerin ana itirazı, çevre standartlarının yükseltilmesi ve projelerin yapımı ve kuralların belirlenmesinde yalan entegrasyon için baskı yapılmasıdır. Bu itirazlar, başta Finlandiya olmak üzere, kısmen ABD, Kanada ve Almanya tarafından da desteklenmiştir. 

25 Ekim 1996'da sona eren konferansta bir sonuca ulaşılmamış, üzerinde en çok tartışılan 7. ve 33. maddelerde anlaşmak mümkün olmamıştır. Yapılan oylama Tablo 23'te görülüyor. 

Türkiye ve Fransa taslak metne karşı güçlü bir muhalefet sergilemiş, Türkiye, komitenin hazırladığı dokümanın anlaşma çerçevesine göre çok sert olduğunu ve genel kurulun başlangıçtaki sınırlarını aştığını dile getirmiş ve bu metinden çıkacak herhangi bir hukuki düzenlemeyi kabul etmeyeceğini bildirmiştir.” 
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Tablo 23. 7. ve 33. Maddelerin Oylanması 


Lehte 42 devlet | Aşağı ve yukan kıyıdaşlardan | 


|Aleyhte 3 devlet Cin, Fransa, Tiirkiye | 


Çekimser | 18 devlet | Çoğunluğu yukarı kıyıdaş, birkaçı aşağı kıyıdaş; ör. Mısır, Hindistan 
İsrail ve Pakistan 


Kaynak: Barandat ve Kaplan. 

21 Mayıs 1997'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, legal 
komite tarafından genel kurula sunulan Uluslararası Su Anlaşması metnini oylamıştır. Oylamanın sonucu tabloda gösterildiği şekildedir. 


Tablo 24. Uluslararası Su Anlaşması Metninin Oylanması 


İLehte 103 devlet | Aşağı ve yukan layidaslardan 


İAleyhte 3 devlet Burundi, Çin, Türkiye | 


Çekimser | 21 devlet | Ör. Mısır, Etiyopya, Fransa, Hindistan, İsrail, Pakistan, Özbekistan 


Kaynak: Barandat ve Kaplan. 


Anlaşmaya ilişkin belglerin onaylanmasında 35 ülkenin onayı gerekirken 104 ülke lehte oy kullanmış, 27 ülke çekimser kalmış, Türkiye, Burundi ve Çin aleyhte oy kullanmıştır. Bu antlaşmanın hayata geçmesi durumunda bile sorunlar çözülmeyecektir.* 


12 Aralık 1974 Kararları 


Uluslararası nehir sularının kullanılmasında kıyıdaş ülkelerin dikkate alması gereken ve ız Aralık 1974'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan “Ekonomik Haklar ve Devletlerin Yiikümlülükleri” başlıklı önemli kararın özellikle 3. maddesi devletlerin yükümlülüklerine dikkat çeker. Buna göre: 


208 ULUSLARARASI NEHİRLERİN KULLANIMINDA BAŞVURULAN YASAL GÖRÜŞLER 


1) Diğer kıyıdaş ülkelerin yasal haklanna tecavüz edilmemelidir. 

2) Diğer kıyıdaş ülkelere önemli zararlar verilmemelidir. 

3) Doğal kaynaklar kullanılırken kıyıdaş ülkelerden, özellikle aşağı kıyıdaş ülkelerinden izin almaya gerek yoktur; fakat teknik danışma ve işbirliği için, önceden kıyıdaş ülkelere haber verme yükümlülüğü vardır. Önceden haber verme teknik amaçlı olup diğer kıyıdaş ülkelerin olumlu nzasını almak anlamında değildir; sadece aşağı kıyıdaş ülkelere gerekli teknik tedbirleri alma fırsatı tanımayı amaçlamaktadır.” 


BAZI ULUSLARARASI HAVZA VE SULARIN 
KULLANIMIYLA İLGİLİ ANTLAŞMALAR 


İNDUS SULARI ANTLAŞMASI 


İngiltere parlamentosunun 18 Temmuz 1947'de, Hindistan'ın bağımsızlığını kabul etmesiyle, İngiltere'nin eski sömürgesi olan Hindistan'da, Hindistan ve Pakistan adlı iki bağımsız devlet kurulmuştur. 1947 yılında kıtanın aşağı kısmı bölündüğünde, siyasal sınır Pakistan'ın iki sulama kanalını kendi kaynağı olan Hindistan'da kesmiş, iki ülke arasındaki anlaşmazlık, 1948 yılında Hindistan'ın tüm kaynakları kesmesi ve kendi sınırları dahilinde akan sular üzerinde hak iddia etmesiyle başlamıştır. 

İki ülke arasında uyuşmazlığa konu teşkil eden sular, İndus Nehri ile bu nehri doğudan besleyen Cihelum, Çhenab, Ravi, Satlec ve Beas adlı kollarıdır. İki ülkenin bölünmesiyle Cenap, Satlec, Ravi ve Beas kollarının, kaynak veya mecralarının önemli bir kesimi Hindistan'ın denetimi altına girmiştir. İndus havzasında var olan 13 kanaldan 10'u Pakistan'da, 2'si Hindistan'da kalırken, Yukarı Bari Doab Kanalı, Hindistan'ı yukarı devlet konumuna getirerek, iki dominyon arasında bölünmüştür.” 

1948 yılında, Hindistan'ın Bari Doab Kanalı'nın sularını 
kesmesiyle başgösteren uyuşmazlık, kısa bir zaman için bütün İndus kollarını kapsayan Pakistan-Hindistan uyuşmazlığına dönüşmüştür. Tennessee Vadisi Yönetimi'nin eski sekreteri, 1951 yılında bir uyarıda bulunarak soruna dikkat çekmiş ve tehlikenin, her an için patlamaya hazır bir barut fıçısı gibi olduğunu söylemiştir. 
TVA eski sekreteri, Dünya Bankası'na öneride bulunarak, İndus sisteminin kalkınması için, TVA'da olduğu gibi ilgili ülkelere yardım etmesini önermiş, Dünya Bankası başkanı yardım önerisinde bulunarak, iki ülke delegelerinin ortak bir plan hazırlamak üzere, 1952'de Washington'da bir araya gelmelerini sağlamıştır; ancak iki ülke ortak bir planda uzlaşamayınca Banka her iki tarafın kendi planını hazırlayıp sunmasını önermiştir. Yine de planlar üzerinde uzlaşma sağlanamayınca sonunda taraflar bankanın kendi önerilerini sunmasını kabul etmişlerdir.” 

1954 yılının şubat ayında Banka, hazırladığı öneriyi sunarak 
doğu nehirlerini (Ravi, Beas ve Satlec) Hindistan'a, batı nehirlerini (İndus, Cihelum ve Çhenab) Pakistan'a tahsis etmiş, ayrıca Pakistan'ın batı nehirlerinden faydalanması için bağlantı kanalları sistemini oluşturmayı planına almıştır. Hindistan önerileri kabul ederken, doğu nehirlerine aktarmak için batı nehirlerinden yeteri kadar suyun gelmeyeceğini ileri süren Pakistan'ın kabulü ise şartlıdır.* 

İki ülkenin delegasyonları Dünya Bankası'nın önerileri doğrultusunda Aralık 1954'te tekrar Washington'da bir araya gelmişler, nehir sularındaki düşüş ve yükseliş durumları da göz önünde bulundurularak yapılan yoğun çalışmalar neticesinde, Banka 
1956 yılında bir yardım raporu yayınlayarak, batı nehirleri sularının Pakistan için yetersiz kalabileceği düşüncesini benimsemiş ve eski önerilerde kısmi değişiklikler yapmayı kabullenmiştir.”” 

Taraflar arasındaki görüşmeler 1956'dan 1960'a kadar sürmüş, Dünya Bankası uzlaşrnanın sağlanması için sabır ve özenle çok ciddi bir çaba harcamış ve uzlaşmazlık sürdürdüğü durumda, yapılacak yardımların kesilmesi tehdidinde bulunmuştur. Uzun ve yoğun görüşmeler neticesinde, 19 Eylül 1960'ta İndus Suları Antlaşması imzalanmış, Dünya Bankası finansal yardım için Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere ve ABD'nin desteğini sağlamıştır.” İndus Suları Antlaşması Dünya Bankası'nın uluslararası arac rolü için bir dönüm noktası teşkil eder. Vanlan anlaşma uyarınca, bazı istisnalar hariç, İndus Nehri'nin Satlec, Ravi ve Beas adlı kolları Hindistan'a bırakılırken, nehrin kendisi ile Cihelum ve Çhenab adh kollannın kullanımı Pakistan'a verilmiştir. Kısacası İndus havzası sularının 96 80'i Hindistan'a, 96 20'si Pakistan'a bırakılmıştır. Anlaşma, taraflar arasında işbirliğini yürütecek daimi bir komisyonu da öngörmektedir.” 


KOMATİ HAVZASI KALKINMASINDA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ 


Yakın dönemde uluslararası inisiyatifin etkili olduğu ortak su havzalarından biri de Komati Nehri'dir. Güney Afrika Cumhuriyeti'nden çıkan nehir, Swaziland içinde aktıktan sonra tekrar Güney Afrika topraklarına girer ve sonunda Mozambik'e akar. 
Şimdiki inisiyatif esas olarak Güney Afrika Cumhuriyeti ile Swaziland arasında geliştirilmiş, ancak üçlü görüşmeler yoluyla Mozambik'e de danışılmıştır. 

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Swaziland sınırlarındaki Komati Nehri ve kollarının toplam havzası 11.000 km2, nehrin yılhk akışı ortalama 1.300 milyon m?'tür. Uluslararası standartlar göz önünde bulundurulduğunda nehrin sistemi küçüktür; fakat zamanlama açısından, hemen hemen bütün amaçlar için yararlanabilme olanağı, nehri bölgesel kalkınma için önemli kılmıştır. 

Güney Afrika Cumhuriyeti ve Swaziland, Kasım 1991'de iki anlaşma taslağı hazırlamışlardır. Anlaşmanın biri, su kaynaklarına ilişkin her konuda teknik danışmanlık görevi üstlenecek bir su komisyonunun oluşturulmasını, diğeri ise, Komati havzasındaki spesifik kalkınmayı amaç edinerek, bölgede iki depolama barajı kurup, bu barajlardan su tahsisatı yaparak ortak harcamaları yönetme işlevini sürdürecek idari bir ajansın kurulmasını içermektedir.?* 

Yapılan uzunca görüşmeler neticesinde başlıca anlaşmazhk noktaları bertaraf edilmiş ve planlanan süreç hayata geçirilmiştir. Bu süreç uyarınca her iki taraf da, açık ve objektif olarak, Komati sularının gerçeğini göz önünde bulundurarak ulusal isteklerini değerlendirmişler, prensiplerin oluşmasında Uluslararası Hukuk Derneği'nin Helsinki kurallarını esas almışlardır.” 

Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Planı çerçevesinde Swaziland'ın planı hazırlamasında yardımcı olmuş ve finansal destek sağlamış, projenin uygulanması için danışma hizmeti vermenin yanı sıra, bir uzman jüri de oluşturmuştur. 


NİL SULARI ANTLAŞMASI 


Nil ve kolları Afrika'nın dokuz ülkesinden geçer: Burundi, Mısır, Etiyopya, Kenya, Ruanda, Tanzanya, Uganda ve Zaire. Bazı yazarlar Orta Afrika Cumhuriyeti'ni de Nil havzası içinde gösterir.” Nil, 3.030,7 km'lik havzasıyla yaklaşık olarak Afrika kıtası- nin onda birini oluşturur. Şimdiye kadarki deneyimlerden anlaşıldığı kadarıyla, Nil havası su kaynaklarının işbirliği temelinde yönetimi ve kalkınma programı, ulaşılması zor bir hedeftir. Özellikle de havza ülkelerinin çok olması, ortak çıkar ve talepler doğrultusunda uzlaşmayı zorlaştırmaktadır. 

Nil sularından en çok yararlanan ülke durumunda olan Mısır, uzun yıllar boyunca, nehrin sularını kullanımda diğer kıyıdaş ülkelere karşı mutlak toprak bütünlüğü teorisi ekseninde hareket etmiştir. İngiltere'nin, 1929'da Mısır'a yukarı kıyıdaş ülkelerin su kullanımı üzerinde veto hakkını tanıması, Mısır'ın daha rahat hareket etmesini kolaylaştırmıştır. 1952'de Mısır, Sudan'a karşı Nil'in tüm suları üzerinde mutlak hak iddia edince, Nil Suları Komisyonu Mısır'ın bu talebini reddetmiştir.” 

Mısır ile Sudan, 1959 yılında suların tahsisine ilişkin kendi aralarında, yüksek Assuan Barajı kurulması esasına ve Assuan'daki yıllık ortalama akışın 84 milyar m3 olacağı varsayımına dayandırılan bir antlaşma imzalamışlardır. Yıllık kaybın yaklaşık 10 
milyar m3 olacağı düşünülerek, Mısır için 55,5 milyar m3, Sudan için 18,5 milyar m3 tahsis edilmiştir. Antlaşma yukarı kıyıdaş ülkeleri için hiç su ayirmamistr.™ 
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Anlaşmaya göre, eğer nehre kıyıdaş diğer ülkelerden, Nil sularının bólügülmesi ile ilgili bir iddia söz konusu olursa, Sudan Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Cumhuriyeti iddialar üzerinde birlikte çalışıp ortak bir görüşe varacaklardır. Eğer çalışma Nil sularının anlaşma dışında kalmış bir veya daha fazla ülkeyle bölüşülmesi şeklinde sonuçlanırsa, her iki ülkenin payında eşit indirime gidilecektir. Ancak bugüne kadar diğer kıyıdaş ülkelerden resmi bir iddia söz konusu olmamıştır.” 


GAN) NEHRİ SULARININ KULLANIMI 


Ganj Nehri, Çin Halk Cumhuriyeti'nde doğup Nepal ve Hindistan'dan geçerek, Hindistan ile Banglades arasındaki sınırın 128 km'lik kısmını oluşturmaktadır. Bangladeş topraklarında 
112 km akan Ganj, Bangladeş içinde Camuna-Brahmaputra ile 
birleşerek Badma adını alır; Badma Meghna ile birleşerek denize dökülür. 

Hindistan ile Bangladeş arasındaki uyuşmazlığın en önemli unsuru olan Ganj ve sularının tahsisi, Fırat ve Dicle havzasına en fazla paralellik gösteren sorun olarak görülmektedir.” 
Hindistan'ın Ganj Nehri üzerinde Farakka Barajı inşaatını planladığını açıklaması üzerine, Pakistan 1951'de yapılması düşünülen barajın inşaat çalışmalarını protesto etmiş ve ortak suların kullanımı planlamasının bir BM kuruluşu tarafından yapılmasını önererek, konunun iki ülke uzmanlarınca da incelenmesini dile getirmiştir. Hindistan, Pakistan'ın önerilerini göz ardı ederek, 1961 yılında Farakka Barajının inşaatına başlamış ve barajın yapımını 1970'te tamamlamıştır.” 

Bangladeş'in 1971 yılında bağımsızlığını kazandığı zamana değin, sınıraşan sular sorunu Hindistan ve Pakistan arasında görüşülmüş, 1971'den sonra, Bangladeş ve Hindistan arasında yapılan görüşmelerde, Bangladeş ortak nehirlerin sulanmn tahsisi sorununun geçici bir düzenlemeden ziyade, sürekli bir esasa bağlanmasını ve bu düzenlemenin bütün ortak nehirleri kapsamasını talep etmiştir. 
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1977 Kasım'ında, Hindistan ile Bangladeş yaptıkları bir 
anlaşmayla, kurak mevsimde Ganj sularının 96 63'ünün Bangladeş'e verilmesi konusunda bir karara varmışlardır. Ayrıca Hindistan, Bangladeş'in Frakka Barajının inşasına karşı çıkmasını haksız görerek, inşa edilen barajda tutulan suyun, barajı inşa eden ülkenin suyu olduğunu ileri sürmüş, bir yukarı kıyıdaş ülkesi olarak Türkiye'nin tutumuna benzer bir tavır sergilemiştir.?” 


ABD iLE MEKSİKA ARASINDAKİ SU ANTLAŞMASI 


ABD ile Meksika'nın Rio Grande Nehri üzerindeki su ihtilafı 
19. yüzyılın sonunda alevlenmiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı, Meksika'nın, Rio Grande Nehri'nin iki ülke arasında sınır teşkil etmeden önce ABD'deki bölümü üzerinde uluslararası hukuk açısından hak iddia etmesi konusunu ABD başsavcısına götürmüştür. Başsavcı Johnson Harmon, Meksika'nın, Rio Grande'nin ABD içinde kalan bölümü üzerinde, mutlak hâkimiyet (absolute sovereignty) prensibi gereğince hakkı olmadığını ileri sürmüş ve uluslararası hukukun, suların bölüşülmesi konusunda ABD'ye herhangi bir yükümlülük getiremeyeceğini belirtmistir. Once de belirtildiği gibi, Harmon'un kendisine dayanak yaptığı argümanlar, sınıraşan sular konusunda Harmon Doktrini olarak uluslararası literatürde yer almıştır.” ABD sonraki yıllarda bu düşüncesine bir esneklik getirerek, 1906 yılında Meksika ile Rio Grande Nehri üzerinde ilk anlaşmasını yapmıştır. Daha sonra, ABD ile Meksika arasında 1944 yılında yapılan bir anlaşmayla, iki ülke arasında sorun teşkil eden Colorado, Tijuana ve Rio Grande nehirlerinin ortak kullanımı düzenlenmiş, ABD Meksika'ya belli miktarda su tahsis etme yükümlülüğünü kabul etmiştir. İki ülke arasında vanlan anlaşma gereği, ABD, Meksika'ya giren sulardaki tuzluluk oranının 800 ppm'den daha aşağı olmasını da kabul etmiştir.”” 


MEKSİKA İLE GUATEMALA ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER 


Guatemala'da doğan Usumacinti, Suchiate ve Grijalva nehirleri Meksika topraklarına girmektedir. Meksika, Guatemala hiikiimetine söz konusu nehirlerin paylaşımı konusunda bir anlaşma yapılmasını önermişse de, 1990 yılının nisan ayına kadar olumlu bir yanıt almamıştır." 

Meksika'nın adı geçen nehirlerin ve özellikle de kurak mevsimlerde debisi zo m3/s'ye inen, yağışlı dönemlerde de zoo m3/s'ye çıkıp en çok su taşıyan Suchiate Nehri üzerinde baraj yapmaya girişmesiyle, Guatemala görüşmeyi kabul etmiş ve ülkeler iki teknik komisyonun kurulmasını kararlaştırmıştır. Meksika tarafı, her iki ülkenin de söz konusu nehirler üzerinde kurmak istedikleri barajlardan birbirlerini haberdar etmelerini dile getirirken, bir ülkede inşa edilecek baraj sayesinde nehrin akışının düzenlemesiyle öteki ülkenin bundan yararlanması durumunda, barajı inşa eden ülkenin yaratılan bu ek çıkar için hak iddia edebileceğini ileri sürmektedir." 

Meksika ile Guatemala arasındaki görüşmeler henüz bir sonuca varmamustr, ancak iki ülke arasında ileride yapılacak anlaşmanın genel prensiplerle uyuşması ve nehir sulannin kullanımının adil, akıla ve optimum esaslar çerçevesinde yapılması beklenmektedir. 


LESOTHO KRALLIĞI İLE GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ARASINDAKİ ANTLAŞMA 


Lesotho Krallığı ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasında sorun teşkil eden Senqu/Orange suları konusu, 1986 yılında imzalanan bir antlaşma çerçevesinde çözüme ulaştırılmıştır. 

Varılan antlaşma gereğince Sengu/Orange havzası içinde yapımı öngörülen su tesisleriyle ilgili bütün faaliyetler, ortak teknik komite tarafından yürütülecek, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne verilecek suyun nakli için inşa edilmiş Trans-Caledon Tüneli idaresi, ortak teknik komite ile sıkı bir işbirliği yapacaktır.”“ 

İki ülke arasında yapılan anlaşmada dikkat çeken önemli bir husus da, mansap ülkesi olan Güney Afrika'nın, memba ülkesi olan Lesotho'ya aldığı su karşılığında bedel ödemesidir. Anlaşma uyarınca, ortak katkı ile yapılacak su tesislerinde üretilecek enerji geliri paylaşılacaktır. 
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Güney Afrika'nın Lesotho ve Swaizland'dan aldığı su karşılığında bedel ödemesi, bu iki ülkenin uzun yıllar boyunca Güney Afrika Cumhuriyeti hükümranlığında kalması nedeniyle, Güney Afrika'nın bu ülkelerin kalkınması için verdiği bir nevi “destek, tazminat” olarak da algılanmaktadır." 


Amu DERYA VE Sri DERYA İLE 
ARAL DENİZİNİ KURTARMA GİRİŞİMLERİ 


Bir zamanlar dünyanın dördüncü büyük gölü ve iç denizi durumunda olan, 1950'li yılların ortalarında doğal haliyle yüzeyi 67.900 bin km?, ortalama derinliği 50-53 metre, toplam su hacmi yaklaşık 1090 km3 ve tuz oranı litrede 10 gr olan Aral, Marmara Denizi'nden 4,5-5 kat daha büyük olup, içinde 25 tür balık yaşamaktaydı.“ 

Aral Gölü'ndeki azalma, 1960 yılında Sovyetler Birliği'nin, gölü besleyen Amu Derya ve Sri Derya'nın sularını kesmeye karar verip, geniş arazilerde pamuk üretimine kalkışmasıyla başlamıştır. Orta Asya'nın bu geniş nehirleri, Kırgızistan ve Tacikistan'da doğup, Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan'dan geçerek Aral Gölü'ne boşalırlar. Afganistan, Çin ve İran da nehirlere kıyıdaş olup, Afganistan dışındaki ülkelerin yararlanması fazla önem arz etmeyen bir seviyede kalmaktadır. 

Aral Gölü, üzerindeki gemi taşımacılığı ve balık avlama sahası olarak çok önemli ekonomik bir role sahipti; yıllık ortalama 45.000-50.000 ton balık avlanırdı. Amu Derya deltasında ise oldukça geniş otlaklar ve 250.000 hektar ormanlık alan bulunmakta, birçok göçebe kuş ve gittikçe türleri nadirleşen hayvanlar barınmaktaydı. Ormanlık alanlar burada toprak erozyonuna karşı doğal bir koruma oluşturmaktaydı." 

Bugün, çok az suyun aktığı Aral Gölü'ndeki tuzluluk oranı hayli artmış ve göl kimyasal atıklarla kirlenmiş bulunmaktadır. Eskiden balıkçılığa dayanan bölge ekonomisi göldeki balıkların ölmesiyle yıkıma uğramış, yöre halkı sağlıksız koşullar yüzünden birçok 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hastalıkla boğuşur duruma gelmiştir. Bir zamanlar deniz alam 26.000 milkare olan Aral, uygulanan yanlış politikalar yüzünden 
14.000 milkareye çekilmiştir.” Göl sularının tuzluluk oranı 1960 
yılında 10 gr/litreyken, 1990'da 28 gr/litreye yükselmiş, her iki nehir deltasında yaşamını sürdüren 178 çeşit hayvan türü, 38'e inmiştir. Göl üzerindeki ulaşım ise olanaksız hale gelmiştir.”? 

I991'de Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra, yeni bağımsızlıklarına kavuşan Orta Asya Cumhuriyetleri Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan, bir bölgesel konsey oluşturarak Aral sularını koruma karar vermişlerdir ve bu yöndeki çabalar Dünya Bankası, UNEP ve UNDP tarafından desteklenmektedir.”” 


TÜRKİYE”NİN SINIRAŞAN SULARI VE 
ANTLAŞMALARI 


Türkiye'nin komşularıyla paylaştığı 2763 km'lik sınırın 
615 km'si “ıslak sınır” diye adlandırabileceğimiz kaynak ve nehirlerden oluşmaktadır. Türkiye'nin bu “sınırlarla” ilgili olarak farklı devletlerle yaptığı başarılı anlaşmalar dikkate değerdir.“ Türkiye'nin belirli bir kesimini egemenliği altında bulundurduğu, diger komşularıyla sınıraşan veya sınır teşkil eden suların bir kesimi ya Türkiye'de doğup başka ülkelere girmekte ya da başka ülkelerden doğup Türkiye'ye akmaktadır. Komşu ülkelerden doğup Türkiye'ye giren akarsuların başında Meriç ve onun önemli kollan durumunda olan Arda, Tunca ile Asi nehirleri; Türkiye'den dogup diğer ülkelere akan nehirlerin başında ise Dicle, Fırat, Çoruh, Kura ve Aras gelmektedir. 


LOZAN ANTLAŞMASI 


24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlagması'nın 109. maddesi, uluslararası sulardan yararlanma konusunu 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Tablo 25. Türkiye, Sınıraşan Sular 


İNehir adı 


İlgili ülkeler | 


| Menbada Mensaba 

İMeriç Nehri Bulgaristan-Türkiye-Yunanistan 

İAsi Nehri Suriye-Tiirkiye 

|Afrin Çayı Türkiye-Suriye-Türkiye 

|Nizip Çayı (Fırat'ın Kolu) Türkiye-Suriye 

|Firat Nehri Türkiye-Suriye-Irak 

| Habur Çayı (Suriye) Yeraltı su rezervi Türkiye'de 

|(Resul Ayn Pınarları) 

Nusaybin-Çağ Çağ Yazın Nusaybin kullanıyor, 

Pınarları kış sularını Suriye biriktiriyor 
Türkiye kış sularını biriktirecek proje geliştiriyor 

[Dicle Nehri Türkiye-Suriye (sınır)-Irak 

İHezil Çayı Türkiye-lrak sınır suyu 

(Dicle”nin kolu) (Türkiye sulamada kullanmak 


İZap Suyu (Dicle’nin kolu) 


istiyor. Irak Fırat yüzünden müsaade etmek istemiyor) 


Türkiye-lrak 


İşemdinli Çayı (Zap'ın kolu) 


Türkiye-Irak 


Sarısu 


Türkiye-Irak (sorun var) 


(Gürbulak sınır kapısında) 

|Aras Nehri Türkiye-Azerbeycan-İran 

|Arpacay Türkiye-Ermenistan sınırı suyu 

pem (Kür) Çayı Türkiye-Gürcistan-Azerbeycan (sorun......... da 


Coruh 


E 25 i 
Delta ve hayvan kani akobi ve çözüm var) 


Kaynak: Safa Giray, “Su Sorununda Tiirkiye’nin Siyasal Boyutlan”, Water As An Element Of Cooperation And Development In The Middle East, ed: Prof. Dr. Ali İhsan Bağış, s. 255. 
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içerir. Uluslararası nehirlerden “faydalanmanın düzenlenmesin- de kazanılmış hakların korunmasına yer veren” antlaşmanın 
109. maddesi şöyledir: 


Aykırı hükümler bulunmadıkça, yeni bir sınınn çizilmesi yüzünden bir devletin sular sistemi (kanal açmalar, su taşmaları, sulama, akaçlama ya da benzeri konular), bir başka devletin ülkesinde yapılan çalışmalara bağlı bulunursa ya da bir devletin ülkesinde, savaş öncesi kullanımlar uyarınca, kaynağı bir başka devletin ülkesinde olan sular ya da su gücü (energie hydraulique) kullanıldığı dunumlarda, ilgili devletler arasında, her birinin çıkarlarını ve kazanılmış haklarını saklı tutacak biçimde, bir anlaşma yapılması gerekir. Anlaşmaya vanlmazsa, bu anlaşmazlık hakemlik yoluyla çözümlenecektir." 


Dr. Cem Sar'a göre, “Lozan Antlaşması'nın 109. maddesi, güney komşularımız Suriye ve Irak bakımından Dicle, Fırat, Asi nehirleri ile Mürşitpınar ve Çağçağ sularından, batı komşumuz Yunanistan bakımından ise Meriç ve Arda nehirlerinden -bunlardan şimdilik yalnız sınır teşkil eden kesimi düzenlenmiş durumdadır— faydalanmaya ilişkin ilerde yapılması muhtemel görüşmelere temel teşkil edecektir.” Dr. Cem Sar 109. maddenin taraflara yüklediği vecibeleri şöyle sıralamaktadır: 


Sınırların yeniden tespiti sonucunda (1) bir kıyıdaşın su rejimi (endüstriyel ve tarımsal amaçlı faydalanmaları) başka bir kıyıdaşın ülkesinde yapılacak faydalanmalara bağlı duruma girerse; (2) bir kıyıdaş, diğer bir kıyıdaşın ülkesinden akan sular ya da bu suların sağladığı enerjiyi savaş öncesinden beri kullarımakta ise, ilgili devletler, aralarında çıkarlarının ve kazanılmış haklarının korunması bakımından bir anlaşma yapacaklar ve anlaşmaya varmazlarsa hakemlige gideceklerdir.™ 


ORTADOĞU'DA Su 219 


Eski SSCB 

Türkiye ile eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (şimdiki Gürcistan, Ermenistan ve Özerk Nahcıvan Cumhuriyeti) arasında en önemli akarsular Posof Çayı ile Çoruh, Kura ve Arpaçay nehirleridir. 

Bu akarsuların en önemli özellikleri Türkiye'de doğup hemen hemen Türkiye'nin doğu sınınnın yarısını meydana getirmeleridir. Diğer önemli bir husus, Türkiye ile eski SSCB'nin oldukça erken dönemde bu sular üzerine yapmış oldukları anlaşmalardır. 

Türkiye ile eski SSCB arasında yapılan ilk anlaşma 8 Ocak 1927'de Kars'ta imzalanan, “Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şuralar Cumhuriyeti İttihadi Hudutlarını Teşkil Eyleyen Nehir, Çay ve Dere Sularından İstifadeye Dair Mukavelename ile Serderabat Barajının İnşasına Dair Müzeyyel Protokol”dür; protokolün bazı maddeleri, daha sonra 1928 yılında yapılan bir düzenlemeyle değiştirilmiştir.”” 

Sovyetler Birliği ile yapılan bu anlaşmaya göre taraflar Çoruh, Kura, Arpaçay ve Aras nehirlerinin sularından eşit olarak yararlanacaklardı. Anlaşmanın en önemli özelliği eşitlik esasına dayalı olmasıdır.” Anlaşma, sınırlardaki suyun kontrolünü Ortak Sınır Su Komisyonu'na devretmektedir.'? 

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında daha sonraki yıllarda, 
23 Nisan 1963'te, “Türk-Sovyet Karma Komisyonunun Arpaçay 
Üzerinde Müşterek Bir Baraj İnşası ile İlgili Toplantı Protokolü” yapılmıştır. Daha sonra yine bu konu ile ilgili olarak 26 Ekim 1973'te, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Hükümeti Arasında Sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehri'nde Baraj İnşası ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbirliğine Dair Anlaşma” imzalanmıştır." 

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında varılan anlaşmalarda, akarsuların kollarına ilişkin hükümler yer almamıştır; ülkelerin söz konusu nehirlerden faydalanma şekli, “sulama ve su alma” biçimindedir. Nehir sularını kullanma ve yararlanmada 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eşitlik ilkesi esas alınmıştır. Taraflar nehir yataklarını değiştirmeme, birbirlerine önemli zarar vermeme, birbirlerine yardım etme ve karşılıklı bilgi verme gibi temel konularda anlaşmaya varmış olup, ortak faydalanma amacıyla kurulacak tesislerin masraflarını müşterek karşılamayı kabul etmişlerdir. Taraflar arasında meydana gelebilecek sorunların çözümü için, iki tarafın eşit sayıdaki temsilcilerinden oluşan karma komisyon yetkili kılınmıştır. 


İRAN 


Türkiye ile İran arasında iki ülkeyi ilgilendiren akarsulardan yararlanma konusunda, iki tarafın uzlaşarak anlaşmaya vardığı temel bir anlaşma mevcut değildir. Ancak çeşitli anlaşmalarda bazı akarsular ve onların kullanımıyla ilgili hükümler yer almaktadır. Bunlardan biri, 23 Ocak 1932'de Tahran'da imzalanan “Türkiye ile İran Arasında Hudut Hattının Tayinine Dair İtilafname”nin ekidir. Ancak bu düzenlemenin kapsamına iki ülkeyi ilgilendiren bütün akarsular dahil edilmemiştir. 

Türkiye ile İran arasında 18 Kasım 1955'te Ankara'da imzalanan “Sarısu ve Karasu Sularından Müştereken İstifade Olunması Hakkındaki Protokol”de, söz konusu sulardan faydalanmada hakkaniyet ilkesi esas alınmıştır. Protokolün 7. maddesi şöyledir: “Sarısu'nun Türkiye'de kullanılma tarzı ne olursa olsun, kurak senelerde ve su seviyesinin en asgari hadde indiği zamanlarda İran'a akacak suyun asgari debisi 1,8 m3 sn'den aşağı “olmayacaktır.” 

Aynı protokolün 10. maddesinde şu hüküm yer alır: “Taraflar Karasu yatağı boyunca, her noktadaki sudan istifade hakkını, kendi sulama projelerinin lüzum ve ihtiyaçları üzerinde anlaşarak ve mevcut hudut rejimine riayet etmek suretiyle kullanacaklardır.”"9 

Ayrıca protokolün birçok maddesinde tarafların gözlem istasyonları kuracakları ve elde ettikleri bilgileri birbirlerine verecekleri hükme bağlanmıştır. Anlaşma uyarınca taraflar Karasu gözlem istasyonları için yapacakları tesis masraflarını eşit şekilde paylaşmayı kabul etmişlerdir.”” 


YUNANİSTAN 


Türkiye ile Yunanistan arasındaki en önemli su Meriç Nehri'dir. Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'ı ilgilendiren Meriç Nehri, şimdiye kadar her üç ülkeyi de bağlayan uluslararası bir anlaşmaya konu olmamış, ancak buna rağmen Türkiye ve Yunanistan arasında Meriç Nehri üzerinde kimi hukuksal düzenlemeler yapılmıştır. 

Türkiye ile Yunanistan arasında, 20 Haziran 1934'te “Meriç-Ebros Nehri'nin Her İki Kıyısında Yapılacak İdrolik Tesisatın Tanzimine Müteallik İtilaf” ile, 19 Ocak 1963'te, nehirden yararlanma esaslarını içeren hükümlerin yer aldığı, “Türk-Yunan Trakya Hududunun Mühim Kısmını Tayin Eden Meriç Nehri Mecrasının Islahı Dolayısıyla Hudut Tahsisine İlişkin Protokol” imzalanmıştır. 

1934 yılında imzalanan itilaf metninde Meriç Nehri'nin 
kollarının da üzerinde durulmuş; taşkınlardan korunma, sulama ve balıkçılık gibi konulara düzenlemeler getirilmiştir. Söz konusu anlaşmanın 1. maddesinin (b) fıkrasında taraflar, “... Nehirde Arda Köprüsü ile 23 rakamlı hudut işareti arasındaki her bir tarafı da Türkiye'ye ait olan kısmında her türlü su tesisatı yapılması hususunda Türkiye makamatının haiz olduğu tam serbestinin ancak Yunan arazisine zarar iras eyleyecek mahiyette tedbirler alınmasını men eden hukuku düvel umumi ile mukayyet olduğu”nu beyan etmektedirler. Bu maddeyle, Türkiye'nin uluslararası bir nehir niteliğini taşıyan Meriç'in, kendi egemenliğindeki kısımlarından eksiksiz yararlanma hakkı onaylanmaktadır.” 

Türkiye ve Yunanistan 1951'den sonra, Harza Engineering firm of Chicago”nun yardımıyla, nehir taşkınlarının kontrol altına alınması, drenaj çalışması yapılması, sınırın stabilize edilmesi ve 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Türkiye'de 16.900 hektar, Yunanistan'da 11.600 hektar arazinin sulanması amaayla bir master plan hazırlamışlar ve bu plana yukarı kıyıdaş ülkesi durumunda olan Bulgaristan dahil edilmemiştir.” 

1963 yılında imzalanan protokolde ise Meriç sularından tarımsal amaçlı projelerden yararlanma hususları ele alınmış, herhangi bir anlaşmazlık durumunda sorunların “Karma Teknik Komisyon”da çözümleneceği belirtilmiştir. Ayrıca varılan anlaşma gereği, karşılıklı bilgi verme, nehir yatağının tanzimi, kıyıların aşınmasını önleme, diğer tarafa önemli zarar vermeme ve masraflara katılma gibi yükümlülükler getirilmiştir.” 


BULGARİSTAN 


Türkiye ile Bulgaristan arasında sınıraşan veya sınır teşkil eden akarsular olarak Meriç Nehri, Tunca Nehri, Değirmendere (Veleka) ve Mutlu Dere (Rezve) en önemlileridir. Bu akarsulardan yararlanma açısından, Türkiye bazıları için aşağı kıyıdaş, bazıları için de yukarı kıyıdaş durumundadır. (Değirmendere için yukarı kıyıdaş devlet durumundayken, Tunca Nehri için aşağı kıyıdaştır.) 
Meriç ve Mutlu Dere ise, daha çok Bulgaristan ve Türkiye arasında sınır teşkil etrnektedir. 

Türkiye ile Bulgaristan'ın söz konusu nehirler üzerindeki anlaşmaları çok eskilere dayanmamaktadır. Her iki ülkeyi ilgilendiren akarsulardan yararlanma konularının ele alındığı anlaşmalar şöyledir: 28 Aralık 1976'da Ankara'da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Hudut Olaylarının Önlenmesi ve Halli ile Hudut İşaretlerinin Bakımı Hakkında Antlaşma”, 23 Ekim 1968'de İstanbul'da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Arasında İki Memleket Topraklarından Akan Nehirlerin Sularından Faydalanmada İşbirliği Yapılması Konusunda Anlaşma” ve 13 Eylül 1975'te Sofya'da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Hükümeti Arasında Uzun Vadeli Ekonomik, Teknik, Sınai ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması.” 
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FIRAT SULARININ KULLANIMIYIA İLGİLİ 
ANTLAŞMALAR 


FRANSIZ-İNGİLİZ SÖZLEŞMESİ 


23 Aralık 1920'de İngiltere ile Fransa arasında imzalanan 
bir sözleşme, Mezopotamya sularının kullanımını içermektedir. 
Sözleşmenin üçüncü maddesinde, “Bölgenin mandacısı olan Fransız hükümetinin hazırladığı, gerçekleşmesi halinde Dicle ve Fırat'ın sularını önemli ölçüde azaltacak tüm sulama planları” bir ön anlaşmaya bağlanmıştır. 


FRANSIZ-TURK METİNLERİ 


20 Ekim 1921'de Fransızlar ile Türkler arasında Ankara'da 
imzalanan antlaşma, Henri Franklin Bouillon-Yusuf Kemal Antlaşması olarak da bilinmektedir. 

Antlaşmanın 12. maddesi şöyledir: 


Kuveyk suyu, Halep kenti ile kuzeyde Türk kalan bölge arasında, hak gözetilerek, iki tarafı tatmin edecek biçimde bölüşülecektir. Halep kenti, bölgenin gereksinimini karşılamak üzere, kendi yapacağı harcamalarla, Türk toprağı üzerinde Fırat'tan da su alabilecektir.” 


Hassan Chalabi'ye göre, bu anlaşma Fırat sularının yatağının değiştirilmesi ve Halep'in su ihtiyacının karşılanması için, Kuveyk kapalı havzası sularının kullanımını içermektedir.” Ancak Fransa ile Türkiye arasında 1923'te imzalanan Lozan'dan önce yapılan ve bir ön barış anlaşması olarak görülen”? bu anlaşmada, Fıratın sulannın paylaşılması gibi bir hususa değinilmemiştir. 

Fransa ile Türkiye arasında 30 Mayıs 1926 yapılan “Dostluk ve İyi Komşuluk” Sözleşmesi'nin 13. maddesinde şöyle denilmektedir: 
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20 Ekim 1921 günlü Ankara Antlaşması'nın 12. maddesini 
uygulamak üzere, Fransa Yüksek Komiserliği'nce, Suriye için 
200 bin franga varabilecek bir harcama ile Kuveyk suyunun 
niceliğini artırmak ya da Fırat'tan su alarak ya da her ikisini birden kullanarak, bugün Kuveyk sulanndan yararlanan bölgelerin ve Halep kenti ile çevresinin gereksinimini karşılamaya elverişli bir program yapabilmek için hemen incelemelere girişilecektir. Türkiye Hükümeti, bu incelemelere elinden gelen yardımı yapacağı gibi, programın gerçekleşmesinde gerekli yapımlar için “kamu yararı” kararı almaya yükümlenir.” 


1926'da yapılan bu sözleşmeyi, Türkiye Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı ve İzmir Milletvekili Dr. Tevfik Rüştü, Fransa adına Ankara Büyükelçisi Albert Sarraut imzalamıştır. Sözleşmede Kuveik sularından yararlanma ya da Fırat'tan su alma konuları ele alınırken, Fırat'ın sularının bölüşülmesi söz konusu edilmemiştir. 

Son olarak, 3 Şubat 1930'da Türkiye Cumhuriyeti adına Büyükelçi Ali Fethi ve Fransa adına Dışişleri Bakanı Aristide Bri- and'ın imzaladığı Türkiye ile Fransa Arasında Dostluk, Uzlaştırma ve Hakemlik Antlaşması'nda su konusu ele alınmamıştır. 


1946 TÜRKİYE-İRAK PROTOKOLÜ 


1946 yılında Türkiye ile Irak arasında imzalanan İyi Komşuluk ve Dostluk Anlaşması'nda, Fırat ve Dicle sularının regüle edilmesi üzerine bir uzlaşmaya varılmıştır. Protokolün temel hedefi, Türk tarafında, öncelikle aşağı havza bölgesinde, Irak'ta su taşkınlarını önlemek için koruma çalışmalarının yapılması ve gözlem istasyonlarının kurulmasıdır. 

Anlaşmaya göre Irak, ülkesinin yararları doğrultusunda, suyun regüle edilmesi için yapılan harcamalara katkıda bulunmayı kabul etmiş, diğer bir deyimle bu anlaşma, Türkiye'nin suyun regüle edilmesi için kendi sınırları içinde kuracağı tesislere bir sınirlama getirmemiştir.”? 
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Lübnan Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler profesörü olarak görev yapan Hassan Chalabi'ye göre 1946 anlaşması ile “Türkiye, Irak için sulama ve hidroelektrik üretimi amacıyla inşa edilen yapılardan yararlanma hakkını kendide saklı tutuyordu.” 

Aslında 1946 anlaşması Türkiye'nin Irak ve hatta Suriye ile de işbirliğini geliştirme anlaşmasıdır ve sulann bölüştürülmesi ve kullanımından ziyade, taşkınlann yarattığı zararı bertaraf etme amaçlıdır. 


TÜRKİYE-SURİYE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 


1987 yılında Türkiye Başbakanı Turgut Özal'ın Suriye ziyaretinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Ekonomik İşbirliği Protokolü'nün 6-10. maddeleri su üzerinedir. Söz konusu protokolün 6, 7, 8 ve g. maddeleri şöyledir: 


Madde 6: Atatürk Barajı rezervuarının doldurulması sırasında ve Fırat sularının üç ülke arasında nihai tahsisine kadar Türk tarafı, Türkiye-Suriye sınırından yıllık ortalama olarak 500 m3/sn'den fazla su bırakmayı taahhüt eder. Ayhk akışın 500 m3/sn altına düştüğü durumlarda farkın gelecek ay kapatılmasını kabul eder. 

Madde 7: Taraflar, en kısa zamanda Fırat ve Dicle nehirleri sularının tahsisi için Irak tarafı ile birlikte çalışacaklardır. 

Madde 8: Taraflar, Bölgesel Sular Ortak Teknik Komitesi'nin çalışmalarının hızlandırılmasını kabul etmişlerdir. 

Madde 9: Taraflar, iki ülke uzmanlarının işbirliği ile projelerinin teknik ve ekonomik fizibilite çalışmalarının yürütülmesi halinde, Fırat ve Dice nehirlerinin topraklarında sulama ve işletmeyi ilke olarak kabul etmişlerdir.” 


1987 protokolünün en belirgin özelliği, 6. maddede görüldüğü gibi geçici bir anlaşma olmasıdır. Türkiye, Suriye ve Irak'ın ortak katılımıyla gerçekleşmiş bir su anlaşması yoktur. 
1980 yılında Irak ve Türkiye arasında imzalanan Karma Ekonomik Komisyon Protokolü uyarınca bölgesel sular sorununu görüşmek üzere bir ortak teknik komite kurulmuş ve Suriye de 
1983 yılında yapılan üçüncü toplantıda bu komitenin çalışmalarına katılmıştır. 1982'de ilk toplantısını Irak ve Türkiye'nin katılımıyla gerçekleştiren komite, 1992 yılında yapılan 16. ve son toplantıda, tarafların birbirleriyle tamamen çelişen çıkarları ve en temel konulardaki görüş ayrılıkları nedeniyle gündem bile belirleyememiştir.”” 

1987”de Türkiye ile Suriye arasında belirlenen 500 m3/sn, yılda 15.768 milyon m3 etmektedir; bu da Fırat'ın yıllık akışının % 45-50'sine tekabül eder. Irak bu miktarın 700 m3/sn çıkarılması talep etmiş, fakat Türkiye bunu reddetmiştir.” 

Suriye ve Irak, Fırat sularının üç eşit miktarda paylaşılmasını savunmaktadır; bu öneriyle Suriye, Fırat sularının 96 70'ini kendisine bırakan uzun vadeli bir anlaşmanın imzalanmasını ve su haklarının garanti altına alınmasını amaclamaktadir.™ 

Nisan 1990'da Suriye ve Irak'ın Fırat'ın Türkiye'den akacak suları üzerinde vardıkları anlaşmaya göre, suyun niteliğine bakmaksızın, Suriye yıllık akışın 96 42'sini, Irak 96 58'ini alacaktır.” Eski devlet bakanlarından Safa Giray'a göre Suriye ve Irak, bu anlaşmayı Türkiye'yi haberdar etmeden, gizlice kendi aralarında yapmışlardır.” 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 


SU TİCARETİ VE BAZI ÜLKELERİN 
ÖZEL SEKTÖR DENEYİMİ 


Su PAZARLARI 


nak olarak görülmüştür. Yol kenarlarında, ibadet yerlerinde, 

çarşı pazar yerlerinde yapılan çeşmelerden bedava olarak susuzluğunu giderebilen insanoğlu, giderek bu imkönlardan yoksun kalmaktadır. Eskiden, adeta teneffüs edilen hava gibi doğal bir hak olarak görülen susuzluğu giderme hakla, artık her insanın karşılıksız yararlanabileceği bir hak olmaktan çıkmış, su, parası olanın yararlanabileceği bir mal, ekonomik bir değer durumuna gelmiştir. 

Gelinen aşamada, dünyanın birçok bölgesinde, yenilenebilir su kaynaklarındaki hızlı tüketim, suyun çok önemli ekonomik bir değer olduğu düşüncesini yaygınlaştırmakta, eskiden beri insanlar arasında süregelen altın ve daha sonra petrol hırsına, şimdi de su hırsını katmaktadır. Artık modern dünyada suyun dağıtımı, kullanımı, kıymeti ve ticari değeri gibi zor ve karmaşık sorunlar gittikçe artarak tartışılmaktadır.' 

Suyun pazarlanması, gönüllü alıcı veya satıcının üzerinde anlaştıkları fiyatta, suyun veya su haklarının transfer edilmesidir. 
Bu sistem, su hukuku düzenlemeleri esas alınarak, kaynağın mülkiyet hakları kapsamında görüldüğü durumlarda işlerlik kazanır.” 

Aslında su pazarı veya suyun pazarlanması çok da yeni ve aykırı bir olgu değildir. İspanya'daki çiftçiler yüzyıllardan beri sulama sularını pazarlamakta, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te özel kuyu sahipleri sık sık sularını komşularına satmaktadırlar. Suyun pazarlanması yüzyılımızın başında Batı ABD'de (Missisippi Nehri'nin batısındaki eyaletlerde) de oldukça yaygınken, daha sonralan hükümetin su projelerini ele almasıyla süreç yavaglamigtir? 


S u, tarih boyunca, teneffüs ettiğimiz hava gibi bedava bir kay-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Su pazarları formel ve informel olmak üzere iki kısımda ele alınabilir. Formel satışlar suyun belirli bir hacminin/kisminin üzerindeki hakların belirli bir zaman periyodu için transfer edilmesidir. İnformel satışlar ise yine belirli bir periyot veya tespit edilen saatler için suyun ölçüsüz olarak bir kanal veya pompadan alınmasıdır. İnformel pazarlarda alıcı ve satıcı suyun hacmi konusunda bir bilgiye sahip olmalarına rağmen, genellikle satılan su ölçülmemektedir. Formel ve informel pazarlar arasındaki temel farklılık ticari uygulamada ortaya çıkar; genel olarak su satışların- da uygulamanın yasal ve idari bir sistemle belirlenmediği pazarlar informel pazarlardır. Buralarda uygulamanın ana dayanağı itibar ve karşılıklı güvendir. Formel pazarların büyük bir çoğunluğu Kuzey ve Güney Amerika'da bulunurken, informel pazarlar Güney Asya'da sulu tarımın yapıldığı alanlarda yoğunlukladır.* 

Formel pazarların gelişimi ve işlerliği açısından elverişli bir ülke olarak görülen Şili'de 1981 yılında çıkarılmış olan su yasasıyla yapılan düzenlemeler, geniş halk kitleleri tarafından benimsenmiştir. Oysa, informel pazarların egemen olduğu Pakistan'da, kanal sularının ticareti yasaklanmış olmasına rağmen, çiftçiler bu yasağı görmezlikten gelmektedir. Yine Hindistan ve Pakistan'da kuyu sularının aşırı çekimi de kimi sorunlara yol açmaktadır. Su haklarının yasal düzenlemelerle belirlenip kayıt altına alınmadığı durumlarda, su kaynaklarının geliştirilmesi ve optimum kullanımı da zorlaşmaktadır. 

ABD'de su alıcıları, genellikle artan nüfuslarının ihtiyacını karşılamak isteyen şehirlerdir; suyu satanlar ise çoğunlukla çiftçilerdir. Su satışını kendi ekinlerinin yetiştirilmesinden daha kârlı bulan çiftçiler, su haklarını satmakta tereddüt etmezler. Su fiyatları ise iklim koşullarına bağlı olarak yöreden yöreye farklılıklar gösterir. (Örneğin Salt Lake City yöresinde her acre-feet için 200 dolar civarında olan fiyatlar, hızla şehirleşen Colorado Front Range'de, acre-feet başına 3.000 dolardan 6.000’e kadar çıkmaktadır.)” 
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Tablo 26. Bat: ABD’de Su Haklan Satis Omekleri, 1988-1989 


Westminster a sulayıcılar 6,176 $ 


Kent sakinleri 


eskiden sulanılan alan üzerinde 


McMullen Valey 
Ciftlik 


Albuquerque,| Local sulayıcılar 


New Mexico 


Tukee- Carson 


Central Utah] Lokal sulayıcılar | 85,000 | 164$ İBelediye kul. | 


Kaynaklar: Water Market Update (Santa Fe, N.M.: Shupe&Associates, c. 2-3, 1988-89); Elizabeth Checcinio, Water Farming: The Promise and problem of Water Transfers in Arizona (Tucson, Ariz.: Universty of Arizona, 1988); Sandra Postel, Trouble on Tap, 1989. 
* Bir acte-feet 325,850 galona eşit olup, dört kişilik bir ailenin iki yıllık ihtiyacını karşılayabilmektedir. 
** 1986. 

Su kaynakları üzerinde çalışma yapan bazı uzmanlar, hükümetlerin suyun gerçek maliyetini tüketicilere yansıttığı durumda dünyanın birçok yerinde su katlıklarının ortadan kalkacağını söylemektedir; bu uzmanlara göre yüksek su faturaları tüketicileri ölçülü su kullanmaya özendirecektir/ Örneğin 1970'lerin ortasında, Tucson ve Arizona'da fiyatların yükseltilmesi ve su dağıtımının vesikaya bağlanması gibi çeşitli yöntemlerle, günlük su talebi ortalama 96 20 oranında düşmüştür. Baittie ve Foster'in yaptiklan bir araştırmaya göre, su fiyatlarının 96 To civarında artırılması, kentsel su tüketiminde 96 4 ve 96 13 arasında bir düşüş meydana getirmektedir.’ Benzer tedbirler su tüketiminin 96 80-90 arasında gerçekleştiği tarımsal alanda da uygulamaya konulduğunda, yakın sonuçlara ulaşmak mümkün olacaktır. Kaliforniya'daki Su Bankası'nın çiftçilere gönüllü olarak suyu karlı bir şekilde satma olanağı tanıması, fiyat-sonuç alma ilişkisinin en belirgin kanıtını oluşturmaktadır. 

Suyun gerçek değerinin belirlenmesinde, üzerinde düşünülen önemli bir yöntem de su kaynaklarının özelleştirilmesidir. 
Meksiko'da 7 milyon akre (1 akre: 0,404 dönüm) sulanan ekili alan özelleştirilmiş bulunmaktadır. Özelleştirme ile sağlanan su tasarrufu, şehirlere daha fazla su verme olanaklarını da yaratmaktadır. Fransa'daki birçok şehir ve kasaba, su hizmetlerini başarılı bir şekilde özelleştirmişlerdir. Yakın dönemde Buenos Aires de Fransız modelini benimseyerek, 12 milyon oturana hizmet veren su dağıtım servisi sistemini özelleştirmiştir.” 

Her şeye rağmen su, halen dünyanın birçok bölgesinde, çiftçilere hemen hemen bedava dağıtılır. Suyun gerçek değerinin belirlenmesinden yana olanlar, Kaliforniya örneğine işaret ederler. 1990'da yaşanan kuraklık nedeniyle, Los Angeles gibi bazı susuz şehirler Merkez Vadi'deki çiftçilerden su satın almışlar, ekim için aynlan bazı toprakların sulanmasından vazgeçen çiftçiler artan suyu su bankalarına satmışlar ve nihayet bankalar da bu suyu belediyelere satmıştır." 

Bütün dünya genelinde, sulama için ücretlendirmenin en düşük seviyede tutulduğu yer Ortadoğu'dur. Ortadoğu'da, belediyeler ve endüstriyel su kullanımı için tarife oluşturmuş olan ülkeler İsrail, Mısır, Ürdün, Suriye, ve Türkiye'dir.” 

Ortadoğu'da gittikçe önem kazanan sulu tanm, genellikle devlet tarafından sağlanan sübvansyonlarla ayakta durmaktadır. Örneğin, sulu tarımın yapıldığı Mısır'da, dört ton buğdayın üretildiği her hektar için 12.000 m3, yani 12.000 ton su kullanılmaktadır. Oysa 1 ton buğdayın piyasa değeri, 1990 yılında yaklaşık olarak 179 dolardır.? 12.000 ton su kullanıp 4 ton buğday elde etmek yerine, 716 
dolar harcayarak aynı miktarda buğdayı dünya pazarlarından satın almak mümkündür. Britanya'nın en kurak bölgesi olan Galler'de, içme için kullanılan suyun m3'ü 68,26 pence iken, içilmeyen sulann m3'ü 43,75 pence'dir. Mısır örneği ile karşılaştırıldığında, başarılı bir buğday üretimi için, Galler suyunun Mısır suyundan 44 kat pahalı olduğu görülecektir. Eğer Mısır'da da suyun gerçek değeri saptanıp devlet çiftçileri sübvansiyonla desteklemeseydi, bu miktarda su harcanarak buğday üretimi yapılamazdı. Oysa Mısır ve diğer birçok Ortadoğu ülkesinde halen sulama suyu için gerçek bir birim fiyatı belirlenmemiştir. Ortadoğu'daki birçok ülke için para vererek gıda maddelerini dışarıdan temin etmek, aşırı miktarda su harcayarak üretmekten daha kârlıdır. Buna rağmen bölgedeki birçok hükümet, tanm projelerini dolaylı olarak kârlı göstermektedir.* 


Su TİCARETİNDE FİYATLANDIRMA SİSTEMLERİ a) Pasif Ticari Sistemler (Passive Trading Systems) 


Bu sisteme göre, bir mıntıkadaki suyun belirli bir hacminin kullanımından sorumlu olan, aynı miktarda su hissesine karşılık gelen gerekli harcamalardan da sorumludur. Kullanıcının tüketiminin başlangıçtaki hisseden saptığı durumlarda, bölgedeki marjinal su fiyatları uygulanır. Buna göre, eğer bir mıntıkadaki suyun 96 10'u bir çiftçinin tasarrufunda ise ve o mıntıkanın yıllık harcaması (bu mıntıka belediyesi veya sorumlu bir kamu kuruluşu olabilir) 200.000 dolar ise, söz konusu çiftçi yapılan harcama- nın 20.000 dolarından sorumludur. Eğer aynı çiftçi kendi ilk hissesinden 50 acre-feet fazla tüketirse ve mıntıkanın her acre-feet için marjinal fiyatı 100 dolar ise, o zaman çiftçi mıntıkadaki ilgili kuruluşa 25.000 dolar ödemek durumundadır." 


b) Aktif Ticari Sistemler (Active Trading Systems) 

Bu yaklaşıma göre, her kullania geçmişteki kullanım hissesine göre belirli miktarda bir su hakkına sahiptir. Buna göre eğer kullanıcı geçmişte mıntıka suyunun 96 10'unu kullanıyorsa ve mıntıka su kaynakları 100.000 acre feet'lik ise, kullanıcı 10.000 acre feetlik hakka sahiptir. Bu durumda kullanıcı, mıntıkanın belirlediği ortalama su fiyatını ödeyerek kendi hissesine düşen su haklarını bir yıl veya daha uzun yıllar için bir su pazarında satabilir. Su satış haklanna sahip olan kişi ile aha arasındaki muamele, mıntıkadaki ilgili mercer işin içine karıştınlmaksızın yürütülür. Mıntıkadaki ilgili mercilere suyun nereden getirildiğine dair bilgiler verilir, ancak suyun fiyatı konusunda bilgilendirme zorunluluğu yoktur. 

Aha ve satıcıların birbirlerini bulma isteğinden dolayı, aktif bir pazarda muamele işlemleri pahalıya mal olabilir. Bu uygulama ekseninde zamanla, su haklarını belirli bir süre için satın alıp kâr karşılığında satan ticari süpekülatörler de türeyebilir." 


c) Blok Fiyatlandırma (Block Pricing) 


Blok fiyatlandırmada kullanıcılar için bir baraj belirlenmiştir. Belirlenen barajın altındaki su tüketimi mıntıkadaki marjinal fiyatlandırmaya tabi tutulurken, barajın üstündeki tüketim daha yüksek bir fiyata göre ayarlanmıştır. Kullanıcıların homojen olduğu bir durumda blok fiyatlandırmanın daha etkin olacağı düşünülmektedir. Uzun yıllar sanayi elektriği için başvurulan blok fiyatlandırma başarılı sonuçlar vermiştir.” 


KALİFORNİYA ÖRNEĞİ 


Kaliforniya'nın nüfusu hızla artarak son 20 yıl içerisinde 
20 milyondan 30 milyona yükselince, doğal olarak su kullanım talebinde de paralel bir artış meydana gelmiş, 1987-1993 yılları arasında, bölgede normalin altına gerçekleşen yağışlar şiddetli bir su kıtlığına neden olmuştur. Eyalet rezervlerindeki su seviyesi kapasitenin üçte bir altına kadar düşmüş, bunun üzerine 1991'de, Eyalet Su Projesi çiftçilere sağlanan suyu kesmiştir. Aynı şekilde Federal Islah Bürosu (Bureau Reclamation) da Merkez Vadi Projesinden sağlanan suyu 96 75 oranında kısarak, en büyük su tüketicisi olan çiftçileri binlerce akrelik araziyi nadasa bırakmaya zorlamıştır.” 

Beş yıl yaşanan kuraklık, Kaliforniya'da su talebini düşürmek ve su tahsisinde çeşitli düzenlemelere gitmek ihtiyacını ortaya çıkarmış, 1991'de Eyalet Su Projesi ve Federal Islah Bürosu'nun su temininde ciddi kısıtlamalara gitmesiyle, Santa Barbara gibi bazı şehirler su tasarrufunu teşvik etmek amacıyla su fiyatlannı yükseltmişlerdir. Kaliforniya Valisi Pete Wilson ise, su tüketimini düzenlemek veya suyu bir alandan diğer bir alana aktarmaktan ziyade su pazarlamasının önünü açmak amacıyla, Kaliforniya Acil Kuraklık Su Bankası'nı (Drought Emergency Water Bank) kurmuş ve banka sistemi himayesinde, su kaynakları departmanı çiftçilerden her akre fit için 125 dolara satın aldığı suyu (çiftçilerin çoğu akre fit için 50 dolardan daha az öder) diğer kritik kullanım alanlar için hizmete sunmustur. Su Bankası “doğru bir yönde ilerleme kaydederken”, Vali Wilson sadece bankanın su satın alma yetkisine sahip olmasından dolayı bu işin gerçek bir pazara dönüşmesini engellemiştir.” 

Yıllardan beri su kıtlıklarının çok ciddi sorunlar teşkil ettiği Kaliforniya'da, su pazarı ve su bankalarına gidilen yolda uzun bir hukuki süreç yaşanmıştır. 1914 yılına kadar, su haklarına sahip olanların, sahip olduklan suyu, kimi yıllar fazla da olsa başka bir alana transfer etme veya satma özgürlükleri olmamıştır. Yürürlükteki yasaya göre suyu transfer eden veya satan, yararlanabileceğinden daha fazla suya sahiptir ve bu fazlalıktan vazgeçmek durumundadır. 
1914 yılında kurulan ve su kaynaklarının kullanımından sorumlu 
olan Devlet Su Kaynaklan Kontrol Heyeti'nin aldığı bir karara göre, su haklan, heyetin karar vereceği şekilde ve diğer kullanıcıları olumsuz yönde etkilemeyecek biçimde transfer edilebilmektedir.” 
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Bu durum 1980 yılına kadar sürmüş, 1980 yılında çıkarılan özel bir yasayla, hakkın satımı, fazlalık ve yararlanılmayacak su anlamına gelmeyeceği şeklinde bir hukuki düzenleme yapılmıştır. Çıkanlan ek düzenlemelerle su pazarlannın oluşturulması teşvik 
edilmiş ve su transferiyle ilgili bilgi bankası oluşturulmuştur. 1991 
yılında acil bir yasayla kurulan Su Bankası, ihtiyaç fazlası suyu ellerinde bulunduranlardan su kullanım haklarını satın alarak, su kıtlığının daha yoğun yaşandığı yerlerde değerlendirmiştir. 

Aslında su kullanım hakkını satın alma veya kiralama düşüncesi daha önce de gündeme gelmiştir. 1976 ve 1977 Kaliforniya için son yüz yılın en kurak yılları olmuş, Nisan 1977'de ABD Kongresi, yayınladığı 9618 Kamu Yasası'yla, Kaliforniya kuraklığı sürecinde işleyecek federal bir bankanın kurulmasını kararlaştırmıştır. Böylece Islah Bürosu, içişleri sekreteryasının bir ajansı olarak gönüllü su satıcıları ve alıcılarına su transferi konusunda yardımcı olacaktır.” 1976-1977 kuraklığı döneminde kurulan banka, 
1000 m3'ü 40 dolardan 57 milyon m3 su satın almış, satın aldığı 
suyun her 1000 m?ünü kritik ihtiyacı olanlara ortalama 41 dolara satmıştır.” 

1991 yılında kurulan su bankasıyla amaç, 1987'den 
1992'ye kadar süren acil kuraklık koşullarına yanıt verebilmek olmuştur. Su Kaynakları Departmanı banka için yaklaşık 100 milyon dolar harcamada bulunmuş, her 1000 m?'ü yaklaşık 102,5 dolardan 975 milyon m3 su satın almıştır. İdari birimler fiyatlandırmayı çiftçilerin en yüksek değerdeki ürününün bedelini dikkate alarak yapmış ve çiftçileri özendirmiş, bankanın satın almış olduğu suyun her 1000 m?'ü, transport masrafları hariç, 144 dolardan satılmıştır. Satılan suyun 96 80'i belediyelerin kullanımı için Güney Kaliforniya ve San Francisco Bay bölgelerine gitmiştir.“ Bir sonraki yıl hidrolojik koşulların değişimi ve mart ayında yağışların başlamasıyla, Su Kaynakları Departmanı satın almış olduğu suyun ancak yarısından azını satabilmiş, elde kalan artık sular ile Sacramento deltasındaki suların kalitesindeki düşüş azaltılmıştır. 
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Dünya Bankası'nın kendisine rehber edindiği ana prensiplerden biri de çiftçilerin, endüstricilerin ve diğer su tüketicilerinin suyun gerçek maliyetini ódemeleridir. Kaliforniyalı çiftçilere su fazlalıklarını şehirlere satma hakların tanıması ve diğer alanlarda su tasarrufu için geliştirilen yöntemler başarılı sonuçlar vermiştir. 
Ayrıca Kaliforniya merkez havza kırsalında suyun geniş bir çerçevede arıtılması ve arıtılan suların çeşitli amaçlar için kullanımı, yapılan tasarrufun boyutlarını daha genişletmiş, su bankaları Arizona ve su kıtlığı çeken diğer bölgelerde de hayata geçirilmiştir. Su bankaları sayesinde çiftçiler artan sularını şehirlere satma olanağı bulmussa da suyun çiftçilerden satın alınması bazı tartışmalara da yol açmıştır.” 

Su pazarı ve su bankasının su kaynaklarının daha kontrollü ve daha düzenli kullanımı açısından olumlu ve yararlı görülmesine rağmen, bazı sonuçları üzerindeki tartışmalar halen devam etmektedir; bu uygulamaların bazı bölgelerde dolaylı olarak su kaynaklarından yararlananlar üzerinde olumsuz etkiler bıraktığı söylenmektedir. Uygulanan program nedeniyle 69.000 hektardan daha fazla tarımsal alanda faaliyetin durması, bölgede işsizliğin artmasına ve sosyal hizmetlerin olumsuz yönde etkilenmesine yol açmıştır; hatta kimileri Su Kaynakları Departmanı'na karşı yargı yoluna başvururken, çevreciler bu şiddetli değişimin su kuşlarını bannma ve beslenmeden yoksun bıraktığını ileri sürmüşlerdir.” Ancak yine çevreciler, şehirlerin su ihtiyacını karşılamak için, kimi nehirler üzerinde yeni barajlar inşa etmektense, su transferinin çevre açısından daha yararlı olduğuna da dikkat çekmektedirler.” 

Su transferinin birçok durumda bölge refahını da önemli oranda gerilettiği kabul edilmektedir. Suyu bizzat satanlar belirli bir kâr elde ederken, diğer yandan bölgedeki tanm sanayinin hacim olarak küçülmesine ve lokal yönetim gelirlerinin düşmesine de yol açmaktadırlar; dolayısıyla su transferi lokal ekonomiye de zarar verebilmektedir.” Yine suyun serbest bir şekilde mübadelesinin fakirler aleyhinde bir dezavantaj yaratması korkusu da söz konusudur.” 
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Pazarlarin bir diğer olumsuz yönü de çiftçiler arasındaki işbirliği ve dayanışmayı olumsuz etkilemesidir. Tecrübeler, daha önce birbirleriyle dayanışma içinde olan çiftçilerin, pazarların gelişmesinden sonra tolerans ve dayanışma ruhunu adım adım kaybettiklerini göstermektedir.” 

Kaliforniya'da, daha sonraki yıllarda yağışların da artış göstermesiyle Su Bankası'nın su alıp satma işlemlerinde azalma meydana gelmiştir; Su Kaynakları Departınanı, kuraklık dénemi- nin aşılmasından sonra gönüllü su alıcılarının yazılı başvurusuyla su alıp satmaktadır. Banka resmi olarak varlığını sürdürmektedir. Su pazarları açısından Colorado 150 yıllık bir geçmişe sahipken, Kaliforniya'daki modern ve örgütlü uygulama daha çok dikkate değer bulunmuştur.” 


Su KAYNAKLARININ ÖZELLEŞTİRMESİ 


En genel anlamıyla özelleştirme, daha önce hükümetlerin tasarrufunda olan mülk ve hizmetler üzerindeki sahipliğin belirli hedefler doğrultusunda devredilmesidir. Özel sektörün hizmeti üstlenmesiyle hükümet etkinliğinde azalma meydana gelir ve özel mülkiyetin artınasıyla hükümet mülkiyetinde düşüş olur.” 

Özel sektörün su ve atık sular sektöründe, daha önce devletin üstlendiği rolü alması ve bu hizmet alanlarında devlete alternatif olarak boy vermesi yeni bir olgudur. Özellikle 1980'lerden sonra kalkınmakta olan ülkelerde rastlanan bu durum, yeni bir uygulama olmasına karşın gittikçe yaygınlaşmaktadır; ancak belirtmek gerekir ki, özel sektörün kamu sektörünün yerini alması, kamu iktisadi teşekküllerinin özel sektöre devredilmesi gibi uygulamalar geniş anlamda reformların hayata geçirilmesine bağlıdır. 

Özellikle telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde özelleştirmeye olan istek ve eğilim dünya çapında artarken, su halen dünyanın birçok yerinde henüz önemli bir kamu sektörü faaliyeti niteliğindedir.” Söz konusu olan su gibi yaşamsal bir konu olunca, bu türden kaynakların özelleştirilmesi kolay olmamaktadır. Su 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kaynaklarının özelleştirilmesi köklü ekonomik dönüşümlere yol açabileceği gibi, ülkelerin sosyal yapılarını da etkilemektedir ve eğer bir ülke kıt mallar ve hizmetlerin tahsisi konusunda yeterli deneyime sahip özel pazarlardan yoksun ise, bu ülkede ilk iş olarak suyun özel sektöre devredilmesi düşünülmemelidir. Diğer bir deyişle, hiç kimse eski Sovyetler Birliği sınırları dahilinde olan Orta Asya Cumhuriyetlerinde kısa sürede su pazarlarının gelişmesini beklememelidir; çünkü bu cumhuriyetler her şeyden önce özel sektör ve gerekli pazar deneyiminden yoksundurlar.* 

Özel sektörün kamu sektörüne alternatif gösterilmesinin nedenlerini servis ağının genişletilmesi, kalitenin yükseltilmesi ve ileriki yatırımlar için kaynak yaratılmasının yanı sıra, ekonomik yeterliliğin artırılması, mali yükün hafifletilmesi ve teknolojik yeniliğin sağlanması şeklinde dile getirmek mümkündür.” Özelleştirmenin, su kıtlıklarını giderebilmesinin yanında, su dağıtımın- dan kaynaklanan ihtilafa da son verebileceği düşüncesini savunanlar da mevcuttur.“ Bütün bunlar arasında, özellikle de hazine- nin finans gücünü artırmak özelleştirmenin başlıca amaçları arasında yer alır. Özellikle enerji ve telekomünikasyon sektörlerinde- ki özelleştirmeyle kimi devletin kasasına giren nakit paralar, su kaynaklarının özelleştirilmesi konusunda da motive edici rol oynamaktadır. Bununla birlikte özelleştirme, mali yükü ağır olan büyük yatırımlar için de önemli kaynaklar yaratabilmektedir.” 

Devletlerin özelleştirmeye taraftar olmalarının önemli bir nedeni de karşı karşıya oldukları borç yüküdür. Ağır borçlar altında inleyen devletler Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası kuruluşlar tarafından özelleştirmeye zorlanmaktadırlar. Öyle ki, Dünya Bankası ve IMF, kredi ve borç vermenin önemli bir koşulu olarak özelleştirmeyi şart koşmaktadır. 2000 yılında, IMF'nin sağladığı 40 krediden 12’si, su sağlamanın kısmi veya tamamının özelleştirilmesini şart koşmaktadır.’ 

Örneğin İngiltere'de, su sağlama ve atık suları boşaltma sistemini satma düşüncesi, politik faktörler bir yana, esas olarak 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finansal nedenlerden kaynaklanmaktadir. 1990 yılında hükümet, 
1988 fiyatlarıyla bu sektörlere harcanması gereken parayı 24-28 
milyar pound civarında hesaplamış, karşı karşıya kalacağı finanssal yükü göze almayan hükümet, radikal bir karar ile özelleştirmeye yönelmiştir.” 

Özellikle kalkınmakta olan ülkelerde, özelleştirmeye yönelmenin çok önemli bir nedeni de ekonomik stabilizasyonu sağlamaktır. Öyle ki birçok hükümet, nispeten başarılı bir şekilde, eksik ve çürümüş altyapı sistemi ve yetersiz hizmetten kaynaklanan kamu hoşnutsuzluğunu, özel sektörün kabul edilmesi için önemli bir dayanak olarak kullanmaktadır. Çünkü, kalkınmakta olan ülkelerde genellikle devletlerin karşı karşıya olduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı, su ve atık sular sektöründe karşılaşılan teknik ve idari yetersizlikler rahatlıkla aşılamamaktadır. Ömeğin, kalkınmakta olan bütün ülkeler baz alındığında, 1980'de su temini sistemine bağlanmış kentsel nüfus 96 77'yken, 199o yılında bu oran 96 82'ye çıkmıştır. Yine bu dönemde bu hizmetten yararlanmayan kentsel nüfustaki artış % 15'tir. 1990 yılında, kalkinmakta olan ülkelerdeki 250 milyon kentsel nüfus -ABD nüfusuna eşit bir rakam- güvenilir içme suyundan yoksundur. 1990 yılının verilerine göre, kalkınmakta olan ülkelerin kırsal ve kentsel nüfusu göz önüne alındığında, yaklaşık bir milyar insan güvenilir su temini olanaklarından yoksunken, 1,5 milyar insan da yeterli derecede sağlığa uygun sulardan mahrumdur. Latin Amerika'da evde (iç) ve sanayi sektöründe kullanılan suların yaklaşık % 95'i herhangi bir müdahaleye uğramadan doğal nehir, göl ve akarsulara boşalmaktadır.“” 

Daha önce de belirtildiği gibi, kalkınmakta olan ülkeler ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduklarından, genellikle altyapı sorunları için ciddi yatırımlar yapma gücünden yoksundurlar ve gelecek on yıl içinde sadece su ve atık sular ihtiyaçlarını karşılamak için her yıl 30 ile Go milyar dolar arası yatırım yapmak durumundadirlar.* 
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Bütün bunlar özel sektörün diğer birçok alanda olduğu gibi su ve atık sular sektöründe de yer alması için de yeterli sebeplerdir; çünkü su endüstrisindeki özelleştirme, hızla artan talebe tatmin edici bir yanıt olabileceği gibi, serbest pazar ekonomisi ve karşılıklı rekabetin yaratacağı ortam, su kalitesinin yükselmesini de sağlayabilir.* Sağlıklı bir özelleştirme ise hizmet alanlarının genişletilmesi yanında, verimliliğin ciddi oranda artmasını da tetikleyebilir.” 

Özel sektöre karşı olup genellikle su gibi çok önemli ve hayati bir kaynağın hükümetlerin denetiminde olmasını savunanlar, itiraz ve karşı çıkışlarını üç temel noktaya dayandırırlar: tekelcilik, yetersiz kapital ve dışa zarar verme. 


a) Tekelcilik 


Su kaynaklannin kullanımı ve işletilmesine ilişkin olarak erken yapılacak bazı reformlar, yüksek ücretlendirme gibi doğal bir tekelciliğe yol açabilir. Tekelcilik korkusu, bu alanda yaşanmış önemli bir deneyim olmamasına rağmen, ciddi bir endişe olarak insanlann kafasında yer almakta ve böylece insanlar su hakları ve sulann dağıtımı gibi konulann özel sektöre geçmektense hükümetlerin denetiminde olmasını savunmaktadır. Bir diğer endişe de fiyatlandırma konusunda ortaya çıkar; insanlar, hükümetlerin denetiminin ortadan kalkmasıyla özel sektörün mal ve hizmetler için belirleyeceği fiyatların, gerçek değerlerinin üzerinde olabileceğinden kaygı duymaktadirlar.“ Ancak gelişen teknoloji ve hızla artan rekabet ortamı, bu alanda tamamen seçeneksiz olunmadığını da ortaya koymaktadır. Bir sirketin fiyatları normalin üzerinde yükseltmesi, insanların diğer şirketlere yönelmesine yol açabilir. Öte yandan, belirli bir yere su veren herhangi bir şirket yine belirli bir grup aha ile karşı karşıya olduğunda, bu durum karşılıklı bir tekelleşmeye de yol açabilir. Yine suyu elinde tutan şirket, onu belli bir süre muhafaza ettikten sonra, ne kadar geniş tesislere sahip olsa da, bir müddet sonra bırakınak durumunda kalacağından,” keyfi olarak fiyatlan yükseltmek kolay değildir. 
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b) Yetersiz kapital 


Özelleştirmeye karşı çıkmanın ve hükümetleri desteklemenin diğer bir sebebi de özel sektörün, ihtiyaç duyulan geniş çaplı projeler için yatınm yapabilme olanaklarının yetersiz görülmesidir. Özel sektör ilk elden kâr etmeyi hedeflediğinde, büyük meblağlı yatırım gerektiren uzun vadeli projeleri cazip görmeyebilir. Bu nedenle, genellikle büyük su projelerinin devlet tarafından desteklenmesi düşüncesi kamuoyunda egemendir. Gerçi 20. yüzyılın başlarında özel sermayenin büyük projeleri hayata geçirme koşulları oldukça sınırlıydı, ancak sermayenin globalleştiği günümüz dünyasında durum oldukça farklıdır. 


c) Dışa zarar verme 


Hükümetlerin su kaynakları üzerindeki denetiminden yana olanların üçüncü argümanı, ekonomik olmaktan ziyade hukuki kaygılar içermektedir. Suyun kullanımı, fiziksel doğasının bir gereği olarak üçüncü taraf veya dışarıdakileri de etkileyebilir. Suyu kaynağında kullananın herhangi bir kirliliğe yol açması durumunda, bu kirlilik aşağı kıyıdaş kullanıcıları da etkiler. Benzer bir durum Kaliforniya'da yaşanmış ve Hâkim Stephen Field, “Hukuk sistemimiz, birine kendi mülkünü kullanırken, diğerlerinin mülküne zarar verme veya tahrip etme toleransını tanımaz” şeklinde karar vermiştir * 

Özelleştirmede üzerinde tartışılan önemli bir konu da suyun fiyatlandırılmasıdır. Kimileri fiyatlandırmanın devlet denetiminde olmasını savunurken, kimileri de serbest piyasa ekonomisinin bir gereği olarak fiyatların serbest bırakılmasından yanadır.” Fiyatlandırma konusunda, bütün yetkilerin şirketlere geçtiği durumlarda, şirketlerin işletme standartlarını ihlal ederek aşırı fiyatlandarmaya kalkışmaları da mümkündür. Kalkınmakta olan ülkelere nazaran organize bir ülke durumunda olan İngiltere'de bile, özelleştirmeye geçmenin ardında, su ve kanalizasyon faturaları 1989-1990 ve 1994-1995 yılları arasında 96 67 artmıştır. Filipinler'de, Sibic Körfezi'nde su fiyatlarında artış % 400 civarında gerçekleşmiştir. Fransa'da bile müşteri hizmetleri 96 150 
oranında artmıştır." 

Özelleştirmenin diğer bir boyutu da istihdam alanında yarattığı daralmadır. Yapılan araştırmalara göre, bütün dünyada kamu kuruluşları 1000 su bağlantısı başına 5 ile 10 çalışan istihdam ederken, özel şirketler 2 ile 3 çalışan istihdam etmektedirler. Arjantin'de, başkent Buenos Aires'te, Orbas Sanitairas de la Nacion adlı kamu kurumu (OSN), özel sektöre geçtikten sonra, çalışanlarının sayısını 1993 yılında 7.600'den 4000'e düşürmüştür.” 

Deneyimler göz önünde bulundurulduğunda, özelleştirmede genel kabul görmüş, hazır ve diğer yerlere ihraç edilebilecek, her koşulda uyum sağlayabilecek bir çözüm modelinden söz etmek olanaklı değildir. Örneğin Fransa'da, yıllardan beridir uygulanan bir modele göre, yatırımların idari sorumluluklarının 10 
ve 20 yıl arası gibi belirli bir zaman periyodu için transferi söz konusuyken, İngiltere'de, 1980'lerin sonunda başlayan, su ve su ile ilgili bütün kamu hizmet kuruluşlarının tamamının satışını kapsayan bir özelleştirme modeli uygulanmaktadır.” 

Henüz özel sektörün yeterince gelişmediği Ortadoğu'da, su kaynaklarıyla özelleştirmeye başlamak uygun bir yöntem olarak görülmemektedir. Ortadoğu'da suyla ilgili kaynak ve kamu hizmet kuruluşlarının özelleştirilmesi önemli yararlar sağlayabilir, ancak bunu bugünden başarmak başarmak kolay değildir.” 

Ancak bütün zorluklara rağmen İsrail, Ortadoğu'da su pazarlarını hayata geçirilebilecek en uygun ülke olarak görülmektedir; hatta su pazarlarının İsrail'e kısa ve orta vadeli çözümler için iyi olanaklar sunabileceği düşünülmektedir.” İsrail'in birçok bölgesinde, toprağa sahip olan (ya da eken), arsanın bitişiği ve altındaki sular üzerinde de haklara sahiptir. Diğer bazı bölgelerde ise suyun tahsisi yıllık, aylık, haftalık, günlük, hata bazen saatlik kota sistemine göre yapılmaktadır. Bununla birlikte bir su kaynağının “kadim” kullanıcısı olanlann kaynaktan yararlanma haklan saklı tutulmaktadır. 
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Dünyanın birçok bölgesi ve özellikle de Ortadoğu'da, yeterli fiyatlandırma mekanizmalarının hayata geçirilmemesinden dolayı, su kullanımında büyük sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bölgedeki diğer ülkelere nazaran daha sıkı bir su tahsisat sistemine ve makul bir fiyatlandırma uygulamasına sahip İsrail'de bile bazı eksiklikler görülmektedir. 1989 yılında yapılan bir düzenlemeyle, İsrail'de çiftçiler kullandıkları suyun 96 50'si için, metreküp başına 
15 sent, daha sonraki 96 30 için metreküpe 19 sent, diğer geri kalan için ise metreküpe 25 sent ödemektedirler.” 

Halbuki fiyatlandırma mekanizmalarının akılcı ve optimum bir şekilde düzenlenmesi, su kaynaklarının tahsisindeki verimliliği önemli oranda artırabilir. Örneğin, Kaliforniya'da olduğu gibi, çiftçilerin artan sularını kentsel ve endüstriyel amaçlı kullanım için satabilme olanakları, suyun daha verimli kullanımını teşvik etmektedir. Oysa Ortadoğu'da, su kaynaklarını en bilinçli şekilde kullanma potansiyeline sahip İsrail'de bile sulama, özelikle de Ulusal Su Şirketi'nden sağlandığı durumlarda, devlet tarafından süvbansiyonla desteklenir. Gerçek bir fiyatlandırma politikası esas alındığında, kentlere verilen suların sübvansiyonla desteklemesi bir yana, suyun ulaştırılması, dağıtımı ve sağlıklı bir hale getirilmesi işlemleri de fiyatlandirmaya tabi tutulmalıdır. Çünkü İsrail'de ev içi kullanımda tüketilen suyun m3 maliyeti 1,2 doların üzerindedir.* 

İsrail'de su pazarlarının hayata geçirilmesi ve çiftçilerin artan sularını pazarlayabilme olanaklarına kavuşmaları, tarımsal alanda tüketilen su hacminde düşüşe yol açabileceği gibi, suyun farklı alanlara transferine de izin verecektir. İsrail'de, zaman içinde pazarların ve su pazarlamasının ileri bir düzeye ulaşmasının bölge istikrarına önemli katkıları da olacaktır. İsrail, Ürdün ve Filistin arasındaki ilişkilerin istikrara kavuşmasıyla suyun ihraç ve ithal edilmesi olanakları da doğabilir; böylece su, bütün bölgede eskiye nazaran daha ucuz bir şekilde temin edilebilir.’ 
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BAZI ÜLKELERİN 
ÖZEL SEKTÖR DENEYİMİ 


BUENOS AIRES, ARJANTİN 


Arjantin'de özel sektörün su ve atık sular sektöründe yer alması, geniş bir özelleştirme programının bir parçası olup, 1980'de yaşanan ekonomik krizin ardından uygulamaya konmak istenen hedefler arasında yer almaktadır. Başkent Buenos Aires'te, Orbas Sanitairas de la Nacion adlı kamu kurumu (OSN) tarafından yapılan hizmet birçok yönüyle eksik kalmıştır. 1993 yılının mayıs ayında Dünya Bankası'nın da desteğiyle federal hükürnet Aguas Argentinas-Lyonnaise des Eaux-Dumez adlı Fransız firması tarafından yönlendirilen konsorsiyum, Sociedad Comerical del Plata (Arjantin), Aguas de Barcelona (İspanya), Compagine Generale des Eaux (Fransa) ve Anglian Water (İngiltere) ile 30 yıllık bir imtiyaz kontratı imzalamış, Augas Argentias 120 milyon dolar sermayeyle kurulmuştur.1994 Kasım'ında, Dünya Bankası grubuna üye International Finance Corporation 96 5'lik bir hisseyle konsorsiyuma katılmıştır 5 

Konsorsiyum federal başkentin yanında, Buenos Aires eyaletinin 14 ilçesine de su temini ve kanalizasyon hizmetini sağlamak durumundadır ve yapılan kontrata göre, konsorsiyum hedeflenen performansa ulaşmak için, ticari ve teknik operasyonlar dahil, bakım ve gerekli bütün yatırımlardan sorumludur. 

1993 Mayıs'ında Aguas Argentinas işleme başladığında 
Buenos Aires'te 6 milyon kişinin su şebekesiyle, 5 milyon kişinin de kanalizasyonla bağlantısı mevcuttur. Ocak 1996'ya gelindiğinde, ek olarak 570.000 kişinin su şebekesiyle bağlantısı sağlanmıştır ki bu 96 g'luk bir artışa tekabül etmektedir. Bununla beraber, 340.000 insanın da kanalizasyon bağlantısı gerçekleşmiştir (96 6,4 oranında artış). Beş yıllık periyot tamamlandığında 1.6 milyon oturanın su ağı ile bağlantısı sağlanırken, 900.000 insan kanalizasyon sistemine kavuşacaktır. 
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Kamu yönetimindeyken şehrin en büyük su tesisinin (San Martin) günlük üretim kapasitesi, yetersiz kalitesine rağmen 2.4 
milyon m3’tiir. 1995 yılına gelindiğinde bu kapasite 3 milyon m3'e yükselmiş, 1996'nın ortalarında 0,3 milyon m3’liik ek bir artış daha sağlanmıştır. Yıllardan beridir ilk kez 1994-1995 ve 1995-1996 yaz aylarında suyun karneyle dağıtılmasına son verilmiştir.” 


Tablo 27. Buenos Aires'teki Su ve Atık Sular Servislerinin Performans Göstergesi 


Özel sektör | Aralık | Değişim 
|tbre öncesi 1995 | yüzdesi | 
| Üretim kap. | 
| mil. m3/giin. 3.4 4-3 27 | 
Hizmet gótüren 
Nüfus (milyon) | 
[Su 6.0 6.5 8.8 | 
| Kanalizasyon 4-9 5.3 6.4 | 
| Sebeke uzunlugu (km) | 
[Su ILIOO I2,100 9o | 
| Kanalizasyon 7,100 7,300 28 | 
| Rehabilite edilen su | 
| Borul. (km) e.e. | 500 e.e. | 
| Kanalizasyon boşaltım | 
| Borul. (km) | ee. 3,500 ee. | 

Servisteki sayag say. 30.000 | 170.000 460 
e.e.-elde edilmedi 


Kaynak: Aguas Argentinas. 


Kamu sektörü döneminde ortalama iki hafta olan tamir süresi, yeni anlaşmayla 1995'te 48 saate inmiştir. Aguas Argentinas 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tüketici hizmet sektöründe de önemli yenilikler yapmış, bazı kolaylıklar sağlamıştır. Şirketin kendi müşteri hizmet merkezleri dahil olmak üzere, tüketiciler finans kuruluşları, ticari bankalar gibi yaklaşık goo yerden ödemelerini yapabilrnektedirler.? 


CANCUN, MEKSİKA 


Diğer yerlerle karşılaştırıldığında Cancun'un oldukça ilginç bir geçmişi vardır. 25-30 yıl önce küçük bir balıkçı köyü olarak bilinen Canaun, son yıllarda büyük bir değişim göstererek yıllık 2,2 milyon ziyaretçisiyle Meksika'nın en önemli turistik merkezlerinde biri halini almıştır. Öyle ki, Meksika yıllık turizm gelirinin üçte birini Cancun'dan sağlamaktadır. 1976 yılında 20.000 olan Cancun'un nüfusu, 1995'e gelindiğinde 17 kat artarak 340.000'e ulaşmıştır. 
Kuşkusuz, bu hızlı nüfus patlaması kamu servisinde büyük aksaklıklar meydana getirdiği gibi, doğal çevreye de zarar verecektir.” 

1980'lerde Meksika'da yaşanan ekonomik kriz, ülkede köklü değişimlerin önünü açmıştır. Hükümet, Tarım Bakanlığı ve Su Kaynakları İşleri'ndeki çalışanların sayısında büyük indirimlere giderken, birçok servisi de özelleştirmiştir.”” 1983 yılında yapılan anayasal reform ile, Meksika’daki belediyeler su temini ve sağhk önlemleri servisinden sorumlu tutulmuş, Cancun”un bağlı olduğu Benito Juarez Belediyesi, bu sorumluluğu bir devlet organizasyonu olan Su ve Sağlık Önlemleri Komisyonu'na havale etmiştir. Ancak ne belediye ve ne de CAPA (Comision de Agua Potable y Alcantarillado) adıyla bilenen devlet organizasyonu hızla artan su ve kanalizasyon servisi hizmetlerini karşılayabilmiştir. Bu nedenle CAPA, 1991 yılında, yap-islet-devret esası çerçevesinde DHC (Desarrollas Hidraulicos de Cancun) adında özel bir şirket ile 14 yıllık kontrat imzalamış, ancak gittikçe artan taleplerin yapılan anlaşmanın boyutlarını aşması üzerine 1993 yılında DHC ile 
30 yıllık bir imtiyaz anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmaya bağlı 
olarak AGUAKAN adında işletici bir firma kurularak 1 Ocak 1994'te su kanalizasyon işleri sorumluluğunu üstlenmiştir.”" 
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AGUAKAN'ın işe başlamasıyla yıllık su üretimi 44 milyon m3'ten 47 milyon m?'e yükselmiştir; ancak suyun 96 51 gibi ónemli bir miktarı hesaplanamamaktadır. 1996 yılında, hesaplanmayan suyun 96 30 civarında azaltılması hedeflenmiştir. AGUAKAN, ilk etapta 13 su sayacı üretim tesisi kurmuştur. 1994 yılında müşterilerin 96 54'ü su sayacı sahibiyken, bu oran 1996'da 96 86'ya yükselmiş,” ayrıca AGUAKAN 79 kilometrelik kanalizasyon borusu döşeyerek, bu alanda 96 45 civarında bir artış sağlamıştır. 

1992 yılında Meksika'da kabul edilen yeni su yasasıyla su 
transferi ve su pazarı alanında önemli adımlar atılmıştır. Su kullanım hakkının ekonomik bir değer olarak görülmesiyle, su transferine dayalı pazarın gittikçe kabul görülmesi beklenmektedir.” 


GDANSK, POLONYA 


Polonya'da kapsamlı bir demokratikleşme hareketinin neticesinde pazar ekonomisine geçişle beraber, özellikle 1990'dan sonra, daha önceleri merkezi hükümette olan birçok yetki, yerel yönetimlere geçmiş ve böylece belediyeler, daha önce merkezi hükümette olan birçok sorumluluğu devralmıştır. Şehrin su ve sağlık önlemleri sistemindeki yetersizlikler ve acil olarak yapılması gereken yatırımlar, belediye yönetiminin özel sektörle anlaşmasını ciddi bir seçenek olarak sunmuştur. 

Gdansk, (1995 rakamlarıyla yaklaşık 500.000 nüfusuyla) Polonya'nın Baltık kıyısında yer alır. 1991 yılında Gdansk Belediye Konseyi bölge su kuruluşunu tasfiye ederek, Fransız firması Saur ile, sistemin işletilmesi ve yönetimi için görüşmelere başlamış, 
1992 yılında ortak bir şirket olan Saur Neptun Gdansk (SNG) olusturulmuştur. Varılan anlaşma uyarınca şirketin 7,75 milyon Yeni Zlotys (yaklaşık 5 milyon dolara) olan hissesinin 96 49'u Gdansk'a, 
96 sı Saur'a aittir. 1993 yılında Gdansk ile SNG arasında şo yıllık 
bir kira sözleşmesi imzalanır. Altyapı sahipliğini koruyan belediye finans, yatırım, düzenleme ve tarifenin belirlenmesinde de yetkiliyken, özel sektör sistemin bakım ve işletilmesi, servis standardı- 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nın niteliği, hesapları çıkarıp toplamaktan sorumludur; ancak bu modelin çok sağlıklı bir şekilde işlemediği görülmektedir. 1994 yılında seçimle iş başına gelen belediye konseyi, yapılan kontratın bazı bölümlerini eleştirerek yeniden görüşmeye karar vermiş, 1995 
yılında kontratın bazı bölümleri yeniden düzenlenmiştir.“ 


GİNE 

1980'lerin sonlarına kadar Batı Afrika'da kentsel su şebekesi açısından en az kalkınmış ülkelerden biri durumunda olan Gine'de kentsel nüfusun 96 40'ından azı su şebekesine bağlanabilmiştir. 
1995 yılında başkent Conark'ın nüfusu 1,2 milyondur. Bu nüfus yoğunluğuyla Conark kentsel nüfusun 96 84'ünü içinde barındırmaktadır. 1989 yılı ağustos ayında, ulusal su kuruluşunun yeniden yapılanması başarısızlıkla sonuçlanınca, hükümet başkent ve diğer 16 şehirde özel sektörle kira sözleşmesi yapmak durumunda kalmıştır.” 

Biri devletin sahip olduğu Su Yönetimi, Societe Nationale des Faux de Guinee (SONEG), diğeri ise Sular İdaresi Şirketi, Socciete d’Explotitation des Eaux de Guinee (SEEG) olmak üzere iki yeni şirket oluşturulmuştur. SONEG şehir ve kasabalarda kentsel su kaynaklan tesislerine sahiplik yapmakta; sektörün kalkınma, planlama, yeni yatırımlar, tarife belirleme ve borç hizmetleri sorumluluğunu üstlenmektedir. SEEG ise ortak bir yatırım olup 96 49'ü devlete, 96 51 ise Fransız firması Saur'un sahip olduğu bir konsorsiyuma aittir. SEEG'in SONEG'le on yıllık bir kira sözleşmesi mevcuttur. SEEG, kentsel su tesislerinin bakımı, işletilmesi, ücretlendirme ve para toplama gibi sorumlulukları üstlenmiştir.“ 


SANTİAGO, ŞİLİ 

Şili'de su ile ilgili 1951 yılında çıkarılan ilk yasayla özel mülkiyet ve kamu mülkiyetindeki sular birbirinden ayrılırken, devlet su kaynakları üzerindeki imtiyaz halklarını özel sektöre devredebilme hakkını almıştır. Suyun kullanıldığı alanın değişmemesi şartıyla, özel mülkiyetteki suların transferine izin verilmiş, fakat değişimin söz konusu olduğu durumlarda, örneğin sulamada kullanılan suyun endüstriyel alana transferinde, serbest transfere müsaade edilmediği gibi, devlet bu konudaki imtiyaz hakkına da el koyma yetkisine sahip olmuştur.”” Ancak sosyalist hükümetin başa geçmesiyle bu süreç sekteye uğramış ve 1969 yılında bütün yüzey ve yeraltı suları devlet malı olarak ilan edilmiştir. 1973 yılında, sosyalist iktidarın devrilmesinden kısa bir süre sonra, su sektörünün daha etkin kılmak ve yatırımı teşvik etmek amacıyla derin ve köklü reformlar yapılmıştır.“ 

1981 yılında çıkarılan bir yasayla Şili'deki yüzey ve yeraltı 
suları kamu kullanımındaki ulusal menkuller olarak tanimlanmaktadır.“ Özel sektör bu hakları elde edebilecek ve sivil yasanın denetiminde diğer mülkler gibi alıp satabilecektir. Yasa uyarınca su hakları tamamen toprak haklarından ayrıştırılırken suyun serbestçe alınıp satılmasının da önü açılmıştır. 1981 yasası, devletin suya ilişkin ihtilafların çözülmesindeki rolünü sınırlamıştır.” Sivil yasa su haklarını iki kısma ayırmaktadır: daimi haklar (permanent rights-consumptive) ve nihai haklar (Eventual rights-nonconsumptive). Daimi haklar, ana kaynak akışında bütün tarafları etkileyecek yetersizlik durumları hariç, belirli hacimde bir suyun hiçbir kısıntıya uğratılmaksızın sağlanmasıdır. Nihai haklar ise, daimi haklara sahip olanların bütün ihtiyaçlarının karşılanmasın- dan sonra, arta kalan sular üzerindeki hakları içerir. Hem daimi hem de nihai haklar devlet tarafından sağlanır. Kaliforniya örneğinde olduğu gibi Şili'de de çiftçiler kendi tasarruflarındaki suyun bir kesimini şehir veya kasabalara satabilirler.” 

Şili'de su kullanım hakları emlak vergisine tabi tutulmamıştır; ancak topraklar verimlilik esaslarına göre vergilendirilmiştir. Tarımsal araziler, vergilendirmek amacıyla yedi kategoriye ayrılmıştır. Tarımsal arazilerin sınıflandırma yelpazesi yüksek kaliteden başlayarak sulanamayan arazilere kadar iner. Su haklarının transferi ve satışı da vergilendirilmemiştir, ancak satış sırasında avukatlık, noter ve emlak tescil masrafları çıkmaktadır.” 
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Ülkede, sulama alanındaki gelişimde, özel sektörün baskın bir rol üstlendiği görülmektedir. Bir milyon hektar üzerindeki toprak özel sektörün yatırımıyla sulamaya açılmıştır.” 

Şili'deki birçok su ve sağlık önlemleri servisi, özünde bir kamu kuruluşu olan otonom bir girişim tarafından sağlanmaktadır. Devlet, Corporation de Fomento de le Produccion ile bu girişimdeki en büyük pay sahibi durumundadır. 1977 yılında kurulan Santiago Kamu Su ve Kanalizasyon Ajansı, Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS), 1989 yılında hissedar bir şirkete dönüşmüştür. Yapılan imtiyaz anlaşması gereğince, Büyük Santiago ve zı kırsal yerleşim bölgesi, 450 km'lik bir alan ve 
5 milyon oturanıyla (tüm Şili nüfusunun yaklaşık 96 40^) 
EMOS a devredilmiştir.” 

Şili'deki su ve atık sular sektöründeki reformun en önemli özelliklerinden biri de, yapılan yeni düzenlemeyle düşük gelirli ve kırsal kesimdeki nüfusun su ödemelerinden etkilenmedikleri sosyal politikaların benimsenmesidir. 1980'lerin sonunda yapılan reform ile Şili hükürneti düşük gelirli tüketicilere sübvansiyonla destek vermeyi kabul etmiştir. Düşük gelirli insanlara yapılan bu yardım merkezi hükümet bütçesi tarafından finanse edilmektedir. 

Şili'de, hemen hemen ülkenin bütün alanlarına yayılmış geniş bir su ve kanalizasyon şebekesi mevcuttur. Şehirlerin 96 98'i ve kırsal kesimin 96 75'i evsel su şebekesine bağlıdır. Yine kentlerin 
96 80'i merkezi kanalizasyon sistemine bağlanmıştır. Şili anayasası 
vatandaşlarına kirlilikten uzak, temiz bir çevrede yaşama garantisi vermiştir. Su kalitesi standartları, gerek tarımsal alanda ve gerekse de içme sularında sıkı bir denetime tabi tutulmaktadır.” 

Su endüstrisindeki özelleştirmeyle ilgili sorunlar İngiltere'de uzun süreden beri kamuoyu önünde tartışılıp bu konuda önemli mesafeler kat edilirken, ABD'de daha geç başlamıştır. ABD'de 1980'lerde kurulan Özelleştirme Komisyonu, Mart 1988'de konu ile ilgili bir araştırma raporu yayınlamıştır. Raporda dile getirilen tavsiyelerin yaşam bulması uzun erimli bir amaç olarak görülmektedir.” 
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SONUÇ 


I 


u, Ortadoğu için, bölge bazında her an yeni siyasal çekişme 

S ve anlaşmazlıklara yol açabilecek, bunun da ötesinde savaşa 

sebep olabilecek kadar stratejik bir kaynaktır. En yalın anlatımla su, artık Ortadoğu için “casus belli’dir (savaş sebebi). Suyla 

oynamak ateşle oynamak kadar tehlikeli ve sakincalidir; ancak su “casus belli” olduğu kadar, “casus paci”dir (barış sebebi). 

Peki su, neden “casus belli”dir? Çünkü suyun kıt bir kaynak olduğu durumlarda, bu sınırlı kaynağı kontrol edip yönlendirmek her zaman için ulusal bir güvenlik sorunu haline gelebilir. 
Tarih, paylaşılan tatlı su kaynakları üzerinde yaşanmış rekabet ve çatışma örnekleriyle doludur. Bugün dünyadaki birçok nehir, göl ve yüzey akiferi iki veya daha fazla devlet tarafından paylaşılmaktadır. Bu coğrafi olgu, jeopolitik realiteye bağlı olarak paylaşılan sular üzerindeki uzlaşmazlığı derinleştirebileceği gibi, aynı su kaynağından faydalanan devletleri çatışmaya kadar sürükleyebilmektedir. Ortadoğu'da Nil, Ürdün, Dicle ve Fırat nehirleri; Güney Asya'da İndus, Ganj ve Brahmaputra; Amerika'da Colorado, Rio Grande ve Parana nehirleri, farklı ulus ve devletler arasında paylaşıldıklarından dolayı, çeşitli zamanlarda çatışma unsuru olabilmişlerdir. Su kaynaklı çatışmalara en uzak bölge konumunda görülen Avrupa'da bile Macaristan ve Slovakya, Tuna üzerinde kurulmuş bir baraj nedeniyle sorunlar yaşamaktadır. Özellikle Ortadoğu'da suya dayalı çatışmanın tarihi 5000 yıl gerilere kadar gidebilmektedir. 

Eldeki veriler, nüfusun artması ve bu artışın bir sonucu olarak tanmsal, endüstriyel ve ekonomik gelişme için daha fazla suya ihtiyaç duyunulmasının, suya dayalı catigmalann kimi yerlerde daha da yoğunlaşması için yeterli sebepleri oluşturduğunu göstermektedir. Öte yandan, su kaynaklarının kullanımına bağlı olarak yükselen 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tansiyonu düşürmek ve evrensel düzeyde kabul görecek belirli hukuksal normlann hayata geçirilmesini sağlamak için, 20. yüzyılın başlarından itibaren Madrid Kararları, Helsinki Kuralları ve en son olarak Uluslararası Suyollarının Ulaşım Dışı Kullanımı gibi kimi uluslararası girişimlerin olduğu bir gerçektir; ancak bu tür yasal mekanizmalar, sorunu çözecek düzeyde yeterli uluslararası destek bulabilmiş değillerdir; hatta uluslararası su hukukunun, var olan birçok sorunu çözemediğini ve gelecekte de çözebilmekte yetersiz kalacağını gösteren örnekler vardir.* Çünkü uluslararası hukuk ve kurallar, zorlayıcı ve bağlayıcı yaptırım gücünden yoksundur; ancak çatışmaya taraf olan bütün unsurların istemesi durumunda uluslararası hukuk ve kurallar işlerlik kazanabilmektedir. 

Ortadoğu'da, özellikle Dicle ve Fırat havzasında yaşanan su sorununun önemli oranda gündemi meşgul etmemesinin çok önemli bir nedeni de 1991 ve 2002'de yaşanan 1. ve 2. Körfez Savaşlarıdır. Saddam'ın 1990 yazında Kuveyt'i işgal etmesi, Dicle ve Fırat havzasında yaşanan su sorunun en önemli taraflarından birinin uzun bir dönem adeta devre dışı kalmasına yol açmıştır. Daha önceleri hem Suriye hem de Türkiye ile su nedeniyle sorunlar yaşayan Irak, yaklaşık 15 yıl su sorununu ele alma fırsatını bulamamıştır. Bu da, Dicle ve Fırat havzası ekseninde yıllardır devam eden su anlaşmazlığını adeta geleceğe havale etmiştir. Kuşkusuz, sorunun en az 
15 yıl “rölanti”de kalışı en çok Türkiye'ye yaramıştır. Daha önceleri, 
özellikle su sorununda Türkiye'ye karşı ortak hareket eden Suriye ve Irak, 15 yıl boyunca güçlü bir muhalefet oluşturamamışlardır. 

Peter H. Gleick suyu stratejik rekabet haline getiren temel özellikleri şöyle sıralamaktadır: 


1) Kıtlığın derecesi 

2) Kaynağın birden çök bölge ve devlet arasında paylaşılma boyutu 

3) Havza devletlerinin nispi gücü 

4) Alternatif tatlı sulardan yararlanabilme kolaylığı* 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Sorun, su kaynaklarının kıtlığı ekseninde ortaya çıkınca, kuşkusuz, tatlı su kaynakları açısından stratejik boyutun en belirgin şekilde ön plana çıktığı yerlerden biri Ortadoğu'dur; zira Ortadoğu bölgesi dinsel, etnik, ideolojik ve coğrafi sorunlarına ilave olarak, oldukça kurak bir yerdir. Bölgedeki bütün büyük nehirler farklı uluslar arasında paylaşılmaktadır. Ortadoğu'daki hiçbir büyük nehir bir ülkenin sınırları içinde doğup aynı ülkenin sınırlarında denize dökülmemektedir. Libya'yı da Arap dünyasına kattıpimizda, toplam 1.839.839 milkarelik Arabistan'da bir tek nehir yoktur. Dünyanın en kurak bölgesinde yer alan Ortadoğu'da, Fas'tan Irak'a kadar uzanan toprağın yaklaşık 96 75'i çöldür. Üstelik Ortadoğu nüfusunun % 50’sinden fazlası, uluslararası sınırları aştıktan sonra kendilerine ulaşan sulara bağlıdır” Bu nedenle, bu karmaşık yapı ve coğrafyada, su her zaman önemli bir faktör olarak yerini koruya gelirken, çatışma veya uzlaşmanın bir unsuru olarak da stratejik değerini koruya gelmiştir. Geçmişte, zaman zaman militer bir karakter alan Ortadoğu su sorununun gelecekte de benzer riskleri taşıması olasıdır." 

Ortadoğu'da suya dayalı çatışmanın kökenleri çok eskilere, tarih öncesi dönemlere kadar uzayabilmektedir. Öyle ki, daha MÖ 7. 
yüzyılda Asur Kralı Asurbanipal, Araplara karşı savaşırken, su kuyulannı kontrol altına tutma stratejisi izlemiş, Asurlu Sennacherib, MÖ 689 yılında, oğlunun ölümü için Babil'i yıkıp cezalandırdığın- da, bilinçli olarak da şehrin su kanallarını yıkmıştır. Denildiğine göre Sennacherib, Babil'i tamamen yağmalamak için Fırat Nehri üzerinde büyük bir baraj kurar ve bu barajı yıktırarak Babil üzerine birakır. Barajın yıkarnıyla akan seller Babil'i yerle bir eder. Bu eylem, aynı zamanda tarihte ilk kez bir barajın savaş aracı olarak kullanilmasıdır, ancak bilinen bu ilk, ne yazık ki son olmayacaktır.’ 

Daha sonra Nabopolassar yerine geçen Babilli Nabukadnazar su kanalları sistemini Medlerin saldırılarına karşı şehrin savunmasında kullanir.? Nabukadnezzar şöyle diyecektir: “Babil'in savunmasını güçlendirmek için, Dicle'den Fırat'a 5 bem uzunlugunda üst üste güçlü su kanalları oluşturdum ve şehrin etrafını, denizdeki dalgalar gibi engin sularla ördüm.”” 

Nabukadnezzar'ın Babil'in etrafını 20 mil kadar, “deniz şeklideki su kütlesiyle” çevrelediği yazılmaktadır." Kendi dönemine göre dünyanın en büyük barajını yapacaktır. Beş Babil mili uzunluğundaki baraj Opis”ten Sipar dolaylarına kadar uzanır. Barajın dalgalara karşı iyi korunması için de Nabukadnazar, etrafı ziftli (katranlı) tuğlalarla örer.” 

İnsanoğlunun en temel ihtiyaçlarını karşılamak durumunda olan su kaynaklarının, tarihin çeşitli dönemlerinde savunma ve saldırı amaçlı olarak kullanılması farklı biçimlerde hep devam etmiştir. 20. yüzyıla gelindiğinde, hidroelektrik barajların ilk defa İkinci Dünya Savaşı sırasında bombalandığına tanık olmaktayız. 
Daha sonra ise Kuzey Kore ve Çin'in hizmetinde olan Yalu Nehri üzerindeki merkezi barajlar, Kore Savaşı sırasında saldırıya uğramuglardir.? ABD, 1960'larda, Vietnam Savaşı sırasında Kuzey Vietnam'daki sulama sistemlerini hedef alarak bombalamıştır. Yakın dönemde yaşanan Yugoslavya Savaşı ve Körfez savaşlarında da şehirlere su sağlayan şebekeler ve sulama sistemleri atılan bombalara hedef olmuşlardır. 

Her şeye rağmen, çağımızda, suya dayalı en önemli çatışmanın Ürdün havzasında geçtiğine tanıklık etmekteyiz. Özellikle 1948'den İsrail devletinin kurulmasının ardından, Ürdün Nehri tam anlamıyla uluslararası nitelikteki çatışmalara sahne olacaktır. 
Uluslararası standartlar göz önünde bulundurulduğunda bir hayli küçük olan Ürdün Nehri, İsrail, Ürdün, Suriye ve Lübnan gibi farklı antagonist uluslar arasında paylaşılmaktadır. Adeta bir su savaşı olarak kabul edilen 19 67'deki Arap-İsrail Savaşı, 1960'ların başlarında Arap Ligi'nin Ürdün Nehri başsularını İsrail üzerinden kesmeye kallaşmasıyla patlak verecekti.* 

İsrail, ülkenin güneyine su taşıyacak olan ulusal su taşıyıcısını inşa ederken, Suriye ve Arapların bu yapılanmaya engel olma çabaları, bunun üzerine İsrail'in de “Ulusal Su Taşıyıcısı 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Johnston Planı sınırları dahilinde olup, buna karşı çıkmanın İsrail'in içişlerine karışmak anlamına geleceği” teziyle karşılık vermesi, silahsızlandırılmış bölgede sürtüşmeye yol açacaktır. 1964 yılında İsrail, ulusal su taşıyıcısını tamamlayarak Ürdün Nehri'nden yıllık 320 milyon m3 su çekmeye başlayıp sahil şeridi ve Negev Çölü'nü sulamaya başlayınca, Mısır Devlet Başkanı Nasır, Ocak 1964'te ilk Arap Zirvesini toplantıya çağırmıştır. Nasır, suya ilişkin ortak politikaları belirlemek amacıyla Kuzey Afrika ülkeleri devlet başkanlarını da toplantıya davet etmiştir.” 

1965 yılında Arap ülkeleri, İsrail'e ulaşan Ürdün Nehri 
başsularını engellemek için, Başsuları Ayırma Planı'nı hayata koymaya başladılar. Uygulamaya konulmak istenen plana göre Hasbani suları Lübnan'daki Litani Nehri'ne, Banyas'ta Yarmuk'a çevrilecekti. Planın tamamlanmasıyla Ürdün sularından 125 milyon m3 su ayrıştırılacak, böylece İsrail ulusal su taşıyıcısına giden sulardan 96 35 oranında bir azalma meydana gelecek ve Galile Denizi'nden tuzluluk oranı da 60 ppm oranında artacaktır." 

İsrail Başbakanı Levi Eşkol, 1965'te ABD delegasyonunu ziyaretinde şöyle bir beyanda bulunmuştur: “İsrail savaşmak istemez, ama eğer gerekirse sularımız için savaşırız.”” Ancak Araplarını başsuları ayırma girişimi karşılıksız kalmayacak ve İsrail'in kendilerine karşı hava saldırıları da dahil olmak üzere, güç kullanmasına yol açacaktır. Levi Eşkol, “Su İsrail için yaşamsal bir sorundur. İsrail suyun kesintisiz akması için gereken şekilde hareket edecektir” biçimindeki tepkisiyle 1967 Arap-İsrail savaşının sinyallerini de vermiştir. 1967 savaşında İsrail, Ürdün Nehri'ni besleyen birçok başsuyu da işgal ederek kendisine düşen su oranını daha da artırıp, olası kesintilerin de önüne geçmiştir. Bugün, yaklaşık olarak İsrail'in bağlı olduğu yüzey sularının 96 40'ı ve toplam yıllık su kapasitesinin 96 33'ünden fazlası, 1967 savaşından elde edilen topraklardan kaynaklanmaktadır.? 

1980'de Irak'ın İran'a saldırmasıyla patlak veren İran-Irak Savaşı, 1639 yılından beri iki ülke arasında sınır anlaşmazlığı teşkil eden Şattü'l-Arap'ın kontrolü ve suyun kullanımdan kaynaklanmaktadır.” Yıllarca süren savaş sırasında da, su kaynakları her iki tarafın saldırı hedefleri arasında yer almıştır. Öyle ki, İran Temmuz 1981'de, “Kuzey Irak'taki hidroelektrik istasyonları bombalayarak” Irak'ın önemli bir kesimini karanlıkta bıraktığını iddia edecektir.” 

1986 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'nin başkenti Seul'ün yukarısından geçen Han Nehri'nin bir kolu üzerinde Kumgansan Hidroelektrik Barajını kuracağını ilan ettiğinde, iki ülke karşı karşıya gelmiştir. Güney Kore, Kuzey Kore'nin bu barajla suyu kendisine karşı bir araç olarak kullanacağı, kendi suyunu kısıtlayacağı ve böylece bölgenin ekolojik dengesine de zarar vereceği endişesi içine girmiştir; hatta Güney Kore, yapılacak bu barajın kendileriyle yaşanılan çekişmede bir saldırı silahı olarak kullanılabileceğinden yakınmaktadır. Güney Kore'deki askeri analizlere göre barajın kuzey tarafından kasıtlı yıkılışı bile Seul'ün seller altında kalması için yeterli olabilecektir, çünkü suyun ani bırakılmasıyla, Seul'den geçen Han Nehri'ndeki su seviyesi 50 metreye kadar yükselebilecektir ve bu da şehrin hemen hemen tamamını yıkmak için yeterlidir. Barajın yapımını durdurmak için Kuzey Kore hükümetine resmi başvuruda bulunan Güney Kore, olası etkileri hafifletmek amacıyla Seul'ün yukarısında çeşitli set ve kontrol barajları kurmuştur.” 

Sık sık uluslararası sürtüşmelere konu olan nehirlerden biri de hiç kuşkusuz Nil'dir. Kuzey Afrika'nın en kurak bölgesi boyunca akan nehir, Mısır ve Sudan'daki tarımsal üretim için yaşamsal bir önem teşkil eder. Mısır sularının 96 97'si Nil aracılığıyla sağlanır, ancak Nil sularının 96 95'inden fazlası Mısır coğrafyası dışında Sudan, Etiyopya, Kenya, Burundi, Uganda, Tanzanya ve Zaire'nin havzalarından kaynaklanır. Nil sularının kullanımına iliskin olarak 1959 yılında Mısır ile Sudan arasında yapılan anlaşma, özellikle iki ülke bazında önemli sorunları çözüme kavuşturmuşsa da, diğer yukarı kıyıdaş ülkeler görmezlikten gelinmiştir.” Kugkusuz, anlaşma dışında bırakılan diğer yukarı kıyıdaş ülkelerinin de su kullanımına ilişkin girişimleri, bölgede her an tansiyonun yükselmesi için yeterli bir sebep durumundadır. Öte yandan, bölgede askeri açıdan diğer ülkelere nazaran daha güçlü bir pozisyonda olan Mısır, suyun herhangi bir şekilde kısıtlanmasına müsaade etmeyeceğini her fırsatta dile getirmektedir. Daha 1979 ilkbaharında, İsrail ile yapılan tarihi barış anlaşmasından birkaç gün sonra, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat “Mısır'ı tekrar savaşa sokabilecek tek durum sudur” demiştir. Enver Sedat'ın bu açık tehdidi İsrail değil, Nil sularının 96 85'ini kontrol eden Etiyopya içindir.” 

Birleşmiş Milletler Eski Genel Sekreteri Butros Gali ve Dünya Bankası İkinci Başkanı İsmail Serageldin'in suyun sebep olabileceği çatışmalara ilişkin düşünceleri dikkate değerdir. Birkaç yıl önce, Butros Gali, Mısır devlet başkan yardımcısı olarak şöyle bir açıklamada bulunmuştur: “Ortadoğu'daki gelecek savaşlar politik anlaşmazlıklar değil, su üzerine olacak.” Serageldin, bu düşünceyi daha global bir çerçevede ele alarak şöyle demektedir: “Yüzyılımızdaki birçok savaş petrol üzerineydi, ancak gelecek yüzyılın savaşları su üzerine olacak.”* Butros Gali su sorununu, “Mısır için ulusal güvenlik sorunu olarak” izah etmektedir.” İsrail eski tarın bakanlarından Meir-Ben Meir “Eğer bölge insanları su kıtlığı sorunlanni ve bu sorunlar için gerekli olgun çözümleri tartışacak kadar akıllı davranmasalar, savaş kaçınılmazdır” demiştir.” 

Yakın dönemde, 1991'de yaşanan Körfez Savaşı'nda bile barajlar, tuzdan arındırma tesisleri ve su nakil sistemleri her iki rakip tarafın hedefleri olmuştur. Öyle ki, Kuveyt'in sahip olduğu bütün tuzdan arındırma tesisleri, Irak askerlerinin geri çekilmesi esnasında tahrip edilmiştir. Savaş boyunca Türkiye, Suriye ve Irak'taki barajlar, olası sabotaj eylemlerine karşı, silahlı kuvvetler tarafından korunmuştur. 1992'nin ortalannda bile Irak, savaş sırasında yıkıma uğramış su temini sistemleri ve sıhhi tesisatları onarmakla meşguldür. Yaşanan savaş bu anlamda da Irak'a büyük acılar yaşatmıştır.” Hatta, Irak lideri Saddam Hüseyin'in, kendi ülkesindeki 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Şii muhalefeti dize getirmek için, ülkesindeki Şii Müslümanların suyuna zehir kattığı söylentileri bile ortalıkta dolaşmıştır.” 

Körfez Savaşı'nın ilk günlerinde, Birleşmiş Milletler'de Irak'ın Kuveyt'i işgaline misilleme olarak, Fırat üzerindeki barajların kullanılarak önemli oranda susuz bırakılması, kapalı kapılar ardından tartışılan konulardan biridir.” Fakat Türkiye başından beri, her fırsatta suyu komşularına karşı bir “silah” veya tehdit unsuru olarak kullanmayacağını dile getirmiştir.” Bu en kritik dönemde bile Turgut Özal Türkiye'nin suyu, kendi komşularına karşı bir silah olarak kullanmayacağını söylemiştir.” 


II 


Su sorunu -ister bütün dünya, ister Ortadoğu boyutunda olsun— çatışma merkezli bir eksende ele alındığında yukanda resmetmeye çalıştığımız tabloyla karşılaşmak her zaman olasıdır. Ancak madalyonun öteki yüzü de vardır. Mesele uzlaşma merkezli bir eksende ele alındığında tablonun o kadar da kara olmadığı görülecektir. 

Ancak, nedense Ortadoğu'ya dışarıdan bakanlar, genellikle bölgedeki tabloyu kara gösterirler. Onlara göre Ortadoğu'daki kimi sorunları çözmenin yegâne yolu savaştır. Bölgede barış ve diyaloğun yolu tıkalı, savaşa giden yol ise her zaman açıktır. Hatta kimileri, Ortadoğu su sorunu üzerinde yaptıkları araştırmaların- da, bölgedeki olası bir savaşın tarihlerini bile önceden saptamışlardır. Anderson, Starr-Stoll, Falkenmark, Star ve yine daha sonra Jonh Bullch-Adel Darwish gibi yazarlar, savaşı her an olabilecek bir durum olarak yansıtmışlardır.* J. Stara ve D. Stoll için özellikle 2000 yılı kritik bir dönemdir. Oysa manzara, yansıtılmak istendiği gibi tamamen kara ve umutsuz değildir; zira, eğer bir konu casus belli olabiliyorsa, uzlaşma ve işbirliği ekseninde casus paci olmaması için de hiçbir neden yoktur.” 

Ortadoğu'da su kıtlığını savaş ile denk tutmak tehlikeli bir düşünce olup, devletlerin var olan sorunlara barışçı çözümler getirme şansını göz ardı etmeye yol açacaktır. Her şey bir yana, son 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yüzyılda, birçok sorunlu nehir ile ilgili anlaşmazlıkların barışçıl çözümlere ulaşması, en zor koşullar altında bile uzlaşma urnudu- nun tükenmeyeceğini, sorunlu ülkelerin karşılıklı diyalog ekseninde bir çıkar yol bulabileceklerini göstermektedir.” 

Ortak bir havzayı paylaşan devletler arasındaki su savaşı olasılıkları bir yana, suyun çatışmalarda merkezi bir rol oynadığı 20. 
yüzyıldaki birçok savaşta, bu konu adeta “dokunulmaz” kabul edilmiş, saldınlardan uzak tutulduğu da olmuştur. Örneğin, 1948'den bu yana, Hindistan ve Pakistan en az üç kez çatışmaya girmiş, birbirlerine karşı çeşitli saldırı ve tehditlerde bulunmuşlardır. Buna rağmen her iki devlet de hiçbir kez su tesislerine, Hindistan-Pakistan ortak su yönetim projelerine karşı saldırıya geçmemişlerdir.” 

Ortadoğu'da bile, en az 6o yıl beri Araplar ile İsrailliler arasında süregelen düşük yoğunluklu ve şiddetli savaşlarda bile, özellikle de İsrail ve Ürdün arasında, su üzerinde sözlü anlaşmalar bile hemen hemen ihlal edilmemiştir. İsrail ve Ürdün, özellikle1970'ten sonra su konusunda olgun bir duyarlılık sergilemiştir? Çünkü su kaynakları, savaşlarda hedef edilmeyecek kadar kritiktir. Öte yandan en zayıf ülke, en kötü koşullarda bile karşısındaki ülkenin su kaynaklarına zarar verebilecektir.*° 


III 


Su, insan yaşamı için hiç kuşkusuz vazgeçilmez bir unsur durumundadır. Ancak insanların yaşamak için ihtiyaç duydukları su miktarı çok azdır. Hava koşullarına göre, bazı ülkelerde günlük su ihtiyacı iki litre kadarken, çok sıcak ülkelerde bu miktar günlük dört ile altı litre arasında değişir. Bu veri bize, nüfusu bir milyon olan bir şehrin günlük içme suyu ihtiyacının 6.000 m? ya da 6.000 ton olacağını göstermektedir." Ancak bu suyun temiz ve yüksek kalitede olması gerekmektedir. 

İçmek için ihtiyaç duyulan su, insanların yaşamlarını sürdürmeleri için sahip olmaları gereken zorunlu sudur. Oysa bütün veriler bize sorunlu olan suların zorunlu olmayan (non- essential) 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sular olduğunu göstermektedir. Öte yandan, doğal kaynakların gelecek nesillere yetmeyeceği endişesi, Aristoteles zamanından bu yana sürekli olarak ifade edile gelmektedir.” 

İnsan topluluklarında suyun en geniş çerçevede kullanıldığı alanlar sulama ve tarımdır. Tarımda suyun hayati olduğu yerler, geniş çapta su kullanımına başvurulmaksızın zirai faaliyetin yapılamayacağı, dünyanın kurak bölgeleridir. Bu tür kurak yerlerde, önemli derecede ekstra bir su kullanılmadan zirai verimlilik sağlanamaz. Geleneksel tarımsal toplumlarda suyun % go'ından fazlı tarımsal amaçlı kullanılırken, ileri endüstriyel toplumlarda bu miktar tüm suyun üçte birini zor aşmaktadır.” 

Yeryüzüne düşen su miktarı aşağı yukarı bellidir; ancak değişken olup hızla artan, dünya nüfusudur. Dünya nüfusu 19. 
yüzyıldan, özellikle de İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana büyük bir oranda artmaktadır. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) yayınladığı raporda, dünya nüfusunun 19. yüzyılın başlarında 1 milyar, 1954'te 3 milyar, 1974'te 4 milyar, 1987'de 5 milyara ulaştığı belirtilmektedir. UNFPA'nın nüfus raporlarında dünyaya her yıl 8o milyon insanın geldiği ve son 12 yılda dünya nüfusunun bir milyar artmış olduğu söylenmektedir.” Bütün dünyadaki tatlı su kişi başına bölündüğünde, 1800 yılında dünyada kişi başına düşen yıllık su miktarı 4o.ooo m3 iken, bu miktann 1980 yılında 10.000 m?e gerilediği görülecektir. Eğer nüfus bu hızla artarsa, dünyada kişi başına düşen yıllık tatlı su miktarı 2010- 2015 yılları arasında 5.000 m?'e gerileyecektir.5 

Eldeki veriler, insan nüfusu arttıkça tatlı suya olan ihtiyacın da hızla artacağını göstermektedir. Nüfus artışı bir yana, dünya nüfusu bugün olduğu seviyede değişmeden tutulabilse bile, hayat standartlarının yükselmesine paralel olarak, daha fazla suya olan ihtiyaç da gittikçe artacaktır.*9 Ancak her şeye rağmen, tatlı suya olan ihtiyacı karşılamak olanaksız değildir. Bugün gelinen aşamada, modem teknoloji suyun kalitesini dahi insanların eline bırakmakta; insan —gerekli teknoloji ve altyapıya sahip olduğu durumda- istediği kalitede suyu tiretebilmektedir. Tuzdan anndirma yöntemleriyle deniz suları tatlı sulara çevrilirken, ileri teknolojiyle donatılmış arıtma tesislerinde, kanalizasyondan akan sular bile içme suyuna dönüştürülebilmektedir. Kısacası, “günümüzde- ki sorunun kıtlıktan ziyade para sorunu olduğunu söylemek abartılı olmayacak”tır, çünkü, her ne kadar pahalıya mal olsa da yapay olarak temiz su üretilebilmektedir.” 

Su ile ilgili en detaylı istatistik araştırmaların yapıldığı ülke ABD'dir. Yapılan bir araştırmaya göre, 1985'te kamunun günlük ortalama su arzı fert başına 105 galondur. Kişilerin özel evsel kullanımında bu miktar günlük 78 galonun altına inmektedir. 
Günlük 105 galon su, Batı standartlarında bir yaşam için, bir kisi- nin ihtiyaç duyduğu azami su miktarı hakkında da bilgi vermektedir. Bu durumda, 1 milyon nüfusa sahip bir kent için gereksinim duyulan su, günlük 401 515 m3, yıllık 146 milyon m?'tür. Bu miktar, aynı büyüklükte bir şehrin içmek için ihtiyaç duyduğu sudan 
66 kat fazladır.* 

Dolayısıyla her şey, çatışmaya konu olan suların zorunlu sular olmadığını göstermektedir. Genellikle üzerinde anlaşmazlık süren sular tarımsal faaliyet için ihtiyaç duyulan sulardır. 

Fırat havzasındaki temel sorun da sulama amaçlı projelerden kaynaklanmaktadır. Suriye ve Irak'ta geri metotlarla yapılan sulama, önemli miktarda suyun heder olmasına sebep olmaktadır. Özellikle Suriye'deki sulama sistemi çok büyük miktarda su kayıplarına yol açmaktadır. Ülkede, kurulu olan sulama ağı yeterliliği 96 60 oranindayken, tarımsal alandaki su kaybı 96 5o'dir. Suriye'de modern sulama teknikleri, ülkedeki toplam sulu alanın sadece 96 Tinde uygulanabilmektedir. Oysa damlatma yöntemi gibi yeni bir metoda uygulanabilmiş olsa, tarımsal alanda kullanılan sudan 96 45 oranında bir azalma sağlanabilecektir.* 

Suriye'deki şebeke ağının 96 75'e çıkartılması durumunda bile 96 20 oranında bir tasarruf sağlamak olasıdır. Tarımda modern tekniklerin kullanılması, serpiştirme ve damlatma gibi yeni 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metotlarla yapılacak sulamanın sağlayacağı tasarruf bir yana, Mısır'da suların optimum kullanımı bile, tarımsal sektörde % 10-15 oranında bir tasarrufa yol açacaktır.“ 

Geleneksel tarım topluluğundan modern tarım uygulamasına geçmiş İsrail gibi ülkeler su kullanımında üçte bir oranında tasarruf elde etmişlerdir.” İsrail, kuruluşunu takip eden ilk 20 yıl içinde kırsal kesimde şaşırtıcı bir ilerleme kaydetmiştir. Oldukça kısa bir sürede çiftçilikle ilgisi olmayan göçebe bir nüfusu kırsal kesimde, tarımsal faaliyet alanında istihdam edip eğiten İsrail, bu nüfusun ülkenin ihtiyaç duyduğundan daha çok gıda maddesi yetiştirip, rahat bir yaşam sürdürmelerini de sağlamıştır. Üstelik tarımsal faaliyete açılan alanların önemli bir kesimi kurak, bataklık ve kumlu çöllerdir.” Öyle ki, 1950'den 1975'e kadar geçen 25 yıllık zaman zarfında İsrail'deki tarımsal üretim tam 12 kat artmıştır. İsrail'deki tarımsal büyüme, iyi araştırma, planlama, eğitim ve organizasyondan kaynaklanmaktadır. Üstelik İsrail, ekilebilir toprağını artırınadan bu başarıyı elde etmiştir.” 

1990 yılına gelindiğinde, İsrail'de 400.000 hektar alanda 
tarımsal faaliyet sürdürülürken, bu toprakların 200.000 hektarın- dan fazlasında sulu tarım yapılmaktadır. Oysa daha 1950'de, 250.000 hektar civarındaki alanda sulu tarım yapılırken, bu dönemde sulu tarımın yapıldığı alan sadece 50.000 hektar dolayindadir. 1960'ta, yaklaşık 120.000 insan tarım sektöründe istihdam edilirken, 1990'a gelindiğinde bu rakam 80.000 kişinin altına düşmüştür. Tarımsal genişlemenin en doruk noktasına ulaştığı dönemde bile bu alanda istihdam edilen işgücü 96 16'dan fazla değildir. 1990 yılında tarımsal sektörde istihdam edilen işgücü % 
4 civarına inmiştir ve iniş sürmektedir.” 

İsrail'in başarısında önemli bir etmen de, suyun adım adım gerçek değerine göre fiyatlandırılmasıdır. Başlangıçta, tarım sektöründen su üretim maliyetinin üçte biri oranında bir fiyat uygulanırken, hükümet büyük sübvansiyonlarla da bu sektörü desteklemeye çalışmıştır. Ancak düşük fiyatlar suyun ekonomik olmayan 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şekillerde kullanımını adeta cesaretlendirirken, bir yandan da su ve para kaybına yol açmıştır. Daha sonra yapılan düzenlemelerle fiyatlar artırıldığı gibi, aşırı kullanım da cezalandınlmıştır.” 

Kimi dönemlerde tarım sektöründen su fiyatlarına ilişkin itirazlar yükselmeye başladıysa da, hükümet, çiftçileri, suyu daha randımanlı kullanmak için yeni teknolojilere yönlendirmiştir. 
Tarımda modernleşmeyi sağlayan yeni teknik ve araçlar sübvansiyonlarla desteklenmiş, çiftçilerin yeni teknik araçları edinmeleri için düşük faizli tarım kredileri sağlanmıştır. Düşük faizli krediler çiftçilerin yeni metot ve araçlara başvurmalarında teşvik edici bir rol oynamıştır. Tarımdaki modernleşme ile yeni metot ve araçların kullanımı, bir yandan su tasarrufu sağlarken, diğer yandan da tarımsal sektörde harcanmak durumunda olan işgücünü düşürmüştür “ 

Aslında İsrail birçok açıdan Ortadoğu'daki diğer ülkeler için bir model olarak alınabilir. Ciddi çalışmalar ve akılcı tarım politikalarıyla Suriye, Türkiye ve Irak'ın aynı sonuçlara ulaşması olanaklar dahilindedir. Bölgede barışın sağlanması durumunda, İsrail daha aktif bir şekilde tarımda modernleşmenin öncülüğünü yapabilir. Oslo Antlaşması'nın ardından İsrail'in Filistinlilerle kurmuş olduğu Ortak Su Komitesi ve 26 Ekim 1994'te Ürdün ile yapılan antlaşma,” İsrail'in böylesi bir işbirliğinden kaçınmayacağı umudunu artırmaktadır. 

GAP gibi bir büyük projeyi kendi imkânlarıyla tamamlamaya çalışan Türkiye, karşılıklı güvenin sağlandığı bir ortamda, kendi deneyimlerini Suriye, Irak ve Ortadoğu'nun diğer sorunlu ülkeleriyle de paylaşabilir. Daha 1991 yılında, Arap ülkelerinin de katılımını sağlamaya çalışarak İstanbul'da Global Su Zirvesi düzenlemek isteyen Türkiye,” sorunların tartışılarak ve işbirliği temelinde çözülmesi gerektiği iradesini sergilemigtir.?? 

Ortadoğu'da tarımda modernleşmeyi sağlamaya paralel olarak, başta tarımsal alanda kullanılan su olmak üzere, su için gerçek bir birim fiyatı belirlenmelidir. Ortadoğu'daki birçok ülke 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için para vererek gıda maddelerini dışarıdan temin etmek, asin miktarda su harcayarak üretmekten daha körlıdır.”” 

Dünya petrol üretiminde önemli bir yere sahip olan Irak,” Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi ülkeler, petrol gelirleriyle rahatlıkla dış pazarlardan gida maddeleri ihraç edebilecekleri gibi, yine petrolden sağladıkları gelirlerde tarımda modemleşmeyi de başlatabileceklerdir. 

Kısacası, Ortadoğu su soruna çözüm bulmanın yolu ne savaş, ne de Nil, Ürdün, Dicle ve Fırat gibi nehirlerin paylaşılmasın- dan geçmektedir. Üç Aşmalı Plan ve Barış Suyu Profesi gibi uzlaşma ve işbirliğine dayalı önerilerle, suyun bölgede alalci ve optimum kullanımını teşvik etmek, tarımda modernizasyonu sağlamak, barış ve diyalog ekseninde, ortak su profeleri çerçevesinde ülkeler arasında işbirliği zeminini güçlendirmek ve sorunların çözümünde uluslararası antlaşmalarla bağdaşan bir rota izlemeye çalışmak, bölgedeki bütün ülkelerin çıkarına olacaktır. 
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Zafer Matbaası, İstanbul, 1994, s. 58. 

Daniel Hillel, age, s. 25. 

Yaratılış, 5. 42. 

Kitab-ı Muladdes, Eski ve Yeni Ahit, Tevrat, Zebur (Mezmurlar) ve İncil (İbranice, Keldanice ve Yunanca'dan son tercüme), Kitab-ı Mukaddes Şirketi, İstanbul, 1995, s. 188. 
Aden Bahçesi, Sümerlerin cennet memleketi olan Dilmun ile orjinal bir benzerliğe sahiptir. Dilmun, “saf”, “temiz” ve “parlak”; hastalık ve ölümün olmadığı, yaşayanlann memleketidir. Ancak Dilmun'da hayvanlar ve bitkiler için gerekli olan su yoktur. 
Büyük su tanrısı Enki, güneş tannsı Utu'ya orayı tatlı su ile doldurması için yerden su çıkarmasını ister. Böylece Dilmun, meyve bahçeleri, yeşil tarlalan ve bahçeleri ile tannlann bahçesi haline gelir. Dolayısıyla kabul etmek gerekir ki, tannsal bahçe, göksel cennet düşüncesinin başlangıcı Sümerlere dayanır. İbraniler döneminde Sümerler tarih sahnesinde yoktu. Sümerler doğrudan doğruya İbranileri etkilememiş, ancak onlardan önce Filistin'de oturan Kenaniler ve onların komşuları olan Asur, Babil, Hitit, Hurri ve Aramiler Sürnerlerden derin bir şekilde etkilenmişlerdir. Bkz. S. N. Kramer, age. S. 122-123. 

Holy Bible, New Revised Standard Version, American Bible Society, New York, 1989, s. 2. 
Kitab-ı Mukaddes, Eski ve Yeni Ahit, s. 704. 

Daniel Hillel, age, s. 26. 

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı, haz. Ali Bulaç, Girişim Yayınları, s. 324. 

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Meali, haz. Prof. Dr. Ali Özek, Prof. Dr. Hayreddin Karaman, Doç. Dr. Ali Turgut, Doç. Dr. Mustafa Çağrıcı, Doç. Dr. İbrahim Kafi Dönmez, Doç. Dr. Sadreddin Gümüş, Hadimii’l Harameyni'ş-Şerifeyn Kral Fehd Mushaf-ı Şerif Basım Kurumu, s. 408. 

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Meali, haz. Prof. Dr. Ali Özek, 

Prof. Dr. Hayreddin Karaman, vd. s. 363. 
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192 Kur'anı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Meali, haz. Prof. Dr. Ali Özek, 
Prof. Dr. Hayreddin Karaman, vd. s. 535. 

193 Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı, haz. Ali Bulaç, s. 222. 

194 Dr. Lutfü Şehsuvaroğlu, Su Barışı, Türkiye ve Ortadoğu Su Politikaları, 
Gümüşmotüf Yayınları, İstanbul, 1997, s. 41. 

195 Kur'anı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Meali, haz. Prof. Dr. Ali Özek, 

Prof. Dr. Hayreddin Karaman, vd. s. 3. 

196 Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Meali, haz. Prof. Dr. Ali Özek, 
Prof. Dr. Hayreddin Kararnan, vd. s. 138. 

197 Kur'anı Kerim ve Türkçe Anlamı, haz. Ali Bulaç, s. 315. 

198 Kur'anı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Meali, haz. Prof. Dr. Ali Özek, 
Prof. Dr. Hayreddin Karaman, vd. s. 267. 

199 Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı, haz. Ali Bulaç, s. 339. 

200 Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı, haz. Ali Bulaç, s. 490. 

201 Daniel Hillel, age, s. 27. 

202 Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Meali, haz. Prof. Dr. Ali Özek, 

Prof. Dr. Hayreddin Karaman, vd. s. 363. 

203 Kur'anı Kerim ve Türkçe Anlamı, haz. Ali Bulaç, s. 436. 

204 Daniel Hillel, age, s. 27. 

205 John Bulloch ve Adel Darwish, Su Savaşları, Çev: Mehmet Harmana, Altın Kitaplar, 
Ocak 1994, S. 154. 

206 Prof. Dr. Özhan Uluatam, Damlaya Damlaya Ortadoğu'nun Su Sorunu, 

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1998, s. 148. 

207 Prof. Dr. Özhan Uluatam, age, s. 151,152. Mecelle, Türk Medeni Kanunu'nun yayınlanmasıyla, 4 Ekim 1926'da, 864 sayılı kanunun 43. maddesi uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır. 

208 Chibli Mallat, “The Quest for Water Use Principles: Reflections on Shari'a and Custom in the Middle East", Water in the Middle East, Legal, Political and Commercial Implications, ed. J. A. Allan, Chibli Mallat, Shai Wade ve Jonathan Wild, s. 130. 

209 Açıklamalı Mecelle (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye), haz. Ali Himmet Berki, 

Hikmet Yayınlan, İstanbul, 1968, Madde 1224, s. 252. 

210 Prof. Dr. Özhan Uluatam, age, s. 148. 

21 Açıklamalı Mecelle, madde 1249, s. 254. 

212 Açıklamalı Mecelle, madde 1264, s. 257. 

213 İslam Ansiklopedisi, c. 6, 1991, s. 860-61. 

214 John Bulloch ve Adel Darwish, age, s. 157. 

215 Prof. Dr. Ozhan Uluatam, age, s. 150. 

216 Thomas Naff, "Conflict and Water Use in the Middle East", Water in the Arab World 
Perspectives and Prognoses, ed. Peter Rogers ve Peter Lydon, (Ekonornik ve Sosyal Kalkınma İçin Arap Fonu ve Harvard Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Bölümü ile Harvard Üniversitesi Ortadoğu Çalışmalan Merkezi tarafından desteklenen konferansta sunulan metinlerden derlenmiştir), 1-3 Ekim 1993, Division of Applied Sciences Harvard University, 1994, S. 271. i 

Açıklamalı Mecelle, madde 1239, s. 253. 

Açıklamalı Mecelle, madde 1269, s. 258. 

Açıklamalı Mecelle, madde 1284, 1288, s. 260-261. 

Açıklamalı Mecelle, madde 1235, s. 252. 

“The Qur'an and the Water Environment”, Water Authority of Jordan, 

Royal Scientific Society of Jordan. 

Thomas Naff, “Conflict and Water Use in the Middle East”, s. 269. 

Peter Beaumont, H. Gerald Blake ve J. Malcolm Wagstaff, The Middle East: 

A Geographical Study, John Wiley Sons Ltd., J. W Arowsmith Ltd., Bristol, 1976, s. 1. 
Peter Beaumont, H. Gerald Blake ve J. Malcolm Wagstaff, age, s. 1. 

Daniel Hillel, age, s. 7. 

Agnes Korbani, The Political Dictionary of Modern Middle East, 

University Press of America, Lahman& New York&Londra, 1995, s. 138. 

Daniel Hillel, age, s. 7. 

Daniel Hillel, age, s. 8. 

Cemal Zehir, Türkiye ve Ortadoğu Su Meseleleri, Marifet Yayınları, İstanbul, 1998, s. 17. 
İstanbul Ticaret Odası tarafından yayınlanan Mısır Ülke Etüdü adlı kitapta, “Mısır, 997.739 km?'lik yüzölçümü ile Ortadoğu'nun en geniş toprağa sahip ülkesidir” denilmektedir. Bkz. Muhsin Akgür, Derya B. Roca, Mısır Ülke Etüdü, İstanbul Ticaret Odası, Yayın no. 1997-13, S. 4. 

Dilip Hiro, Dictionary of the Middle East, Macmillan Press Ltd., 1996, s. 195. 

Daniel Hillel, age, s. 8. 

Peter Beaumont, H. Gerald Blake ve J. Malcolm Wagsttaff, age, s. 1. 

Daniel Hillel, age, s. 92. 

I. E. E. Edwards, C. J. Gadd ve N. G. L. Hammond, The Cambridge Ancient History, c. 
1, böl. 1, Prolegornena and Prehistory, Cambridge University Press, 3. baskı, 1970, s. 148. 
Hasan Chalabi ve Tarek Majzoup, "Turkey, the Waters ofthe Euphrates and Public International Law’, J. A. Allan ve Chibli Mallat, “Water in the Middle East", s. 391. 

I. E. E. Edwards, C. J. Gadd ve N. G. L. Hammond, age, s. 148. 

Islam Ansiklopedisi, MEB Basımevi, c. 4, İstanbul, 1964, s. 622. Ayrıca bkz. Daniel Hillel, Rivers of Eden, s. 92. 

John F. Kollars, William A. Mitchell, The Euphrates River and the Southeast Anatolia Development Project, Southern Illinois University Press, Carbondale ve Edwardsville, 1991, S. 5. 

Philip Schaft, Dictionary of the Bible, American Sunday-School Union, New York, 1881, s. 290. 1881 yılında yayınlanan bu eserde, Fırat Nehri'nin toplam uzunluğu 
1780 mil olarak verilir. 

John F. Kolars ve A. William Mitchell, The Euphrates River and the Southeast Anatolia Development Project, s. 3. 
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Fırat Nehri'nin uzunluğuna ilişkin olarak kimi yazarlar ve kurumlar farklı rakamlar verir, Sar, 2.800; Uluatam, 2. 930; DSI, 2.780 km. . 

Fırat'ın Suriye topraklanndaki akış mesafesini 675 km olarak gösterenler de vardır. 
Bkz. Greg Sheland, Rivers of Discord, s. 103. 


244 Hasan Chalabi ve Tarek Majzoub, age, s. 391. 


245 


Greg Shepland, age, s. 103. 


246 Evliya Çelebi, Seyahatname, Beşinci Kitap, Türkçeleştiren Zuhuri Danışman, Zuhuri 


247 


Danışman Yayınevi, İstanbul, 1970, s. 38. 
Greg Shepland, age, s. 103. 


248 Hasan Chalabi ve Tarek Majzoub, age, s. 391. 
249 Baz kaynaklar bu oranı Türkiye için % 88, Suriye için % 12 olarak belirler. 
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Ble. Naf ve Matson, Water in the Middle East, Boulder, 1984, s. 84. 

J. Kolars ve W. A. Mitchel, The Euphrates River and Southeast Anatolia Development Project, s. 5. Bu değerlendirme, Suriye'de Fırat'a katılan kolların, sularının hemen hemen tamamını Türkiye sınırları dahilinde sağladıkları gerçeğine dayanır. 
Christopher Edens, “Tigris”, The Oxford Encylopedia of Archaeology in the Near East (American Schools of Oriental Research desteğiyle hazırlanmıştır), ed. Eric M. Meyers, c. 5, Oxford University Press, New York-Oxford, 1997, s. 206. 

J. Kolars ve W. A. Mitchel, age, s. 6. 

I. E. E. Edwards, C. J. Gadd ve N. G. L. Hammond, age, s. 148. 

Christopher Edens, agm, s. 206. 

Christopher Edens, agm, s. 206. 

Greg Shepland, age, s. 105. 

Evliya Çelebi, Seyahatname, Altına Kitap, s. 134. 

Yüksel İnan, “Legal Dimentions of International Watercourse (Euphrates and Tigris)”, Water as an Element of Cooperation and Development in the Middle East, ed. Prof. 
Dr. Ali İhsan Bağış, Ankara, 1994, S. 236. 

Greg Shepland, age, s. 105. 


260 J. Kolars ve W. A. Mitchel, age, s. 6. 


261 


J. Kolars ve W. A. Mitchel, age, s. 7. 


262 Georges Roux, age, s. 22. 


263 


J. N. Postgate, Early Mesopotamla Society and Economy at the Dawn of History, Routledge, Londra ve New York, 1992, s. 15. 


264 J. N. Postgate, age, s. 15. 


265 


Iraq and the Persian Gulf, Geographical Handbook Series for Official Use Only, Naval Intelligence Division, Eylül 1944, s. 25. 


266 Christopher Edens, agm, s. 207. 
267 Christopher Edens, agm, s. 207. 
268 Özden Bilen, Ortadoğu Su Sorunu ve Türkiye, TESAV Yayınları, 


1996, s. 107. 


269 Masahiro Murakami, age, s. 72. 
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270 Miriam R. Lowi, Water and Power, s. 25. 

271 Miriam R. Lowi, Water and Power, s. 28. 

272 Sınıraşan Sular, Fırat-Dicle Havzası ve Güneydoğu Anadolu Projesi, DTP Yayınlar, 
Ankara, 1997, S. 23. 

273 Prof. Dr. Mehmet Tomanbay, Dünya Su Bütçesi ve Ortadoğu Gerçeği, s. 84. 

274 Nil Nehri'nin uzunluğu ve havza alanına ilişkin olarak çeşitli cakamlar verilir: Collins 
(1990), havza alanını 3.1 milyon km?, uzunluğu 6 bin 825 km: Hulme (1990), havza alanını 4 milyon km?, uzunluğu 6 bin 640 km; Krisha (1988), havza alanını 3 milyon şo bin km2, uzunluğu 5 bin 411 km; Naf ve Matson (1984), havza alanını 2 milyon 978 bin km2, uzunluğu 6 bin 695 km, Shahin (1985), havza alanını 2.9 milyon km2, uzunluğu 6 bin 
500 km; Waterbury (1979) , havza alanını 3.1 milyon km2, uzunluğu 6 bin 58 km; Gischler (1979) havza alanını 2.8 milyon km? olarak gösterirken, uzunluk haklanda beyanda bulunmaz. Bkz. Nurit Kliot, Water Resources and Conflict in the Middle East, s. 15. 

275 Thomas Naffve Ruth C. Matson, Water in the Middle East, s. 125. 

276 John Bulloch ve Adel Darwish, age, s. 25. 

277 Nurit Kliot, age, s. 16. 

278 Nurit Kliot, age, s. 15. 

279 Thomas Naff ve Ruth C. Matson, Water in the Middle East, s. 125. 

280 Masahiro Murakami, age, s. Go. 

281 Nurit Kliot, age, s. 19. 

282 Nurit Kliot, age, s. 22. 

283 Nurit Kliot, age, s. 22. 

284 Nurit Kliot, age, s. 27. 

285 Sümerce'de Henbur (Henbury) olan nehrin adı Akadca'da Habur'du. Arapça'da 
Habur, Akadca'dan gelir. Akadca'da Habur "bereket kaynağı” anlamındadır. 

Bkz. I. E. E. Edwards, C. J. Gadd ve N. G. L. Hammond, age, s. 148. 

286 John F. Kolars, "Problems of International River Management: The Case of the 
Euphrates", s. 47. 

287 John F. Kolars, William A. Mitchell, The Euphrates River and the Southeast Anatolia 
Development Project, s. 78. 

288 John F. Kolars, William A. Mitchell, age, s. 78. 

289 John F. Kolars, William A. Mitchell, age, s. 78. 


İKİNCİ BÖLÜM 

I Raj Krishna, “International Watercourses: Word Bank Experience and Policy", Water in the Middle East, ed. J. Allan ve Chibli Mallat, s. 29. 

2 William I. Jones, The World Bank and Irrigation, The World Bank, Washington D.C., 
1995, S. 2. 

3 © İktisadi durumu düzeltmek için nüfus artışının azaltılması zorunluluğu fikrini ileri 
süren T. R. Malthus'un kuram veya felsefesi. 

4 Wiliam I. Jones, age, s. 2. 
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Raj Krishna, age, s. 32. 

Raj Krishna, age, s. 34. 

Raj Krishna, age, s. 35. 

Raj Krishna, age, s. 31. 

Ilısu Barajının yapılmasıyla sular altında kalacak olan bir doğa ve tarih abidesi niteligindeki Hasankeyf'in kurtanlmasi için 11 yıldır çalışmalarını sürdüren Hasankeyf gönüllüleri, bu tarihi ortaçağ kentinin, Birleşmiş Milletler Kültür Varlıklarını Koruma Mevzuatı ve 1954 tarihli Avrupa Kültür Sözleşmesi hükümleri uyarınca, “Dünya Kültür Mirası Listesi”ne alınmasını istemektedirler. Bkz. Asuman Abacı, “Anadolu'nun Dünyaya Armağanı Hasankeyf”, Cumhuriyet, 20 Eylül 1999, s. 7. 

Mary H. Cooper, agrn, s. 14. 

Mary H. Cooper, agm, s. 14. 

Sandra Postel, agrn, s. 12. 

John F. Kolars, William A. Mitchell, The Euphrates River and the Southeast Anatolia Development Project, s. 18. 

Lynne L Bennett, Shannon E. Ragland ve Peter Yolles, “Facilitating International Agreements Through an Interconnected Garne Approach: The Case of River Basins”, s. 8o. 
Boaz Wachtel, "The Peace Canal' Plan: A New Model for the Distribution and Management of Water Resources and a Catalyst for Cooperation in the Middle East", Water As An Element of Cooperation and Development in the Middle East, ed. Prof. Dr. 
Ali İhsan Bağış, s. 392. 

Thomas R. Stauffer, “Squeezing Iraq Dry", Daily Star, 16 Mart 2004. 

John F. Kolars, William A. Mitchell, age, s. 31. 

John F. Kolars, William A. Mitchell, age, s. 32. 

John F. Kolars, "Problems of International River Management: The Case of the Euphrates", s. 62. 

Lynne L. Bennett, Shannon E. Ragland ve Peter Yolles, agrn, s. 8o. 

Syed Kirmani ve Robert Rangeley, International Inland Waters, Concepts for a More Active World Bank Role, The World Bank, Washington D.C., 1994, s. 2. 

Syed Kirmani ve Robert Rangeley, age, s. 2. 

Syed Kirmani ve Robert Rangeley, age, s. 2. 

Dogu Ergil, TDN, 6. 10. 1997. 

Lynne L. Bennett, Shannon E. Ragland ve Peter Yolles, “Facilitating International Agreements Through an Interconnected Gare Approach: The Case of River Basins”, Conflict and Cooperation on Trans-Boundary Water Resources, ed. Richard E. Just ve Sinania Netenyahu, s. 81. 

John F. Kolars, agm, s. 67. 

“Türk Rüyası: GAP Raporu”, ATO, www. atonet.org.tr. 

Türkiye'nin GAP için şimdiye kadar harcadığı para miktarı 16 milyar dolar Gvanndayken, sadece hidroelektrik enerji üretiminde kazandığı para 14 milyar dolardır. Eğer 
Türkiye, hidroelektrik enerji üretimiyle GAP'tan kazandığı parayı, toplam maliyeti 32 
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milyar dolar olarak düşünülen projenin tamamlanması için kullanırsa, yaklaşık 10-11 yılda GAP Projesi tamamlanır. 

ATO Raporu. 

Ali Carkoğlu ve Mine Eder, “Water Conflict: The Euphrates-Tigris Basin”, Turkey in World Politics, ed. Barry Rubin ve Kemal Kirişçi, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2002, s. 318. 

Ahmet Özer, GAP'a Makro Düzeyde Bakış, Dicle Üniversitesi GAP Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınlan, no. 1, 1991 Diyarbakır, s. 2-3. 

İ. Olcay Ünver, “Innovations in Water Resources Development in the Southeastem Anatolia Project (GAP) of Turkey”, Water as Element of Cooperation and Development in the Middle East, s. 27. 

GAP bölgesinde, bugüne kadar Gaaiantep ve Mardin organize sanayi bölgelerinin yanısıra 14 küçük ölçekli sanayi bölgesi tamamlanmış, 228 fabrika kurulmuş ve 22 bin 
800 kişiye iş olanağı sağlanmış, Bkz. Zeynep Palandöken ve Ayşe Üstünel, “GAP'ın 
Anlamı Değişiyor”, Global Bülten, Şubat 1998, s. 14-15. 

Mukaddes Şahin, Siyasi Çılgınlık mı, Yararlı Bir Kalkınma Politikası mı? 
Fayda-Maliyet Açısından Güneydoğu Anadolu Projesi, Denk Yayınları, 

İstanbul 2002, s. 7. 

John Buloch ve Adel Darwish, age, s. 61. 

Lynne L. Bennett, Shannon E. Ragland ve Peter Yolles, age, s. 8o. 

Waltina Scheumman, "Conflict on the Euphrates: An Analysis of Water and Non-Water Issues”, s. 120. 

Hassan Chalabi, “Fırat'ın Suları ve Uluslararası Kamu Hukuku”, çev. Seler Cebecioglu, Ayna, Kış 1993/Bahar 1994-2, s. 21. 

Hassan Chalabi ve Tarek Majzoub, “Turkey, the Waters of Euphrates and Public International Law”, Water in the Middle East, Legal, Political and Commercial Implications, ed. J. A. Allan, Chibli Mallat, Shai Wade ve Jonathan Wild, Tauris Academic Studies, I. B. Tauris Publisher, Londra-New York, 1995, s. 199. 

Aaron T. Wolf, “A Hydropolitical History of Nile, Jordan and Euphrates River Basins’, s. 29. 
Nurit Klıot, age, s. 161. 

Waltina Scheumman, “Conflict on the Euphrates: An Analysis of Water and Non-Water Issues”, s. 120. 

Natasha Beschorner, “Dicle ve Fırat'ta Su Sorunu”, s. 23. 

Mary E. Morns, “Water and Conflict in the Middle East: Threats and Opportunities", Studies in Conflict& Terrorism, c. zo, no. 1, 1997, S. 9. 

Financial Times, 3 Ocak 1990, Aktaran: Waltina Scheumman, “Conflict on the Euphrates: An Analysis of Water and Non-Water Issues”, s. 123. 

Robert Bowker, Beyonde Peace The Search for Security in the Middle East, Lynne Rienner Publishers Bolder &Londra, 1996, s. 144. 

John Kolars, “Problems of International River Management: The Case of the Euphrates”, s. 70. 
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Nurit Kliot, age, s. 171. 

Robert Bowker, age, s. 144. 

John Kolars, “Problems of Intemational River Management: The Case ofthe Euphrates", s. 65. 

Greg Shepland, age, s. 139. 

Thomas R. Stauffer, agm. 

Waltina Scheumman, agm, s. 124. 

Greg Shepland, age, s. 139. 

Greg Shepland, age, s. 139. 

Ali Carkoğlu ve Mine Eder, agr, s. 313. 

Greg Shepland, age, s. 141. 

H. Fahir Alaçam, "Turkish-Syrian Relations", Turkish Review of Middle East Studies, Balkan ve Ortadoğu Araştırmalar Vakfı, Annual 1994/95, c. 8, s. 4. 

“Irak Muddies Water of Turkey-Syria Dam Deal", Financial Times, 10 Subat 1993. Yine, 1996 Şubat'ında da Suriye ve Irak Birecik Barajının yapımında rol alan Avrupalı firmalara karşı tavır almayı düşündüklerini belirttiler. Bkz. “Euphrates Power Plant Generates New Tension’, Financial Times, 15 Şubat 1996. 

Elizabeth Picard, “Aspects of International Law of the Water Conflict in the Middle East”, Water As An Element Of Cooperation And Development In The Middle East, ed. Prof. Dr. Ali İhsan Bağış, s. 217. 

Robert D. Kaplan, “Redrawing the Mideast Map”, New York Times, 21 Şubat 1999. 
Hussein J. Agha ve Ahmad Khalidi, Syria and Iran Rivalry and Cooperation, Chatham House Paper, The Royal Institute of International Affairs, Pinter Publishers, Londra, 1995, S. 84. 

Serdar Güner, "The Turkish-Syrian War of Attrition: The Water Dispute", Studies in ConflictETerrorism, c. zo, Number 1, 1997, s. 109. 

Greg Shepland, age, s. 142. 

Robert D. Kaplan, agrn. 

“Bana göre Kürtlerin derdi ayn bir devlet kurmak olmaz, federasyon ve otonorni bir çözüm değildir; federasyon ve otonomiden daha ileri bir çözüm demokratik sistemin kendisidir.” Öcalan'ın Ek İfadesi İfade Tutanağı, Serbesti, Sayı 5, Ağustos-Eylül 1999, S. 59. 

Abdullah Öcalan, Savunma, Kürt Sorununda Demokratik Çözüm Bildirgesi, 

Mem Yayınları, İstanbul, 1999, 8. 155-167. 

Abdullah Öcalan, Ek Savunma, Kürt Sorununda Çözüm ve Çözümsüzlük İkilemi, Mem Yayınları, İstanbul, 1999, s. 51. 

Greg Shepland, age, s. 142. 
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Ortadoğu'da, 20. yüzyılın başlarında yaşanan politik \ çekişme ve istikrarsızlığın en önemli nedeni petrol olmuş, bu önemli enerji kaynağına sahip olmak, veya onu denetlemek dönemin bütün güçlü devletlerini yakından ilgilendirmiştir. Dünya için, petrol gibi stratejik bir maddenin kaderi ve denetimi, “Ortadoğululara bırakılmayacak kadar ciddi” bir sorun olmuştur. 20. yüzyılı geride bırakıp 21. yüzyıla başladığımız bu dönemde petrol hâlâ stratejik önemini korumaktadır ama yeni bir sorun, Ortadoğu gündemine oturmuştur. Bu yeni sorun, canlılar ve yaşam için vazgeçilmez bir kaynak durumunda olan su u sorunudur. Ortadoğu, bir —. yanlış idari ve 


r zur ti kit su aal, enden artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Su sorunu da, petrol gibi “sadece Ortadoğululara bırakılmayacak kadar ciddi” bir sorun. 


“b. 
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